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De lente komt eraan . . 
 

 
 

Het was de afgelopen week nog niet zo te bespeuren, met zelfs nog een witte suikerlaag van 
sneeuw over alles heen, maar de lente komt eraan. Je merkt wel dat dagen in rap tempo langer 
worden, en als de zon door de wolken komt is het meteen ook warm. Fijn, wij zijn eraan toe. 
 

De afgelopen week is er ook gestemd. Dat was wel te merken. Kranten en overige media waren er 
vol van. Het is een groot goed dat wij onze stem kunnen uitbrengen. Fijn dat velen dit ook gedaan 
hebben. Nu is het aan de gekozenen en aan de overig verantwoordelijken om met die uitslag aan 
de slag te gaan. Dat zal waarschijnlijk nog een hele puzzel worden. Het eigen gelijk vertalen in iets 
waar je gezamenlijk de handen voor op elkaar krijgt is weer een kunst, ambacht op zichzelf.   
 

Het bestuur van de Beemsterkerk heeft de laatste vergadering vooral stil gestaan bij een nieuwe 
predikant die wij graag zouden willen benoemen, naast de bestaande. Het gaat dan in grote lijnen 
om een dertiger die meer tijd heeft om met die generatie in gesprek te gaan. En ook daar gaat het om 
een verbinder. Want zo zien wij duidelijk ook de rol van onze kerk in deze tijd. Wij weten in onze 
tijd vaak goed wat wij wel of niet willen en belangrijk vinden, maar het valt lang niet altijd mee om 
dat bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. Daar zien wij een rol voor ons als Beemsterkerk. 
 

Op die manier willen wij ook het 400 jarig bestaan van onze Keyserkerk vieren. Met feestjes van 
verbinding. Dat lukt goed. Met de kinderen van de basisscholen hebben wij inmiddels een prachtig 
kunstwerk gemaakt, en het theaterspektakel Blitskikker krijgt steeds meer vorm. Aan die voorstel-
ling rond het oudste gebouw uit de Beemster en rond huwelijksverhalen uit Beemster en Purme-
rend wordt gewerkt door allerlei mensen en verenigingen. Samen gaan zij voor iets moois, en het 
feit dat zij samen eraan werken is al mooi op zichzelf!   
 

Lief en leed 
Afgelopen zondag waren er bloemen voor Pita Schipper, die met spoed naar het ziekenhuis moest 
en daar ook weer heel snel uit was. Voor mevrouw Brand die heel langzaam aan het revalideren is, 
gelukkig in haar eigen huisje. En aan Alie van der Scheun, die aan het opkrabbelen is na last te 
hebben van een bacterie en van een virus.  
 

In de volgende nieuwsbrief meer nieuws, nu verwijzen wij graag ook naar de pas uitgekomen 
kerkbode. Hieronder nog wel: Blitskikker-kaartjes, Wereldtuin en de liturgie voor zondag . .  



400 JAAR KEYSERSKERK -Start Kaartverkoop ‘Blitskikker’  
 

 
 

Vanaf 1 maart is de kaartverkoop voor het uniek theaterspektakel ‘Blitskikker’ van start 
gegaan. Het ging meteen voortvarend van start. Zo zijn er voor de première nog slechts 
een kleine veertig kaartjes beschikbaar. Ook verder zijn er al veel kaartje verkocht. 
 

Wilt u dit unieke spektakel ook meemaken wacht dan niet te lang met het reserveren van 
een kaartje. Dat kan via www.prachtigepolderproducties.nl   
 

U kunt nog kiezen uit vijf/vier speeldata   
 

Vrijdag 9 juni (zaal open 19.30 uur).   
Zaterdag 10 juni aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Zondag 11 juni aanvang 15.00 uur (zaal open 14.30 uur) 
 

Vrijdag 16 juni (zaal open 19.30 uur).   
Zaterdag 17 juni aanvang 20.00 – geen kaarten meer beschikbaar 
Zondag 18 juni aanvang 15.00 uur (zaal open 14.30 uur).  
 

De kaarten kosten € 17,50 per stuk 
 

Ga naar www.prachtigepolderproducties.nl. Klik de gewenste datum aan en volg de 
instructie. Op de site, de socials (facebook en instagram) en in de regionale media vindt u 
meer informatie over deze happening uit de jaren zestig.  
 

Wie het lastig vindt om kaarten via de website te bestellen kan graag ook contact 
opnemen met Marie Schroevers (0299-681403 / marie-luise-dow@quicknet.nl) 
 
Tijdens het theaterspektakel ‘Blitskikker’ bent u niet uitsluitend bezoeker maar tevens gast 
én getuige van een bijzondere huwelijksvoltrekking in en rond de 400 jarige Keyserkerk. Het 
geheel speelt zich af in de jaren zestig van de vorige eeuw.  
 

Het spel begint buiten op het marktplein. Vanaf 19.30 ontstaat daar reuring.  
Wat doet de fanfare daar? Kinderen oefenen hun lied al. De bruid en bruidegom arriveren 
. . . mis het niet! 



Dit jaar zetten wij ons in de 40 dagen voor Pasen in voor het werk van het Leger des Heils. Een 
aantal jaar geleden deden wij dat voor de wereldtuin. Zij benaderden ons onlangs voor het 
volgende:  

 
Vrijwilligsters gezocht voor in 
de buitenkeuken  
De Beemster Wereldtuin 
verbindt anderstalige 
vrouwen met Nederlandse 
vrouwen door 
ontmoetingsprojecten in de 
natuur. Met een team 
enthousiaste en betrokken 
vrouwen zorgen we ervoor 
dat alle klussen geklaard 
worden in onze bloementuin, 
de groentetuin, de keuken en 
het kunst/naaiatelier. Onze 
vrijwilligsters begeleiden 
anderstalige deelneemsters 
bij de activiteiten en het 
oefenen van de Nederlandse 
taal. 
 
Wij zoeken met name voor 
onze keuken nog 
enthousiaste vrouwen! Op 
dinsdag en donderdag maken 
wij voor alle deelneemsters 
(en soms ook voor bezoekers) 
een internationale lunch. We 
koken buiten op een prachtig 
fornuis onder een groen dak.  
 

Vindt u het leuk om te koken en samen te werken met vrouwen uit allerlei culturen? Kunt u op 
dinsdag of donderdag tussen 10 en 15 uur aanwezig zijn in Westbeemster en heeft u eigen 
vervoer? Dan zijn we op zoek naar u. Ervaring met koken voor groepen is een pré, maar niet 
noodzakelijk. We leren van elkaar! 
 
Heeft u niet zoveel met koken, maar wilt u wel graag in onze moestuin of bloementuin werken of 
creatief bezig zijn in de tuin? Ook dan bent u van harte welkom. 
  
Neem voor meer informatie contact op met projectleider  
Fleur Dejong: 06-51079750 of welkom@debeemsterwereldtuin.nl.  
 
Algemene info: www.debeemsterwereldtuin.nl. 
 
 
 



PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER, 19 maart 2023, vierde zondag van de veertigdagentijd 
 

 
 
 

Wees een lamp, een reddingsboot of een ladder  
Help iemands ziel helen. Stap uit je huis als een herder (Rumi 1207-1273) 
 

De vierde zondag in de 40 dagentijd. Wij zijn over de helft. Pasen daagt al aan de horizon. De 
teksten die deze weken centraal staan horen bij het schilderij (hongerdoek) wat al zolang de kapel 
versiert. Ooit geschilderd door Rogier Oversteegen. 
 

Vanmorgen gaat het daarin om de tegenstander die alles in de war lijkt te gooien. Hoe om te gaan 
met tegenstand, of als het goede gesaboteerd wordt? Daarbij klinkt het gedicht Utopia. Is het een 
utopie dat alle tegenstand een keer verstomt?  
 

Wij herbevestigen Ineke van Poelgeest, Helen Brix en Leonard Dijkstra als lid van de kerkenraad 
 

Muziek is er van de B-Star Gospel en Soul Singers onder leiding van Erwin Young met Rick Piepers, 
piano, van Femke Leek solozang en van Gert-Jan Mostert, orgel.  

 

Koorzang vooraf     Rejoice  
 

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, wees blij .  .! (naar psalm 118) 
  

Welkom   
  

Samenzang            In de veelheid van geluiden” (Lied 283, vers 1 en 4 solo, vers 2 en 5 solisten        
   

Aansteken van de kaarsen met solozang De noche iremos   



 

V Onze hulp in de naam van de Goede God   
 

Openingsgebed afgesloten met koorzang:  
We shall overcome 
 

Spelenderwijs   
  

Samenzang Er is een stad voor vriend en 
vreemde” (solo vers 1 en 3, allen vers 2 en 4) 

 

Refr.   Jerusjalaim, stad van God. Wees voor 
de mensen een veilig huis. Jerusjalaim, stad 
van vrede. Breng ons weer thuis 
Een korte inleiding op de lezing 

 

Solozang  The Lord ’s my shepherd (a capella) 
 

Het graan en het onkruid (Bloemlezing Matteus 13) 
 

Samenzang  Onze Vader in de hemel (Lied 1006)  
 

Utopia (Wislawa Szymborska) 
 

Het eiland waar alles wordt opgehelderd. 
Hier kun je op vaste bewijsgrond staan. 
Er zijn geen andere wegen dan de toegangsweg. 
De struiken buigen door van alle antwoorden. 
 

Hier groeit de boom van het Juist Vermoeden   
met eeuwig ontwarde takken. 
De verblindend simpele boom van het Begrijpen  
bij de bron die “Ah Dus Zo Zit Het” heet. 
 

Hoe dieper het bos in,  
des te breder het Dal der Vanzelfsprekendheden . .  

 

Koorzang  You've got a friend (Carole King)  
  

 
 
Als je neerslachtig en onrustig bent en je hebt  
wat liefdevolle zorg nodig.  
Als niets goed gaat, sluit dan je ogen  
en denk aan mij. En ik zal snel bij je zijn! 



Om  zelfs je donkerste nachten te verlichten.  
Roep gewoon mijn naam en weet, waar ik ook ben,  
rennend kom ik naar je toe.  
Winter, lente, zomer of herfst.  
Roep mij en ik zal er zijn. 
 

  Lean on me (Bill Withers)   
 

 Soms in ons leven hebben wij allemaal  
 wel eens pijn en verdriet 
 Maar als we verstandig zijn, weten dat er altijd morgen is:  
 Leun op mij als je niet sterk bent  
 en ik zal je vriend zijn. Leun op mij . .  
 

Overweging 
 

Samenzang  Niet als een storm, als een vloed  
     (Lied 321 vers 1 en 4 solo; vers 2, 3 en 5 allen)  

 

  Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel 
  komen de woorden van God, niet als een schot in het hart. 
 

  Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, 
  dorstig en hard deze grond - zo is het koninkrijk Gods. . . 
 

Collecte (digitaal: NL18 RABO 0356 9160 81  Diakonie PKN Beemster) 
 

met Koorzang: God bless the child! (1939, Billie Holiday) 
 

 
 
Zij die hebben, zullen hebben. Zij die niet hebben, zullen verliezen 
Dat zei de Bijbel al en het is nog steeds nieuws 
Mama misschien, papa misschien 
Maar God zegene het kind dat het zijne heeft, dat het zijne heeft 
 

Ja, de sterken worden slim, terwijl de zwakken vervagen 
Lege zakken halen het nooit 
Mama misschien, papa misschien 
Maar God zegene het kind dat het zijne heeft, dat het zijne heeft 
 

Geld, je hebt veel vrienden 
Ze verdringen zich rond de deur 
Maar als je weg bent en de uitgaven eindigen 
Komen ze niet weer 
 

Rijke relaties geven korstjes brood en zo 



Je mag jezelf helpen, maar neem niet te veel .  . 
  

Bevestiging met samenzang, Liefde eenmaal uitgesproken (mel. Lied 700) 
 

Onze Vader   
 

Slotlied Waar zal de kerk nu wonen  
   (m. De ware kerk) 

 

Zegen met koorzang ten besluite:  
 

  We ‘ll fly you to the promised land 
 

We vliegen je naar het beloofde land 
En het antwoord zal zijn –  
Als hij ons de sleutel geeft -  
Het antwoord zal in het beloofde land zijn.  
 

(Les Humphries Singers, 1971)  
  

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

De website is weer wat verfrist. De foto ’s staan in het uitklapmenu van de Keyser 
 

Of gebruik de volgende link:        https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Tuinder 
Ziekenhuisopname .  .?        paulatuinder@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     Voorzitter Remo Strijker, 
tel.  0299 – 681393      remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30      
 

PREDIKANT        REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com      tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK        Collecte-giften:   
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl       tnv Diakonie PKN Beemster  
 

VERHUUR Z-INN        
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860      
Marie-Luise-dow@quicknet.nl 





 

  
 

 


