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Een doekje en veel voorjaarsschoonmaak . . 
 

 
 

 
 

Sinds kort hangt er een ‘doekje’ aan de kerk: Keyserkerk 400 jaar, met dank aan Arjen IJff voor 
het ontwerp en aan Jonksign voor de productie en voor het ophangen! 



 

Doekjes en meer waren er in de kerk ook nodig, en dan met name voor de schoonmaak. Op 
sommige dagen werd er met wel zo ‘n 12/14 mensen geschilderd, steigers uitgelopen en meer. De 
Keyserin was en is hun kantine. Iedereen kan wel raden hoe het er dan uitziet, vooral bij miezerig 
weer. En het overige gebruik en de verhuur van de Keyserin gaat deels gewoon door! Dat betekent 
een behoorlijke tour de force om alles schoon te houden. Dank voor alle inzet!! 
 

  
 

Zo ziet het er dan ongeveer nu in de kerk uit. De steigers zijn verdwenen, de ramen zijn gelapt en 
de muren zijn weer even wit als 400 jaar geleden. Nu de laatste klussen, de banken weer terug, de 
beeld -en geluidsinstallatie weer werkend en dan . . kunnen wij Goede Vrijdag weer in de kerk 
terecht. Dan is het ‘bouw -en schoonmaakleed’ geleden en gaan wij op naar Pasen . .  
 

Inmiddels gaat die andere bouw, van de appartementen, gewoon zijn gang. Met een kraantje zijn 
van de loodzware kalkzandstenen muurtje gebouwd. Lego voor gevorderden. Achter de schermen 
is er al overleg over de inrichting van het terrein om de twee gebouwen heen, en er is contact 
geweest met de makelaar die voor ons de verhuur gaat organiseren. Als kerk geven wij de makelaar 
alleen wat regels mee waarop de huurders geselecteerd kunnen worden. Dat zijn allereerst senio-
ren die nu al in Beemster wonen, vervolgens ook andere groepen, o.a. bijvoorbeeld ook ouders van 
kinderen die in Beemster wonen en uiteindelijk natuurlijk iedereen die wil huren. Wij hebben de 
makelaar ook de namen doorgegeven van wie zich toe nu toe met interesse voor de apparte-
menten bij ons hadden gemeld. Verder gaat de toewijzing dus niet via ons als Beemsterkerk. De 
gebouwen zijn bovenal een investering in een voor ons goed doel (woningbouw), gericht op een 
rendement. Daarmee willen wij de Beemsterkerk tot in de lengte van jaren een financiële basis 
geven om geloof en gemeenschap in de Beemster te blijven ondersteunen. 
 

Die inzet voor de gemeenschap is ook de rode lijn achter de manier waarop wij het 400 jarig 
bestaan van onze Keyserkerk vieren. Met feestjes van verbinding die wij zoveel mogelijk met 
andere verenigingen, kerken en partijen in Beemster willen organiseren:  



 

Maart met de Binnendijks een mooi feestkatern uitgeven – zie bijlage bij deze nieuws- 
   brief voor wie de Binnendijks niet ontvangen. Of leuk om door te sturen 
 

  met kinderen van de basisscholen in Beemster een kunstwerk maken wat in  
   de loop van april opgehangen wordt in de kerk  
 

   met grafisch ontwerper Arjen IJff en met JONKSIGN een mooi feestdoek  
   creëren en ophangen 
 

April   15 april - met Zangvereniging Harmonie en het Projectkoor Beemster een  
   korenfestival organiseren. Met als gezamenlijk slotlied een koorversie van het  
   lied van Leoni Jansen:  Klaverveld 
 

   30 april – een Beemster Bak Editie: Bakken voor Blitskikker: 
 

 

BAKKEN VOOR BLITSKIKKER: HEEL BEEMSTER BAKT  
30 april (volwassen) en 9 juni (voor kinderen) 
  

In de jarige Keyserkerk gaat een bijzondere bruiloft plaatsvinden tijdens het theaterspektakel 
Blitskikker. Bij een bruiloft hoort een bruidstaart. Daarom organiseren we een bakwedstrijd voor 
jong en oud.  De winnaars mogen de bruidstaart verzorgen voor dit unieke theaterspektakel. 
 

Volwassenen kunnen meedoen via hun buurtvereniging of wijk. De buurtverenigingen en 
nieuwe wijken krijgen binnenkort een mail met uitgebreide informatie en de wedstrijd-regels. 
Publiek en een vakjury kiezen de mooiste en lekkerste bruidstaarten uit. De winnaars mogen 

op onze kosten de bruidstaart verzorgen voor de bijzondere bruiloft en zich “Meester-bakker 
Blitskikker 2023” noemen en krijgen daarbij vrijkaartjes voor het theaterspektakel. 
 

De voorronde Bakken voor Blitskikker is op zondagmiddag 30 april in de Keyserkerk. 
De taarten kunnen worden ingeleverd op zondag 30 april in de Keyserkerk tussen 13.30 en 
14.30 uur. Tussen 15.00 en 16.30 uur zijn de inwoners van Beemster hartelijk welkom in de Key-
serkerk om gezellig onder het genot van een kopje koffie 
of thee de taarten te komen proeven en beoordelen. Ver-
geet niet deze datum alvast in uw agenda te noteren! 
  

Voor de kinderen van 4 tm 12 jaar wordt het geen bak-
ken maar versieren van een bruidstaart. De voorronde 
voor de kinderen is op vrijdagmiddag 9 juni tussen 15.00 
uur en 16.00 uur in de kantine van de IJsclub. De kinderen 
kunnen dan een taartje versieren. De taartjes worden 
hierna beoordeelt door een vakkundige jury. De winnaars 
worden dan meteen bekend gemaakt. Zij mogen voor de 
middagvoorstelling van het theaterspektakel Blitskikker 
op 11 en 18 juni de bruidstaart versieren. In mei worden 
ouders en kinderen hier verder over geïnformeerd.  
 

 

De kaartverkoop van Blitsklikker gaat gestaag verder. 
Voor de eerste drie voorstellingen zijn nog slechts 80 
kaartjes beschikbaar. De premiére is bijna vol. Wilt u erbij zijn, wacht dan niet te lang. 
Kaartjes zijn te bestellen op de site www.prachtigepolderproducties.nl. Wie het lastig vindt 
om kaarten via de site te bestellen kan graag ook contact opnemen met Marie Schroevers 
(0299-681403 / marie-luise-dow@quicknet.nl) 



In de dienst van afgelopen week klonk een gedicht van Wislawa Szymborska. Op verzoek de tekst 
hieronder afgedrukt .  . 
 
Utopia 
 

Het eiland waar alles wordt opgehelderd. 
Hier kun je op vaste bewijsgrond staan. 
Er zijn geen andere wegen dan de toegangsweg. 
De struiken buigen door van alle antwoorden. 
 

Hier groeit de boom van het Juiste Vermoeden                     
met eeuwig ontwarde takken. 
En de verblindend simpele boom van het Begrijpen  
bij de bron die “Ah Dus Zo Zit Het” heet. 
 

Hoe dieper het bos in,  
des te breder het Dal der Vanzelfsprekendheden. 
Rijzen er twijfels, dan verjaagt de wind ze. 
De Echo neemt ongeroepen het woord  
en verheldert graag de geheimen van de werelden. 
 

Ondanks al deze verlokkingen is het eiland onbewoond, 
en de vage voetsporen die je op de kusten ziet 
wijzen zonder uitzondering in de richting van de zee. 
Alsof men hiervandaan alleen vertrekt en onherroepelijk in het diepe onderzinkt. In een 
leven dat niet te doorgronden is. 
 
 

KERKDIENSTEN ROND PASEN 
 
Zondag 2 april  PALMPASEN 
10.00 Z-INN KAPEL met Beemster Kinderkoor en de jongeren van BOTT 
     zingen wat liederen uit de musical Jozef  
 

Donderdag 6 april Witte Donderdag 
19.30 Z-INN KAPEL met NH-Selectiekoor en Femke Leek, solozang  
 

Vrijdag 7 april  GOEDE VRIJDAG 
20.30 KEYSERKERK Lisanne Koot, harp  
(neem zo mogelijk Solozang: Femke Leek en Fransje Christiaansen 
een bloem mee voor bij het kruis . . en meteen voor een paasboeket!) 
 

Zaterdag 8 april  PAASNACHT 
21.00 KEYSERKERK met Floor Wittink, Saxofoon  
      Marina Grigorowitsch, piano en Femke Leek, solozang 
 
Zondag 9 april  PAASMORGEN  
10.00 KEYSERKERK met o.a. uitreiking paaskaars 
     Projectkoor Beemster en Femke Leek, solozang 



 

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER, 19 maart 2023, vijfde zondag van de veertigdagentijd 

GODS GOEDHEID IS TE GROOT . .  
 

 
 

Verdwaal niet in je pijn, maar weet dat op een dag je pijn je genezing zal zijn (Rumi 
1207-1273) 
 

Vanouds is vijfde zondag in de 40 dagentijd de donkerste van de zes zondagen op weg naar 
Pasen. De vierde zondag gaat het erom dat je over de helft bent. Het einddoel lijkt dichtbij. Als 
die euforie voorbij is lijkt het toch weer ver. Dagen kunnen zolang duren .  . 
 

Maar pijn, moeite en teleurstelling hoeven niet alleen iets ‘slechts’ te zijn. Pijn maakt ook alert, 
moeite en teleurstelling kunnen de aanzet zijn tot verandering. De perzische wijze Rumi schreef 
hier het bovenstaande over: pijn als genezing. Een mooi citaat van hem is ook: waar een ruine 
is, is ook een schat verborgen. In het evangelie zegt Jezus: het goede zaad moed sterven om 
vrucht te dragen. En de volksmond zegt: pas als het kalf verdronken is dempt men de put. 
Achter deze ‘wetmatigheid’ gaan werelden schuil, confronterend en hoopvol en troostend . .  
 

De 40 dagen staan dit jaar ook in het teken van het werk van het Leger des Heils. Wij horen 
verhalen uit ‘dit andere leger’. Vanmorgen van Johanna Been, vrijwilliger bij het Leger in Boss-
hardt Noordkaap in Amsterdam Noord. Wij collecteren voor “potten en pannen”, en voor maal-
tijden voor wie die niet kunnen betalen. Wij lezen daarbij de teksten die horen bij het schilderij 
(hongerdoek) wat al zolang de kapel versiert. Ooit geschilderd door Rogier Oversteegen.   
 

Muziek is er vanmorgen van Femke Leek solozang en van Henk Gemser, orgel.   
 

Orgelspel vooraf       
 

Welkom   
  

Intochtslied                Alles wat over ons geschreven staat  
                                     (Lied 536, vers 1 solo, vers  3 en 4 allen) 
 

Aansteken van de kaarsen met solozang: Incantation  
(tweede deel uit de Stabat Mater van Karl Jenkins) 
 

Een christelijk gebed, gezongen in vroeg-Arabisch, met als tekst, Bid voor ons,  
heilige Maria, moeder van God, maagd van maagden, bid voor ons. 



 

V Onze hulp in de naam van de Goede God  
 

Openingsgebed afgesloten met het Lied van Brandend Braambos  
(vers 1 solo, vers 2 en 3 allen) 
 

Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn 
Zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn 
God waar wij u zoeken en waar u ons vond 
Daar staan onze voeten op heilige grond . .  
 

 
 

Spelenderwijs   
  

Solozang  You Say  (Lauren Daigle) 
 

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn gedachten  
die zeggen dat ik niet goed genoeg ben.  
Elke leugen die mij vertelt dat ik gewogen en te licht bevonden ben. 
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elke dieptepunt? Herinner me er 
nogmaals  
aan wie ik ben, want ik moet het weten.  
 
Jij zegt dat er van mij gehouden wordt als ik niets voel 
Jij zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben 
Jij zegt dat ik vastgehouden word als ik denk dat ik tekort schiet 
En als ik er niet bij hoor, zeg Jij dat ik de jouwe ben 
En ik geloof, ik geloof .  . wat Jij zegt over mij   
 
Het enige dat nu nog telt, is alles wat Jij van me denkt 
In Jou vind ik mijn waarde, in Jou vind ik wie ik echt ben. Jij zegt.. 
 
Ik neem alles wat ik ben en ik leg het aan Jouw voeten 
Voor jou alles wat mislukte, God, en met jou overwin ik alles. Jij zegt . .  
 

Een gesprekje  
 

Samenzang  Onze Vader in de hemel, vergeef ons onze  . .  
 



Een korte inleiding op de lezing 
 

Bloemlezing Het graan in de aarde (Johannes 12, vers 20 .  .) 
 

Samenzang  De aarde is vervuld (Lied 650, vers 1, 3 en 5 allen, vers 2 en 4 solo) 
 

De aarde is vervuld van goedertierenheid 
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.  
 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen 
zij gaat in alle nood door heel het leven heen . .  
 

Overweging 
 

Samenzang   Ga maar gerust” (vers 1 en 2 allen, vers 3 solo) 
 

Collecte (digitaal: NL18 RABO 0356 9160 81  Diakonie PKN Beemster) 
met solozang   People help the people  
 

God weet wat zich verbergt in die zwakke en dronken harten 
Ik stel mij voor dat je de meisjes kuste en ze aan het huilen maakte 
Die hardnekkige koninginnen van tegenspoed 
 

God weet wat zich verbergt in die zwakke en ingevallen ogen 
Vurige menigten zwijgende engelen 
Liefde geven maar niets terugkrijgen  
 

Mensen helpen mensen. En als je heimwee hebt,  
Geef me dan je hand en ik houd hem vast 
Mensen helpen mensen. Niets zal je naar beneden halen 
 

O, als ik hersens had, oh, zou ik zo koud als een steen zijn  
en zo rijk als een dwaas, die al die goede harten wegstuurt 
 

God weet wat zich verbergt in deze wereld van weinig belang 
Achter de tranen, in de leugens.  
Duizend langzaam wegstervende zonsondergangen .  . 
 

 
 



Gebeden, met tussendoor  Kyrie(Iona), Onze Vader   
 

Slotsamenzang Wij reizen door het leven (LvdK 441; vers 1 en 3 allen)  
 

Zegen met orgelspel ten besluite  

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

De website is weer wat verfrist. De foto ’s staan in het uitklapmenu van de Keyser 
 

Of gebruik de volgende link:        https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Tuinder 
Ziekenhuisopname .  .?        paulatuinder@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     Voorzitter Remo Strijker, 
tel.  0299 – 681393      remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30      
 

PREDIKANT        REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com      tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK        Collecte-giften:   
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl       tnv Diakonie PKN Beemster  
 

VERHUUR Z-INN        
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860      
Marie-Luise-dow@quicknet.nl 





 

  
 

 


