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21 mei  in  de  KEYSERKERK 
 
 
 
 

OP WEG NAAR PINKSTEREN  
EN NAAR HET THEATERSPEKTAKEL 

BLITSKIKKER 



Voorwoord en Inhoudsopgave 
 

Het Beemster Korenfestival was het eerste feestje rond 400 jaar Keyserkerk. Het was een 
prachtige dag met veel mooie zang uit honderden kelen. Bezoekers waren zo talrijk dat wij 
zelfs niet iedereen een plek in de kerk konden aanbieden. Vol was vol. In het Noordhollands 
Dagblad stond een mooie recensie.  
 

Het tweede feest staat aan:  Zondag 21 mei, HISTORISCHE KERKDIENST! 

Nog één keer stappen wij terug in de geschiedenis van polder en kerk. Koetsjes rijden door 
de polder. Feestelijk verkleed stapt menig kerkganger de 400 jaar oude muren binnen. Daar 
zet een voorzanger aanvankelijk de toon. Een orgel was er de eerste 150 jaren niet. In oud-
Nederlands klinken vertrouwde woorden. Natuurlijk staat de kerk ook open voor wie niet 
verkleed zijn. En anders dan in de geschiedenis gaat niet alleen een dominee van protestantse 
huize voor. De koetsjes zijn wel allereerst bedoeld voor wie verkleed ter kerke komen . .  
 

Het SCHOLEN KUNST PROJECT hangt inmiddels in de kerk en de eerste ramen zijn al verduis- 
terd voor BLITSKIKKER. Zondag 23 april is er weer een voor-generale. Op dit moment zijn alle 
zeven voorstellingen uitverkocht, inclusief de generale. De organisatie doet haar best om nog 
wat plekken te creëren. .  
 

In dit nummer ook de laatste informatie over HEEL BEEMSTER BAKT. Wie wordt zondag 30 
april (volwassenen) gekozen als beste taartenbakker? Iedereen is van harte welkom om op te 
komen proeven. Er wordt ook een publiekswinnaar gekozen. Daarvoor hebben wij natuurlijk 
ook bakkers nodig. Maak iets lekkers! Vrijdag 9 juni is het ‘taartenversierfeest’ voor kinderen! 
 

Zaterdag 29 april is er de jaarlijkse BOLLENTOCHT. Heeft u zich al opgegeven?! 
  

Groot was de schok toen wij afgelopen zondag moesten melden dat onze organist Henk 
Gemser is overleden, omdat hij niet verder wilde leven . .  
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PAASMORGEN 2023 – UIT HET DRAMA STAPPEN 
 

 
 

Een natte Passion in Harlingen 
  

Het paasfeest heeft iets dramatisch. Dat merk je ook altijd bij de jaarlijkse Passion. Dit jaar in de 
stromende regen van Harlingen. Het gaat om Judas die verraadt, om Petrus die in de steek laat, 
en het gaat om goed leven wat het soms zo moeilijk heeft. Familieleden van wie het moeilijk 
hebben, vooral met ziekte en tegenslag, dragen een zwaar wit kruis op hun schouders. Zo is hun 
moeite in elk geval even zichtbaar, en gedeeld met anderen. Hun verhalen zijn heftig. 
 

Temidden van al die heftigheid en zwaarte is er één die alles moet redden: Jezus. Temidden van 
wie omvallen als Judas of Petrus, of die dreigen om te vallen, is hij de laatste die overeind blijft. 
 

In het engels is daar een term voor. Iemand die als enige overeind blijft op het slagveld is de “last 
man standing”. In de Passion is Jezus zo ’n last man standing. En als laatste die overeind is 
gebleven wordt Jezus dan bijna automatisch de eerste die weer opstaat. In de Passion het liefst 
op een zo hoog mogelijk gebouw. Op dramatische hoogte. Boven alles en iedereen verheven! 
 

Zo heeft Pasen iets dramatisch, heldhaftigs, van begin tot eind. En dat past ook als je dat ’s 
avonds met elkaar viert. Het donker versterkt het drama. Dat is vaak ook in ons eigen leven. Als 
dingen niet zo goed gaan, dan helpt het zonnetje niet altijd, maar het donker helpt zeker niet. 
Het donker versterkt het drama . . 
 

Vanaf Witte Donderdag tot de Paasnacht 
hebben wij ook in kapel en kerk dat drama 
gevierd. Wij hebben kaarsen uitgeblazen, 
de paaskaars weggedragen, en daarbij 
klonken regelmatig indringende tonen. 
 

En dan, plotseling, zijn die donkere avonden 
voorbij en vieren wij paasmogen in het 
volle licht. En ook in het verhaal van de 
paasmorgen is dat donkere behoorlijk 
verdwenen. Maria loopt dan wel naar een 
graf toe, maar dan komt ze engelen tegen, bijna als in het kerkstverhaal, en Jezus als tuinman . .  



 

 

Het is alsof je de kikkers al in de sloot hoort. Je ruikt het voorjaar. Hoe moet je dat nou rijmen 
met dat drama van Last man standing?  
 

Misschien moet je dat ook niet willen rijmen. Pasen vertelt niet het verhaal van één doorgaande, 
logische lijn. Pasen vertelt allerlei verhalen. Het verhaal van het lijden is inderdaad vrij drama-
tisch. Het vertelt ook dat je bij drama ’s gemakkelijk tegenover elkaar komt te staan. En dat 
mensen dan soms spelletjes gaan spelen, gaan rekenen en het liefst anderen de hete kolen uit 
het vuur laten halen.  
 

Op Paasmorgen staat er allereerst een vrouw op . .  
Als het drama oploopt zien we vaak veel problemen, vooral bij de ander. En dan komt er, zeker 
bij mannen, vaak allerlei testosteron vrij. Dan moet er gevochten worden. Als eenzame wolf, of 
tot de laatste overeind staat. Maar Paasmorgen staat er niet zo ’n mannetje op! Op Paasmorgen 
staat er allereerst een vrouw op. Zij laat zich als eerste uit het drama losweken. Waarschijnlijk 
had dat ook een man kunnen zijn, of iemand genderneutraals. Maar het is bovenal iemand die 
zich heeft losmaakt van het drama. De oplossing voor grote problemen zijn vaak kleine stapjes, 
het liefst niet alleen, maar met andere goede mensen om je heen.  
 

Dat wil niet zeggen dat er soms geen grote wissels zijn die omgezet moeten worden. Dat kan in 
je eigen leven zijn. Zeker ook in ons samenleven. Maar drama helpt daar zelden bij. Niet het 
zoeken naar Judassen in eigen kring. Niet het aanwijzen van Petrussen die te vroeg afhaken. Ook 
bij het omkrijgen van belangrijke wissels. In de omgang met een oorlog. In de omgang met ons 
klimaat. Of met een eerlijke verdeling van lusten en lasten is het zelden het drama wat helpt. 
 

Wat vooral helpt is als gewone vrouwen en mannen zich laten aanspreken op hun naam en hun 
eigen talent om te doen wat binnen onze macht ligt. Daarvoor moeten wij elkaar wel soms bij 
de les houden, soms ook wakker roepen. En het is mooi als wij ons daarbij door de geest van die 
een mens uit Nazareth blijvend laten aanspreken. Door zijn Visioen van vrede. Dat is geen visioen 
van verre tafels met machtige heren, maar van vrouwen en mannen, die af en toe net iets meer 
geven dan ze ontvangen. En die soms verrassend de angel uit een drama weten te halen . .  
 

De paasgrap op het eind . .  
Zoals de vrouw van Sam. Toen Sam in het donker van de nacht aan het draaien was en de slaap 
niet kon vatten vroeg zijn vrouw wat er aan de hand was. Sam zei: niets, slaap maar. Maar Sam 
bleef onrustig. In zijn hoofd gingen wilde gedachten rond. Moest hij Moos uit de weg ruimen? 
Of zichzelf? Moest hij een bank beroven? Zijn vrouw schudde hem wakker en zei, nu vertel je 
wat er aan de hand is. Hakkelend en zuchten vertelde Sam toen dat hij schulden had gemaakt bij 
Moos. Dat hij dat morgen terug moest betalen, maar niet kon. Dat hij hun huis als zekerheid had 
meegegeven. Zijn vrouw hoorde het aan en zei: Is dat alles. Toen maakte zei het raam open. 
Riep naar de overkant van de straat: Moos! Na een aantal keren roepen maakte Moos zijn raam 
open en keek naar buiten. Hey Moos, zei de vrouw van Sam, die schuld die wij bij jouw hebben 
kunnen wij morgen niet terugbetalen. Toen deed zij het raam dicht en zei tegen haar Sam. Nu 
licht Moos wakker en gaan wij slapen. Dan staan wij morgen fris op . . een vrolijk Pasen! 

 



 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Zaterdag 15 april vond het Beemster Korenfestival plaats als eerste feestje rond het 400 jarig 
bestaan van onze Keyserkerk. Zo ‘n 500 koorzangers, oud en jong, klassiek en pop, vulden 
samen de muren met muziek. Enkele honderden bezoekers kwamen luisteren en genieten.  
 

Het is niet voor te stellen dat pas 1 ½ week daarvoor, op Goede Vrijdag de oplevering plaats-
vond van de restauratie, en dat wij drie maanden geen diensten of activiteiten in de kerk 
hadden. Met drie kerkdiensten, het Festival, en heel veel Blitskikkerrepetities en werk is de kerk 
weer helemaal in gebruik genomen .  . 
 

Bij al die feestelijkheden was er een grote domper. Op de zondag na het Korenfestival moesten 
wij met elkaar delen dat onze gewaardeerde organist Henk Gemser uit het leven was gestapt. 
Henk was zo ‘n 10 jaar één van onze organisten. In lief en leed leest u meer. 
 

Het is volbracht 
 

’s Ochtends de afsluitende bouw-
vergadering en ’s avonds de dienst 
van Goede Vrijdag. Het kon net! 
Woensdag lukte het nog niet om de 
piano te stemmen, omdat hij te lang 

in een koude kerk had gestaan. Vrij-
dag lukte het wel. En het kruis, alles 
stond er weer. ‘Het is volbracht” 
klonk het in het welkom. En dat sloeg 
deze keer niet alleen op het kruis-
woord van Jezus, maar ook op de 

afronding van alle restauratie. Drie 
maanden aan de buitenkant, drie 
maanden binnen. Alles heeft weer 
wat aandacht en liefde gekregen. 

De voegen tussen de zerken, de balken tegen het gewelf, de raampjes en de muren. Volbracht! 
 

De laatste dagen van de bouw is er ook hard gewerkt om alles weer schoon te krijgen! De kosters 
kregen hulp van een ruim 20-koppige schoonmaakploeg. Het was mooi, ook symbolisch, dat wij 

die schoonmakers op 
Paasmorgen een boe-
ketje bloemen konden 
geven, opgemaakt 
(door Ranonkel) met 
o.a. de bloemen die 
bezoekers op Goede 
Vrijdag bij het kruis 
hebben gezet. Velen 
van hen waren in de 
dienst en konden hun 
bloemetje meteen in 
ontvangst nemen. Bij 
de nieuwe paaskaars. 
 



 

 

De oude paaskaars is als een “Oscar voor het levenswerk” overhandigd aan Pieter Boonstra. In de 
nieuwsbrief van afgelopen vrijdag stond iets van de feestrede weergeven waarmee Pieter 
bedankt is voor het vele werk dat hij heeft gedaan. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief, meld u dan 
even bij Marie aan. 
 

Goede Vrijdag was de eerste dienst in de Kerk. Dat betekent dat er op Witte Donderdag een eind 
kwam aan de lange reeks met wekelijkse diensten in de Z-INN KAPEL. Aan het begin was het even 

wennen. De tech-
niek was nieuw, het 
pas gestemde orgel 
weigerde ook een 
keer zijn dienst. Hoe 
ging het ook weer in 
de ‘kleine kapel’ met 
koffie na de dienst, 
en waar stond alles. 
Al snel waren wij 
echter weer gewend, 
en na drie maanden 
missen velen de 
knusheid van de Ka-
pel. Het was als een 
grote huiskamer. De 
kerk is dan toch wat 
afstandelijker.  

 

Er zullen echter ook in de tijd die komt diensten in de Kapel plaatsvinden. Niet meer met een 
vaste regelmaat, maar “zo- “als het uitkomt”. Zo staan de diensten van 7 en 14 mei en van 4 en 11 
in de Kapel gepland.  
 
 

De voorlaatste 
dienst in de Kapel 
was die van Palm-
pasen. Dit jaar met 
Kinderkoor en met 
wat jongeren van 
de musicalgroep 
BOTT. Reuring volop   
 
De jongeren van 
BOTT werken ook 
mee aan de dienst 
van zondag 23 april.  
 
 

 

BEVESTIGING KER-KENRAADSLEDEN 
Twee weken daarvoor was er in de Kapel de (her)bevestiging van Leonard Dijkstra, Helen Brix en 
Ineke van Poelgeest. Ook Paula Tuinder is aan haar tweede kerkenraadstermijn begonnen. De 
colleges bestaan nu weer uit 10 bestuursleden. Dat is fijn! Er komt veel op het bestuur af en ook 
om dat alles te organiseren en hier en daar te delegeren is menskracht heel belangrijk.  



 

 

BLITSKIKKER – UITVERKOCHT, MAAR . .  
Zondag 2 april vond er een eerste repetitie plaats in en om de kerk. 23 April zal dat weer 
gebeuren, dan schuiven ook de fanfare, de band en het kinderkoor aan. Het wordt steeds leuker! 
 

De kaartverkoop is razendsnel gegaan. Alle voorstellingen zijn al uitverkocht.  Nog niet alle plek-
ken zijn echter in de verkoop gezet, omdat wij iets vrij hebben gehouden voor o.a. de sponsoren. 
Zij zullen niet allemaal komen. Ook op andere manieren proberen wij nog wat plekken te creëren. 
Wij zullen dat communiceren via nieuwsbrief en meer.  
 

Kijk af en toe ook op de website:  www.prachtigepolderproducties.nl.  
Of neem contact op met Marie Schroevers.  
Dan maken wij een wachtlijst. (0299-681403 / marie-luise-dow@quicknet.nl) 
 

40 DAGENTIJD EN LEGER DES HEILS 
Deze 40 dagen stonden ook in het teken van het werk 
van het Leger des Heils. Wij collecteerden voor nieuwe 
“potten, pannen” voor maaltijden die het Leger organi-
seert. Op de koffietafel stond telkens een pot voor 
vijfjes. Elk vijfje een maaltijd voor iemand die geen geld 
heeft, maar wel honger. In de dienst van 26 maart gaf 
Johanne Been toelichting op haar betrokkenheid bij het 
leger in Amsterdam-Noord.  
 

In totaal is er in vijf weken ruim 1000 euro ingezameld. 
Die zullen wij 18 juni overhandigen in een dienst 
waarbij ook een groot koperensemble van het Leger 
zijn toontje zal meeblazen. 
 

Bedankt voor alle ondersteuning bij dit project! 
 

DE BOUW VAN DE APPARTEMENTEN  
Inmiddels ligt de verdiepingsvloer er bij het grote huis op en binnenkort gebeurt dit ook pp het 
kleinere huis. Er wordt ook alweer verder gewerkt aan de verdiepingsmuren daarboven. In een 
volgende kerkbode wat foto ’s en verdere informatie.  
 

VERDERE BOUWZAKEN 
Wij zijn ook druk met de aanvraag voor zonnepanelen op het dak van de Keyserin en met de 
andere zaken die betrekking hebben op meer duurzaamheid en goedkoper verwarmen. 
 

EEN FEESTBANIER   
Inmiddels hangt er een mooie feestbanier aan de toren. Het banier ontworpen door Arjen IJf is 
opgehangen door Harry Jonk van Jonksign. Er hangt inmiddels zelfs al een tweede banier. Het 
eerste scheurde op een randje van de kerktoren. Het doek wat er nu hangt is van een steviger 
materiaal en wij hopen dat deze banier het feestjaar een hele tijd zal begeleiden. 
 
 
 

 

FINANCIËN  tot en met Pasen 
 

Kerkelijke bijdrage           € 34.323,--   Overige giften                    €       320,-- 
Solidariteitskas                  €   2.135,--   Collecte                                €   3. 825,-- 
Kerkbode    €       130,--                 Dank voor alle bijdragen! 
 

Door de notaris werden wij op de hoogte gebracht van een mooie gift uit het testament van Ma-
rie Muntjewerff. Dat doet goed! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

EEN RIT LANGS DE BEEMSTER TULPENVELDEN  
Met een gezellige nazit in de kapel en u wordt opgehaald en thuisgebracht! 

 
 

 
 
 

 

Nog maar een paar daagjes om op te geven. Doe het snel! 
 

 

AARDIGE MANNEN – DE LAATSTE VAN HET SEIZOEN 
400 jaar Keyserkerk, 12 ½ jaar Keyserin en beklimmen van de toren .  . 
Zaterdag 13 mei, 16.30 
 

De laatste Aardige Mannen van dit seizoen, op 13 mei (de tweede zaterdag!) staat in het 
teken van het 400 jarige Jubileum van de Keyserkerk, maar ook van 12 ½ jaar Keyserin. 
Geopend in het jaar van 400 jaar Beemster! Voor de sportievelingen is er ook de moge-

lijkheid om de toren te beklimmen. 
De Keyserklim! 
 

De middag wordt voorbereid door 
Pieter Boonstra en Nico Schroevers 
 

Alle aardige mannen zijn welkom.  
Wel even opgeven, zoals altijd: 
pboonstra29@gmail.com 
 

De kosten van de middag zijn 7 € 
(inclusief de drankjes en deze keer 
dus ook de klim!) 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

HISTORISCHE KERKDIENST: 21 mei 2023  
– Tijd om de mooie kleren weer uit de kast te halen of om een mooi pak van 
de uitleen te organiseren !! 
 

Zondag 21 mei gaan wij nog één keer gaan wij terug naar de tijd van Leeghwater en Co. Een orgel 
was er aanvankelijk niet. Een voorzanger zet de toon. In de loop van de dienst maken wij een 
sprong vooruit en klinkt het orgel wel mee. Als het lukt voor het eerst met een heuse 
orgeltrapper.  
 

Voor de kerk stoppen koetsjes en kerkgangers in historische kostuums stappen uit om ter kerke 
te gaan. Na de dienst is er een ouderwets kopje in en rond de kerk. In 1999 was er een eerste 
historische kerkdienst. In 2012 bij 400 jaar was er ook een mooie editie en nu, bijna 25 jaar na de 
eerste dus nog één keer. Dus kostuums uit de kast, of op naar de uitleen. 
 

Wat als u geen kostuum in de kast hebt: 
Bert van der Veen biedt zijn kostuum aan voor een liefhebber. U kunt Marie daarop aanspreken, 
of op een andere manier ‘contacten’.  
 

Verhuur:  Maskerade Kledingverhuur 
Edisonstraat 3, 1704 RL HEERHUGOWAARD 

   contact@maskeradekleding.nl 
 

   (renaissancekleding en meer!) 
 

 
 

Zo zag het er een vorige keer uit. Waar blijft de tijd? Laten wij er nog één keer een mooi 
feest van maken! Geschiedenis vieren en geschiedenis maken . .  
 

MEERIJDEN IN EEN KOETSJE 
Er zijn koetsjes om verkleedde kerkgangers van en naar de kerk te brengen. De precieze 
opstapplaatsen worden bekend gemaakt aan degenen die zich opgeven om met de koets te 
rijden. Graag een mail naar: Peter.Leek@hetnet.nl (of telefoon pastorie:0299 – 681403) 
 
 



 

 

 

BAKKEN VOOR BLITSKIKKER: HEEL BEEMSTER BAKT  
30 april (volwassen) en 9 juni (voor kinderen) 
  

Bij een bruiloft hoort een bruidstaart. Daarom organiseren we een bakwedstrijd voor jong en oud.  
De winnaars mogen de bruidstaart verzorgen voor dit unieke theaterspektakel. 
 

Volwassenen kunnen rechtstreek meedoen of via hun buurtvereniging of wijk. De buurtverenigin- 
gen hebben een mail gekregen met informatie en wedstrijdregels. U kunt deze ook opvragen bij 
Marie of Nico Schroevers en u bij hen opgeven! Publiek en een jury kiezen de mooiste en lekkerste 
bruidstaarten uit. De winnaars mogen op kosten van Blitskikker de bruidstaart verzorgen en zich 
“Meesterbakker Blitskikker 2023”. Zij krijgen ook vrijkaartjes voor het theaterspektakel!! 
 

De voorronde Bakken voor Blitskikker is op zondagmiddag 30 april in de Keyserkerk. De taarten 
kunnen worden ingeleverd op zondag 30 april in de Keyserkerk tussen 13.30 en 14.30 uur.  

 

Tussen 15.00 en 16.30 uur is iedereen van harte welkom in de Keyserkerk om gezellig onder het 
genot van een kopje koffie of thee de kaarten te komen proeven en beoordelen. Uiteraard 
vol=vol. Er wordt ook een publiekswinnaar gekozen! 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER BAKKEN VOOR BLITSKIKKER 
Zondag 30 april voorronde Bakken voor Blitskikker 
 

Je bakt de bruidstaart thuis en levert deze in tussen 13.30 en 14.30 uur in de Keyserkerk. 
Tussen 15.00 en 16.30 uur wordt er geproefd en beoordeeld. 16.30 uur is de prijsuitreiking 
 

Wil je meedoen?  Stuur uiterlijk 24 april 2023 een mail met onderstaande gegevens naar: 
irenevet1962@hotmail.com 
 

Naam deelnemer: 
Leeftijd: 
Adres en postcode: 
Mobielnummer: 
E-mailadres: 
 

Deze bakwedstrijd is bedoeld voor hobbybakkers. Er is een maximaal aantal deelnemers 
mogelijk, dus vol=vol Je deelname is pas definitief, nadat wij je een bevestiging en 
wedstrijdregels hebben gestuurd. Info: e.helder@outlook.com of irenevet1962@hotmail.com 
 

 

  

Voor de kinderen van 4 tm 12 jaar wordt het geen 
bakken maar versieren van een bruidstaart. De 
voorronde voor de kinderen is op vrijdagmiddag 9 juni 
tussen 15.00 uur en 16.00 uur in de kantine van de 
IJsclub. De kinderen kunnen dan een taartje versieren. 
De taartjes worden hierna beoordeelt door een 

vakkundige jury. De winnaars worden dan meteen 
bekend gemaakt. Zij mogen voor de middagvoorstelling 
van het theaterspektakel Blitskikker op 11 en 18 juni de 
bruidstaart versieren.  
 

In mei worden ouders en kinderen hier verder over 
geïnformeerd.  
 



 

 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .  
 

Zaterdag 15 april bereikte 
ons het schokkende be-
richt van het overlijden van 
onze gewaardeerde orga-
nist Henk Gemser. Hier met 
Peter Hengstman  
 

Zo ‘n 10 jaar was Henk één 
van de drie vaste organisten. 

Naast Jan Pronk en Gert-Jan 

Mostert. In het begin moes-
ten wij soms even wennen. 

Henk kon soms gewoon na 
een kerkdienst wegsluipen 
zonder dat iemand hem nog echt sprak. Het orgel liet Henk altijd wel spreken, Henk hield van 
romantisch orgelspel. Met soms dromerige voorspelen, maar ook regelmatig vol op het orgel.  
 

Hij kwam graag in onze gemeente. Er werd goed gezongen en hij vond het fijn om met Femke 
samen te werken. Zondag 29 januari, op zijn verjaardag notabene speelde hij een eerste keer in 
de Kapel. Al bij het eerste couplet van het eerste lied bleef er een toets hangen waar-door hij 
niet verder kon spelen. Zonder veel woorden zette hij zich aan de vleugel en begeleidde verder. 
Op het eind zongen wij hem toe: Lang zal hij leven.  
 

Goede Vrijdag was de laatste keer dat hij bij ons speelde. Na de dienst kletste hij nog een poos 
na. Hij leek goed in zijn vel te zitten. Onlangs had hij ook aangegeven dat hij 1 oktober hier zijn 
40-jarig organistenjubileum wilde vieren.  
 

Nog geen week na Goede Vrijdag besloot Henk om niet verder te leven. Zijn leven was 
moeizaam begonnen. Ergens heeft hij dat nooit kunnen afschudden. Hij had alles goed 
voorbereid. Met brieven voor enkele dierbaren, maar ook voor de politie. Opdat er geen 
misverstand zou zijn. In de brief die voorgelezen wordt tijdens het afscheid spreekt hij uit dat hij 
begrijpt dat hij mensen verdriet en pijn doet, maar dat hij niet anders kan. Hij eindigt zijn 
woorden met de humor waarvan wij hem ook kenden.  
 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 
we zullen samen door het stille landschap gaan. 
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 
raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

 

Donderdag 15.00 gaat Nico voor in een afscheidsdienst in de Christoforuskerk in Schagen. Wij 
zullen hem missen, maar zijn klanken zullen nog heel lang om het orgel en tussen de oude 
muren hangen! 
 

Enkele dagen voor Henk overleed Huub Oosterhuis. Er is veel over deze dichter-theoloog 
geschreven. Zijn liederen zijn geliefd, en al mochten ze niet meer in de officiële liturgie van de 
Katholieke kerk klinken, ze bleven breed gezongen. Als student schoof Nico vanaf zijn eerste 



 

 

dagen in Amsterdam aan onder zijn gehoor. Later ook met Marie. Huub Oosterhuis was toen 
ook al een begrip in beide Duitslanden. Onze kinderen vonden Oosterhuis wat al te geleerd. 
Maar ook zij groeiden deels op met zijn liederen in de Dominicus en in de Nassau-kerk. 
Oosterhuis hield van mooie taal, maar ook van geëngageerde taal. De kerk moest zich niet 
verliezen in ‘gevoeligheden’, maar zij moest het maatschappelijke zout van de aarde zijn. Eén 
van mijn lievelingsliederen is Tafel der armen. Nico zong het als tiener. Toen vooral met de na-
druk op: “maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven. En die in weelde zwelgen .  .”! 
Later schoof ik meer door naar de regels daarna: Ons heeft hij bestemd . . 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 

Jeannet van der Veen moest voor een kleine operatie naar het ziekenhuis. Wij wensen haar een 
goede revalidatie.  
 

Ook Mevrouw Brand moest na een val in huis weer naar ziekenhuis. Dat is een tegenslag, maar 
de zorg is wel fijn. 
 

Kerkenraadslid Paula Tuinder neemt even wat gas terug. De vergaderingen blijft zij volgen, maar 
zij gaat voorlopig niet voor in diensten. Er wordt veel van mensen gevraagd. 
 

Dat merkte ook Nicolette Contze. Onvermoeibaar viel zij in voro collega ’s op school die uitvie-
len. Tot je dan zelf ook jezelf wat voorbij loopt. 
 

Zondag 30 april staat er weer een doopdienst gepland. Gedoopt worden het zoontje van Natasja 
en Kevin Ootes: Mukk Thieme, en de zoon van Pasquel en Priscilla Ootes: Robin James.   
 

Dank voor alle lieve verjaardagswensen voor Nico ’s verjaardag. Wij hebben het dit jaar niet echt 
gevierd. Volgend jaar valt de verjaardag precies op eerste paasdag. Dat is een goede feestdag 
voor een predikant  
 

“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook vermeld in de nieuwsbrief.  
Geef u daarvoor op bij Marie.  
 
In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers 
 
 
 



 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN OP WEG NAAR PINKSTEREN 
 

Nog twee weken staan er zogenaamde ‘opstandingsverhalen’ centraal. Verhalen die spelen ‘na 
Pasen’. Jezus is gekruisigd en begraven, maar zijn geest staat op, op allerlei plekken. Uiteraard 
herkennen zijn oude weggenoten hem veelal niet. Hoe zouden ze ook?! Op Paasmorgen vertellen 
wij altijd het verhaal van Maria op weg naar het graf. De zondag na Pasen zijn het de ‘twee van 
Emmaüs’ die een 
onverwachtse weg-
genoot krijgen. De 
zondagen 23 en 30 
april nog twee 
paasverhalen . .  
 
Daarna komt de 
geest centraal te 
staan. De Goede, 
de heilige Geest. 
Pinksteren vieren 
wij het feest van de 
Geest. Op 14 mei, 
passend op Moe-
derdag, zetten wij 
háár weer op een 
stoel. Daarna vie-
ren wij HISTORISCH 
en vervolgens 
PINKSTEREN zelf.  
 
Na Pinksteren le-
zen wij het verhaal 
van Ruth, wat ook 
verweven is in het 
Theaterspektakel 
Blitskikker. Het wor-
den roerige en 
feestelijke tijden. 
 
Marc Chagall schil-
derde Boas die 
wakker wordt met 
Ruth aan zijn 
voeten 
 
Zondag 23 april: Heelheid (voor)bij alles wat breken kan 
Er komen deze zondag twee kleuren bij elkaar. Het feestelijke van de musical en de herinnering 
aan Henk Gemser die om een meer ingetogen sfeer vraagt. Een brug tussen beide is het verhaal 
van Petrus. Op Goede Vrijdag heeft hij tot drie keer toe gezworen niets met Jezus te maken te 
hebben. Hoe moet zoiets weer goed komen? Dat is ook de vraag bij Jozef die door zijn broer 
verkocht werd naar Egypte. Petrus krijgt na de door van Jezus weer drie keer een vraag gesteld .  . 



 

 

Zondag 30 april:  Tastbaarheid (Doopdienst) 
  

Zijn naam is een gezegde geworden. Een ongelovige Thomas is iemand die slecht van vertrou- 
wen is. Hij heeft hard bewijs nodig. Feiten om je vinger op te kunnen leggen. In onze tijd, met 
woorden en beelden waar je van 
alles mee kunt doen, is dat mis-
schien nog niet zo gek. Er speelt nog 
meer. Aanraken is ook een groot 
goed. Kinderen leven er van . .  
 

Zondag 7 mei –  gastpredikant   
 

Zondag 14 mei:   
De Geest is vrouwelijk!   
Het is vandaag moederdag. Een 
mooie dag om de Goede (heilige) 
Geest centraal te stellen. In de drie-
een-heid stond zij altijd voor het 
vrouwelijke element, en daarmee 
creëerde zij ruimte in een Chris-
telijke traditie waarin mannen altijd  een ‘poerende’ Thomas volgens Caravaggio 
de boventoon voerden en aan de touwtjes van de macht trokken .  . 
 

Zondag 21 mei:  
HISTORISCHE KERKDIENST: Water en Land, God en de mens . .   
  

Terwijl het licht door de twee gebrandschilderde ramen valt slaan wij de Oude Kerkbijbel open en 
dragen in het oude Nederlands de verhalen van Water en Land voor. Van de scheppende God en 
zijn ‘kroon van de schepping’, de mens: mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen! Als je goed naar 
de geschilderde ramen kijkt lijkt de vrouw haar man in beweging te willen brengen. Wil zij 
dansen, wil ze hem verleiden met een appel . . .  
 

Of wil ze hem verleiden om nog één keer een historisch spel mee te speken en de oude Keyser te 
veranderen in een bont en kleurrijk geheel . . .  
 

Zondag 28 mei:  
PINKSTEREN: EEN GEEST DIE VOORUIT WIL . .  
 

Op zondag 21 mei kijken wij ook achterom. 400 jaar Keyser. Hoe is het allemaal begonnen? Een 
eerste steen, een eerste voorzanger -
en ganger. Deze zondag kijken wij 
vooruit, en meer dan kijken. De geest 
vraagt ons op weg. “Blijf niet staren 
op wat vroeger was”. Ga iets nieuws 
beginnen! 
 

Vanaf zondag 4 juni lezen wij vier 
weken uit het boek Ruth. Wij 
doen dat de eerste twee weken 
in de Kapel en de laatste twee 
weken in de Keyser.  



 

  
 

KERKDIENSTEN IN KERK EN KAPEL!  
 

In mei en juni vinden de diensten zowel in de Keyserkerk plaats als in de Z-INN 
Kapel. Hou het schema er goed bij  zodat u niet bij de verkeerde deur staat. 

 

ALEL DIENSTEN ZIJN ALTIJD LIVE TE VOLGEN  
EN TERUG TE KIJKEN OP:  
KERKDIENSTGEMIST MIDDENBEEMSTER (ook die in de Kapel!) 
  

23 april     JOZEF en zijn DROMENJAS    10.00 KERK 
     met de jongeren van BOTT 
      & Femke Leek, solozang 

  
30 april     DIENST met DOOP      10.00 KERK 
      met Femke Leek, solozang 

 
7 mei      DIENST         10.00 KAPEL 
      met gastpredikant Grete Verheij 

  
14 mei      DIENST op Moederdag     10.00 KAPEL 
      met Femke Leek 

  
21 mei      HISTORISCHE KERKDIENST    10.00 KERK 
      met meerdere voorgangers en voorzangers! 

  
28 mei      PINKSTEREN       10.00 KERK 
         met Lisanne Koot, harp en Femke Leek 

  
4 juni      FEESTELIJKE ZANGDIENST    10.00 KAPEL 
      met o.a. Interkerkelijk Koor Ars Musica 

  
11 juni      FEESTELIJKE ZANGDIENST    10.00 KAPEL 
      met B-STAR Gospel en Soul Singers 

  
 
 



 

  
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

De website is weer wat verfrist. De foto ’s staan in het uitklapmenu van de Keyser 
 

Of gebruik de volgende link:        https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Tuinder 
Ziekenhuisopname .  .?        paulatuinder@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     Voorzitter Remo Strijker, 
tel.  0299 – 681393      remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30      
 

PREDIKANT        REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com      tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK        Collecte-giften:   
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl       tnv Diakonie PKN Beemster  
 

VERHUUR Z-INN        
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860      
Marie-Luise-dow@quicknet.nl



 

  
 

 


