
  

BEEMSTERKERK 145ste nieuwsbrief              
 

TASTBAAR EN AANRAAKBAAR 
 

Op koningsdag kiezen 
velen voor een ‘bad in de 
massa’. Vooral in de ste-
den was het hutje mutje. 
Mensen komen veel dich-
ter bij elkaar dan ze nor-
maliter fijn vinden. Maar 
op een paar uitzonderin- 
gen houdt iedereen goed 

rekening met de ander. 

Zo blijft het een mooi 
feest voor jong en oud. 
Wat fijn dat het weer live 
kon zonder afstand. 
 

In de Beemster klonk een 
feestelijk Wilhemus vanaf de toren van de Keyser, gespeeld door leden van de Fanfare. In de zon 
deed ook de vrijmarkt het goed. Zondag eindigen wij de dienst met het zingen van het eerste couplet 
van het volkslied. Even zijn wij dan niet alleen kinderen van één vader, maar ook ‘volksgenoten’. 
 

Zondag vieren wij daarbij de doop van twee kleine 
kinderen. Robin James Ootes en Mukk-Tieme Ootes. 
Geen directe familie, wel kinderen van één Vader! 
Het thema zondag is “aanraken”. Wij lezen het 

verhaal van de zogenaamde ‘ongelovige Thomas’, die 
wil voelen en aanraken, voordat hij geloofd. Dat 
‘willen aanraken’ wordt in de bijbel als tekortkoming 
beschreven. Maar het is juist ook mooi als geloof, 
hoop en liefde soms tastbaar en aanraakbaar zijn. 
Soms is het zelfs goed als de vinger eens op zere 
plekken wordt gelegd . .  
 

  
 
  



  

GEEN Beemster Bakt op 30 april !! 
Begin deze week hebben wij met de Beemster 
Gemeenschap besloten om de volwassen editie 
van Beemster Bakt niet door te laten gaan. Of 
het kwam door de datum, in de meivakantie en 
vlakbij Koningsdag. Of dat bakkers het meer als 
een last dan als een eer zagen om als ‘beloning’ 
ook nog een Bruiloftstaart te morgen bakken . . 
Er hadden zich in elk geval te weinig bakkers 
aangemeld. Excuses uiteraard aan wie wel 
wilden bakken.  
 

De kindereditie gaat wel door! Daar is de beloning    Taartversiersels . .  
dan ook niet dat zij een Bruiloftstaart ‘moeten bakken’. Daar mogen de winnaars een bruiloftstaart 
versieren. En de organisatie zorgt voor de ingrediënten. Dat is andere koek . . .       
 
 

Voor de kinderen van 4 tm 12 jaar wordt het geen bakken maar versieren van een bruidstaart. De 
voorronde voor de kinderen is op vrijdagmiddag 9 juni tussen 15.00 uur en 16.00 uur in de kantine 
van de IJsclub. De kinderen kunnen dan een taartje versieren. De taartjes worden hierna beoordeelt 

door een vakkundige jury. De winnaars worden dan meteen bekend gemaakt. Zij mogen voor de 
middagvoorstelling van het theaterspektakel Blitskikker op 11 en 18 juni de bruidstaart versieren. In 
mei worden ouders en kinderen hier verder over geïnformeerd.  
 

 

HISTORISCHE KERKDIENST – kleding en koetsjes 
Zondag 21 mei is er nog één keer een 
historische kerkdienst. De afgelopen 
edities hebben zelf ook geschiedenis 
geschreven. Wat een stralende 
kostuums! Vooral de edities van 1999 
en 2012 waren memorabel! Deze, in 
het kader van 400 jaar Keyser, zal dat 
zeker ook zijn. U doet toch ook mee. 
 

De koetsjes 
Er zullen ook deze keer weer koetsjes 
rijden om kerkgangers in historische 
kledij naar en van de kerk te vervoe-
ren. De precieze opstapplaatsen 

worden bekend gemaakt aan degenen die zich opgeven om met de koets te rijden.  
 

Graag een mail naar: Peter.Leek@hetnet.nl (of telefoon pastorie:0299 – 681403) 
 

Wat als u geen kostuum in de kast hebt: 
Wil Happé biedt haar kostuum aan voor een liefhebber. (Het kostuum van Bert van der Veen is 
vergeven) U kunt Marie daarop aanspreken, of op een andere manier ‘contacten’.  
 

Verhuur: Maskerade Kledingverhuur (renaissancekleding en meer!) 
  Edisonstraat 3, 1704 RL HEERHUGOWAARD; contact@maskeradekleding.nl 

 

Lief en leed  De bloemen vanuit de kerkdienst van afgelopen week gingen naar Jeannet van der 
Veen, weer thuis uit het ziekenhuis na een kleine ingreep. En naar Wil Happé, ook weer thuis, maar 
wel met restverschijnselen van een infarct. 
  



  

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER          30 april 2023  
 

TASTBAAR EN AANRAAKBAAR 
 

Muzikale medewerking is er van Femke Leek, zang, en van Jan Pronk achter het orgel. 
 

Orgelspel vooraf en welkom  
 

Intochtslied Samenzang  Neem de plaats, de ruimte en de tijd”  
 

Kaarsen, stilte . .   
 

V Onze hulp in de naam van de goede God 
  
Openingsgebed 
 

De dopeling wordt binnengebracht, wij zingen  
 

Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee 
Maar ook met ons allen aanwezig, vier jij hier dit feest met ons mee. 
 

  Refr. Je hebt al een naam, en die noemen wij hier op dit feest. Daarmee  
       word je gedoopt in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. 
 

Welke namen .  . ?  
 

Doopgebed en . .  “Liefde eenmaal uitgesproken” (vers 1 en 3 solo, vers 2 en 4 allen) 
 

Vraag aan de ouders  (staan)  
  

Doop, zegen en bede, beantwoord met “Vrede voor jou”  
  

Doopspreuk en doopkaars   
 

Solozang  Into my arms (Plump) 
 

Je ‘babyblues’, zo vol verwondering. Je krulletjes, je aanstekelijke lach.  
En terwijl ik naar je kijk begin je al ouder te worden. Het enige wat ik kan doen 
is je stevig vasthouden. Wetend, dat wolken zullen oprijzen, stormen zullen 
binnenstormen. Maar in mijn armen ben je veilig  . . 
  

Het verhaal van Thomas 
 

Samenzang   Liefde is licht (Lied 636 solo vers 1, allen vers 2) 
 

Overweging    
 

Samenzang   Dank, dank nu allen God (Lied 704) 
 

Collecte met  solozang, Land van mijn hart (oorspronkelijk uit “The Lionking”) 
 

Gebeden met Ubi Caritas (daar waar liefde is, daar is God), Onze Vader  
 

Slotlied Nu wij uiteengaan vragen (Lied 423 vers 1 solo, vers 2 en 3 allen) 
 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 

Voor wie ons lief zijn . . voor alle mensen in deze polder . .   
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 

Zegen met orgelspel ten besluite: Wilhelmus van Nassouwe (wij zingen het eerste couplet mee) 



  

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER          7 mei 2023  
 

VERBONDENHEID 
 

Muzikale medewerking is er van Emile Verheij achter het orgel. 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Morgenlied: liedboek 212: Laten wij zingend deze dag beginnen! 
 

Aansteken van kaarsen  
 

Daarbij zingen: Als alles duister is )Liedboek nr. 598 in het Nederlands) 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 

Voorg.  Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, ga ons voor en vuur ons aan . . 
Groet   Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de heilige      

  Geest. Allen: Amen 
 

Bemoediging:  Naar psalm 121:1,2 en 146:6-10 
 

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? 
 A: Onze hulp komt van de Levende 
V: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 A: die trouw is tot in eeuwigheid 
V: die recht doet aan de verdrukten 
 A: die brood geeft aan de hongerigen 
V: die de gevangenen bevrijdt 
 A: die de blinden doet zien 
V: die de gebogenen opricht 
 A: die de rechtvaardige liefheeft 
V: die de vreemdeling beschermt, wees en weduwe staande houdt 
 A: maar wie kwaad doen, richt hij te gronde 
V: De Levende is koning tot in eeuwigheid 
 A: God van geslacht op geslacht. Halleluja! 
 

Kyrie en Gloria: liedboek 299 e 
  

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing uit de eerste brief van Johannes 3, 18-24 met tussenzang: Psalm 119,  1-3 
 

Tweede lezing: Johannes 15, 1-8 
 

Samenzang     Ik ben de wijnstok (Lied 656, cantor en allen) 
 

Preek 
 

Samenzang   U kennen, uit en tot u leven (Lied 653, vers 1, 5 en 7) 
 

Collecte  
 

Dank- en voorbeden, met tussendoor God van leven en licht, maak alles nieuw (Lied 368 f)  
Stil gebed, Onze Vader,   
 

Slotlied  Geef vrede door van hand tot hand (lied nr. 1014)G 
 

Zegen en uitzending met Gezongen Amen (Liedboek 415, couplet 3) 



  

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

De website is weer wat verfrist. De foto ’s staan in het uitklapmenu van de Keyser 
 

Of gebruik de volgende link:        https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Tuinder 
Ziekenhuisopname .  .?        paulatuinder@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     Voorzitter Remo Strijker, 
tel.  0299 – 681393      remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30      
 

PREDIKANT        REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com      tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK        Collecte-giften:   
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl       tnv Diakonie PKN Beemster  
 

VERHUUR Z-INN        
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860      
Marie-Luise-dow@quicknet.nl 



  

   
 

 



 

  
 

 


