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Symposium, veiling en doopdienst . .  
 

Het was al behoorlijk nat de afgelopen dagen, en als wij de berichten van het KNMI mogen geloven 
mogen wij ons ook gaan wennen aan veel meer nattigheid, zeker in herfst en winter. Met de regen 
komt ook het blad versneld naar beneden, en de kastanjes en noten .  . 
 

In dat natte decor hebben wij zaterdag een drukke gemeenschapsdag. ’s Middags is er in de kerk het 
Symposium 400 jaar Keyserkerk vanaf 13.30 en ’s avonds vindt de derde Gemeenschapsveiling plaats 
in de Kloek vanaf 20.00 uur. Een middag met mooie verhalen, een avond met veel mooie spullen en 
vooral ook etentjes en dergelijke. En daaromheen heel veel ontmoeting! 
 

Zondag laten wij het doopwater stromen en vindt de herbevestiging van Els Steen plaats als deel van 
het kerkbestuur. De presentatie van de beroepingscommissie van de nieuwe predikant stond aan-
vankelijk ook voor zondag gepland, maar zal tijdens de zondagdienst van 29 oktober plaatsvinden. 

 

Israël/Palestina 
In de dienst van aanstaande zondag staan wij 
bij het aansteken van de kaarsen ook letterlijk 
en figuurlijk stil bij het geweld in Israël/Pa-
lestina. Zoveel slachtoffers, zoveel verbijste-
rend en mensonterend geweld, zoveel angst 
en verdriet. Wij steken kaarsen aan, wij zijn 
een minuut stil en wij zingen samen “Donna 
Nobis Pacem”. Vanuit de Gezamenlijke kerken 
kwam het idee op om er met een vesper bij 
stil te staan. Dat was in deze al erg volle dagen 
zo snel niet te organiseren. Dit kan wel. Stil-

staan bij de pijn en bij het verdriet en dromen, met alle Israëli en Palestijnen van goede wil, zelfs nu 
nog, van vrede voorbij het geweld en van een samenleven met ruimte voor allen.   



In de Regenboogdienst 
van afgelopen zondag 
hoorden wij o.a. een klein 
deel van het verhaal van 
Sietse Emma Wester. Hij 
vertelde hoe hij al op 
zeer jonge leeftijd voelde 
dat hij in een ‘verkeerd’ 
lichaam geboren was. 
Ingewikkelde jaren volg-
den, voor Sietze met veel 
boosheid omdat zijn 
lichaam blijvend niet 
paste. Gaandeweg kwam 
er een horizon dat het 
goed zou komen en op 
de eerste dag na zijn 18-
de verjaardag was er een 
operatie. Waar zijn moe-
der ook moest rouwen 

om een dochter die er niet meer was, was Sietse alleen gelukkig. Eindelijk straalde zijn lichaam ook 
uit wie hij is. Mooi dat hij speciaal voor zijn moeder de naam Emma heeft bewaard in zijn naam. 
 

Een (sociaal) ondernemende kerk?! 
Gisteren, donderdag, vond in de kerk een avond plaats met bestuurders uit veel kerken in Noord-
Holland die betrokken zijn bij het beheer en bij de financiën van kerken. Op verzoek van de pro-
vincie streek het gezelschap neer in de Beemster. Ze wilden graag dat wij tijdens de avond ook iets 
vertelde over wat zij zelf benoemden als ‘de ondernemende kerk’, en waar zij ons een voorbeeld 
van vonden. Dat was mooi, omdat wij in het verleden ook stevige gesprekken hadden met diezelfde 
provinciale bestuurders, o.a. over onze plannen van de bouw van appartementen. Kon je als kerk 
een dergelijk project wel aangaan. Met alle risico ’s van dien, en ook omwille van de grootte van het 
project. Zij adviseerden om 
liever ‘veilig’ in aandelen te 
gaan. Als Beemsterkerk zagen 
wij echter juist die beleg-
gingen niet zitten, en wel om 
meerdere redenen. Waarin 
moet je beleggen, in bedrij-
ven als Shell en Exxon, in 
Tesla of Google? Beleggen be-
tekent dat je soms niet aan je 
geld moet willen komen. 
Maar wat als je dan net mid-
delen nodigt hebt, zoals nu voor duurzaamheidsplannen? Inmiddels kijkt de provinciale kerk heel 
anders tegen onze bouwplannen. Nu zij zien hoe dit bijvoorbeeld de mogelijkheden creëert om  zelfs 
een extra predikant te beroepen. Ondernemend zijn wij echter niet alleen in bouwplannen, ook in 
een riks van stichtingen om activiteiten heen, en vooral ook in allerlei kleine, alledaagse beslissingen. 
Dat betekent juist niet dat wij meer over geld praten dan andere gemeenten. Hooguit anders. . .  
 



Het SYMPOSIUM 400 JAAR KEYSER op zaterdag 14 oktober, van 13.30 – 16.50:  
Met goede sprekers en een mooie verrassing op het eind 
Er staan al zo ‘n 85 gasten op de lijst. Het wordt zeker een mooie dag.   
 

De toegang bedraagt 10.00 euro inclusief een kop koffie met Keyserlijk lekkers.  
 

Graag aanmelden voor een snelle doorstroom ie dag, via Keysersymposium@gmail.com;  
Of telefonisch: 0299 – 67 3500 (Arie Reijm), 06 – 12 51 79 15 (Els Steen) 
 

‘Een nieuw Jeruzalem’. Religieuze veelkleurigheid in de Beemster 
 

Vrijwel meteen na de droogmaking van de Beemster werd begonnen met de 
bouw van een kerk voor de gereformeerde eredienst. Het moest ‘een nieuw 
Jeruzalem’ worden, een gebouw waar de zuivere leer werd verkondigd. Al snel 
vestigden zich, tot ongenoegen van de gereformeerden, ook andere gezindten 
in de polder: katholieken en doopsgezinden. Zo ontstond een religieuze veel-
kleurigheid, die tot vandaag de dag in de Beemster zichtbaar is. . . 
 

Arjan Nobel, Universiteit van Amsterdam 
 

‘Een nieuwe kerk voor een nieuw geloof, in een nieuwe polder ’. 
 

De kerk in Middenbeemster is een van de vroege voorbeelden in Nederland 
van een kerkgebouw dat speciaal voor de protestantse eredienst is ontworpen 
en gebouwd. De oudste voorbeelden zijn slechts 30 jaar ouder. Met name de 
drie nieuwe stadskerken die De Keyser en het stadsbouwbedrijf in de vroege 
17de eeuw in Amsterdam hadden verwezenlijkt (de Zuider-, Noorder- en Wes-
terkerk), kunnen gezien worden als de prototypes voor nieuwe type kerkge-
bouw die in de loop van de 17de eeuw verder werden ontwikkeld. 
 

Koen Ottenheym, Prof. Architectuur Geschiedenis Universiteit van Utrecht 
 

‘De Keyser door de eeuwen heen’. 
 

Het interieur van de Beemsterkerk kreeg bij de restauratie van de 
jaren ’50 zijn huidige aanzien. Door de eeuwen heen zijn de aan-
kleding en inrichting van de kerk nogal wat keren veranderd. De 
spreker behandelt onder andere de vensters die ooit van gebrand-
schilderd glas waren voorzien, de liturgische indeling van de kerk-
ruimte, de plaats van de preekstoel en het orgel. Ten slotte komen 
het stovenkamertje en de consistoriekamer aan de orde. 
 

Herman Wesselink, Architectuurhistoricus en specialist kerkbouw 
 

Dit zijn de drie sprekers. Maar wie denkt, “alleen 
mannen”, komt die middag bedrogen uit . . . 
 
 

Welkom  
op een mooie middag in 
Keyser en Keyserin 
 



GEMEENSCHAPSVEILING op zaterdag 14 oktober, vanaf 20.00 uur in De Kloek 
Een feestje van en voor de gemeenschap.  
 

Hieronder een impressie van de 200 kavels die geveild gaan worden – Bied mee!! 
 

 Verzorgd kinderfeestje voor max 15 kinderen in ‘Bonte Klaver’ Noordbeemster 
 Passe partout kaarten voor kermis 2024, dus vrij entree voor alle evenementen 
 Lenderollade  
 Wijnpakket van Slijterij Breebaart 
 Keuze uit een appeltaart, cheese-cake of tiramisu, op afroep 
 VIP arrangementen voor najaarsconcert op zondagmiddag 19 november van 

Zangvereniging Harmonie 
 Fruitmanden van uw markt specialist Wolff Groenten en Fruit 
 Walnotentaart met bijbehorende compote voor 16 personen van Max van Wersch 
 Uitgebreide messenset van het merk ‘Meisterbach’ 
 Workshop bij Marieke Greeve, van Vintage Stijlhuis, maken van lederen riem of tas 4 

novemer overdag 
 Tegoedbonnen voor heerlijke vleespakketten van Beemsterlant’s Varken 
 Originele houten Amstelbier kratjes 
 Schilderij voor binnen of buiten, op sloophout geschilderd, door Paul Stolp 
 Serenade door Beemsters Fanfare, datum in overleg 
 Borrelplank met heerlijke boerenkaas van Kaasboerderij Groot 
 Diverse schalen borrelhapjes, 75 stuks, op afroep 
 VIP kaarten voor concert van Beemster Accordeon Vereniging op 18 november 
 Dirigeren tijdens de winterconcerten 2024 van Beemsters Fanfare, met drie dirigeerlessen 

vooraf van dirigent Wim Klaver 
 Stadswandelingen in Purmerend voor 3-6 personen met gids 
 Toren beklimmen in de Keyserkerk met koffie en lekkers voor 8 personen 
 Gebruik van de Keijserin voor koffiemiddag met vrienden/buren/familie tot 35 personen 
 Kaartjes voor de 3J’s 18 december 2023 
 Ets van Beemster kunstenaar Simon de Heer, poort van Zwaansvliet 
 Schilderij van Reint Withaar, 1928-2015, met certificaat en boek 
 Gezellig praten en mediterraan eten in de pastorie of pastorietuin bij mooi weer voor 2 

personen 
 Tanzaniaans tasje, gemaakt door een tienermoeder van het Lulu-project 
 Keramiek hanglamp van Bob Ernsting 
 Koperen/messing scheepslamp van Zeeuwe visser 
 Cadeaubonnen van Uw Slager Sandor 
 Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam  
 Rondleiding met kaasproeverij bij CONO-kaasmakers op een zaterdagmiddag tot 10 pers 
 Proeverij van de Green Egg, bij familie Ordeman 
 Kerstworkshop bij Bartels Bloemen 
 Cadeaubonnen van de Beemster kaaswagen 
 1 jaar lang, 3 broden op donderdag, bij Bakkerij Santhé 
 Texelse Bierproeverij bij u thuis voor 8 personen 
 Cadeaubonnen voor Cono en Slagerij Sandor 
 Christmascarols rond de vuurkorf met Beemster Koperensemble 
 High tea bij  “bij Moeders”  voor 2 personen 
 Bon knippen voor heren en dames, Hairstyle By Jolien 
 Dagje uit, over land, over zee, opgehaald en thuisgebracht, geheel verzorgd. 
 Theatraal historische rondleidingen over de Buurt voor 6 personen 
 Cadeaubonnen Greenfee 9 holes van Kavel II Beemster Greenfee 9 holes 
 2-vaks wijnkistjes met rode en witte wijn 
 2 vrijkaarten ‘Onder de Linden’ alle cabaretvoorstellingen seizoen 2023/2024 



 

 
 



PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER           15 okt. 2023  
 

Alles meteen laten vallen en . . .  
 

 
 

Buiten was het de laatste dagen al nat, binnen laten wij zondag het water ook stromen.  
Gedoopt wordt Beekumaa Biru, zoon van Gebeyehu en Mulunesh, broertje van Nanati.  
 

Het thema van de dienst is afkomstig van Jezus die zijn discipelen roept om mee te gaan op de weg 
van het koninkrijk van de hemel. En dan laten ze meteen alles vallen.  
 

Daarmee ronden wij een kleine serie van roepingsverhalen af waarmee wij nog even na gezomerd 
hebben. Laat de herfst nu maar komen! 
 

In deze dienst ook de herbevestiging van Els Steen als deel van het kerkbestuur. 
 

Muzikale medewerking is er van Femke Leek, zang, en van Jan Pronk achter het orgel. 
 

Orgelspel vooraf en welkom  
 

Intochtslied Neem de plaats, de ruimte en de tijd (solo vers 1 en 3,  allen vers 2 en 5) 
 

Kaarsen, stilte . .  en Donna Nobis Pacem 
 

V Onze hulp in de naam van de goede God 
 

Openingsgebed, beantwoord met Vrienden, dat d’ amandeltwijg   
 

Welke namen .  . ?  
 

Doopgebed  & dooplied (solo vers 1, allen vers 2 en refreinen) 
 

Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee 
Maar ook met ons allen aanwezig, vier jij hier dit feest met ons mee. 
Refr.  Je hebt al een naam, en die noemen wij hier op dit feest 
 Daarmee word je gedoopt in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest .  . 
 

Vraag aan de ouders  (staan)  



  

Doop, zegen en bede, beantwoord met “Vrede voor jou”  
 

 
  

Doopspreuk en doopkaars   
 

Solozang A Clare Benediction (John Rutter) 
 

  Moge de Heer zijn genade over jou laten schijnen 
 Moge het licht van zijn aanwezigheid jouw licht zijn 
 Moge hij jou behoeden en bijstaan 
 Moge zijn geest altijd met je meegaan 
 En als je slaapt, dan zijn engelen over je waken 
  En als je wakker bent  
 Dat je gevuld wordt met gratie 
 Hou van hem, hou hem hoog al je dagen 
 En je zult zijn gezicht in de hemel zien 
   

Inleiding op de lezing 
 

Het verhaal van geroepen worden en Er zijn! (Mattheus 4, 17 – 23) 
 

Samenzang “Liefde eenmaal uitgesproken” (vers 1 en 3 solo, vers 2 en 4 allen) 
 

Overweging    
  

Samenzang   Dank, dank nu allen God (Lied 704) 
 

Herbevestiging van Els Steen 
 

Solozang, Land van mijn hart (oorspronkelijk uit “The Lionking”) 
Tijdens dit lied wordt er gecollecteerd 
 

Fatshe leso lea halalela: Rijk land, waarin wij wonen.  
De hemel wijds, de aarde vast, de zee is droog, het land gewonnen.  
Zo is het goed. Het is zo goed.  
En onze God zal bewaren wat zijn hand ooit begon.  
Zo gaan wij voort met zijn zegening. Dit is het land van ons hart.  
En diep in mij draag ik dat mee: lea halalela (mijn land)  
Overal waar ik heen ga, lea halalela (mijn land) 
Zo gaan wij voort. Giza Buyabo  
Oooh Giza buyabo. Besobo  - zijn zegening! 
 

Gebeden met Ubi Caritas (daar waar liefde is, daar is God), Onze Vader  
 

Slotlied Nu wij uiteengaan vragen (Lied 423 vers 1 solo, vers 2 en 3 allen) 
 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 

Zegen met orgelspel ten besluite  



 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

 

Op de website staan ook de vorige nieuwsbrieven en het recente kerkblad in te zien 
De foto ’s staan in het uitklapmenu van de Keyser 
Of gebruik de volgende link:        https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 
 

 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148    Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?        paularoelen@gmail.com 
 

Laat het ons weten! kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB; 0299 – 681393        Voorzitter Remo Strijker, 
open: maandag 09:00 – 11:30              remostrijker@classiclimo.nl   
 
 

PREDIKANT        REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com      tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK        Collecte-giften:   
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl       tnv Diakonie PKN Beemster  
 
 

VERHUUR Z-INN: Marie Schroevers, 06 – 457 66 860;  marieschroevers@gmail.com   
 

 

GEMEENSCHAPSVEILING BEEMSTER 
14 oktober 2023, 20.00 
Sportcentrum De Kloek 
 

Zaterdag 14 oktober wordt weer echt zo ’n dag van gemeenschap en verbinding.  
’s Middags het Symposium in de Keyser en ’s avonds de derde Gemeenschaps-
veiling in Sport-centrum de Kloek. 
 

De veiling gaat weer voor zo ‘n 200 kavels, die met veel humor worden 
aangeprezen en gekocht. Op de veiling altijd veel leuke spulletjes, maar ook uitjes, 
ergens lekker eten. Of wat al niet meer. 
 

In deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld als de lijst met 
kavels beschikbaar is.    
 

En kom die avond vooral gezellig meebieden. De avond zelf is een feestje en na de 
vorige veiling kon er ruim 16.000 euro verdeeld worden. 
 



 
 


