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OP NAAR DE 40 DAGENTIJD 
 

& OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE 
PREDIKANT 

 



2024, het jaar van . . .  
 

2023 Was het jaar van 400 jaar Keyser. En 2024? Wij beginnen dit jaar wat kleiner en inge-
togen. Niet meteen volle kracht naar buiten toe. Alles achter de schermen vraagt even veel 
tijd. Het Jubileumjaar wordt nog steeds afgerond (o.a. financieel) en er wordt, op dit moment 
op stoom en kokend water, gewerkt aan de Keyser Glossy, een fullcolour tijdschrift van zo ‘n 
130/140 pagina ’s met veel artikelen, interviews en heel veel mooie foto ’s daaromheen. Wij 
hebben er niet voor gekozen om een boek uit te geven, maar dus wel dit ‘bewaar’-tijdschrift. 
Het moet rond Pasen uitkomen en ruim daarvoor gaat het naar de drukker Rijser voor een 
laatste opmaak en meer. Het wordt heel mooi! 
 

He is gelukt om in januari de definitieve goedkeuring te krijgen voor het zoeken van een 
tweede predikant voor 0,6 – 0,8 fte. Ook de voorbereiding en de zorg rond dat traject vergt 
veel aandacht. Zo is dat ook met de laatste loodjes van de appartementenbouw met het 
begeleiden van de huurders. Electro 2000 is begonnen met de voorbereiding en installatie 
van de elektrische stralers -en panelen, etc. etc. Veel werk achter de schermen. Het 
uitbundiger “feest” daarvoor zal zeker ook weer komen! 
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De reis door hemel en hel 
 

Zondag 21 januari begonnen wij met een aantal winterdiensten rond het thema hemel en hel. 
Eind september riep een nieuwe hoogleraar dat het in de kerk niet vaak genoeg over de hel 
ging. Daar kwam veel commentaar op: waarom zouden wij het in hemelsnaam over de hel 
hebben. Begin 2024 wagen wij ons er toch aan en omdat het predikantsechtpaar net terug was 

van een reis naar Namibie begint 

de reis door hemel en hel  daar .  . 
 

Namibië, het land in het noordwes-
ten van Zuid-Afrika heeft een zo ‘n 
1500 kilometer lange kustlijn. Vrij-
wel die hele kustlijn bestaat uit zand 
en dat tientallen kilometers breed. 
Woestijn ontmoet oceaan, en de 
temperaturen in die woestijn zijn 
regelmatig boven de 40 graden. De 
oceaan wordt rechtstreeks gevoed 
door ijskoude stromen uit de zuid-
pool. Waar die twee uitersten elkaar 
ontmoeten komen vaak mistwolken 

op en het water kolkt er met verraderlijke stromingen. Vooral in het noordelijke deel van die kust 
heeft dat geleid tot tal van scheepsrampen. Zoals in 1942 met het Britse schip de Dunadin Star. 
 

Het gebied wat God in zijn woede maakte 
Op 29 november 1942 (aan het begin van de hete zomer daar) liep het schip vast. Er waren ruim 
100 mensen aan boord en het lag op zo ‘n 500 meter uit de kust, omgeven door hoge golven. 
Toch lukte het de kapitein om ruim de helft van de mensen aan strand te krijgen, voordat de 
enige motorreddingsboot het begaf. Kort daarop bereikten vier reddingsschepen het wrak. 
Iedereen die nog op de boot was kon gered worden, maar geen van die vier schepen kon de kust 
bereiken, zo heftig was de zee. Er was ook een hulpkonvooi met vrachtwagens vertrokken, maar 
dat wisten de mensen op het strand niet. Toen de hulpschepen vertrokken omdat hun stookolie 
opraakte begonnen de gestranden de moed te verliezen. De dagen waren moordend heet, de 
nachten bitterkoud, een zeewind waaide zonder ophouden en ze hadden nauwelijks iets te eten 
 

Vanuit Kaapstad werd een bommenwerper uitgestuurd om proviand dekens, tenten en meer uit 
te gooien. Tot zijn verbijstering zag de piloot op zijn vlucht dat het konvooi vrachtwagens vast 
stond in het zand en dat één van de hulpschepen op de terugweg ook was vastgelopen en ge-
kapseisd. Daarom wierp hij zijn proviand niet af maar besloot spontaan te landen om in elk geval 
vrouwen en kinderen mee te nemen. Het landen lukte, het opstijgen in het rulle zand niet meer.  
 

Uiteindelijk duurde het 20 dagen voordat vrachtwagens de rampplek bereikten. Zo heftig is die 
kust, en dat al ongelofelijk lang. De Sahara was 10.000 jaar geleden nog vruchtbaar land. De 
Namib is al miljoenen jaren woestijn. En om het nog feestelijker te maken zwerven er leeuwen 
rond en groepen hyena ’s en wilde honden. Mensen leven er nauwelijks. Portugese zeelieden 
noemden die kust dan ook: de poorten van de hel. De oudste Namibische stammen vertelden: 

Dit is het gebied wat God in zijn woede maakte! Bijna identiek beschrijft de profeet Hosea (h. 
13) de straf van God voor één van de twaalf stammen: Vruchtbaar land zal zijn bronnen verliezen 
en waar schapen vredig graasden, zullen leeuwen loeren en panters. Ze zullen verscheuren en 
borstkassen openrijten. Welkom in de hel! Zo mag je zo ’n plek gerust noemen. Geen plek om te 
leven, wel om te sterven. En dus als straf van een boze God. Dat maakt het nog wat heftiger. 
 



 

 

Soms is de hel, maar ook de hemel . . . dichterbij dan je denkt  
Van die woestijnheftigheid merk je als toerist in Namibië weinig. Iedereen rijdt er in gekoelde 

auto ’s doorheen, geniet van de prachtige woestijnpanorama ’s of blikt verveeld in het grote niets. 
Maar als je lek rijdt op de deels erg slechte wegen ziet het er al anders uit. En als je dan met 40 
graden hitte je enige band verwisselt en je moet nog 150 kilometer! Toen knepen wij hem wel 
een beetje. In stilte reden wij verder. Niemand zei iets. Soms is de hel dichterbij dan je denkt. 
 

Zo reden wij wat dagen later ook door de kurkdroge Damara-provincie. Langs de weg troffen wij 
kinderen die met lege flessen stonden. Wij stopten, gaven water en wat geld. Maar vervolgens 
stonden er elke paar kilometer andere kinderen of vrouwen te zwaaien met lege flessen. (ook om 
toeristen bij hun zelfgemaakte spullen te krijgen) Wat doe je dan? Je kunt toch niet overal stop-
pen? In stilte reden wij verder. Soms keken wij strak voor ons uit. Ook dat was . . een beetje hel. 
 

Diezelfde avond zaten wij in een eenvou-
dig tentenkamp aan een prachtig gedekte 
tafel onder een uitbundige sterrenhemel. 
De volgende dag zaten wij in een open 
auto in de bedding van een drooggevallen 
rivier. Wij keken als met kinderogen naar 
zes woestijnolifanten die hun droge 
kostje bij elkaar schraapten, zonder zich 
veel van ons aan te trekken. Soms is ook 
de hemel dichterbij dan je denkt.  
 

Voor die ervaring van de nabijheid van hel of hemel hoef je niet naar Namibië te reizen. Ook hier 
kan goed leven soms zomaar omslaan in iets waar leven kapot aan gaat. En ook hier kan op 
plekken en momenten waarop je het niet verwacht zomaar de hemel opengaan. 
 

En Gods woede .  . ? 
En God? God is voor mij vooral een troost. En Gods woede? Ik begrijp de Bosjesmannen die bij 
die levensvijandige woestijnkusten niets anders konden bedenken dat de God die dit geschapen 
had wel een andere moest zijn, dan de God die grazige weiden schiep. Ik begrijp ook de oude 
profeet Hosea, die vooruitziet dat als mensen de God van uiterlijke schijn en van het recht van 
de sterkste gaan aanbidden, dat er dan van goed leven om te delen met elkaar niet veel over-
blijft. Dan wordt leven schraal en dan worden zelfs vriendelijk grazende schapen tot roofdieren.   
 

Maar, dat wil niet zeggen dat de goede God die wij als Beemsterkerk hooghouden, soms een nar-
rige en nijdige is, die willens en wetens goed leven verandert in een hel. Het is al helemaal niet 
zo, dat waar leven een hel lijkt te zijn door honger of geweld, door ziekte, of doordat er iets vre-
selijks gebeurt, dat daar sprake is van een boos straffende God. De God om bang voor te zijn is 
product van de vertwijfeling van mensen, of het is een strategisch instrument ingezet door Gods 
bodemtroepen omdat angst mensen soms makkelijker in het gareel houdt. Maar de God die wij 
hooghouden spreekt ons juist met engelentongen toe: weest niet bang, ik ben goed nieuws. 
 

Dat goede nieuws is niet dat je de gortdroge Namib zomaar verandert in een grazige weiden. 
Evenmin verander je zomaar de tendensen die ook in onze wereld de bronnen van goed leven 
soms behoorlijk blokkeren. Maar zoals goed leven kan wegzakken in wat een hel lijkt, zo is de 
open hemel ook op de meest levensvijandige plekken nooit ver weg. De goede God is als een 
innerlijk kompas daarvoor. Want moeite kun je altijd moeite delen, aandacht kun je geven, en je 
kunt verwonderen over leven wat wel mooi is: Een kind pasgeboren, liefde, vriendschap en 
gemeenschap. Soms de warme zon op je huid, of een paar woestijnolifanten, die zich zonder 
zich iets van jou aan te trekken heerlijk hun droge kostje bij elkaar schrapen. Hemel en hel zitten 

soms heel dicht bij elkaar, maar soms is ook de hemel dichterbij dan je denkt. 



 

 

 
 

               VANUIT DE KERKENRAAD 
 

 
 

Vorig jaar, het jaar van 400 jaar Keyserkerk, begonnen wij meteen groots en heftig. De steigers 
die drie maanden om de kerk hadden gestaan werden naar binnen verplaatst. En de restauratie 
was nog niet voorbij of er stond een historische kerkdienst aan en volop voorbereidingen voor het 
theaterspektakel Blitskikker. 2024 beginnen wij klein, heerlijk . .  
 

De zoektocht is geopend .  . 
Vanaf 23 januari mogen wij met onze zoektocht naar een tweede predikant ook naar buiten toe. 
Zowel de goedkeuring van de Classis (provincie Noord Holland) is er als de financiële goedkeuring 
van de betreffende (CCBB) instantie die daarover gaat. Omdat er maar weinig predikanten zijn 
(van welke beroepsgroep zijn er wel veel) biedt de classis ons aan om eventueel ook een fulltime 
predikant te benoemen, die dan voor een deel werk buiten onze gemeente gaat doen. Wat goed 
dat wij de zoektocht nu echt kunnen openen! 
 

Op de volgende pagina ‘s staat de advertentietekst. Geen standaard, zakelijke tekst, maar juist 
anders. En mocht u een predikant kennen die past in het plaatje, geef haar of hem een tip!  
 

De appartementen gaan open .  . 
Er moet zeker nog het nodige gebeuren, maar zoals het er nu naar uit ziet lukt het om 1 maart de 
appartementen in de verhuur te brengen. Huurders zullen dan eerst aan de slag gaan om alles 
geheel naar eigen smaak in te richten en dan kan er gewoond worden.  
 

Zeventien appartementen worden verhuurd, één houden wij vast voor de nieuwe predikant, 
omdat wij graag willen (dat zelfs als vereiste stellen) dat zij of hij in de polder komt wonen. En 
waar dan beter dan in één van onze eigen appartementen. Deze zijn immers ook de financiële 
waarborg voor die predikantsplaats en, als de hypotheek is afgelost, ook voor het blijvende 
onderhoud aan onze mooie gemeenschapsgebouwen.  
 

De aannemer is bezig aan de laatste klussen. Binnenkort start de grondwerker. De burgerlijke 
gemeente realiseert de stoepen en een goede toegankelijkheid. Het “ken allemaal net”. .  . 



 

 

Een warme kerk . . .  
In de week van 29 januari is er door Electro 2000 een begin gemaakt aan de werkzaamheden voor 
de nieuwe elektrische verwarming in de kerk. Bij de kosters, bij de organist en in de consitorie-
kamer komen warmtepanelen, en aan de steunberen zullen stralers geïnstalleerd worden. Dat 
laatste zal nog iets langer duren, en het zal tot in 2025 duren voordat wij de stralers ook optimaal 
met zelfs de heftigste kou kunnen gebruiken (dan vergroot Liander onze aansluiting). Maar het 
begin is er!  
 

De nieuwe tarieven voor gas en elektra zijn inmiddels ook bekend en die zijn gelukkig een stuk 
lager dan de enorme prijzen van vorig jaar! Zo kan er eindelijk weer meer plaatsvinden in de kerk, 
wat met de vorige prijzen erg ingewikkeld was. 
 

Een witte kerk 
Wat was het fijn dat wij kerst konden vieren in een witte kerk. De verf die al te snel afgebladderd 
was is weer overgeschilderd. Het probleem is daarmee nog niet opgelost. Het ziet ernaar uit dat 

de kalkverf van Remmers niet 
zonder meer een duurzaam witte 
kerk kan opleveren. Wij zijn in 
gesprek. 
 

Adieu iep 
Elk jaar werd hij ingeënt tegen de 
iepenziekte, maar de afgelopen zo-
merstorm werd de oude iep fataal. 
De hele kruin werd eruit geblazen.  
 

Met vereende krachten is er op een 
mooie januaridag hard gewerkt om 
de boom zorgvuldig om te halen en 
af te voeren. Wat rest is een sokkel. 
Wie weet wat of wie daar ooit op 
gezet zal worden  . Dank aan de 
boomsnoeiers! 

  

In de 40 DAGENTIJD zetten wij ons nog een keer in voor onze Oekraïense buren 
Pasen valt vroeg dit jaar en dus ook het begin van de 40 dagen op weg naar Pasen. Aswoensdag 
het echte begin valt op woensdag 14 februari. De eerste zondag valt op 18 februari. Elk jaar 
zetten wij ons in de weken naar Pasen toe in voor een goed doel in de buurt.  
 

Vorig jaar was dat het Leger des Heils, met name in Amsterdam-West, waar Jan Pieter van As, echt-
genoot van ons kerkenraadslid Leonard 
‘de scepter zwaait’. Jan Pieter lichtte zijn 
werk toe in één van de 40 dagendien- 
sten. Jolande Been deed dat in een an-
dere dienst. Mooi was de gezamenlijke 
dienst met het Koper Ensemble van het 
Leger, waarin wij een cadeau konden 
overhandigen.  
 

Dit jaar willen wij ons richten op onze 
Oekraiense buren in het oude gemeen-



 

 

tehuis in Beemster. In het begin van hun komst hebben wij ons met o.a. een tweetal benefieten 
en met veel vrijwillige inzetsterk gemaakt voor hun komst. Inmiddels zijn ze bijna twee jaar in 
Beemster en dus weg van hun thuis, een land waarin heel veel gebeurd is en waarvoor de sterren 
nog steeds onzeker staan. Wat doet dat met je? Wij gaan ons sterk maken voor antwoorden op 
die vraag en wij willen wat middelen inzamelen om een gezellige middag te organiseren met 
muziek, spelletjes, en iets lekkers op tafel! 
 

Nog één keer 400 jaar Keyser: De Glossy 
Als kers op de taart van een mooi Jubileumjaar wordt er nog druk gewerkt aan een uniek en 

kleurrijk tijdschrift: de Keyser 
Glossy! Op dit moment zijn er zo ‘n 
40 artikelen geschreven. Interviews 
met vertrouwde gezichten binnen 
de Beemsterkerk, maar ook met . . . 
 

De arrangeurs van Ranonkel, als 
buren en bloemisten, de architecten 
van Keyserin en appartementen .  . 
 

Claudy Jongstra, de viltkunstenares, 
internationaal vermaard en de 
maakster van de antependia  
 

Mooie bijdragen van prof. Otten 
Koen Ottenheym over de Keyser en 
van Kees Vlaanderen en Marc van 
de Eerenbeemt over Dirk van Os en 
over Pieter Fabritius 
  

Hieronder de definitieve cijfers van 
de inkomsten over 2023. De totale 

kerkelijke bijdrage is iets gedaald. Dit heeft ermee te maken dat er gemeenteleden overleden 
zijn, en de oudere gemeenteleden dragen nu eenmaal meer bij dan de jongere generaties. Wij 
zijn echter blij met alle bijdragen, en wij beseffen ook dat wij leven in dure tijden. De overige 
giften zijn ruim hoger dan die van vorig jaar en daar staan de legaten en erfenissen nog niet bij 
die wij ook mochten ontvangen. Dank voor alle bijdragen! 

 
 

FINANCIËN  2023 
 

Kerkelijke bijdrage           € 64.227,--   Overige giften                    € 11.020,-- 
Solidariteitskas                  €   2.390,--   Collecte                                € 20.570,-- 
Kerkbode    €   5.271,-- 
 

Dank voor alle bijdragen! 
 
 

 

Kerkelijke bijdrage 2024 
Bij deze kerkbode de vraag naar uw kerkelijke bijdrage voor 2024. Wij hopen dat wij weer op u 
kunnen rekenen. Als bestuur doen wij ons best om naast de inkomsten van de kerkelijke bijdrage 
ook andere inkomstenbronnen te realiseren. De inkomsten van de kerkelijke bijdrage zijn echter 
heel belangrijk. Het doet goed om onze Beemsterkerk met zoveel mogelijk mensen te ondersteunen.  
 

Het Beheercollege gaat zich de komende weken richten op de jaarcijfers van 2023. Zodra die klaar 
zijn komen die op onze website te staan met een korte toelichting in het kerkblad. 



 

 

Protestantse Gemeente Beemster verwelkomt graag een nieuwe predikant!  
(0,6 – 0,8 fte). 
 
Een theoloog van protestantse huize, die met ons de zoektocht aangaat om jongere 
generaties te verbinden met onze kerk. De Beemsterkerk is een bloeiende gemeenschap, 
waar verbinding het sleutelwoord is. We willen ons meer richten op jongeren en oudere 
jongeren (tot ongeveer 45 jaar). Dit kan dankzij uitbreiding van formatie. Daarom zoeken 
we jou! Sta je dicht bij hen en vind je het leuk om met hen te werken, reageer dan nu!  
 
Wie zijn wij? 
De Protestantse Gemeente Beemster is een warme, open gemeenschap van mensen, die 
geloof op allerlei manieren beleven. Ook al komen sommige mensen minder bij de 
zondagsvieringen, ze hebben op andere manieren hun plaats binnen onze gemeenschap 
gevonden. Wij staan midden in de maatschappij en betrekken daarom ook nadrukkelijk 
onze omgeving erbij: verbinding maken met alle mensen die in de Beemster wonen, het 
verenigingsleven, de vluchtelingen, de polder. Daarmee zijn we een toegankelijke en 
laagdrempelige plek voor andere gezindten, randkerkelijken en niet-kerkelijken. We 
betrekken hen graag bij onze activiteiten en zingevingsvraagstukken en ook pastoraal zijn 
we er voor iedereen. Dat kan allemaal in de Beemsterkerk! 
 
De huidige predikant werkt zowel op kerkelijk gebied als op het grensvlak tussen kerk en 
maatschappij. Zo zijn er diverse koren actief, is er een tiener theatergroep en diverse 
andere groepen, waar verschillende thema’s centraal staan, zowel kerkelijke als meer 
maatschappelijke. Naast spirit maken we ook graag tijd voor tapas en een glas wijn. (Bijna) 
alles kan en mag binnen onze kerk. 
 
Ons uitgangspunt is dat we dingen mogelijk willen maken. Een hulpvraag: wij gaan helpen. 
Een leuk idee: pakken we op. Out of the box denken past ons prima. Rituelen zijn mooi en 
goed, dogmatiek is niet ons ding. Dat is wel wat veel en daarom zoeken we versterking. 
 
Wie ben jij?  
Jij bent een enthousiasteling, liefst met een paar jaar ervaring. Een echt mensenmens. Je 
hebt een warme persoonlijkheid, die met passie mensen kan enthousiasmeren en 
inspireren. Je hebt veel bruisende ideeën die passen bij de genoemde doelgroep. Je bent 
niet alleen bedenker, je pakt de dingen ook daadwerkelijk op. In Beemster houden we van 
hands-on-mentaliteit en geven we je graag alle ruimte. Je kunt goed luisteren en hebt oor 
voor geluiden uit de gemeenschap. Je neemt ons mee, durft te vernieuwen en bent niet 
bang om bestaande structuren om te buigen (met beleid 😉). Je bent thuis in social media 
en kunt jongeren ook op die manier bereiken. Je werkt graag met groepen en hebt ook 
plezier in een-op-een activiteiten. Je kunt de bijbel vertalen naar hedendaagse 
onderwerpen en actualiteiten. Je hebt een open oecumenische blik. Om bij onze 
Beemsterkerk te passen is een ruimhartige opvatting over geloof een must. Zie dat vooral 
als een meerwaarde. De maatschappij verandert en als kerk bewegen wij graag mee. Wat is 
mooier dan mensen te verbinden met elkaar? Help jij onze kerk een plaats te geven in de 
huidige en toekomstige maatschappij? 
 
 



 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een superleuke werkomgeving. Je werkt zowel binnen de kerk als op de grens 
van kerk en maatschappij. Je kan veel ideeën kwijt en je pakt je eigen rol. Je hebt een fijne 
collega naast je waarmee je altijd kunt sparren en bij afwezigheid vervangen jullie elkaar. 
Daarmee krijg je te maken met het hele spectrum van activiteiten van de Beemsterkerk. Je 
hebt veel enthousiaste vrijwilligers om je heen waar je altijd een beroep op kunt doen.  
Daarbij stellen we het op prijs als je binnen onze gemeenschap komt wonen. In 
Middenbeemster bieden wij hiervoor een net opgeleverd ruim appartement. 
 
Over de Beemster. 
De Beemster kennen we allemaal uit onze geschiedenisboekjes. Het is een droogmakerij 
die in 1612 ingedeeld werd in een overzichtelijk en sterk geometrisch patroon. Hierdoor 
staat de Beemster dit jaar alweer 25 jaar op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. 
 
In het hart van de polder staat onze prachtige kerk die haar jubileum vierde: zij bestaat 400 
jaar! Een aantal jaren geleden is daarbij een moderne multifunctionele 
gemeenschapsruimte gebouwd. Daarnaast hebben we in Zuidoostbeemster de ZINN-kapel. 
Ook daar zijn diensten en activiteiten.  
 
De Beemster ligt 20 km noordelijk van Amsterdam en is oorspronkelijk een 
plattelandsgemeente met alle charme van dien. Inmiddels is de Beemster uitgegroeid tot 
een relaxed dorp met veel mensen van buiten. Een fijne plek om te wonen en te werken. 
Middenbeemster heeft alle faciliteiten en een snelle OV-verbinding met hartje Amsterdam. 
 
Kortom: een droombaan! Reageer daarom nu! 
 
Stuur jouw motivatie en CV per mail naar Leonard Dijkstra, secretaris. E-mailadres: 
beroepingscommissiepgb@gmail.com 
 
Voor vragen, mail of bel gerust! 
T: 06-55326692 
 

 
 

Nog één keer de namen en gezichten van de beroepingscommissie: Femke Leek, Lourine 
Mechielsen(voorzitter), Peter de Waal, Regina Janse, Netty Rutz, Rene Reinders en Leonard 
Dijkstra (secretaris en verbinding naar de kerkenraad).    
 



 

 

WAT ACTIVITEITEN . .  
 
 

De volgende “Aardige” mannen soos: 
zaterdag 3 februari, 16.30 
Met als spreker Jan Jobsis: Waar zijn de 
Beemster molens heengegaan 
 

Een mooie presentatie over een fascinerend stuk 
Beemster geschiedenis. Aansluitend eten wij met 
z ’n allen een heerlijke Chinese maaltijd. U komt 
dus iets later thuis, maar dan heeft u wel gegeten!  

 

De soos is voor iedere man mits hij aardig is   De entree is € 7,- en hiervoor krijgt u een 
consumptie of meer aangeboden. Welkom dus, ongeacht religie en of politieke voorkeur .  .   
 
 

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com) 
 

 
 

PROJECTKOOR BEEMSTER: PAAS & AFSCHEIDSPROJECT  
Wekelijks op zaterdag vanaf 13.00 – 14.45 vanaf 3 februari   
 

 
 

Het Projectkoor begint 3 februari een nieuw project gericht op Pasen (optreden 7 april) en 
vooral gericht op het Grote Afscheidsconcert met meerdere koren in Hoorn (14 april), voor het 
laatst onder leiding van Margreet Drijver.  
 

Het hoofdmuziekstuk wat wij instuderen is de indrukwekkende Deutsche Messe van Franz 
Schubert. Daaromheen zingen wij enkele mooie eenvoudige vierstemmige liederen. 
 

Voormeer informatie en voor opgave: marieschroevers@gmail.com 
 

De kosten voor het project zijn in principe 40 euro. Dat is voor tien repetities en optredens. 
Degene voor wie dit een belemmering is kan dat graag doorgeven aan Marie. Wie iets meer kan 
geven – heel graag! 
 

 



 

 

 
 

VROUWENCAFÉ VROUWEN@GO!: donderdag 22 februari, 20.00  
(deur open 19.30) 
 
 

Met als gast: Ditte Schipper 
Een kleurrijk leven 
 

Ditte is 60 jaar en vertelt in geur en kleur wat haar drijft in het leven. Opgave graag! 
 

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com  
 
 
 

Het vorige vrouwencafé op 25 januari kon niet doorgaan, omdat de spreekster, Benthe de Bree 
diezelfde dag geconfronteerd werd met de sterk achteruitgaande gezondheid van haar oma. 
Omdat wij uitgerekend die keer zonder aanmeldingen werkten heb ik geprobeerd zoveel mogelijk 
mogelijke bezoekers te berichtten.  
 

Excuses wie ik niet meer bereikt heb. Wij gaan deze avond een keer inhalen 
 

 
 

B-STAR GOSPEL & SOUL SINGERS 
Een projectje meezingen? 
 

 
 

Altijd al een keer willen zingen in een gospelkoor? B-Star biedt die gelegenheid. Het koor zingt 
op drie van de vier donderdagen per maand in de Kapel in Zuidoostbeemster, van 20.00 – 21.45. 
Er wordt geoefend met dirigent en pianist. De liederen bestaan uit koorzang met veel solo-
partijen. Gerepeteerd wordt vooral op het gehoor en de uitvoering vindt plaats zonder tekst, 
omdat je uit je hoofd (by heart!) zingend ander zingt en zeker gemakkelijker beweegt. 
 

Het koor bestaat uit zo ‘n 20 vaste zangers telkens aangevuld met wat losse stemmen. Losse 
repetities zijn 11 euro, voor een heel project geldt een lagere contributie. En voor wie de kosten 
een belemmering zijn, die kan dat bij aanmelden graag doorgeven.  
 
Voormeer informatie en voor opgave: bstargospelandsoul@gmail.com 
 
 



 

 

 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .  
 

 
 

Als je het woord geluk wilt begrijpen, moet je het als een beloning zien en niet als een doel. 
Antoine Saint-Exupéry (Kleine Prins) 
 

En plotseling ligt kerst met al zijn feestelijkheid, met zijn belofte en sprankeling, maar soms ook 
met zijn stilte  . . . ver achter ons. De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Hoe 
nieuw is het nog? Er is al weer veel gebeurd. 
 

Vanuit de kerk namen wij afscheid van Jeroen de Boer, partner en maatje van Rose van Harde-
veld. Jeroen was al heel lang aan het herstellen van zware medische ingrepen, maar hij was ook 
al ver gekomen. De laatste weken had hij weer wel wat pijn, maar “dat kon niet ernstig zijn” . 
Het was het wel. In de eerste dagen van het nieuwe jaar belandde Jeroen in het ziekenhuis en 
kort daarop is hij daar ook overleden. Met de woorden die ook op de kaart stonden is hij 
herdacht: stoer, lief, trots en moedig. 
 

Overleden is ook Lisette Scheringa – Middelburg. Vele jaren woonde zij met haar gezin en met 
Jan op de boerderij aan de Oosthuizerweg. De laatste jaren woonden zij samen in Middenbeem-
ster. Lisette kon aanpakken en pakte ook aan, met een groot hart. Juist dat hart begon proble-
men te geven en het lukte artsen maar niet om daar een afdoende behandeling voor te geven. 
Zo moesten haar dierbaren deze week afscheid van haar nemen. 
 

Toen wij twee weken op vakantie gingen namen wij al afscheid van onze vriendin, Marlies 
Hanebrink. Ooit was zij vanuit Duitsland voor de liefde naar Nederland gekomen, in dezelfde tijd 
dat ook Marie met de kinderen omwille van diezelfde bij Nico in Amsterdam kwam. Samen 
volgden Marie en Marlies een cursus Nederlands aan het Goethe-instituut. Het klikte en het 
werd het begin van een lange vriendschap. Vrijdag nemen wij vanuit de Keyserin afscheid. 
 

Maandag nemen wij in de kerk ook afscheid van Pieta Schipper. De gezondheid van Pieta was 
allang kwetsbaar, maar steeds stond zij weer op, lachte eens charmant en was er weer. Tot 



 

 

vorige week donderdag. Haar kleindochter Benthe zou de avond van het vrouwencafé verzor-
gen, toen Pieta ’s gezondheid plotseling onderuitging. Al snel was duidelijk dat het deze keer 
niet meer goed zou komen. Gelukkig was er wel tijd voor de kinderen, kleinkinderen en voor Jan 
om rustig afscheid te nemen. Het sprookje is nu ergens voorbij, maar zoals bij alle mooie 
sprookjes blijft er nog veel sprankeling in de lucht hangen en in harten en zielen .  . 
 

 
 

Op de morgen van kerst viel Ans Boer en brak op een heftige manier haar been. De revalidatie, 
die al snel nog breder ging dan alleen het been, vond plaats in het Sarphatihuis in Amsterdam. 
Begin februari wordt er weer een foto gemaakt en wie weet . . . komt dan toch thuis weer als 
horizon in beeld. 
 

Jaap de Boer moest ook weer voor een korte opname naar het ziekenhuis. Daarna met griep 
naar huuis en nu maar weer herstellen. 
 

Voor Gerrit Hopman was de gang naar het ziekenhuis een goede. Geen ingewikkeldheden. Fijn! 
 

Carla en Jan zijn verblijd met een kleindochter, die met handjes gevouwen ter wereld kwam. 
Wat een cadeautje! 
 

Louw Mol, echtgenoot van Tiny (zolang pianiste van het kinderkoor) heeft een zware hersen-
bloeding gekregen. Aanvankelijk was zijn toestand alleen maar zorgwekkend, maar inmiddels 
zijn er ook wat lichtpuntjes. De toekomst is plotseling wel erg onzeker! 
 

Bloemen hebben wij ook gebracht naar onze kerk-fotograaf Jaap Bos, die zijn maar liefst 93-ste 
verjaardag vierde. Waar blijft de tijd. Jaap en An zijn twee van de meerdere vertrouwde gezich-
ten uit ons midden die een mooi plekje hebben gekregen in de glossy die rond Pasen uitkomt! 
  

“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook vermeld in de nieuwsbrief.  
Geef u daarvoor op bij Marie. In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers 
 



 

 

BIJ ENKELE KERKDIENSTEN: VAN DE WINTER OP WEG NAAR PASEN! 
 

Zondag 21 januari zijn wij begonnen aan een serie winterdiensten rond de begrippen hemel 
en . . . hel. Je zou het er bijna warm van krijgen. De gedachte achter de keuze voor dit thema 
was een oproep vorig jaar van een nieuwe kerkelijke hoogleraar, dat het in de kerk wel vaker 
over ‘de hel’ zou mogen gaan. Inmiddels loopt de kleine serie al bijna op z ’n eind. Het was 
goed om de kerkelijke wortels van het spreken over hemel en hel weer wat te beproeven, en 
om duidelijk te krijgen dat het meest zinvolle spreken over hemel en hel dat spreken is wat 
angst inbedt in hoop en vertrouwen! 
 

 
 

Zondag 18 februari start de 40 Dagentijd. Vroeg dit jaar! Wij gaan die tijd aan door in de 
loop van de zondagen de personen centraal te stellen die in de gang van Jezus op weg naar 
Goede Vrijdag en Pasen centraal staan en ‘hun’ liederen. Die liederen zijn afkomstig uit de 
musical Jesus Christ Superstar, die vanaf januari 2024 weer rondgaat in de theaters, maar 
ook uit de oudere muziekstukken die de weg naar Pasen begeleiden: De Mattheus Passion, 
het Stabat Mater en meer. Wij beginnen met de vooral ruis-verbreidende figuur van de 
duivel, de verleider in de woestijn. Zijn lied is . .  
 

Zondag 3 februari, het scheiden van de schapen en de bokken 
In het Oude Testament komt “hel” alleen figuurlijk voor in het omslaan van goed leven in ellende. 
Profeten waarschuwen daarvoor: wie wind zaait zal storm oogsten! Aanbid niet de God van het 
grote ego of van het recht van de sterkste! In het Nieuwe Testament komt het woord hel wel 
letterlijk voor. Wel heeft de Nieuwe Bijbelvertaling die wij vanaf 2004 lezen ervoor gekozen om 
hel te vertalen met Gehenna. Dat slaat op een kloof bij Jeruzalem waar in oude tijden (Kronie-
ken) kinderoffers plaats hebben gevonden. Wellicht vond daar ook in de tijd van Jezus de 
verbranding plaats van de stoffelijke resten van misdadigers. Opdat er niets tastbaars van hen 
overbleef. Die, verdoemde plek, Dal van Gihom is een begrip geworden voor “duisternis”.  
 

Zondag 10 februari, het rijk van de dood wordt in de poel van het vuur gegooid 
Het woord “hel” komen wij vooral tegen in de zogenaamde Apocalyptische delen van de bijbel. 
Bijvoorbeeld in de Bijbelboeken Daniël en Openbaring. Vooral uit dat laatste hebben veel 
schrijvers en schilders geput om hun gedachten en beelden van de hel aan te scherpen. Wij 
sluiten de kleine serie diensten af met Openbaring 20, een verhaal over de duivel en zijn draak, 
en over de Christus en zijn getrouwen.  En het vurige kwaad wordt zelfs in het vuur gegooid. Min 
maal min is plus . . .  



 

 

 

Zondag 18 februari. Opnieuw de woestijn in, plek van loutering en verleiding! 
  

Centraal staat vandaag het mooie lied van Willem Barnard, Een mens te zijn op aarde. Wij 
beginnen dus niet met Jesus Christ Superstar of met de Mattheus Passion, maar met ons eigen 
liedboek. Barnard schreef het lied bij het verhaal van de verleiding in de woestijn. Vooral in de  
derde strofe gaat het liedd dieper de woestijn in, waar geen weg lijkt te zijn. Het aanvaarden dat 
de dood dáár is, impliceert zowel vrede als strijd. En het blijft niet bij het aanvaarden van de 
dood alleen. Ook ‘de Geest… die naar het leven leidt’ (strofe 4, regel 3-4) vraagt om aanvaar-
ding. Tussen en mét de mensen leven, hen niet ‘verlaten’, is uiteindelijk de grootste beproeving 
in deze wereldtijd . .  
 

Zondag 25  februari   
  

Classispredikant Peter Verhoef gaat voor in de tweede dienst in de 40 dagentijd. 
 

Zondag 3 maart – MARIA: LIJDEN & MEDELIJDEN 
Het Stabat Mater is een beroemd muziekstuk over Maria die lijdt omdat haar Zoon is gekruisigd. 
De onbekende dichter heeft twee bijbelse gebeurtenissen als uitgangspunt van zijn gedicht 
genomen: Jezus kruisdood en de voorspelling van Maria's smart. Het Johannesevangelie vertelt 
dat toen Jezus werd gekruisigd Zijn moeder Maria onder het kruis stond. Het Evangelie van 
Lucas vertelt dat de ziener Simeon toen hij in de Tempel van Jeruzalem het pasgeboren Jezus-
kind zag, een voorspelling deed: de ziel van Maria zal door een zwaard worden doorboord. 
Beroemd en geliefd is met name de toonzetting van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). 
Deze zondag klinkt ook het Lament uit de versie van Karl Jenkins.   
 

Zondag 10 maart – DE ANDERE MARIA 
In de Jesus Christ Superstar van 2024 is zij vooral stoer en zelfbewust. En toch?! Daar waar de 
scheurtjes zijn kan het licht naar binnen komen en naar buiten. Het meest beroemde lied van 
Maria is: I don ’t know how to love him. Ik weet niet hoe ik van hm moet/kan houden. 
 

 



 

  
 

WINTER EN 40 DAGEN IN KERK EN KAPEL 
 

De diensten van de Beemsterkerk vinden plaats zowel in de Keyserkerk als in  
de Z-INN Kapel. Hou het schema er bij zodat u niet bij de verkeerde deur staat  

 

ALLE DIENSTEN IN KERK & KAPEL ZIJN ALTIJD LIVE TE VOLGEN  
EN TERUG TE ZIEN OP: KERKDIENSTGEMIST MIDDENBEEMSTER  
 
4 februari FEESTELIJKE WINTERDIENST        10.00 KAPEL  
    mmv Femke Leek, zang 
 
11 februari FEESTELIJKE WINTERDIENST        10.00 KERK 
    Schrift en tafel 
          mmv Femke Leek, zang 
 
18 februari EERSTE DIENST 40 DAGEN          10.00 KAPEL 
 
25 februari TWEEDE DIENST 40 DAGEN          10.00  KERK 

   Gastpredikant Peter Verhoeff            
  
3 maart  DERDE DIENST 40 DAGEN          10.00  KERK 
    mmv Byzantijns Koor Indrik 
    & Femke Leek, solozang 
  
10 maart VIERDE DIENST 40 DAGEN          10.00  KERK 
    mmv Zangvereniging Harmonie  
   & Femke Leek, solozang 
  
17 maart VIJFDE DIENST 40 DAGEN          10.00  KAPEL 
    mmv ARS MUSICA  
   & Femke Leek, solozang 
  



 

  
 

 


