
 

  
 

BEEMSTERKERK 177ste nieuwsbrief   
 

DE OUDE EN DE NIEUWE WERELD 
 

 
 

Vooral in het zuiden van ons land wordt dit weekend uitbundig carnaval gevierd. Even de ernst van 
het leven ontlopen, dansend, zingend en hoe al niet meer. Politiek werd er deze week ook het één 
en ander ontlopen. Al miste daar de feestneus. Ook wereldwijd is er genoeg ernst. Wanneer zal er 
in Oekraïne en Israël-Palestina weer onbezwaard gefeest kunnen worden? Wanneer zal daar een 
nieuwe tijd aanbreken voorbij aan het vreselijke geweld en alle verdriet, angst en zorgen. 
 

In onze Beemsterkerk was het de tijd van drie uitvaarten binnen een week, met maandag het af-
scheid van Pieta Schipper. Dat waren niet alleen ernstige momenten. Afscheid nemen is ook het 
goede van het leven nog één keer met elkaar hooghouden. Dat goede is soms wel erg vergankelijk. 
 

Daarbij denken wij ook aan Tiny en Lou Mol. Lou is herstellend van een zware hersenbloeding, en 
dat vraagt van allen veel tijd en kracht. 
 

De aanstaande week staat voor Ruud Hartman in het teken van afscheid nemen. Het leven wordt 
te zwaar voor hem en zal eind deze week eindigen in euthanasie. Samen met Ineke hebben ze nog 
goede momenten waarin ze afscheid nemen van familie en vrienden. In gedachten en gebe-dem 
leven wij mee. 
 

Duurzame warmte 
Deze week heeft Electro 2000 hard gewerkt aan de installatie van de nieuwe elektrische verwar-
ming in de Keyser. Enkele panelen hangen al. Er moeten vooral veel leidingen getrokken worden 
en aanpassingen gedaan worden in de meterkasten. Je zou het er nu al war van krijgen. Ook de 
stralers zijn al in huis en zullen binnenkort met een hoogwerker geïnstalleerd worden. Zo kunnen 
wij de nieuwe verwarming al deze winter gaan inregelen. Al hebben wij er ook geen moeite mee 
als het voorjaar dit jaar wat vroeger . . .  

 

De nieuwe aanvraag voor de DUMAVA-overheidssubsidie is ook in gang gezet. De regeling lijkt wat 
verandert te zijn. Zo zijn zonnepanelen waarschijnlijk niet meer subsidiabel. Dat is natuurlijk erg 
jammer. Toch gaan wij voor een aanvraag voor warmtepomp en isolatie. Het zou fijn zijn als wij 
deze keer ingeloot worden.  
 



 

  
 

De voorbereidingen voor de Keyser-Glossy lopen op hun eind. De meeste artikelen zijn binnen. Nu 
nog een laatste redactie er overheen en dan in overleg met drukker Rijser naar het definitieve blad. 
Het wordt mooi, met veel mooie verhalen en hele mooie foto ’s van de hand van Dennis A-tjak. 
 

Foto ’s op de website 
Sommige blijven het lastig vinden om op de website van de Beemsterkerk te foto ’s te vinden. 
Daarom zullen wij onderstaande link voorlopig standaard opnemen in de nieuwbrief, bij adressen 
en telefoonnummers. Deze keer ook al hieronder. U hoeft alleen maar te klikken 
 

  https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 

Net iets anders op weg naar Pasen 
Carnaval geeft traditioneel aan dat de 40 dagen naar Pasen weer aanstaan. Zondag 14 februari is 
het Aswoensdag en zondag 18 februari is het de eerste zondag in de 40 dagentijd.  
 

Voor steeds meer mensen, binnen en buiten de kerk is die periode naar Pasen toe een goede 
aanleiding om even iets in je alledaagse levensritme te veranderen. Veertig dagen geen alcohol, 
of geen sociale media, of juist elke dag even tijd nemen voor wat mooie woorden of gedachten, 
via een boekje, een app of een blog. Of elke dag een wandeling om zo even tijd en aandacht te 
nemen. Het is bijzonder om te merken wat zoiets met je doet. De voldoening voelen, maar 
gaandeeg vaak ook de weerstand. En stemmetjes in je hoofd die zeggen, dat je rustig een dagje 
kunt overslaan, of dat het wel lang genoeg geduurd heeft. En dan toch doorzetten . .  
 

Ik laat dit jaar mijn glaasje staan. Behalve op zondag natuurlijk. De zondagen tellen immers niet 
mee in de veertig dagen. Tel het maar na, van 14 februari tot 31 maart Pasen. Met zondagen kom 
je op zes-en-veertig dagen. De zondag blijft feestdag! 
 

Op weg naar Pasen dichter bij onze Oekraïense buren . .  
Elk jaar zetten wij ons in de weken naar Pasen toe in voor een goed doel in de buurt. Vorig jaar 

was dat het Leger des Heils, met name in Amsterdam-West, waar Jan Pieter van As, echtgenoot 

van ons kerkenraadslid Leonard ‘de scepter zwaait’. Dit jaar willen wij ons richten op onze Oekraïen-
se buren in het oude gemeentehuis in Beemster.  
 

In het begin van hun komst hebben wij ons met een tweetal benefieten en met vrijwillige inzet 
sterk gemaakt voor hun komst. Inmiddels zijn ze bijna twee jaar in Beemster en dus weg van hun 
thuis, een land waarin heel veel gebeurd is en waarvoor de sterren nog steeds onzeker staan. Wat 
doet dat met je? Wij gaan die vragen stellen in twee van onze diensten en wij willen wat middelen 
inzamelen om een gezellige middag te organiseren met muziek, spelletjes, en iets lekkers op tafel! 
Even de ernst van het leven ontlopen, dansend, zingend en hoe al niet meer .  . 
 

 



 

  
 

Beemster, 11 februari 2024: Wat als de aarde geen hoop geeft . .   
 

 
 

Het boek Openbaring is een zogenaamd apocalyptisch boek. Een wereld loopt op zijn eind. Er staat 
een nieuwe, heel andere tijd aan. Daarbij hoort in het boek Openbaring de droom dat er eindelijke 
recht zal zijn. Dat het goede zal winnen, en dat het slechte zal . . . ondergaan in vuur! 
 

Welkom in een laatste dienst in de serie winterdiensten rond het thema, hemel en hel.  Het is een 
dienst met schrift en tafel. 
  

Muzikale medewerking is er van Femke Leek, zang en van Jan Pronk, orgel.   
 

Femke zingt zondag o.a. het lied I dreamed a dream uit de musical, Les Miserables.  
Het lied is een klaagzang, gezongen door een gekwelde Fantine, die zojuist is ontslagen van haar 
baan in de fabriek. Ze denkt terug aan gelukkiger dagen en vraagt zich af wat er allemaal mis is 
gegaan en hoe het ooit goed moet komen . .  
 

Ik droomde een droom in vervlogen tijden 
Toen de hoop groot was en het leven de moeite waard  
Ik droomde toen dat de liefde nooit zou sterven 
Ik bad dat God vergevingsgezind zou zijn 
 

Toen was ik jong en niet bang 
En dromen werden gemaakt, gebruikt en verspild 
Er hoefde geen borg voor betaald te worden 
En geen lied bleef onbezongen, geen wijn ongeproefd 
 

Maar 's nachts komen de tijgers  
Met hun stemmen zacht als de donder 
Terwijl ze je hoop verscheuren 
En ze je dromen veranderen in schaamte 
 

Nog steeds droom ik dat hij naar mij toe zou komen 
En dat we jaren samen zouden hebben 
Maar er zijn dromen die niet waar kunnen worden 
En er zijn stormen die we niet kunnen doorstaan 
 

Ik had een droom dat mijn leven zou zijn 
Zo anders dan de hel waarin ik nu leef 



 

  
 

Zo anders dan het ooit leek 
Zo heeft het leven de droom gedood, die ik droomde 

 
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website 
Sommige blijven het lastig vinden om op de website van de Beemsterkerk te foto ’s te vinden. 
Daarom onderstaande link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?        paularoelen@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     Voorzitter Remo Strijker, 
tel.  0299 – 681393      remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30      
 

PREDIKANT        REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com      tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK        Collecte-giften:   
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl       tnv Diakonie PKN Beemster  
 

VERHUUR Z-INN        



 

  
 

Marie Schroevers, 06 – 457 66 860      
marieschroevers@gmail.com      


