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Op weg naar Pasen. lets kleins veranderen in je dagelijkse gewoontes . .

Zondag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Veertig dagen lang inclusief zes
zondagen gaan wij op weg naar Pasen. Die veertig dagen zijn vanouds bedoeld als een tijd
van soberheid en meer bezinning. Veertig dagen om erbij stil te staan hoe je op weg bent in
je leven en waar je ‘naartoe wilt’. Dan helpt het soms om die dagen wat anders in te richten
dan je gewend bent. Bijvoorbeeld veertig geen zoetigheden, of geen alcohol, of geen
nieuwsapp. Of veertig dagen iets juist wel: elke dag met aandacht iets lezen, of wat meer
bewegen, etc. Binnen en buiten de kerk zijn er velen die op welke manier dan ook deze tijd
op die manier iets anders inkleuren, en dan ook merken welke weerstand het meebrengt als
je dat wilt volhouden . . ©

Kleur paars

De liturgische kleur van deze weken is paars. De laatste weken was dat groen en vanaf Pasen
tot Pinksteren is het juist wit (‘goud’). Paars is kerkelijk de kleur van lijden en inkeer. Vlak
voordat de natuur ons weer volop naar buiten trekt, dus nog één keer ‘naar binnen toe’. ..

Plotseling gaat het snel in de natuur. Volgens berichten is het dan ook gemiddeld een
maand eerder lente dan 50 jaar geleden

Duurzame warmte

Deze week heeft Electro 2000 hard gewerkt aan de installatie van de nieuwe elektrische verwar-
ming in de Keyser. Alle stralers hangen en bij het jaarconcert van de Harmonie aanstaande zondag
gaan wij de stralers een eerste keer gebruiken. Spannend en fijn! De gasverwarming kan nog niet



helemaal uit. Pas in 2025 verwacht Liander ons voldoende stroom te kunnen leveren. Eén straler
snoept namelijk 12.000 watt op.

Vorig najaar zijn wij uitgeloot bij de verloting van de DUMAVA-overheidssubsidie. Wij hadden toen
zonnepanelen, isolatie en warmtepompen ingediend. De nieuwe aanvraag die in april valt hebben
wij in gang gezet. De regeling lijkt wat verandert te zijn. Zo zijn zonnepanelen waarschijnlijk niet
meer subsidiabel. Dat is natuurlijk erg jammer. Toch gaan wij voor een aanvraag en het zou fijn zijn
als wij deze keer ingeloot worden.

De voorbereidingen voor de Keyser-Glossy lopen op hun eind. Deze week zijn alle artikelen binnen.
Nu nog een laatste redactie er overheen en dan samen met drukker Rijser naar het definitieve blad.
Het wordt heel mooi en een uniek tijdsdocument! Naast enkele spannende historische verhalen,
heel veel interviews met tijdgenoten voor wie hoe dan ook de Keyserplek een bijzondere plek is:
kerkgangers en kunstenaars, jong en oud. Mooie verhalen met schitterende foto ’s van Dennis A-
tjak. Nu nog bedenken hoe wij de glossy gaan presenteren . ..

Lief en leed

Terwijl ik dit schrijf neemt Ruud Hartman afscheid van zijn fysieke aardse bestaan, en Ineke dus
van haar maatje. Dat is verdrietig. Maar samen hebben zij het lang en goed volgehouden. Al 14 jaar
geleden waren er de eerste klachten. Parkinson was een slechte reisgenoot. Ruud heeft er uitge-
breid over geschreven in het kerkblad. Toch zochten Ruud en Ineke altijd weer naar wat nog wel
kon. In gedachten zijn wij bij hen.

Ans Boer verbleef heel lang in het Sarphatihuis in Amsterdam. De revalidatie gaat langzaam, maar
gelukkig wel gestaag. Als het gelukt is, dan is zij nu weer thuis!

Trijnie Versluis zit ook weer in de medische molen. Ook dat gaat niet snel.

De dienst van aanstaande zondag: 18 februari, 10.00 in de KAPEL !!
met muzikale medewerking van de B-Star Gospel & Soul Singers

De eerste dienst van de veertigdagentijd gaan wij de woestijn in. De tuin staat in bijbelverhalen
voor goed leven. Met z'n allen rond een tafel in de zon, of in de schaduw van een vijgenboom..
Daar tegenover staat de woeste tuin oftewel woestijn. Die staat niet voor slecht leven, wel
voro leven waarin niets vanzelf gaat en waarin je soms ‘dieper gevraagd’ wordt dan je wilt



gaan. De woestijn is een plek van loutering en van verdrogen en verteren. Precies daar begint

altijd weer de weg richting Pasen.

De nieuwe stralers in de kerk hangen
en geven een heerlijke warmte . .

Ze verbruiken bij volledige benutting 12000 watt om ze
alle zes te kunne gebruiken hebben wij dus al 84.000
watt nodig.

Een gemiddeld gezin gebruik 3000 kw-uur per jaar.

Dat is dus 36 uur de stralers aan. Dat lijkt heel weinig,
maar, er vanuit gaande dat de stralers ongeveer 1 % tot 2
uur uur per dienst of concert aanstaan kunnen wij ze
ongeveer 20 keer aandoen. Dat zijn alle diensten van
november tot en met februari met nog ruimte voor

zo 'n zes andere concerten!

Pas vanaf 2025 hebben wij een aansluiting die groot
genoeg is om ze allemaal volop aan te zetten. Tot die tijd
gaan wij voor het optimale gebruik . .

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto’s op de website

Sommige blijven het lastig vinden om op de website van de Beemsterkerk te foto ’s te vinden.
Daarom onderstaande link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN
Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 -681393
open: maandag 09:00 - 11:30
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KOSTER KEYSERKERK
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b.verkade@planet.nl

VERHUUR Z-INN

Z-INN KAPEL
Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.0. Beemster

PASTORIE
Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

KERKENRAAD
Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Voorzitter Remo Strijker,
remostrijker@classiclimo.nl
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tnv Diakonie PKN Beemster
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