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 ROND KEYSER EN Z-INN KAPEL 
 

 
 

PASEN & de KEYSER GLOSSY 
 

De kerkdienst van zondag 17 maart  
vindt plaats in de kapel! 



PASEN 2024 & DE GLOSSY 400 JAAR KEYSERKERK 
 
 

VOOR DE BEZORGERS VAN HET KERKBLAD: EEN EXTRA BEZORGING!! 
 

De bezorgers vragen wij vriendelijk om op donderdag 4 april nog een ronde langs de bezorg-
adressen te maken voor het bezorgen van de Glossy 400 jaar Keyser. Om een ingewikkelde 
logistiek te voorkomen is ervoor gekozen dat de kerkbode-lezers zich niet apart hoeven te 
melden voor het blad, maar dat zij het als een jubileumnummer thuis ontvangen. Geeft het 
bezorgen een probleem neemt u dan contact op met 0299 – 427 010 (Aagje Pronk) of met 
het kerkelijk bureau (0299 – 681393) Dankjulliewel !! 
 
 

Dit Paasnummer is een volwaardige kerkbode, maar het is ook de aankondiging van de 
Glossy 400 Jaar Keyserkerk! Deze wordt op paasmorgen 31 maart gepresenteerd en feestelijk 
uitgereikt. De paasmorgen is ook verder het kantelpunt. De 40 dagentijd loopt af en de gang 
naar Pinksteren, en naar buiten toe, begint. Veel leesplezier. 
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SLUITING volgende kerkbode 21 apr. UITKOMST 25 apr. copij: nicoschroevers@gmail.com. 
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            Marieschroevers@gmail.com 
 

KERKELIJK BUREAU     KERKENRAAD 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Scriba Paula Roelen (paularoelen@gmail.com) 
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PAASMORGEN, 31 MAART 2024  
 

PRESENTATIE VAN  
DE GLOSSY 400 JAAR KEYSERKERK 
 

& uitreiking van de eerste exemplaren 
 
Het is een schitterend bewaartijdschrift gewor-
den, de glossy 400 JAAR KEYSERKERK.  
 

In bijna 130 fullcolour pagina ’s staan verhalen 
over het begin van de Keyserkerk, verhalen door 
de eeuwen heen en vooral ook veel interviews 
met mensen die allemaal iets hebben met het 
oudste gebouw van de Beemster. Sommigen al 
decennialang, andere nog maar kort. Velen van 
hen wonen in de polder, anderen komen van 
verder weg: architecten, kunstenaars en meer.  
 

Alle verhalen en interviews worden geïllustreerd 
door schitterende foto ‘s. Alleen al meer dan 
honderd stuks van de hand van Dennis A-Tjak. 

 

Verspreiding 
Op Paasmorgen zullen wij de eerste twee cadeautjes feestelijk uitreiken aan twee mensen 
dan in ons midden. Na de dienst zullen ze voor het eerst beschikbaar zijn. 
 

Lezers van het kerkblad krijgen het blad thuisbezorgd. Natuurlijk gaan wij er wel vanuit dat 
uw waardering zichtbaar zal zijn in de jaarlijkse bijdrage voor het kerkblad. Wij zetten er op 
in om de glossy vanaf donderdag 4 april te bezorgen.  
 

Verder zal het blad beschikbaar zijn in verschillende winkels in Middenbeemster, zoals Bij 
Moeders, Ranonkel en op meer adressen. Ook bij de VVV en bij Visit Beemster zal de glossy 
beschikbaar zijn. De oplage is beperkt. Wees er op tijd bij. Het blad is een prachtig cadeau!  
 

Met ondersteuning van tal van adverteerders is het gelukt om het blad voor 8, 95 euro 
beschikbaar te stellen. Veel leesplezier! 
 

Terwijl deze kerkbode gedrukt wordt, 
wordt de glossy ook gedrukt bij Druk-
kerij Rijser. Het was indrukwekkend 
om dat mee te maken. Het drukken 
gaat razendsnel in een machine van 
wel 10 meter lang. Daarin gaat het 
blad door vier kleurbaden en krijgt 
zo zijn fullcolour uitstraling. Er wordt 
zo ‘n kleine 20 uur gedrukt. Als de 
inkt droog is gaan de bladen naar de 
inbinder. Ook dit neemt enkele dagen 
in beslag . . .  

 
 



 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Pasen valt vroeg dit jaar, op de laatste dag van maart. Zoals elk jaar reiken wij die paasmorgen de 
paaskaars uit aan iemand die, vaak al vele jaren, veel betekent heeft voor onze Beemsterkerk. Een 
‘Oscar voor levenswerk’. Dit jaar zullen wij die morgen (na de zegen) ook de vers gedrukte glossy 
presenteren en een eerste exemplaar feestelijk uitreiken. Nog één keer 400 jaar Keyserkerk! 
 

Veertigdagen 2024: aandacht voor onze Oekraïense buren . .  
Dit jaar is ons 40-dagenproject gericht op onze ‘Oekraïense buren’. Ruim twee jaar is het nu 
openlijk oorlog en zijn velen uit Oekraïne (en Rusland) weggevlucht, o.a. naar ons land. Hoe gaat 
het met hen en wat kunnen wij misschien extra voor elkaar betekenen. Wij collecteren die weken 
voor een feestelijke middag met muziek en dans waarvoor wij de Oekraïners het dichtst om ons 

heen zullen uitnodigen.  
 

Hoe gaat het nu met hen? De 
Oekraïense Irina vertelde in 
de dienst van 3 maart hoe zij 
voor de oorlog in Kiev woon-
de en nu in een gezamenlijke 
opvang in Bergen. Elke dag 
heeft zij contact met haar 
kinderen en kleinkinderen die 
in Oekraïne zijn achtergeble-
ven. De ongewisheid van de 

situatie en de twee jaren openlijke oorlog bepalen haar hele leven sterk. Op de vraag, wat goed is, 
wees zij op het koor achter haar. Het is een koor waar zij samen met enkele landgenoten, maar 
ook met Russische en Nederlandse leden in zingt. En niet iedereen staat op dezelfde manier 
tegenover de oorlog. Toch is het koor als een thuis waar zij op adem komt! 
 

Een nieuwe organist 
Eveneens in de dienst van 3 maart was Jan Splinter de organist die de 
samenzang begeleidde. Hij deed dat voor het eerst, maar meteen ook 
heel vertrouwd en niet voor het laatst! Jan wil vanaf nu regelmatig 
onze diensten begeleiden. Daar zijn wij heel blij mee. Sommigen 
kennen Jan zeker van zijn tijd als slager in Oost-huizen. Hij is ook 
dirigent van het koor Holy Sound, wat ook in een kerkdienst en op het 
korenfestival in onze kerk gezongen heeft.  
 

Fijn om nu, naast Jan Pronk en Gert-Jan Mostert weer drie organisten 
te hebben die spelen in onze diensten, soms aangevuld met Jan 
Maarten Koeman. Wij missen natuurlijk Henk Gemser nog steeds! 

 

De nieuwe appartementen 
Het was een behoorlijke race tegen de klok, maar het is gelukt. Het is begin maart en zeventien 
van de achttien appartementen zijn verhuurd. Eéntje reserveren wij voor de nieuwe predikant. Al 
kan die nog wel even in de tijdelijke verhuur. 
 

Regelmatig leek het dat wij maart niet zouden halen. Aan het begin omdat de gemeente nog lang 
niet zover was dat wij konden gaan bouwen. De nutsvoorzieningen die er zouden zijn waren er 
niet. Later waren er ook wel de gebruikelijke verwikkelingen op de bouw zelf die voor vertragingen 
zorgden, of leken te zorgen. Maar met veel goede zorg om het traject heen rolde het toch ook 



 

 

steeds weer verder. De bouw en vervolgens ook het ‘in de markt zetten’ van de appartementen. 
Samen met ‘de buurman’ makelaar 
Tromp is het gelukt alles te verhuren. 
 

In de kerkdienst van 3 maart gingen de 
bloemen o.a. naar Remo Strijker. Hij is 
degene die namens het kerkbestuur 
vooral met de bouw belast is geweest. 
Dat betekende regelmatig bijna een 40-
urige werkweek. Het resultaat is ernaar. 
Onze dank gaat ook uit naar de bouw-
coördinator Arjen Hogers, ons door 
Pieter Buis aangedragen, naar aannemer 
Wit Wognum en naar Vurb architecten. 

  

Zoals de Beemsterkerk 400 jaar geleden een bruidsschat aan land heeft meekregen, zo hebben wij 
haar nu een nieuwe bruidsschat meegegeven. Dat zijn alleen middelen om dingen mogelijk te ma-
ken: onderhoud, het betalen van betaalde krachten en meer. Het is wel heel fijn dat die basis er is. 
 

Op dit moment wordt er gewerkt aan het groen rond de gebouwen. Daarvoor wordt er zo ‘n 100 
kuub zware klei verwijderd om plaats te maken voor mooie, zwarte grond. Daar gaan Bram Egberts 
Hoverniers mooie struiken en planten inzetten. Laat dan het voorjaar maar komen . .  
 

Een nieuwe predikant. . .  
Er is nog niet veel te melden van de zoektocht naar een nieuwe predikant, behalve dat de 
advertentie op tal van plekken is uitgezet, en dat ook hier de vraag groter is dan het aanbod. 
Zoals bij zoveel beroepen. Wij blijven u op de hoogte houden, ook via de nieuwsbrieven. 
 

Een warme kerk . . .  
De nieuwe elektrische straalkachels werk(t)en uitstekend. Dat wil zeggen bij het concert van de 
Harmonie en aan het begin van de kerkdienst van 25 februari. Daarna vielen ze uit. Er bleek een 
verkeerde 63-A schakelaar te zijn geïnstalleerd en daarop brandde er iets stuk in de aansturing 
van de stralers. Maar wij weten dat ze doen wat wij hoopten. Het was namelijk lekker warm toen 
ze aanstonden en meteen koud toen ze uitvielen. Gelukkig hebben wij het gas nog. 
 

Geen paasei maar een PAAS-GLOSSY! 
Op paasmorgen wordt dit jaar niet alleen de oude paaskaars uitgereikt om één van de intens 
betrokkenen bij onze Beemsterkerk even in het zonnetje te zetten. Na de zegen zal ook de 
nieuwe Glossy worden gepresenteerd en worden er twee exemplaren feestelijk uitgereikt. Vele 
maanden is er hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn! Bijna 130 pagina ’s met mooie 
verhalen van toen de kerk gebouwd werd en met veel interviews. Met tal van Beemsterlingen, 
jong en oud, die iets hebben met de oude Keyser. Maar ook met de architect van de Keyserin en 
met die van de appartementen. Met Claudy Jongstra, Nederlands beroemdste viltkunstenares en 
maker van de antependia (gekleurde sjerpen die over de avondmaalstafel hangen) en met nog 
veel meer. De foto ’s van Dennis A-Tjak maken er een echte full-colour glossy van. 

 
 

FINANCIËN  2024 
 

Kerkelijke bijdrage  t/m febr         € 29.547,--   Collecte   € 2277,-- 
 

Dank voor alle bijdragen! 
 
 

 



 

 

TWEE VROUWENCAFÉ ’S  & EEN MANNENSOOS 
 

 

VROUWENCAFÉ VROUWEN@GO!:  
Donderdag 21 maart, 20.00 (deur open 19.30) 
 

Met als gast: Ditte Schipper 
Een kleurrijk leven 
 

Het voorlaatste vrouwencafé van dit seizoen komt eraan. 21 maart zal Ditte Schipper, 
normaliter één van de gastvrouwen van het café iets vertellen over haar kleurrijke leven. 
Met 60 jaren heeft zij veel beleefd, dichtbij en ver weg. Spannend om te horen waar zij 
overal was, wat ze er deed en wat haar leven vorm en inhoud heeft gegeven, en pit en drive!  
 

Wij gaan die avond ook in gesprek met elkaar. Laat je verrassen en wees van harte welkom! 
 

Meld je a.u.b. aan, dan weten we een beetje wat we kunnen verwachten. Toegang 5 € 
 

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com  
 
 
 
 

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 6 april, 16.30 
Gezelligheid met een goede spreker. 
 

Deze keer een verhaal over de opsporingsdienst 
van de belasting. Zij richten zich op tal van fraudes, 
ook gekoppeld aan bijvoorbeeld de georganiseerde 
misdaad. 
 
De soos is voor iedere man mits hij aardig is   De 
entree is € 7,- en hiervoor krijgt u een consumptie 
of meer aangeboden. Welkom dus, ongeacht 
religie en of politieke voorkeur .  .   

 
 

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com) 
 

 
 

VROUWENCAFÉ VROUWEN@GO!:  
Donderdag 18 april, 20.00 (deur open 19.30) 

 

Met als gast: Geert Heikens 
 

Het allereerste café openden wij dit jaar met 
Jeroen Kramer, zanger, entertainer en vriend van 
Leoni Jansen. De laatste gast dit jaar is wederom 
een man, en wel Geert Heikens. Daarna gaan wij in 
een welverdiende zomerrust. Het café opent 
september weer! 
 

Geert improviseert graag en hij heeft de avond als 
titel meegegeven: Werk in uitvoering – de droogmaking in herhaling. 
 

Meld je a.u.b. aan, dan weten we een beetje wat we kunnen verwachten. Toegang 5 € 
 

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com  
 
 



 

 

TWEE MOOIE CONCERTEN 
 
 

 

BEATRICE ZINGT BREL, ZONDAG 24 MAART, 15.00 KEYSERKERK 
 

 

 Afgelopen 9 oktober was het 45 jaar geleden dat de 
Jacques Brel overleed. De legendarische zanger, 
componist en tekstschrijver die begin jaren zestig 
uitgroeide tot een internationale beroemdheid. De 
intense manier waarop hij zijn chansons de zaal in 
spuugde is ongeëvenaard. 
 

Zangeres Beatrice van der Poel trekt de stoute schoe- 
nen aan om die prachtige chansons in het 
Nederlands te vertolken. Met haar EP oogstte ze al 
lovende recensies en jubelende reacties. Dit najaar 
verschijnt het album Laat Me Niet Alleen.  

 

Beatrice wordt begeleid door pianist Leo Bouwmeester en contrabassist Sanne van Delft. 
Kaarten à € 21,20 verkrijgbaar via www.p3purmerend.nl. Aan de deur kan ook: prijs € 26,20. 
 
 

AFSCHEID VAN PROJECTKOORDIRIGENTE MARGREET DRIJVER 
 

Zondag   7 april, 10.00  KEYSERKERK  
     Feestelijke Zangdienst 
 

Zondag 14 april, 19.00  SCHOUWBURG HET PARK in HOORN  
     Uitzwaaiconcert ! 
 

 

Net voor Corona vonden wij Margreet Drijver 
bereid om dirigente van het Projectkoor 
Beemster te worden. Het klikte meteen. Mar-
greet was een perfecte dirigente voor de kort-
stondige projecten die wij graag organiseren. Zij 
kan goed inschatten wat er in weinige weken 
haalbaar is en zij weet koorleden uitstekend te 
motiveren. Corona gooide natuurlijk roet in het 
eten, maar Margreet bleef en met elkaar 
hebben wij veel mooie projecten gezongen. Nu 
neemt zij afscheid van haar koren. Volgend jaar 
gaat haar man met pensioen en zij willen tijd 
hebben om samen mooie dingen te doen.  
 

Samen met de andere koren van Margreet 
hebben wij de indrukwekkende Deutsche Messe 
van Franz Schubert ingestudeerd. Elk koor zingt 
daaromheen enkele mooie liederen.  
 

Het hele programma voeren wij met een kleine 
200 koorleden op 14 april op in Hoorn. Kaarten 

bestellen via: https://www.hetpark.nl/programma/schoorkoor-uitzwaaiconcert-van-margreet-drijver 
 

Een deel van het programma zingt het Projectkoor Beemster in een feestelijke zangdienst op 
zondag 7 april. Dan nemen wij afscheid van Margreet. 
 



 

 

HEMELSE TRANEN (tears of heaven) 
 

 

Zondag 3 maart kreeg als titel mee, 
“De pijn van een moeder”. Dat 
verwees naar Maria, moeder van 
Jezus, die mee moest maken hoe 
haar zoon gemarteld en gekruisigd 
werd. Het verwijst ook naar de pijn 
van zoveel moeders. Soldatenmoe-
ders in Oekraïne, Rusland en op 
zoveel plekken. En zoveel andere 
moeders die anderszins huilen om 
hun kinderen.  

 

Het koor Indrik & Berjozka zong die morgen liederen uit het Orthodoxe uiterste oosten van 
Europa. Daar waar Oekraïne lijdt onder de inval van Rusland. Maar ook in Rusland is er veel 
leed. Het koor is opgebouwd uit zangers o.a. uit Oekraïne en Rusland. Eén van hen, Irina, 
vertelde tijdens de dienst hoe het is om hier te zijn met haar (klein)kinderen nog in Oekraïne.  
 

Femke zong het lijflied van zoveel soldatenmoeders, “Bring him home” (laat hem veilig thuis 
komen) uit les Miserables en zij zong het “Lament” uit de Stabat Mater van Jenkins. Tranen 
stonden in het middelpunt . . .  
 

Tranen hebben iets ontwapends. Als je ziet dat iemand  
huilt of tranen probeert te verbijten roept dat vaak me- 
teen een gevoel van medeleven op. Allemaal hebben wij  
dat meegemaakt. Tranen van een moeder, van een vader,  
van kinderen, van vrienden of vriendinnen. Tranen omdat  
de vergankelijkheid van leven aan de deur klopt, of juist  
onbehouwen binnenvalt, zonder vooraankondiging. Tranen  
van teleurstelling of vanuit een gevoel van machteloosheid. 
Tranen van boosheid, soms vanuit een gevoel van over- 
vraagdheid. En natuurlijk zijn er ook tranen van geluk. 
Als juist wel gebeurt wat je zo graag wilde . . .  
 

Soms zitten tranen aan de oppervlakte. Als er al veel  
gebeurd is, als je horizon vol donkere dreiging zit, of als je gewoon al een poos tot aan de limiet  
van je kunnen gaat. Op andere momenten worden tranen soms zomaar vanuit de diepte naar 
boven gestuwd, alsof er ergens een sluis wordt opengezet. 
 

We hebben dat allemaal meegemaakt, soms ook eigen tranen. Het waren vast niet de gemakke- 
lijkste momenten van ons leven. Mara waren het de slechtste? Tranen doen vaak ook goed. Ze 
verbinden, roepen vertrouwen op, zorg en zuiverhoud. Tranen brengen gevoel in ’t spel. Dat niet 
alles goed is, dat mensen niet alles aankunnen. Dat je als omstander niet altijd aan de zijlijn kunt 
blijven staan. 

 

Veel tranen worden ook verbeten. Meegenomen vanaf de werkvloer, vanuit de klas, tot binnen 
de eigen vier muren. Of zelfs daar blijven tranen verstopt, omdat je wilt blijven uitstralen dat 
alles wel goed gaat. Dat je alles aankan 
 

Soms valt er niets tegen te houden  
Maar soms valt er niets tegen te houden – dan stroomt het. Volgens vele legenden gebeurde 
dat ook bij Maria. Rond Maria hangt van begin af aan een weldoende zachtheid. Zij is het meisje 

Lament 
 

We horen het gehuil van kinderen.  
We zien de dood die zijn schaduwen  
werpt op hun hart en hun geest.  
Terwijl moeders in hun verdriet staan 
te huilen, wenen, om deze wereld.   
 

Maar op ons bed van doornen zal  
zulk een verdriet zeker eindigen.  
Onze tranen kunnen de pijn van de  
wereld wegwassen, geen gehuil meer, 
geen geween in deze wereld .  . 



 

 

wat bereid is tot een verantwoordelijkheid, enorm groot, met van begin af aan dreigende wol-
ken. Toch kiest zij ervoor om dat aan te gaan. Op het eind is er dan de zachtheid van haar tranen  
omwille van de bittere en brute dood van haar kind. Een zacht kind aan een hard kruis met 
spijkerharde spijkers in zacht weefsel. 
 

Sindsdien huilt Maria. Al eeuwenlang. Met zoveel moeders mee van wie de kinderen ook gestor-
ven zijn of vermalen tussen de raderen van bot geweld of van gewetenloze macht. . .   
 

 
 

Aleksej Navalny, 4 juni 1976 – 16 februari 2024 
 

De tranen zoals die van Maria zijn tranen van een diepe menselijkheid. Dit is menselijke maat! 
Geen gedoe over wie de langste raket heeft, of wie de internationale handel wel eens even zal 
bepalen. Tranen zijn ook niet te hacken. Je kunt ze wel trekken, met vals sentiment en 
effectbejag. Er zijn ook krokodillentranen, vol onoprechtheid. Zo kun je ook bij tranen over de 
schreef gaan. Maar het gevaar van onder de schreef blijven is vaak nog veel groter. Dan kabbelt 
leven alleen maar voort en niemand laat zich kennen, en wat echt wezenlijk is blijft onder tafel. 
 

Tranen zijn ook passie  
Als er tranen vloeien dan gaat het ergens om. En dat hoef je niet op te zoeken. Dat hoeft ook 
niet continu het geval te zijn. Maar tranen zijn ook passie! Zo huilt Jezus in het evangelie om 
Jeruzalem. Om het verschil tussen wat die stad van vrede kan zijn en op dat moment is. Zo zou 
je ook nu om Jeruzalem kunnen huilen, om Gaza. Huilen om de pijn van Oekraïne, maar ook om 
die van zoveel Russen. 
 

Huilen om alle machtsmannetjes die zoveel kapot maken, en om wat gewone mensen soms 
allemaal laten gebeuren. Omdat het je niet direct raakt. Of omdat er te veel dingen zijn die je 
raken. Maar dan alleen nog een beetje. 
 

Zo heb je te midden van alle krantenberichten ook gedichten, liederen, of een boek of een film 
nodig. Die datgene wat gebeurt of gebeurd is, ook echt bij je naar binnen dragen. En tranen 
geven dan aan dat het je wel raakt. En dat het je schelen kan. Dat er iets gebeuren moet! Al is 
het eerst maar een arm om iemand heen. 
 

Tot in de hemel 
Iets van dat alles roept Maria op, staande onder het kruis. In de loop van vele honderden jaren 
hebben mensen, vooral vrouwen, zich herkend in haar tranen. Hebben zich gekend gevoeld. 
Hebben het gevoel gehad dat Maria hun verdriet tot bij de goede God kon brengen. En dat 
verdriet dan niet uitzichtloos is, niet tevergeefs. 
 



 

 

Het Stabat Mater, dat Middeleeuwse gedicht over de tranen van maria bij het kruis was in die 
zin iets als Eric Claptons, Tears in heaven. Het haalt ook op een zachte manier tranen op en 
verbindt die met de hemel. 
 

Die hemel is, zowel bij Maria als bij Clapton geen plek  
van oordeel of van wegen-en-te-licht-bevonden worden. 
De hemel is de plek waar jouw verdriet gezien en gekend  
wordt en waar dat verdriet getransformeerd kan worden 
in kracht, hoop en vertrouwen. 
 

Dat is dus de bijzondere positie van Maria in het ver- 
haal van Pasen. Anders dan Petrus, Judas of ook Pilatus  
schiet zij niet te kort. Zij huilt, en brengt daarmee  
de broodnodige emotie in het spel.  
 

Het geheim van Pasen is geen theologische puzzel, of iets wat alleen te maken heeft met het 
leven aan de andere kant van de dood. Bij Pasen gaat het om leven wat soms om te huilen is, of 
dat je niet eens meer huilen kunt, en dat er dan toch troost is, hoop, nieuwe glans . . .  
 

BEEMSTER BOLLENTOCHT 2024 
 

Een rit langs de Beemster 
tulpenvelden met een gezellige 
nazit in de kapel. U wordt 
opgehaald en thuisgebracht! 
  

De Beemster bollentocht, 
georganiseerd vanuit de 
Beemsterkerk, vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 20 april a.s. De 
Beemster “tocht der tochten”, 
per auto met chauffeur, voert u 
door de b(l)oeiende Beemster 
polder langs wegen en velden 
met hopelijk, gekleurde 

bollenvelden. Gaat u dit jaar (weer) mee? Als deelnemer of chauffeur? Of wilt u een taart 
bakken? Geeft u zich dan nu op. 
 

U wordt iets voor 13.30 uur opgehaald en om ongeveer 16.00 uur weer thuisgebracht. 
We eindigen de tocht in de Z-INN Kapel in de Zuidoostbeemster waar u wordt getrakteerd 
op koffie of thee met huisgemaakte taart. 
 

Wilt u zich aanmelden als deelnemer, als chauffeur of als taart bakker dan kunt u zich 
aanmelden bij: Ineke van Poelgeest: inekevanpoelgeest@gmail.com of tel. 06 13603079 
of Els Steen per mail: ej.steen@quicknet.nl of tel. 06 12517915 
 

Aanmelden graag voor 15 april a.s.     
Wilt u als deelnemer aangeven of u een rollator meeneemt. Wij kijken er weer naar uit!  
 

Ineke van Poelgeest, Els Steen 
 

Tears in Heaven (tranen in de 
hemel) is het lied van de Engelse 
gitarist, zanger en songwriter Eric 
Clapton geschreven over de dood 
van Claptons 4-jarige zoon Conor. 
Op 20 maart 1991 viel hij  uit het 
raam op de 53e verdieping.    



 

 

 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .  
 

 
 

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede 
gedachten der herinnering (Diettrich Bonhoeffer) 

 

Februari en maart waren voor maanden van afscheid nemen. Begin februari namen wij afscheid 
van Marlies Hanebrink en Pieta Schipper, zoals in de vorige kerkbode beschreven.  
 

15 februari overleed Ruud Hartman, echtgenoot van Ineke Hoekstra.  Met een Dankzegging over 
zijn leven namen wij afscheid van hem vanuit de Keyser in een dienst met Jan Duin en Nico 
Schroevers als voorganger. De oecumene was Ruud een leven lang lief. Zijn geloof was sterk 
maatschappelijk gekleurd. Zo kookte hij bij een daklozenproject in Amsterdam en zette zich in 
voor tal van diaconale ontwikkelingsprojecten. In deze kerkbode schreef hij een poos lang over 
mr. P (Parkinson) die zijn laatste jaren kleurde.  
 

26 Februari namen wij vanuit de Kapel afscheid van Elisabeth Hesseling. Vele jaren was zij een 
buur van de kapel en regelmatig stapte zij ook naar binnen. Tijdens het afscheid klonken onder 
andere wat woorden van Leo Vroman. Hij was een leeftijdgenoot. Ooit is hij aan de beginjaren 
van de WO II met een zeilboot naar Engeland gevaren. Vanuit de Verenigde Staten schreef hij zijn 
gedichten. Vooral in het Nederlands. In het hieronder staande zit er afstand ten opzichte van de 
wereld van geloven en tegelijkertijd een verlangen. Zo was dat ook bij onze “buurvrouw” . .  
 

Systeem! Gij spitst geen oog of baard en draagt geen slepend kleed;  
Hij die in U een paus ontwaart misvormt U naar zijn eigen aard, waar hij ook niets van weet. 
 

Systeem ik noem U dus, geen God, geen heer of ander woord, waarvan men gave en gebod en 
wraak wacht en tot wiens genot men volkeren vermoordt.  
 

Systeem. Lijf dat op niets gelijkt  
Aard van ons hier en nu. Ik voel mij diep door U . . . bereikt 
En als daardoor mijn tijd verstrijkt ben ik nog meer van U 



 

 

Woensdag 28 februari namen wij vanuit de kerk afscheid van Klaas Boonstra. Wij herinnerden 
hem vooral in zijn trouw. Dat hij er was wanneer nodig. Voor zijn drie jongens na de scheiding, 
voor zijn tweede vrouw Hannie en haar zoon Robert die hij leerde kennen, maar ook voor ‘zijn 
mannen en vrouwen’ in de tijd dat hij bij het GVB in Amsterdam werkte. Klaas was er, en op het 
eind van zijn leven waren de zijnen er voor hem. 
 

Zaterdag 2 maart hebbe wij afscheid genomen van Jelte Rozema. Vele jaren woonde hij met zijn 
vrouw Els en met hun drie kinderen in de oude Doopsgezinde pastorie. In die jaren zong hij met 
regelmaat met een koor bij ons in een vesper of in een kerkdienst. Hij vertelde ook wel over zijn 
werk bij de aardige mannen. Jelte was een man van details en van grote lijnen. Als hoogleraar 
systeem-ecologie was hij één van de eersten die op het broeikaseffect wees. Ruim een week voor 
zijn plotselingen overlijden presenteerde hij nog een jubileumboek over de Christelijke 
Jeugdbond voor Natuuronderzoekers en werkte hij bij zijn kinderen in de tuin. Met zachte vingers 
hebben wij wat voorbij is dichtgedaan . . .  
 

5 maart overleed Ursula van Rijn - Schuit, weduwe van Kees van Rijn. Bij de uitvaart van Kees in 
de kersttijd van 2019 fladderde er een vlinder in de kerk. Ursula was ook zo ’n vlinder in de win-
ter. Zelfs in de tijd van het afscheid van Kees en in de tijd van haar eigen hersenbloeding bleef 
Ursula iets lichts en iets positiefs om zich heen dragen. Ursula en Kees vulden elkaar mooi aan. 
Kees, extrovert, met zijn hart op zijn tong. Ursula veel meer ingetogen. Samen reden zij wekelijks 
met wie in Middelwijk in een rolstoel zaten door Middenbeemster en ze bezochten tal van 
mensen die wel een bezoekje konden gebruiken. Op de mooie natuurbegraafplaats van 
Geestmerloo hebben wij Ursula begraven samen met de urn van Kees. Ze zijn weer samen. 
 

 
 

Eén van de wandelbankjes op de natuurbegraafplaats Geestmerloo in Koedijk bij Alkmaar 
 

Na twee maanden mocht Ans Boer uit haar revalidatie in Amsterdam weer naar huis, naar Bert. 
Vervolgens waren beiden eerst maar geveld door een griep. Nu weer samen opkrabbelen. 



 

 

Jaap de Boer blijft kwakkelen met zijn gezondheid.  
 

Louw Mol, echtgenoot van Tiny (zolang pianiste van het kinderkoor) hoopt na zijn hersen-
bloeding in april weer naar huis toe te mogen. 
 

Wietse Tolman is getroffen door een herseninfarct, met ook voor hem een verlamming als 
gevolg. Voor de revalidatie is de wil er en is het belangrijk dat zijn conditie zo goed is. Wij 
wensen hem veel sterkte en geduld. 
 

Piet en Regina van Paassen hebben zorgen over zoon Bart die allerlei klachten heeft zonder dat 
de artsen er raad op weten. Soms duurt het wel erg lang voordat er stappen gemaakt worden. 
 

Trijnie Versluis kreeg het goede nieuws dat zij met haar klachten niet geopereerd hoeft te 
worden. Een pillenkuur zou voldoende moeten zijn. 
 

Bloemen waren er voor Paula Roelen, die bepaald niet fit en ook nog eens midden in een ver-
huizing wel de eindredactie van de Keyser Glossy op zich nam. Wel een resultaat om nog lang 
van te genieten. Nu weer verder met de verhuizing. 

 

Bloemen waren er ook voor Remo Strijker, die van begin af aan (zo ‘n 10 jaar geleden) betrok-
ken is geweest bij de bouw van de appartementen. De laatste ruim twee jaar ging alles in een 
stroomversnelling met ontelbare uren inzet. Maar de moeite was het waard. Zij staan! 
 

Bloemen waren er ook voor Oskar Reinders, één van de jongvolwassenen voor wie de woning-
markt behoorlijk dichtzit. Maar het is gelukt. Proficiat! Een woning met uitzicht over de 
Beemster. Wat wil je nog meer? 

 

Zaterdag 9 maart vierde Jan Duin zijn 90-ste 
verjaardag in de Kerkhaen in Westbeemster. Al 
bij binnenkomst beloofde hij zijn gasten een 
bijzonder toetje. Dat was het, inclusief een 
mooie verrassing voor Jan zelf ook. Hij 
presenteerde een nieuwe gedichtenbundel 
met Beemster sonnetten en burgemeester Van 
Selm was er als verrassing om de eerste in 
ontvangst te nemen.  
 

Zondag 14 april willen wij de zoon van Thomas 
Groot en Lianne Helder dopen: Floris 
Hendrikus Petrus, stevig vernoemd naar zijn 
beide opa ‘s.  
 

“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook 
vermeld in de nieuwsbrief. Geef u daarvoor 
op bij Marie. In verbondenheid, Marie en Nico 
Schroevers 
 

 



 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN OP WEG NAAR PASEN 
 

 
 

Een kerk gemaakt uit levende bomen, open en geworteld 
 

De vierde zondag van de veertigdagentijd is vanouds de meest optimistische. Wij zijn over de 
helft, Pasen is niet meer ver. De vijfde zondag is de donkerste. Eén zwaluw bracht toch nog 
geen lente. Palm -en Passie Pasen heeft die dubbelheid in één zondag. De intocht is vrolijk en 
positief, maar als Jezus de geldtafels in de tempel omgooit slaat de stemming helemaal om 
en dan . . . valt het kaartenhuis. Judas verraadt, Petrus verloochent en tussendoor zijn alle 
overige discipelen ook al vertrokken. Niet iedereen is geboren om stand te houden als het 
spannend wordt. Maar het verhaal gaat dat er één was die stand hield en dat met hem het 
huis er ook meteen weer was. Geen huis van kaarten, maar op rots gebouwd en tegelijkertijd 
open als een kind. Met wortels in de aarde en in de hemel. Een huis van liefde 
 

Wanneer men enkel liefde bezit m met elkaar te delen, op de dag  
van de grote reis, die onze grote liefde is. Wanneer men enkel liefde bezit,  mijn lief, jij 

en ik om van geluk te bruisen, elk uur en elke dag 
 

Wanneer men enkel liefde bezit om onze beloftes te beleven 
Zonder enige andere rijkdom dan er altijd in te geloven. Wanneer men enkel liefde 

bezit om met wonderen te bemeubelen 
En met zon te bedekken de lelijkheid van de buitenwijken 

 

Wanneer men enkel liefde bezit als enige reden 
Als enig lied en enige hulp. Wanneer men enkel liefde bezit 

Om dageraad te kleden, armen en dieven met fluwelen mantels 
Wanneer men enkel liefde bezit om in gebeden te schenken 

Voor de kwalen van de aarde als eenvoudige troubadour 
 

Wanneer men enkel liefde bezit om die te geven aan diegenen 
Voor wie het enige gevecht eruit bestaat de dag te zoeken, Wanneer men enkel liefde 

bezit om een weg te tekenen en het lot  



 

 

te dwingen op ieder kruispunt 
 

Wanneer men enkel liefde bezit om te praten tot het geschut 
En enkel een lied om een trommelslager te overtuigen. Dan . . .  

 

Zondag 17 maart: Pilatus blijft zijn handen in onschuld wassen . .   
Wie wil hij overtuigen, wie voor de gek houden? Pilatus wast zijn handen in onschuld en roept 
zo hard hij kan: MIJN NAAM IS HAAS. En nu is hij al 2000 jaar het haasje. Soms moet je schuld 
niet afwassen, niet afschuiven, maar . . .  
 

Zondag 24 maart: Het verhaal van de ezel .  .   
Paus Franciscus kreeg een veeg uit de pan toen hij onlangs voorstelde dat Oekraïne de witte vlag 
moest hijsen. Was hij de ezel in het verhaal? Of? De mensenzoon rijdt niet voor niets op een 
ezel Jeruzalem binnen . .  
 

Donderdag 28 maart: Aan tafel .  .   
Op het moment dat er een mes in zijn rug wordt gestoken gaat Jezus aan tafel, en breekt . . . het 
brood. Een maaltijd op de rand van de vulkaan. Juist daar, juist dan moet het ongegiste brood 
de smaak van vrijheid en goed leven in de mond geven. En wijn de smaak van feest . .  
 

Dan, zonder iets anders te bezitten 
Dan de kracht lief te hebben, zullen we, vrienden 

De hele wereld in onze handen hebben 
 

 
  

Vrijdag 29 maart: Kracht naar kruis . .   
Niets menselijks is ons vreemd. Zolang wij kunnen proberen wij moeite en pijn van ons af te 
duwen. Soms, zoals Petrus, koste wat het kost. Maar als die moeite niet meer weg te duwen is, 
gebeurt er vaak iets bijzonders. Er ontstaat een rust, misschien gelatenheid, en niet zelden ook 
een kracht-naar-kruis. Dat doet goed. Maar op Goede Vrijdag gebeurt nog meer. Het is alsof 
dood hout wortels schiet en in zijn takken hoor je vogels zingen . .  .  
 

Zaterdag 30 maart:  In de stilte van de storm  
Wat als gebeurd is wat nooit had moeten gebeuren? En wat als iedereen, die riep, “dat mag 
nooit meer gebeuren”, weer naar huis zijn. Als lieve kaartjes met “wij zullen je nooit vergeten” 
papieren beloftes lijken te zijn. De nacht van Pasen kan alle kanten op, maar wij vieren het licht. 
Alleen niet als wetmatigheid, maar als wonder! 
 

Staan in winterlicht twee bomen, stram, gelaten kaal wanhopig. 



 

 

Horen zij de storm aankomen, sluit de één zijn oren, ogen, wordt een zwaluw in zijn 
dromen. Grijpt de ander met zijn wortels in nog onderaardser donker naar nog dieper 

waterstromen. 
BIJ DE KERKDIENSTEN VAN PASEN 
 

Zondag 31 maart: Licht dat ons aanstoot in de morgen . .   
Wij hebben de drie avonden van Pasen weer uitgehouden en zijn met onze wortels “in nog 
onderaardser donker gegaan naar nog dieper waterstromen”. En plotseling is daar de zwaluw 
die lente brengt. Nieuw leven. Daaromheen reiken wij de paaskaars uit aan iemand die onze 
Beemsterkerk al lang mede kleur geeft, en Femke zingt daarbij “your song”: Het klinkt gek, maar 
dit is jouw lied, dit is jouw licht! En dit jaar reiken wij daarbij ook nog twee exemplaren van de 
gloednieuwe Glossy 400 JAAR KEYSERKERK uit. Bij dit jubileum geen boek, maar een lichtvoetig 
tijdschrift vol kleurrijke beelden en verhalen. Licht dat ons aanstoot in de morgen. 
 

 

 

De weg is lang, maar ik ben erbij . . .  
 

Elke zondag is een paaszondag 
In het vieren van de kerk is het elke zondag Pasen. Elke zondag vieren wij het licht wat opstaat en 
ons aanstoot in de morgen. Om die reden horen de zondagen ook niet bij de veertig dagen vasten-
tijd. Zondag moet er niet gevast, maar gevierd worden, met brood en wijn, vanuit lucht en liefde. 
Pasen is het dus elke zondag weer, maar er is ook een ander verhaal. In dat verhaal duurt Pasen 
vijftig dagen lang. De grote Joodse feesten duren acht dagen, van sabbat tot en met sabbat. Pa-
sen is het feest der feesten en duurt acht weken lang, en op de achtste zondag is het Pinksteren.  

Deze telling heeft de kerk uit de Joodse traditie overgenomen. Zo zijn de zondagen na Pasen een 
soort super-paaszondagen. Eens kijken hoelang wij dat volhouden. De eerste zondag na Pasen, 
oftewel de tweede paaszondag, is het in elk geval dubbel feest met een lach en een traan.    
 

Zondag 7 april  Wij komen en wij gaan   
In oeroude tijden werden Christenen mensen van de weg genoemd. Op weg gaan, omkeren, nog 
een keer omkeren. Op weg gebeurt er altijd wat! Deze zondag zeker !! 
 

Zondag 14 april Lopen op het water   



 

 

Vandaag vloeit het doopwater en vieren wij het verhaal dat je door het ijs kunt zakken en op 
water kunt lopen. Kinderen voelen aan hun water aan dat dit wel een goed verhaal moet zijn. 
 

Zondag 21 april  Jubilate . . het hooglied van de liefde   
 

Als de liefde niet bestond 
 
 

De vierde paaszondag heet JUBILATE: Zing het uit, de hele aarde, voor de goede God! En 
wat zouden wij anders zingen dan het hoge lied van de liefde. Zoals uitgerekend Paulus het 
in de mond heeft genomen: 
 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde 
niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat 
ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de 
liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel 
aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand 
– had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
 

Toon Hermans zong:  
 

Als de liefde niet bestond zullen ze stilstaan, de rivieren 
en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond. 

 

Als de liefde niet bestond zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond 

 

Als de liefde niet bestond zou de maan niet langer lichten 
Geen dichter zou meer dichten. Als de liefde niet bestond 
Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren 

Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. 
 

Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrijerij bedorven 
De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond 

 

Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen 
De wind zou niet meer ademhalen. Als de liefde niet bestond 

Geen appel zou meer rijpen zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet meer begrijpen is de wereld koud als ijs 

Ik zou sterven van de kou en m'n adem zou bevriezen 
Als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou 

 



 

 

 



 

  
 

 

DE ZONDAGEN ROND PASEN 
 

ALLE DIENSTEN IN KERK & KAPEL ZIJN ALTIJD LIVE TE VOLGEN  
EN TERUG TE ZIEN OP: KERKDIENSTGEMIST MIDDENBEEMSTER  
 

17 maart   VIJFDE DIENST 40 DAGEN           
10.00 KAPEL !!  mmv ARS MUSICA   
  

24 maart   PALMPASEN        
10.00 KEYSERKERK met het Beemster Kinderkoor 

     

28 maart     WITTE DONDERDAG      
19.30 KAPEL   met o.a.. OctAves Vocaal Ensemble 

  

29 maart      GOEDE VRIJDAG       
20.00 KEYSERKERK   met Femke Leek, Fransje Christiaanse 
     Suzanne Leegwater, Nikki Adema 
 

    Neem een bloem mee voor bij het kruis 
  

30 maart      PAASNACHT        
20.30 KEYSERKERK met Femke Leek, solozang 

  

31 maart   PAASMORGEN        
10.00 KEYSERKERK  met o.a. B-STAR Gospel & Soul 
 

    Met uitreiking paaskaars & glossy ! 
  

7 april         BELOKEN PASEN       
10.00 KEYSERKERK  Projectkoor Beemster & Femke Leek, zang 
 

    Met afscheid & verrassing ! 
  

14 april     DOOPDIENST           
10.00 KEYSERKERK Lisanne Koot, harp en Femke Leek, zang 
  

21 april     FEESTELIJKE ZANGDIENST           
10.00 KEYSERKERK met o.a. Nicolaascantorij Edam 


