
 

  
 

BEEMSTERKERK 180ste nieuwsbrief    
 

Goede buren . . en de pijn van een moeder 
  
Twee jaar oorlog 
Plotseling was het weer oorlog in Europa. En dan niet alsnog iets wat ver van je bed lijkt en waar 
je pas iets merkt als er iets met Nederlandse militairen misgaat, maar een oorlog die ons allen 
aanging en aangaat. Dat was een schok. Bij ouderen die de tweede wereldoorlog hebben meege-
maakt kwam het gevoel van toen weer op. Hele generaties daarna, voor wie oorlog steeds meer 
iets leek te zijn van een voltooid verleden of van heel ver weg, werden wakker in een andere 
wereld.  
 

De oorlog ‘begon’ met beelden van onafzienbare, schier onoverwinnelijke rijen Russisch oorlogs-
materieel die opreden naar Oekraïne. Even was er wat ‘ontspanning’ toen die bombarie vastliep. 
Zou het met een sisser aflopen? Maar de barbaarse gruwelen van Boetsja en de eindeloze 
bombardementen bewezen het tegendeel. Inmiddels duurt die oorlog meer als twee jaar. De pijn, 
de kou, de angst, en families uit elkaar getrokken en over heel Europa verspreid. Pijn bij 
oekraïners, maar zeker ook bij russen. 
 

 
 

In de oostelijke en zuidelijke regio's van Oekraïne ervaren meer dan 3 miljoen mensen dagelijks 
de zware realiteit van beschietingen en tekorten. Zonder basisvoorzieningen zitten velen vast 
in koude, donkere kelders en lopen ze constant het risico op geweld en gedwongen verplaatsing 
 

Zo kwamen er ook Oekraïners in het Golfhotel in Purmerend en kort daarop in het Oude Gemeen- 
tehuis in Middenbeemster. Het deed goed om hen een warm welkom te geven met klussen en 
slepen en met twee mooie Benefietconcerten die wij organiseerden. Vervolgens was duidelijk dat 
de nieuwe buren eerst maar wilden settelen in hun nieuwe bestaan. Kinderen gingen naar school, 
de meesten gingen werken, en daaromheen volgden ze het nieuws over hun land en hielden 
contact met familie en vrienden. Het waren goede buren al die jaren, maar veel behoefte aan 
contact was er niet. Een hartelijk groeten was voldoende. En zo is het goed. 
 

In deze 40-dagentijd probeerden wij het contact weer wat aan te halen. Om iets te horen van hoe 
het nu is. Maar je verhaal doen in zo ’n volle kerk blijft een grote stap. Gelukkig hebben wij  . . .  
 



 

  
 

Aanstaande zondag zal er kort interview zijn tijdens de dienst bij één van de Oekraïense leden 
van het koor. Daaromheen klinken de kerk-Slavische klanken van het koor. Klanken die zowel 
Oekraïners als Russen kunnen verstaan, en die klinken naar iets van thuis! 
 

De nieuwe verwarming 
Een verkeerde zekering vernielde de printplaten in de aansturing van de stralers. Maar inmiddels 
weten wij dat ze werken. Gelukkig hebben wij de gasketels nog standbye. 
 

Binnenkort zullen wij een vergunning aanvragen voor zonnepanelen op het dak van de Keyserin 
en voor een warmtepomp. Die hopen wij dan voor de volgende winter te kunnen realiseren. De 
landelijke subsidie DUMAVA is uitgesteld van april tot juni. We gaan daar zeker aan meedoen. 
Misschien dat er zelfs extra subsidie komt zodat de kans op uitloten klein wordt. 
 

Lief en leed 
Deze week namen wij vanuit de kapel afscheid van Elisabeth Hesseling. Vele jaren was zij een buur 
van de kapel en regelmatig stapte zij er binnen. Tijdens het afscheid klonken onder andere wat 
woorden van Leo Vroman. Hij was een leeftijdgenoot. Ooit is hij aan de beginjaren van de Tweede 
Wereldoorlog met een zeilboot naar Engeland gevaren. Vanuit de Verenigde Staten schreef hij zijn 
gedichten. Vooral in het Nederlands. In het hieronder staande zit er afstand ten opzichte van de 
wereld van geloven en tegelijkertijd een verlangen. Zo was dat ook wel bij onze “buurvrouw” . .  
 

Systeem! Gij spitst geen oog of baard en draagt  
geen slepend kleed; Hij die in U een paus ontwaart  
misvormt U naar zijn eigen aard,  
waar hij ook niets van weet. 
 

Systeem ik noem U dus, geen God, geen heer of ander woord  
waarvan men gave en gebod en wraak wacht en tot wiens genot men volkeren vermoordt.  
 

Systeem. Lijf dat op niets gelijkt  
Aard van ons hier en nu. Ik voel mij diep door U . . . bereikt 
En als daardoor mijn tijd verstrijkt ben ik  
nog meer van U 
 

Woensdag namen wij vanuit de kerk afscheid van Klaas Boonstra. Wij herinnerden hem vooral in 
zijn trouw. Dat hij er was wanneer nodig. Voor zijn drie jongens na de scheiding, voor zijn tweede 
vrouw Hannie en haar zoon Robert die hij leerde kennen, maar ook voor ‘zijn mannen en vrouwen’ 
in de tijd dat hij bij het GVB in Amsterdam werkte. Klaas was er, en op het eind van zijn leven waren 
de zijnen er voor hem. 
 

Morgen zullen wij vanuit een waarschijnlijk zeer volle kerk afscheid nemen van Jelte Rozema. Vele 
jaren woonde hij met zijn vrouw Els en met hun drie kinderen in de oude Doopsgezinde pastorie. 
In die jaren zong hij met regelmaat met een koor in vesper of in een kerkdienst. Hij vertelde ook 
wel over zijn werk bij de aardige mannen. Als hoogleraar aan de VU hield hij zich vooral bezig met 
zoutminnende gewassen (steeds belangrijker met de verzilting) en met hoe de natuur reageerde 
op het veranderende klimaat. Jelte was een man van details en van grote lijnen. Ruim een week 
geleden presenteerde hij nog een jubileumboek. Nu moeten wij afscheid nemen van zijn licha-
melijke aanwezigheid. Dat zullen wij doen met veel woorden, met minstens zoveel zang en muziek 
en met hier en daar wat stilte vol verwondering. 
 



 

  
 

Zo is dit weer een week met veel afscheid. De bloemen zondag zullen onder andere gaan naar 
Wietse Tolman. Wietse altijd toonbeeld van blakende gezondheid heeft een herseninfarct gehad 
en verblijft nu in het ziekenhuis.  
 

 
De dienst van aanstaande zondag: 3 maart, 10.00 in de KEYSERKERK   
 

 
 

Op zondag 3 maart zingt het Hoorns Byzantijns koor Indrik in onze kerkdienst. Voorganger is Nico 
Schroevers.  Er is ook samenzang in het Nederlands en solozang van Femke Leek. Tijdens de dienst 
is er een klein interview met een Oekraïense. Na afloop is er koffie in de Keyserin. 
 
Elke zondag van de veertig dagen staat er ook een lied centraal wat in deze tijd hoort. Zondag is 
dat een deel van de zogenaamde Stabat Mater: het gedicht over Maria die als moeder bij haar 
gekruisigde kind staat. In dit geval is het gedicht op muziek gezet door Karl Jenkins. Een deel van 
het gedicht klinkt zondag als lezing. 
 
Lament (Karl Jenkins)  
 

Overladen met verdriet en zorgen leven wij met schaduwen  
in ons hart,  in onze geest. Met tranen die stokken  
wanneer het verdriet in de wereld groter is dan wij kunnen dragen.  
 

We horen het gehuil van kinderen. We zien de dood die zijn schaduwen  
werpt op hun hart en hun geest. Terwijl moeders in hun verdriet  



 

  
 

staan te huilen, wenen, om deze wereld.   
 

Maar op ons bed van doornen zal zulk verdriet zeker eindigen.  
Onze tranen kunnen de pijn van de wereld wegwassen, geen gehuil meer, geen geween in 
deze wereld .  . 
 

KAARSEN VERSIEREN 
 

  
 

Zelf een kaars versieren met was 
Maandag 11 maart, van 10.00 – 11.30 
Opgave bij Marie: marieschroevers@gmail.com  
 

Marie versiert al vele jaren regelmatig kaarsen voor doop en trouw en voor bijzondere 
momenten, of als cadeau vol licht en warmte. Zij zorgt voor de was, neem zelf een wat grotere 
kaars mee. Om de was goed te kunnen aanbrengen heb je wel kracht in je vingers nodig . 
  
 

BEEMSTER BOLLENTOCHT 2024 
 

Een rit langs de Beemster tulpenvelden  
met een gezellige nazit in de kapel. 
U wordt opgehaald en thuisgebracht! 
  

De Beemster bollentocht, georganiseerd vanuit de 
Beemsterkerk, vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 april 
a.s. De Beemster “tocht der tochten”, per auto met 
chauffeur, voert u door de b(l)oeiende Beemster polder 

langs wegen en velden met hopelijk, gekleurde bollenvelden. Gaat u dit jaar (weer) mee? 
Als deelnemer of chauffeur? Of wilt u een taart bakken? Geeft u zich dan nu op. 
 

U wordt iets voor 13.30 uur opgehaald en om ongeveer 16.00 uur weer thuisgebracht. 
We eindigen de tocht in de Z-inn Kapel in de Zuidoostbeemster waar u wordt getrakteerd 
op koffie of thee met huisgemaakte taart. 
 

Wilt u zich aanmelden als deelnemer, als chauffeur of als taart bakker dan kunt u zich 
aanmelden bij: Ineke van Poelgeest: inekevanpoelgeest@gmail.com of tel. 06 13603079 



 

  
 

of Els Steen per mail: ej.steen@quicknet.nl of tel. 06 12517915 
 

Aanmelden graag voor 15 april a.s. 
 

Wilt u als deelnemer aangeven of u een rollator meeneemt. 
 

Wij kijken er weer naar uit! Ineke van Poelgeest, Els Steen 
BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website Sommige blijven het lastig vinden om op de website van de Beemsterkerk te 
foto ’s te vinden. Daarom onderstaande link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?        paularoelen@gmail.com 
 

Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke Bijdrage of gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30     3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 

PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 

KOSTER KEYSERKERK        VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl        marieschroevers@gmail.com    
 
 
    


