BEEMSTERKERK 1815™ nieuwsbrief

Met de vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. De kleur verandert.
Het ‘harde paars’ van de andere zondagen verandert in zachtroze. De gedachte daarbij is dat het
wit van Pasen door het paars heen schijnt. Alsof op een zonnige winterdag plotseling de lente al
even in de lucht hangt. Daarmee vieren wij ook dat wij over de helft zijn. Voor je het weet is het
Pasen.

Dit jaar klinkt daarbij het verhaal van Maria Magdalena. In een deel van de christelijke traditie is
zij de ‘geliefde’ van Jezus. In een boek als de Da Vinci Code speelt dat sterk, of ook in de musical
Jesus Christ Superstar.

Maria Magdalena zingt in Jesus Christ Superstar: “ik weet niet



hoe ik van hem moet houden”. Kan zij zich daaraan overgeven, moet zij zich overgeven, of moet
zij toch in de regie blijven. In controle?

Overgave of in controle. .

In de wereld van de coaching, en ook in veel spirituele groepen is overgave één van de kern-
woorden. Overgave betekent dan volledig opgaan in de stroom die zich nu in je leven aandient.
Honderd procent ‘ja’ zeggen daartegen, zonder enige verwachting, weerstand of reserve. Leven
in de volheid van hetnu ..

De belofte daarbij is dan dat deuren spontaan open. Dat er wonderlijke toevalligheden op je pad
komen, en dat je dingen meemaakt die je daarvoor niet voor mogelijk hield. Je kijkt nieuwsgierig
naar wat er op je pad komt en ondertussen peddel je vrolijk door op de stroom. Je niet overgeven
is dan een gebrek aan openheid. In controle willen blijven, op zekerheden bouwen.

Dat klinkt goed, maar de controle hierboven beschreven is soms ook wel een beetje een luxe ding.
Als je alles hebt en je leven is meer dan behoorlijk op orde dan is het fijn om de teugels een beetje
los te laten. Je levenstrein rolt toch wel behoorlijk geordend door. Vaak zijn er op het moment
dat jij je teugels laat vieren nog allerlei mensen om je heen die ook een oogje in het zeil houden.

Maar wat als je leven niet zo op de rails staat, of als het netwerk om je heen dun is geworden?
Wat als je net in een burn-out zit, of wat te kampen hebt met angststoornis, of met een conflict
met buren of op je werk. Dan is overgave een stuk lastiger. Niet alleen luxe, maar al snel behoor-
lijk existentieel . .

Wat moet de man hierboven loslaten? Is hij de vader, of is er geen vader meer?
Overgave in Gaza is anders dan overgave in Noord-Holland. Overgave op het front van Oekraine
is wat anders dan ...

En toch gaat het aanstaande zondag over OVERGAVE. Met Maria, moeder van Jezus, hebben wij
vorige week het verdriet, de tranen een plek gegeven. Met Maria Magdalena geven wij de liefde
een plek in het verhaal van Pasen. Naast lijden, verraad, opportunisme.. ..

Een klein interview met een Oekraiense (zondag 3 maart)

De Oekraiense Irina vertelde hoe zij voor de oorlog in Kiev woonde en nu in een gezamenlijke op-
vang in Bergen. Elke dag heeft zij contact met haar kinderen en kleinkinderen die in Oekraine zijn
achtergebleven. De ongewisheid van de huidige situatie en de twee jaren openlijke oorlog be-palen



haar hele leven intens. Op de vraag, wat goed is, wees zij op het koor achter haar. En dat is een
koor waar zij samen met enkele landgenoten, maar ook met Russische en Nederlandse leden in
zingt. En niet iedereen staat op dezelfde manier tegenover de oorlog. Toch is het koor als een thuis!

De meeste liederen werden a-capella gezongen. Voor het slotlied kroop de voorzitter Elly Linger
achter de vleugel en begeleide haar koor. De laatste toegift was voor de dirigent Sergej Latychev
die die dag jarig was: Mnogaja Ljeta, vertaling: Nog vele jaren!




Jan Splinter was afgelopen zondag organist. Voor het eerst, maar niet voor het laatst. Jan wil
vanaf nu regelmatig onze diensten begeleiden. Daar zijn wij heel blij mee.

De nieuwe appartementen

Het was een behoorlijke race tegen de klok, maar het is gelukt. Het is begin maart en zeventien van
de achttien appartementen zijn verhuurd. Eéntje reserveren wij voor de nieuwe predikant. Al kan
die nog wel even in de tijdelijke verhuur.

Regelmatig leek het dat wij maart niet zouden halen. Aan het begin omdat de gemeente nog lang
niet zover was dat wij konden gaan bouwen. De nutsvoorzieningen die er zouden zijn waren er niet.
Later waren er ook wel de gebruikelijke verwikkelingen op de bouw zelf die voor vertragingen
zorgden, of leken te zorgen. Maar met veel goede zorg om het traject heen rolde het toch ook
steeds weer verder. De bouw en vervolgens ook het ‘in de markt zetten’ van de appartementen.
Samen met ‘de buurman’ makelaar Tromp is het gelukt alles te verhuren.

In de kerkdienst van 3 maart gingen de bloemen o.a. naar Remo Strijker. Hij is degene die namens
het kerkbestuur vooral met de bouw belast is geweest. Dat betekende regelmatig bijna een 40-
urige werkweek. Het resultaat is er naar. Onze dank gaat ook uit naar onze bouwcodrdinator Arjen
Hogers, ons door Pieter Buis aangedragen. Naar aannemer Wit Wognum en naar Vurb architecten.

Zoals de Beemsterkerk 400 jaar geleden een bruidsschat aan land meekregen, zo hebben wij haar
nu een nieuwe bruidsschat meegeven. Dat zijn alleen financién om dingen mogelijk te maken,
onderhoud, het betalen van betaalde krachten en meer. Het is wel heel fijn dat die basis er is.

Lief en leed

Maandag 11 maart, 12.30 zullen wij vanuit de kerk afscheid nemen van Ursula van Rijn. Vele jaren
was zij een vertrouwd gezicht in ons midden. Vooral met haar man Kees. Beiden waren aanpakkers
en stonden klaar voor velen. Ze liepen eindeloos met rolstoelen door het dorp om degenen daarin
te laten genieten van een
mooi uitje. Ursula bezocht
velen en Kees was altijd
wel in voor hand -en
spandiensten, of hij liep
een lange loop voor een
goed doel. Kees is alweer
ruim vier jaar overleden
en de laatste jaren waren
voor Ursula pittig. Een in-
farct met verlamming en




ookverder raakte de kracht van haar lichaam op. Ze bleef doorzetten tot op het eind. Na de dienst
in de kerk is er een ter aarde bestelling in Geestmerloo, de natuurbegraafplaats bij Alkmaar.

De dienst van aanstaande zondag: 10 maart, 10.00 in de KEYSERKERK

T8

Drie weken geleden gaven zij hun jaarconcert in de Keyser: de 160-jarige Zangvereniging de
harmonie. Beemsters oudste vereniging in het oudste huis van de Beemster. Zij zingen een
mooie mix van de liederen uit hun concert. Van de dynamische Scheepvaartliederen van Dyson
tot het gedragen Priére (gebed) va Rosinni en het betoverende The Rose van Ola Gjeilo.

Elke zondag van de veertig dagen staat er ook een lied centraal wat in deze tijd hoort. Zondag is
dat één van de mooiste liederen uit Jesus Christ Superstar: het gedicht over Maria Magdalena: Ik
weet niet hoe ik van hem moet houden . .

Ik weet niet hoe ik van hem moet houden

Tk weet niet hoe ik van hem moet houden.
Wat te doen, hoe hem te raken.

Ik ben veranderd, ja echt veranderd.

In de afgelopen dagen, toen ik mezelf zag.
Ik lijk iemand anders.

Tk weet niet hoe ik hiermee om moet gaan.

Ik begrijp niet waarom hij mij zo beweegt.

Hij is een man. Hij is maar een man.

En ik heb al zoveel mannen gehad op heel veel manieren.
Hij is er slechts één meer.

Moet ik hem naar beneden halen?
Moet ik schreeuwen?

Moet ik over liefde spreken?
Mijn gevoelens uiten?

Tk had nooit gedacht dat ik hiertoe zou komen.
Waar gaat het over?

Is het niet nogal grappig?



Ik, in deze positie?
Ik, altijd zo kalm en cool . .

KAARSEN VERSIEREN

Zelf een kaars versieren met was
Maandag 11 maart, van 10.00 - 11.30
Opgave bij Marie: marieschroevers@gmail.com

Marie versiert al vele jaren regelmatig kaarsen voor doop en trouw en voor bijzondere
momenten, of als cadeau vol licht en warmte. Zij zorgt voor de was, neem zelf een wat grotere
kaars mee. Om de was goed te kunnen aanbrengen heb je wel kracht in je vingers nodig ©.

BEEMSTER BOLLENTOCHT 2024

S Een rit langs de Beemster tulpenvelden met een
gezellige nazit in de kapel. U wordt opgehaald en
thuisgebracht!

1 .! \ De Beemster bollentocht, georganiseerd vanuit de
e o ’ Beemsterkerk, vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 april
£ el - a.s. De Beemster “tocht der tochten”, per auto met
' chauffeur, voert u door de b(l)oeiende Beemster polder
langs wegen en velden met hopelijk, gekleurde bollenvelden. Gaat u dit jaar (weer) mee?
Als deelnemer of chauffeur? Of wilt u een taart bakken? Geeft u zich dan nu op.

U wordt iets voor 13.30 uur opgehaald en om ongeveer 16.00 uur weer thuisgebracht.
We eindigen de tocht in de Z-inn Kapel in de Zuidoostbeemster waar u wordt getrakteerd
op koffie of thee met huisgemaakte taart.

Wilt u zich aanmelden als deelnemer, als chauffeur of als taart bakker dan kunt u zich
aanmelden bij: Ineke van Poelgeest: inekevanpoelgeest@gmail.com of tel. 06 13603079
of Els Steen per mail: ej.steen@quicknet.nl of tel. 06 12517915

Aanmelden graag voor 15 april a.s. Wilt u als deelnemer aangeven of u een
rollator meeneemt. Wij kijken er weer naar uit! Ineke van Poelgeest, Els Steen



BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto’s op de website Sommige blijven het lastig vinden om op de website van de Beemsterkerk te
foto ’s te vinden. Daarom onderstaande link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN
Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 -681393
open: maandag 09:00 — 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 — 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

PASTORIE
Middenweg 183 Pr. Wilhelminasingel 39
1462 HJ Middenbeemster

Z-INN KAPEL

1461 AL Z.0. Beemster

KERKENRAAD
Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE
Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER
Kerkelijke Bijdrage of gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 — 457 66 860
marieschroevers@gmail.com




