
 

  
 

BEEMSTERKERK 188ste nieuwsbrief:  
 

EEN NOG WAT NATTE LENTE . . .  
 

Afgelopen zondag was het ook een waterige dienst, maar dat omdat wij de doop vierden van Floris 
Hermanus Petrus Groot, zoon van Thomas Groot en Lianne Helder. De dopeling is vernoemd naar 
zijn beide grootvaders, Herry en Peter en omdat hij zowel in het gezin Groot als in het gezin Helder 
het vijfde kleinkind is klonk zondag ook Floris de vijfde mee  
 

  
 

Achter de doopouders staan Arno Helder en Chris Groot, de peetooms. Helemaal linkst kijken de 
nichtjes Anne en Jasmijn, die tijdens de dienst hun doopduifje in handen kregen, wat zoveel jaren 
aan de grote doopduif gehangen had. Nu bungelt het duifje van Floris daarbij 
 

Diezelfde avond was er in de Schouwburg in Hoorn het uitzwaaiconcert van Margreet Drijver. Voor 
de pauze zong elk koor twee liederen, na de pauze klonk uit zo ‘n 200 kelen De Deutsche Messe. 
Daarna liep Margreet met haar man Charles en met hun kinderen de zaai uit terwijl bijna 200 
koorzangers hen uitzongen en toezwaaiden . . . ontroerend.   
 

 
 

LIEF EN LEED 
Paul en Nel Stolp vierden hun 60-jarig huwelijk deze week. Omringd door vrienden, goed 
georganiseerd door kinderen en kleinkinderen, en met een aubade van de fanfare toe! Proficiat! 
Aanstaande zondag trakteren zij in de kerk.  
 

Vanmorgen bereikte ons het verdrietige bericht dat Bokke Schaap in het ziekenhuis is opgenomen 
na een aantal hersenbloedingen. Al heel lang had Bokke te maken met een lichaam wat steeds 



 

  
 

minder wilde. Regulier was hij ook al een tijd uitbehandeld. Maar Bokke bleef er voor gaan, onge-
lofelijk nuchter en positief. Weer of geen weer liep hij zijn rondjes en toen dat niet meer ging pakte 
hij zijn fiets. Nu loopt het dan toch nog plotseling af. Verdrietig! 
  

Morgenmiddag is er de BOLLENTOCHT door een bloeiende polder. Het ziet er heel mooi uit in de 
polder. Water genoeg! En als het zonnetje dan tussendoor even schijnt . . . wat een 
kleurenpracht dan. 
 

 
 

 

FAURÉ OP Z’N FEMINIENST 
26 april, 20.00 uur. Primeur!   
 

Nieuw vocaal vrouwenensemble Dolce 
Capella viert de lente met een geheel 
vrouwelijke uitvoering van het Requiem 
van Fauré. Het concert vindt plaats op 26 
april om 20.00 uur in de Keyserkerk. 
 

Het meesterwerk van Fauré is lichter en 
hoopvoller dan je van een requiem zou 
verwachten. Fauré schreef het dan ook 
niet volgens regels en traditie maar recht 
uit het hart. In die geest halen Femke 
Leek, Suzanne Leegwater en Fransje 
Christiaanse samen met enkele muzikale 
vriendinnen het Requiem voor een lente-
concert naar Noord-Holland.  
 

Dolce Capella zingt wisselend a capella of 
met orgelbegeleiding van Gerard Leeg-
water.  
 

Het concert wordt besloten met de 
lichtvoetige Drei Motetten (Op. 39) van 
Mendelssohn. Lente volop! 
 

Kaarten á 15 euro zijn te bestellen via 
FKConcerten@outlook.com. 
 



 

  
 

Zondag 21 april 2024  
 

Als de liefde niet bestond 
 

 
 

Als de liefde niet bestond 
Zullen ze stilstaan, de rivieren 
En de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou de maan niet langer lichten 
Geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 

Nergens zouden bloemen staan 
En de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren 
En de klok zou niet meer slaan 

 

De naam van aanstaande zondag is JUBILATE:  
Zing het uit, de hele aarde, voor de goede God!  
 

Wat zouden wij anders zingen, dan het hoge lied van de liefde.  
Paulus zingt het in zijn brief aan de gemeente van Korinthe: Liefde boven alles.  
Het Hooglied van de liefde brengt ook de pijn en de dood in het spel.  
Niet om het jubelen te temperen,  
wel om de liefde niet alleen als zoet te zien. 
 

Muziek is er van de Nicolaascantorij uit Edam en van Gert-Jan Mostert achter het orgel.     
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Foto ’s op de website Sommige blijven het lastig vinden om op de website van de Beemsterkerk te 
foto ’s te vinden. Daarom onderstaande link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?        paularoelen@gmail.com 
 

Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke Bijdrage of gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30     3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 

PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 

KOSTER KEYSERKERK        VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl       marieschroevers@gmail.com   


