
 

  
 

BEEMSTERKERK 189ste nieuwsbrief:  
 

EVEN ER TUSSENUIT! 
 

  
 

Gisteren begon in onze omgeving de meivakantie. En dat betekent voor velen ‘even er tussenuit’. 
Op welke manier dan ook. Als Beemsterkerk gaan wij in die meivakantie elke tweede jaar met een 
flinke groep op weg naar Duitsland. En dan met name naar het Oosten van Duitsland.  
 

Lang, lang geleden (het klinkt als een sprookje) zijn wij voor het eerst op reis gegaan om Beem-
sterkerkers iets te laten ervaren van de streken waar Marie vandaan komt. Het deel van Duitsland 
wat lang achter het IJzeren Gordijn lag, en wat daarmee nauwelijks vanuit Nederland bezocht 
werd. Sowieso reisden maar weinig mensen naar Duitsland, hooguit er doorheen. 
 

Die eerste reis was een paar keer aangekondigd in het kerkblad, maar er was hoegenaamd geen 
animo. Tot er een duidelijk datum bijkwam en duidelijk was dat een reis sowieso zou plaatsvinden. 
Plotseling was er een reisgroep, klein maar fijn. De tweede keer was de groep al groter en sindsdien 
zijn wij om het jaar met zo ‘n 24 personen op reis gegaan.  
 

De formule is altijd, dat degenen die meereizen de keuze hebben om een volgende keer weer mee 
te reizen. Doen ze dat niet, dan ontstaat er weer ruimte voor nieuwe reizenden. Zo is de groep in 
de loop van de jaren veranderd. Sommigen reisden één of twee keer mee. Anderen vele keren. 
Marie was als organisator ooit één van de jongsten en nu één van de oudsten. Zo gaat dat. 
 

Maandag 29 april vertrekken wij richting Görlitz, een stadje op de grens van Polen. Zover naar het 
oosten waren wij nog niet. Dat wordt een lange reis, maar ook gezellig in de drie busjes. Woensdag 
maken wij in die buurt een mooie wandeling. Die zit er altijd in, naast enkele standswandelingen. 
Goed ter been zijn is een vereiste. Donderdag vertrekken wij dan via een nichtje van Marie, die 
predikante is in het ‘mijnbouwstadje’ Spremberg naar Lüneburg. Van daar is het zondag niet meer 
zo ’n lange rit terug naar Beemster. Wij maken dan wel een tussenstop in Bergen Belsen, waar wij 
even stil zijn bij het graf van Anne Frank.  
 



 

  
 

5 mei geen kerkdienst 
Omdat haast alle kerkenraadsleden deze keer meereizen hebben wij ervoor gekozen om op zondag 
5 mei geen dienst te houden. Op 12 mei is er weer wel een dienst, en wel in de Kapel met Liesbeth 
Baars als voorganger.  
 
 

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 4 mei, 16.30 in de Keyserin 
 

Op zo'n gedenkwaardige dag? Ja!, want de spreker 
is Gerard Wegman. Hij heeft onderzoek gedaan 
naar de overval door de Duitsers  in 1945 op de 
boerderij van Kramer net voorbij de Neckermolen 
aan de overkant van de Beemsterdijk. De aanwezi- 
ge verzetsmensen uit Beemster en Purmerend wa-
ren net bezig om gedropte wapens schoon te 

maken. Zij en de boer Kramer werden opgepakt en 

later gefusilleerd.  Eén iemand wist te ontsnappen. 
Hij overleefde het drama. Zijn zoon zit in de zaal van de Keyserin op 4 mei. . .   
 

Het wordt zeker een goed en indringend verhaal, met interviews op beeld en geluid. Dit gaat 
ons allen aan en het is mooi om daar op die gedenkwaardige dag bij stilte staan. U bent op tijd 
weer thuis om de vlag halfstok te hangen.  
 

De soos is voor iedere man mits hij aardig is   De entree is € 7,- en hiervoor krijgt u een 
consumptie of meer aangeboden. Welkom dus, ongeacht religie en of politieke voorkeur 
 

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com) 
 
 

 

 
 

Vrijdagavond 26 april zongen bovenstaande negen vrouwen een prachtig lenteconcert 
 

LIEF EN LEED 
  

Afgelopen donderdag hebben wij afscheid genomen van Bokke Schaap, vele jaren bestuurslid en 
betrokken bij veel hand -en spandiensten, waaronder vervangend koster, samen met Sietske. In 
2012 konden wij hiervoor waarderen met de Paaskaars. Wij konden ook organiseren dat hij voor 
zijn vele vrijwilligerswerk een koninklijk lintje heeft gekregen. Bokke deed het nooit voor de waar-



 

  
 

dering, en toch doet die ook altijd goed. Wij hebben bij zijn nagedachtenis de mooie woorden van 
Paulus gelezen (Romeinen 12), die erop neerkomen: als je een talent hebt gekregen moet je er niet 
over praten, er niet mee pralen, en het al helemaal niet begraven. Je moet er gewoon mee woe-
keren en van genieten! 
 

Gisteren, 26 april, was een mooie editie van de koninklijke ‘lintjesregen’ in de Purmeryn. Onder de-
genen die een lintje mochten ontvangen waren Piet Hopman, voor zijn vele vrijwilligerswerk bij de 
SV Beemster, en Bart Tishauser voor zijn inzet voor o.a. Kika (o.a. de kerststollen waar wij al een 
aantal keren aan meededen als cadeau voor de voedselbank) en voor de Toren van onze Keyser! 
 

Piet Waterhout is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 

Voor een uitgebreider Lief en Leed verwijzen wij graag naar het kerkblad wat donderdag is 
uitgekomen.  
Kerkdienst zondag 28 april 2024  
 

Aanraken en (aan)geraakt worden 
 

 
 
 

De laatste zondag van april, de laatste ook voor de meivakantie, nog één keer een zogenaamd 
opstandingsverhaal. Vanmorgen gaat het om Thomas, die in de volksmond de ‘ongelovige’ is gaan 
heten. Waarom ook alweer, en is Thomas juist in zijn drang om aan te raken ons niet zeer verwant! 
 

Muziek is er van OctAves Vocaal Ensemble,  
Cécile de Haas en Haske Reiling (sopraan), van Jeske Hendriks en Charlotte Pouw, alt, van Björn 
Pinxter en Matthaeus Hilpold, tenor, en van Pieter Rijsdijk en Vincent Schriever, bas.  
 

& van Femke Leek zingt solo. De samenzang wordt begeleid door Jan Splinter.  
 

OctAves zingt o.a de Ode aan de Vreugde van Beethoven, een prachtig feestlied, passend bij 
een zondag tussen Koningsdag en 4 en 5 mei. Een lied van vriendschap, liefde, vrijheid en 
gemeenschap, sterker dan alles wat verdeeld . .  
 

O vrienden, niet deze klanken!  
Maar laten wij aangenamere aanheffen, en vreugdevollere.  
Vreugde, schitterende godenvonk, dochter uit Elysium!  
Wij betreden met vurige hartstocht, hemels wezen, jouw heiligdom! Jouw 
toverkrachten verbinden weer  
wat gewoonte strikt verdeeld heeft.  
 

Alle mensen worden broeders (en zusters)  



 

  
 

waar jouw zachte vleugel zich welft.  
Wie geslaagd is in de grote onderneming  
om een vriend vriendschap te bewijzen.  
Wie een lieve vrouw (en man) veroverd heeft,  
laat die zijn gejuich mede laten opgaan!  
Ja, wie ook maar één sterveling  
de zijne (hare) kan noemen op de aardbol . .    
  
  

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website Sommige blijven het lastig vinden om op de website van de Beemsterkerk te 
foto ’s te vinden. Daarom onderstaande link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum      Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?        paularoelen@gmail.com 
 

Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 

Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke Bijdrage of gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30     3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 

PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin      NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 

KOSTER KEYSERKERK        VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl       marieschroevers@gmail.com   
 


