
 

  

 

BEEMSTERKERK 196ste nieuwsbrief 

Als een buitje weer goed doet . .   
 

 

 
 

Transpiratie en inspiratie 
De zomer is begonnen met een aantal zonnige en warme dagen. Heerlijk, zeggen velen. Hier 

en daar werd ook al wat gesteund en gezucht. Inmiddels zijn de temperaturen alweer wat 
gezakt en hangt er ook weer wat nattigheid in de lucht. Ook lekker toch? Singing in the rain! 
 

Aanstaande zondag staat de transpiratie centraal, het zweten. Niet zozeer vanwege de 
warmte van de zon, maar meer vanwege het eeuwige zwoegen, wat heel lang verbonden 

was transpiratie. Toen Adam en Eva uit hun paradijselijke sfeer verbannen werden kreeg 
Adam te horen dat hij zou zweten bij al het harde werk, en Eva bij het met moeite baren van 
kinderen. Leven gaat niet altijd vanzelf en in de bijbel is transpiratie één van de beelden 

daarbij.  
 

Tegenover die transpiratie staat inspiratie. Dat staat juist voor lichtheid, zonder moeite. 
Inspiratie is als vleugels waardoor leven en dingen soms als vanzelf gaan. Zouden wij dan 
de inspiratie niet zoveel mogelijk najagen en de transpiratie proberen te minimaliseren?  
 

De Spaanse wielrenner Miquel Indurain zei echter ooit: Ik heb de rust van mijn vader geleerd, 

die boer was. Je zaait en je wacht op goed en slecht weer, en je oogst, maar werken moet 
je altijd doen. Een Beemster boer zei mij ooit bij een theaterstuk: het is vaak 90 % 
transpiratie en 10 % inspiratie. Thomas Edison (van de gloeilamp) maakte er zelfs 99 % 

transpiratie van . . .  
 

 
 

Zou die transpiratie er dan toch bij horen en misschien wel iets moois hebben? 



 

  

 

FEEST! 
 

Zondagmiddag 23 juni was het feest. Een feestmiddag voor iedereen die de Beemsterkerk 

een warm hart toedraagt. Wij hadden voor die middag ook onze Oekraïense buren uit het 
gemeentehuis uitgenodigd en op hen het programma ook vooral ingericht. Dus werd er 

Oekraïens gezongen door Yuliia en Stein. De Balkanswingband Sultan, die elke dinsdag in de 
Keyserin oefent liet liederen met Zuid-Europees temperament horen. Onder leiding van Carla 
Laan en Jane Demmink werd er Oekraïens gedanst, en er was veel lekkers. Met onder andere 

Chocola van de Beemster Chocoladefabriek en met Kaas van de Cono. Waarvoor Dank!  
 

Een geslaagde middag, die smaakt naar meer. Het was ook goed om de vrijwilligers even 
een veer te geven en iedereen die bijdraagt dat wij een plek van gemeenschap zijn. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

  

 

 

Beemster, 30 juni 2024: Transpiratie en inspiratie  
10.00 uur Keyserkerk 
 

Muziek: Floor Wittink, saxofoon,  
Femke Leek, solozang en Gert-Jan Mostert, orgel 
 

 

Zing, vecht, huil, bid, lach werk . . en bewonder 
 

In het lied van Ramses Chaffy zitten ze allebei, de transpiratie en de inspiratie. We zingen 
het zondag met elkaar . .  
 

Voor degene in een schuilhoek achter glas,  

Voor degene met de dichtbeslagen ramen 

Voor degene die dacht dat ie alleen was,  

moet nu weten, we zijn allemaal samen. 
 

Voor degene met 't dichtgeslagen boek,  

Voor degene met de snel-vergeten namen 

Voor degene die 't vruchteloze zoeken,  

moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder . . .  

Niet zonder ons! 
 

Floor en Gert-Jan spelen onder andere wat stukken van de Unico Wilhelm van Wassenaer 
Obdam (1692 – 1766). Hij was bestuurder maar ook muzikaal zeer getalenteerd. Hij liep 

daarmee niet te koop, omdat dat in zijn aristocratisch milieu niet als een passende bezigheid 
werd beschouwd. 
 

ER IS WEER KOFFIE 
Vorige week zondag was het voor het eerst sinds Corona dat er na de dienst geen koffie was, 

vanwege het feest ’s middags. Zondag is het er weer, met nog heerlijke chocola ☺ 
   

LIEF EN LEED 
Bloemen gingen afgelopen week naar Annie Muller die eindelijk onder het mes mocht. Nu 
herstellen maar. Deze week was er een plekje voor Femmy Pranger, die daar net haar 

mankerende knie ook al lang naar uitkeek. 
 

WORKSHOP GRONDVERHAAL 
 

 
 

Samen met de Protestantse Theologische Universiteit organiseren wij een workshop: Grond!  
Dr. Marileen Steyn is als onderzoeker betrokken bij het project en geeft een interactieve 

workshop. In de workshop gaan wij op onderzoek naar de lokale grond (denk aan de tuin 
rond de kerk). Aan de hand van creatieve vormen gaan we in gesprek over vragen als: hoe 

gaan wij om met de grond? Wat zijn de verhalen die erbij horen? Welke ideeën hebben wij 
over het omgaan met de grond?   
 

Lijkt het je wat om mee te doen. Er is ruimte voor vijf of zes mensen.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristocratie


 

  

 

Als mogelijke data staan: dinsdag 9 of 16 juli, van 19.00 – 21.00 Info en opgave via 
nicoschroevers@gmail.com Er zijn geen kosten verbonden aan de workshop 
 

Piep van Sante: kunstcomponist pur sang 
 

Wie het werk van Piep van Sante (1956) een beetje kent weet wat we bedoelen: 

zij componeert kleuren, vlakken en materialen tot kunst. 
 

 
 

Nooit heeft zij een vooropgezet plan voor zij begint. Materialen die haar aandacht trekken 

verzamelt en bewaart zij voor ‘het juiste moment’. Vormen, vlakken en reflecties kunnen 

haar intrigeren, en ze speelt met de mogelijkheden tot er voor haar een bevredigend beeld 

ontstaat.  

 

Soms is zij met verschillende werken bezig, neemt afstand, verandert en schaaft bij totdat 

zij voelt: zo is het goed. ‘Dat blijft elke keer weer spannend’, zegt Piep ‘je moet op het juiste 

moment stoppen, als je te ver doorgaat is de magie weg’. Als een kunstwerk af is borrelt 

vanzelf een titel op. ‘Als de kijker iets anders in het werk ziet dan de titel doet vermoeden, 

ga ik graag in discussie. Praten over kunst is leuk en goed, het brengt altijd verbinding tot 

stand’. Van Sante woont en werkt in Middenbeemster. 

 

Tot en met augustus zijn haar werken te zien in de Keyserin, het gebouw verbonden 

aan de Keyserkerk. De Keyserkerk is in de zomermaanden open op zaterdag en zondag van 

13.00 tot 17.00 uur. De gastvrouw/heer opent graag voor u de deur naar de Keyserin zodat 

u de kunst van Piep kunt bewonderen. Kijk voor meer informatie op www.piepvansante.nl. 

 

Anneke Goede 

 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  

mailto:nicoschroevers@gmail.com
http://www.piepvansante.nl/


 

  

 

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 

 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 

Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum     Scriba Paula Roelen 

Ziekenhuisopname .  .?       paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, 
remostrijker@classiclimo.nl   

 
Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 

open: maandag 09:00 – 11:30    3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 

PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin     NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 

nicoschroevers@gmail.com       
 

KOSTER KEYSERKERK       VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl       marieschroevers@gmail.com   
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