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Het is weer voorbij die mooie . . .  
 

 
 

De zomer is nog lang niet voorbij. Dat duurt nog ruim een maand.  Menigeen heeft het ‘op vakantie 
gaan’ ook nog als lokkend vooruitzicht . . .  
 

Maar onze vakantie zit erop, en om ons heen horen wij ook steeds meer verhalen van terugkeren. 
De scholen beginnen voorlopig nog niet in onze regio. We zijn laat. Maar het werk roept velen weer, 
en ook binnen onze Beemsterkerk gaan wij ons langzaam weer wat meer roeren. Achter de scher-
men zijn de voorbereidingen voor de koren, activiteiten en voor alles wat georganiseerd moet 
worden weer begonnen . . .  
 

Het vrije van de zomer proberen wij daarbij nog wel even vast te houden. Aanstaande zondag doen 
wij dat met een eerste dienst in een kleine serie van twee rond het thema muziek! Zondag 18 
augustus gebeurt dat voorafgaand aan MUZIEK AAN DE MIDDENWEG. 
 
 

Beemster, 18 augustus 2024: Muziek voor je ziel 
10.00 uur Keyserkerk 
 

Muzikale medewerking:  
Jan Pronk, orgel en Femke Leek, solozang 
 

 
 

Beemster, 18 augustus 2024: Muziek aan de Middenweg 
 

In de Keyser – Silent disco  
In de Keyserin – Lisa Carmen (zang)  
 

 

Tot en met Beemster Biddag stelden wij de sport centraal met winnen en verliezen, transpiratie en 
inspiratie en op de Biddag zelf met TEAMWORK . . .  



 
 

Fijn dat Jan Duin er dit jaar weer bij kon zijn . .  
 

 
 

 
 

Geert Heikens zorgde voor een interactief deel waar met vier bollen wol en het npdige spontane 
teamwork uiteindelijk een net van verbinding ontstond 
 

Femke Leek, Monique Schoorl, Nikki Adema en Fransje Christiaansen zongen als een team. Vrolijke, 
feestelijke liederen, passend bij de sfeer van de Biddag, maar ook liederen intens en bewegend. Zo 
begon Monique in haar eentje het lied “Don ’t worry about me”, met als refrein  
 

“Want als ik val, val jij ook en als ik opsta, staan we samen op.  
Wanneer ik glimlach, glimlach jij ook. Maak je geen zorgen om mij.” 
 

Gaandeweg kwamen de andere zangers erbij, en vielen ook weer weg. Daarmee herdachten wij de 
aanslag op de MH17 van 2014. Dat jaar waren wij de Biddag buiten begonnen met het neerzetten 
van 17 rozen voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Nu waren dat 17 zonnebloemen. Er is in 



Oekraïne veel gebeurd in 10 jaar tijd! Zo staan wij met de Biddag midden in onze polder en midden 
in de wereld ..  
 

 
 

Zondag dus een eerste dienst rond muziek. Daarbij klinkt onder andere een gedicht van Rainer 
Maria Rilke, zowel in het Duits als in het Nederlands:  
 

In groeiende kringen leef ik mijn leven. 
Ze strekken zich over de dingen uit.  
De laatste voleinden is mij niet gegeven  
wellicht, maar ‘k waag het met hart en huid.  
 

In kringen rond God, de oeroude burcht,  
beweeg ik mij zwevend al eeuwen lang,  
niet wetend: ben ik een valk, het gerucht  
van een storm of een verheven gezang. 
 

 
 

In groeiende kringen  leef ik mijn leven  .. 
 

LIEF EN LEED 
Al in de eerste dagen van onze vakantie bereikte ons het bericht van het overlijden van Anneke 
Strijker. Samen met haar echtgenoot Wim van Dorp was Anneke vele jaren betrokken bij onze 
Beemsterkerk. Ze waren deel van het leerhuis, zongen mee in de koren en bezochten met grote 
regelmaat onze diensten. Die betrokkenheid bleef ook na het overlijden van Wim. Maar ergens in 



  
 

het najaar verdween zij dan naar Portugal. Daar bracht ze de winter door, genietend van wat meer 
warmte en van een hartverwarmende gemeenschap om haar heen. De laatste keer kreeg ze daar 
een herseninfarct. Toen ze weer al heel ver in de revalidatie was viel zij en brak haar heup. Kon ze 
nog een keer de kracht voor een revalidatie opbrengen? Eigenlijk wilde ze dat niet meer. Kort 
daarop is zij overleden. Het afscheid vond plaats vanuit onze kerk. 
 

Kort daarop bereikte ons het bericht van het overlijden van Louw Mol, echtgenoot van Tiny Mol 
(lang pianiste kinderkoor). We hadden Louw nog bezocht op zijn nieuwe stek in Berkhout, waar hij 
verder zou revalideren. Hij zag ernaar uit om deze zomer weer zijn eigen huis en tuin te bezoeken. 
Zover is het niet gekomen. Plotseling ging zijn gezondheid onderuit. Wij herinneren ons Louw met 
een glimlach, hoe hij altijd Tiny de ruimte gaf om het Beemster Kinderkoor te blijven begeleiden. 
Met de vakanties daaromheen gepland. In al die jaren hebben wij veel lief gedeeld, het speet ons 
enorm dat wij er niet bij konden zijn om zijn afscheid mede vorm te geven. Gelukkig heeft Els Steen 
met mooie woorden namens ons de Paaskaars aangestoken bij het afscheid in de Keyser. 
 

Ook verder is er in deze zomer veel gebeurt. De tijd staat niet stil als mensen met vakantie gaan. Er 
is weer groots gefeest tijdens de feestweek, uitbundig en verstild en Janneke Hanenburg is op een 
prachtig feest getrouwd met haar Tijmen.  
 

Er was ook tegenslag en verdriet. Zo gingen de bloemen uit de dienst van 11 augustus naar Janet 
van der Veen en Theo Smith. Janet heeft al een poos problemen met haar hart en de artsen weten 
niet meer wat ze kunnen doen . .  
 

Nico Rutz heeft een goede zorgplek gevonden in het Etty Hillesum-huis op Breidablick. Wie Nico 
wil bezoeken kan gewoon bij het huis aankloppen. Fijn dat dat weer kan. 
 

Tot slot een hartelijke groet aan allen die wij terug zijn van weggeweest, aan wie nog op weg willen, 
en aan wie de zomer in onze mooie omgeving doorbrengen. Hopelijk goed!  
 

Marie en Nico 
 
 

STARTONTBIJT 2024 
1 september, 9.00 uur in de Z-INN Kapel  
 

Welkom! 
 

Op de zondag van de Zondagsmarkt gaan wij in de Kapel in Zuidoostbeemster weer aan de lange 
tafels voor een gezellig en feestelijk begin van het nieuwe seizoen. Iedereen is van harte 
welkom. Neem zo mogelijk iets kleins mee waarmee je iets kunt vertellen over wat de zomer 
voor jou kleurde. 
 
 
 

OPEN MONUMENTENDAG 2024 
14 en 15 september  
 

Tevens het laatste weekend van de Openstelling van de Kerk 
 

Zoals eerder bericht is de toren vanaf september niet meer te beklimmen. 2 September begint 
de aannemer B2 in opdracht van de Gemeente Purmerend aan de restauratie van de toren. 
 
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 



  
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. 
Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 
39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. 
Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum     Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?       paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, 
remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 

0342 
open: maandag 09:00 – 11:30    3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN 
Beemster 
 
PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin     NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK       VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
   
b.verkade@planet.nl       marieschroevers@gmail.com   
 
 

 


