BEEMSTERKERK 2003t nieuwsbrief

Muziek die vrijmaakt en iets van heelheid in de lucht brengt

Vorige week zondag was er weer een geslaagde editie van Muziek aan de Middenweg. Het weer
was optimaal. Niet te warm, maar ook niet nat of winderig. Honderden bezoekers reden met op de
fiets langs de locaties. Dat ging af en toe maar net goed. Gelukkig stond de elektrische onder-
steuning niet altijd op turbo ©

Muziek was ook het thema van de kerkdienst vorige week, en het is het thema van de dienst van
aanstaande zondag. Paulus zingt in Handelingen 16 zijn loflied ook als “gewetensgevangene” in een
duistere cel. Hij zingt zijn cel zelfs open, en niet alleen die van hemzelf. De cipier schrikt zich dood,
alle gevangenen kunnen vluchten. Dat betekent zijn einde. Hij wil al de hand aan zichzelf slaan.
Maar Paulus voorkomt dat en brengt iets van heelheid in de lucht . .

Beemster, 18 augustus 2024
10.00 uur Keyserkerk
Muziek die vrijmaakt en iets van heelheid in de lucht brengt

Muzikale medewerking:
Jan Pronk, orgel en Femke Leek, solozang

Femke zingt aanstaande zondag o.a. het lied Kwetsbaar (Fragile) van Sting

Als bloed vloeit, als vlees en staal één zijn
en opdrogen in de kleur van de avondzon, dan zal
de regen van morgen de vlekken wegwassen,
maar er zal altijd iets
in onze gedachten achterblijven.

Misschien was deze laatste daad bedoeld om de doorslag te geven
in een levenslange discussie: Dat er niets komt van geweld en ook niets van allen die onder een
kwaad gesternte geboren zijn.
Opdat wij niet vergeten hoe kwetsbaar we zijn!



Collecte-doel zondag 25 augustus:

Kwetsbaar is vooral ook de Zwarte bevolking van Soedan. 18 miljoen mensen ondervoed,
evenveel als Nederland nu inwoners heeft. 7 Miljoen mensen gevlucht over de grenzen heen
en tienduizenden worden rechtstreek vermoord, verkracht, als slaaf ingezet. Een hel op aarde.
Het Rode Kruis is één van de weinige partijen die het lukt om hulp te bieden. Hiervoor zondag
de collecte. Voor de ‘vergeten’ bewust door mensen gecreéerde ramp, waar bloed alweer ruim
een jaar viloeit als in rivieren in de kleur van de avondzon . .

LIEF EN LEED

Overleden is de jongste broer van Bert Boer. Drie
weken geleden werd vastgesteld dat hij ziek was. Het
ging heel snel.

In de dienst van afgelopen zondag stak Tamar de
kaarsen aan. Sinds kort woont zij op Breidablick. Zij was
voor het eerst in onze dienst.

De laatste schoolvakantieweek breekt aan voor de
kinderen van de lagere en middelbare school. Straks
gaat het allemaal weer beginnen. Voor ouders en opa
’s en oma ’s ook weer iets meer structuur. Vakantie is
fijn. Zes weken ook altijd een uitdaging.

JOEPIE! |
WE MOGEN WEER NAAR SCHOOL!

Marie en Nico



STARTONTBIJT 2024
1 september, 9.00 uur in de Z-INN Kapel

Welkom!

Op de zondag van de Zondagsmarkt gaan wij in de Kapel in Zuidoostbeemster weer aan de lange
tafels voor een gezellig en feestelijk begin van het nieuwe seizoen. ledereen is van harte wel-
kom. Neem zo mogelijk iets kleins mee waarmee je iets kunt vertellen over wat de zomer voor
jou kleurde.

Bramenjam-collecte

Op tafel staat die zondag lekkere bramenjam van Remo en Regina. Zij nemen ook extra potjes
mee, die meegenomen kunnen worden naar huis. De opbrengst gaat in het geheel naar het pro-
jectvanSusanne Beentjes in Tanzania om een werk-en verkoopplek in te richten, een zogenaam-
de Workshop. Daarmee kunnen tal van (deels één-ouder)families een existentie waarborgen.
Neem dus graag 5 € mee voor dit goede doel, en als je wilt een lekker potje jam mee als dank!

OPEN MONUMENTENDAG 2024
14 en 15 september

Tevens het laatste weekend van de Openstelling van de Kerk

Zoals eerder bericht is de toren vanaf september niet meer te beklimmen. 2 September begint
de aannemer B2 in opdracht van de Gemeente Purmerend aan de restauratie van de toren.




Radioprogramma KERKEBREED op RTV Purmerend
Zin om mee te presenteren?

KERKEBREED is een radioprogramma voor en door de kerken, gestart in Landsmeer en nu ver-
huisd naar RTV Purmerend. In de uitzendingen wordt aandacht besteed aan de kerken in Water-
land (ook Beemster!) Naast de vaste onderdelen is er ruimte voor interviews over actuele zaken
en evenementen. Ook worden bijzondere activiteiten van de kerken onder de aandacht ge-
bracht, dat alles met muziek omlijst. De muziek loopt uiteen van kerkliederen, klassieke muziek,
koormuziek en passende lichtere muziek. ledere presentator vult dit naar eigen inzicht in.

KERKEBREED wordt elke week driemaal uitgezonden: een eerste keer op zaterdagavond van
19:00-20:00 en dan herhaald op de zondagochtend van 08:00-09:00 en van 09:00-10:00. Het is
een flinke klus voor redacteuren, technici en presentatoren, die in teamverband werken. Maar
ook een leuke activiteit voor iedereen die ‘iets met radio” heeft en zich betrokken voelt bij één
van de kerken uit de regio.

Met de verhuizing naar RTV Purmerend zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. Vooral om technici en
presentatoren. Maar ook redacteuren en columnisten zijn van harte welkom. Evenals ambas-
sadeurs van de verschillende kerken om informatie door te spelen.

Marcel in actie

Enthousiast geworden? Neem dan contact op met Marcel Settels (dirignet Ars Musica):
Telefoon 0641787917 of marcel@klavier.nl

WORKSHOP GRONDVERHAAL - laatste oproep ©

Samen met de Vrije Universiteit organiseren wij een workshop Grond. Dr. Marileen Steyn, als
postdoc onderzoeker betrokken bij het project doet onderzoek naar wat er in gemeenten speelt
ten aanzien van onze omgang met grond, op welke manier dan ook. Dit gebeurt aan de hand van
een interactieve workshop.

In de workshop gaan wij op onderzoek naar de lokale grond (denk aan de tuin rond het kerkge-
bouw, pachtgronden etcetera). We gaan met vijf of zes gemeenteleden aan de slag aan de hand
van creatieve vormen rond vragen als: hoe gaan wij om met deze grond? Wat zijn de verhalen die
bij deze grond horen? Welke ideeén hebben wij over het omgaan met deze grond?

Lijkt het je wat om mee te doen: Woensdag 4 september van 19.00 — 21.00
Info en opgave via nicoschroevers@gmail.com
Er zijn geen kosten verbonden aan de workshop




BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ‘s te vinden.
Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN
Middenweg 148

39

1462 HL, Middenbeemster
Beemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 - 681393

0342

open: maandag 09:00 - 11:30
Beemster

PREDIKANT

PASTORIE Z-INN KAPEL

Middenweg 183 Pr. Wilhelminasingel

1462 HJ Middenbeemster 1461 AL Z.0.
KERKENRAAD

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker,

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO

3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN

Collecte-giften:

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin NL18 RABO 0356 9160 81

Ds Nico Schroevers, 0299 - 681403

nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979

b.verkade@planet.nl

tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 — 457 66 860

marieschroevers@gmail.com




