BEEMSTERKERK 2015t nieuwsbrief
ZONDAG 1 SEPTEMBER: BEGIN VAN EEN NIEUW SEIZOEN AAN DE LANGE TAFELS . .

Vanmorgen hebben wij met een klein ploegje de tuin om de kapel weer netjes gemaakt.

Het blijft groeien, de heggen, de planten in de borders (ook die er niet horen) en het onkruid tussen
de tegels. Een dag of wat daarvoor is er groots schoongemaakt in de kapel. Ook de hoogste
spinnenkunstwerken zijn weggeraagd. De Kapel is klaar voor het startontbijt.

Jullie toch ook?! Wij starten vroeg, om 9.00 uur.

Daar staat tegenover dat je thuis niet hoeft te ontbijten. Welkom:

STARTONTBUT 2024
Zondag 1 september, 9.00 !!
In de Z-INN KAPEL

Heerlijk samen ontbijten, horen hoe de zomer was, en..

Aan lange tafels in de kapel pakken wijnade zomervakantie de draad weer op.
Temidden van alle zondagse diensten en voordat wij in de activiteiten uit elkaar gaan
even elkaar uitgebreider en ongedwongen spreken:

Hoe was de zomer? Waar gaan wij voor, ook als Beemsterkerk?

En ondertussen genieten wij van een heerlijk ontbijtje.

Alles staat al klaar. Je hoeft alleen aan te schuiven.
Neem zo mogelijk wel iets mee, aan de hand waarvan je kunt vertellen hoe jouw zomer was:
een fietsbel voor de fietsers, een snorkel, of een . ..

Bramenjam-collecte

Op tafel staat die zondag lekkere bramenjam van Remo en Regina.

Zij nemen ook extra potjes mee, die meegenomen kunnen worden naar huis.

De opbrengst gaat in het geheel naar het project van Susanne Beentjes in Tanzania
om een werk-en verkoopplek in te richten, een “Workshop”.

Daarmee kunnen tal van (deels één-ouder)families een existentie waarborgen.
Neem dus graag 5 € mee voor dit goede doel,

en als je wilt neem je een lekker potje jam mee als dank!



LIEF EN LEED
Afgelopen zondag is de laatste editie van het kerkblad uitgekomen met onder andere een
uitgebreide rubriek Lief en leed. Hieronder toch alweer wat aanvullingen.

De bloemen van het startontbijt gaan als een groet naar Cor Prins, die in het Transitorium
verblijft. Cor heeft nu nog veel pijn. Hopelijk werkt de pijnmedicatie snel.

De bloemen van afgelopen zondag zijn bij Elly Groot bezorgd,
die ongelukkig ten val kwam en haar elleboog brak.

In de kerkbode schreven wij nog dat het met Jaap de Boer eindelijk beter ging.
Inmiddels ligt Jaap weer in het ziekenhuis. Gelukkig kan hij wel snel geholpen worden.

Wil Happé heeft een pittige medicijnenkuur, maar als het ook maar even lukt,
probeert ze er zondag toch bij te zijn.

Femke zingt aanstaande zondag o.a. de Incantation van Karl Jenkins.
De toon rond het Startontbijt is vrolijk, maar juist ook aan goed gevulde tafels willen wij
de pijn en de honger niet vergeten.

Aan het begin en aan het eind staat er zondag een appel centraal. Terwijl de zegen rondgaat,
gaat er ook een appel rond. Een oud Engels gezegde is: An appel a day keeps the doctor away
(“Met elke dag een appel eten, zou je bijna het gezicht van je dokter vergeten” © )

Marie en Nico

De “Aardige” mannen soos gaat weer van start: 7 september, 16.30

Na het zomerreces gaan we weer van start. We beginnen zoals gebruikelijk om 16.30 uur en
eindigen om 18.00 uur.

Spreker dit keer is Jack Otsen van de Vereniging Historisch Purmerend.
Onderwerp: De oude bierbrouwerijen in Purmerend. Denk daarbij aan de huidige Bierkade.
In woord en beeld boeiend en een stuk geschiedenis .

Bij binnenkomst betaald u € 7,- (liefst gepast). Van dit bedragje wordt de huur van de zaal
betaald, consumpties, en bijzondere evenementen. De soos is voor iedere man mits hij aardig
is © . Welkom dus, ongeacht religie en of politieke voorkeur . .

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com)

DE MIDDENWEG GAAT DICHT!
Het gedeelte van de Middenweg tussen het begin van het dorp (komend vanuit het Zuiden) gaat in
September op de schop.

Eerst van 9 — 14 september vanaf de pastorie (ingang Beatrixpark) tot aan het marktplein
Daarna van 16 — 21 september van de rand van he dorp (brandweer) tot aan de pastorie
Op 24 en 25 september is het hele gedeelte dicht en krijgt nieuw asfalt.

Hou er rekening mee als u kerk of Keyserin wilt bezoeken.

DE MIDDENWEG GAAT VANAF 1 SEPTEMBER DICHT EN IN DE STEIGERS

In september start ook de restauratie en het groot-onderhoud aan de toren van de Keyserkerk. Dit
gebeurt in opdracht van de burgerlijke gemeente en het onderhoud staat nu in de planning voor
drie maanden. Bij speciale momenten, zoals bij uitvaarten kan de torendeur wel gebruit worden.



KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

8 sept. DIENST
10.00 KERK Femke Leek, zang & Lisanne Koot, harp

15 sept. LAATSTE DIENST VAN DE ZOMER
10.00 KERK Femke Leek, solozang

22 sept. STARTDIENST

10.00 KERK met interactief middendeel en extra

feestelijk koffiedrinken ten besluite
22 september is er geen kerkdienstgemist !!

29 sept. EEN MUZIKALE HERFSTDIENST
10.00 KERK met Femke Leek, Fransje Christiaanse,
Monique Schoorl en Nikki Adema, zang

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto ‘s op de website
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN PASTORIE Z-INN KAPEL
Middenweg 148 Middenweg 183 Pr. Wilhelminasingel 39
1462 HL, Middenbeemster 1462 H] Middenbeemster 1461 AL Z.0. Beemster
KERKELIJK BUREAU KERKENRAAD

Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 - 681393

0342

open: maandag 09:00 - 11:30
Beemster

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 - 681403

nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK

Anita en Bert Verkade, 06-52154979

b.verkade@planet.nl

Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE

Vz. Remo Strijker,

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN
Collecte-giften:

NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 — 457 66 860

marieschroevers@gmail.com




