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DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT . . .  
 

Deze komende weken zomeren wij nog wat na. In elk geval in de kerkdiensten.  
Wij doen dat met een aantal wonderverhalen. Vooral het oudste evangelie, dat van Markus, 
bestaat voor een belangrijke deel uit wonderverhalen. Wonderbaarlijke genezingen van doven, 
blinden, verlamden en meer, en twee wonderlijke spijzigingen.  
 

Velen van hebben ‘iets dubbels’ met wonderen? Dat kan toch niet?! 
Maar wat blijft er overals wij alleen oog hebben voor wat zou kunnen. Soms gebeuren 
er ook dingen die je nooit dacht dat kon gebeuren. 
Het mooie van bijbelse wonderverhalen is dat ze ook mooi concreet en plastisch zijn. 
Geen moeilijke worden, maar pats-boem, een ‘gebeuren’.  
Hoe kun je die wonderverhalen zo lezen dat ze je inspireren?  

Wij gaan ervoor. Zondag het eerste wonderverhaal:  
Een blinde die ogenschijnlijk met wat spuug weer kan zien. 
Al ziet hij eerst mensen als bomen. 
 

Wim Sonneveld zong ooit het onderstaande.  
 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit 
Al komen ze niet daag'lijks op bezoek 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit 
Ze staan niet enkel in een sprookjesboek 
Zo'n wonder kan bestaan niet verder hier vandaan 
Dan het wijsje van het orgel op de hoek 
In een liedje dat je zingt een melodietje dat je fluit 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit 
 
Zondag 8 september, 10.00 Keyserkerk  



Muziek: Lisanne Koot, harp, Femke Leek, zang, Jan Pronk, orgel 
Wat was het afgelopen zondag gezellig aan de lange tafels van het startontbijt. 
Heerlijk ontbeten, mooie verhalen gehoord en gezellig verteld. Tussendoor nog mooie ideeën 
opgehaald voor het komende seizoen en op het eind een mooie collecte voor Susanne Beentjes in 
Tanzania. Met voor ieder een potje zelfgemaakte bramenjam! 
 

  
 

LIEF EN LEED 
De bloemen van het startontbijt gingen als een groet naar Cor Prins en naar Harry Roenhorst,  
die allebei in het Transitorium verblijven, en naar Ank Pronk die nog even revalideert in het 
Dijklander in Hoorn. 
 

Jaap de Boer moet steeds weer naar het ziekenhuis.  
Je zou er bijna een beetje moedeloos van worden. Het is maat goed dat Jaap  
er zo positief voor ging.  
 

DE TOREN OPNIEUW IN DE STEIGERS 
 

 
 



Afgelopen maandag is het groot onderhoud aan de toren begonnen.  
Het vorige onderhoud vond zo ‘n 13 jaar geleden plaats. Nu is er vooral veel binnenwerk, 
Maar ook aan de buitenkant moet er weer het nodige gebeuren. 
Aanstaande week is er een eerste bouwoverleg.  
Daar schuiven wij als Beemsterkerk bij aan, als gebruiker van de toren,  
maar zeker ook omdat de aannemer B2 ook het schilderwerk nog verder onder zijn hoede heeft. 
Wij zijn immers nog niet tevreden met de kwaliteit van het schilderwerk van de laatste  
restauratie van de kerk. Wordt vervolgd! 
 

Afgelopen week zijn de eerste activiteiten van start gegaan.  
 

Ook het B-Star Gospelkoor heeft weer een eerste keer gerepeteerd. Volgende maand is er al een 
eerste optreden in Amsterdam met een ander gospelkoor van Erwin en Rick. 
 

Woensdag aanstaande vanaf 16.30 (in de Kapel) start het Beemster Kinderkoor  
zijn nieuwe seizoen. Er zijn al wat nieuwe aanmeldingen, maar er kunnen zeker nog kinderen bij. 
Dat mogen ook kleinkinderen zijn  
Wij gaan ons meteen al wat voorbereiden op het OOGSTFEEST  
Kosten: 60 euro september 2024 tot mei 2025.  
Je mag altijd een keertje komen proeven, en als de kosten een probleem zijn lossen wij dat op. 
Aanmelden/info: 06 45766860, marieschroevers@gmail.com  
  

Ook het Projectkoor Beemster gaat aanstaande week weer van start:    
 

ZING MEE MET HET PROJECTKOOR BEEMSTER  
 

 
 

Dit najaar twee projecten met twee dirigenten! 
Het eerste project start op woensdag 11 september, van 19.30 tot 21.30  
Dirigent is Stijn Aartsen, Coen Stoop begeleid van achter de vleugel.  
Wij beginnen met een muziek van onder andere Mendelssohn en Jenkins 
 

De kosten voor het project bedragen 30 € met kop koffie in de pauze.  
Aanmelden/info: 06 45766860, marieschroevers@gmail.com  
 



  
 

 
 

Donderdag 12 september start het tweewekelijkse leerhuis in de Z-INN Kapel. 
Om de week van 9.45 – 11.00.  
Dit jaar staat in het teken van zogenaamde apocriefe Bijbelboeken: 
Het evangelie van Maria Magdalena, van Judas en het Thomas-evangelie. 
Een goede basis voor boeiende gesprekken. 
Schuif een mee aan.  
Info en opgave via nicoschroevers@gmail.com 
Kosten zijn er alleen vrijwillig voor het kopje koffie in de pauze 
 
Vrijdag 13 komen wij een eerste keer bij elkaar ter voorbereiding op de nieuwe jongerenmusical: 
 
ALLADIN 
Het verhaal van Aladdin is het uitgangspunt voor de nieuwe musical  
van de Beemster Tienertheatergroep BOTT.  
Alladin is een jongen van de straat.  
Hij slaat de handen ineen met de slimme, zelfverzekerde prinses Jasmine  
om te vechten tegen de kwade tovenaar Jafar  
en om zijn plannen te verijdelen om het koninkrijk over te nemen.   
Een speciale rol in het verhaal is weggelegd voor de geest uit de lamp, Genie.  
Hij geeft degene die hem uit de lamp tovert drie wensen . . .  
 



  
 

 
  
Heb je zin om mee te spelen en ben je een tiener, dus zo tussen 10 en 19.  
Kom dan kijken op de eerste voorbereidende avond: Vrijdag 13 september 2024 
om 19.30 in de bovenzaal van de Keyserin, Middenweg 148 (naast de kerk) 
 

Vrijdag 27 september willen wij graag beginnen met de wekelijkse repetities,  
die  in principe plaatsvinden van 19.30 – 21.00 
 

Meld je aan en kom kijken of het iets voor je is!  
Kosten: 50 euro van september tot de opvoering in maart en april. Je mag altijd een keertje 
komen proeven. Als de kosten een probleem zijn lossen wij dat op. 
 

 
 

DE MIDDENWEG GAAT DICHT! 
Het gedeelte van de Middenweg tussen het begin van het dorp (komend vanuit het Zuiden) gaat in 
September op de schop.  
 

Eerst van 9 – 14 september vanaf de pastorie (ingang Beatrixpark) tot aan het marktplein 
Daarna van 16 – 21 september van de rand van he dorp (brandweer) tot aan de pastorie 
Op 24 en 25 september is het hele gedeelte dicht en krijgt nieuw asfalt. 
 

Hou er rekening mee als u kerk of Keyserin wilt bezoeken. 
KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE WEKEN: 
 

15 sept.        LAATSTE DIENST VAN DE ZOMER   



  
 

10.00 KERK      Femke Leek, solozang  
 

22 sept.         STARTDIENST    
10.00 KERK      met interactief middendeel en extra 
    feestelijk koffiedrinken ten besluite 
 

  22 september is er geen kerkdienstgemist !! 
 

29 sept.         EEN MUZIKALE HERFSTDIENST   
10.00 KERK      met  Femke Leek, Fransje Christiaanse, 
    Monique Schoorl en Nikki Adema, zang 
  
 
BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum     Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?       paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, 
remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 

0342 
open: maandag 09:00 – 11:30    3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN 
Beemster 
 
PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin     NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK       VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
   
b.verkade@planet.nl       marieschroevers@gmail.com   


