
BEEMSTERKERK 204ste nieuwsbrief   
 

 
            

DOOR HET DAK . .  
 

Het was de bedoeling om deze weken nog wat na te zomeren, in elk geval in de kerkdiensten.  
De weerwerkelijkheid was anders. De warme zon maakte plaats voor kou en regen. Vooral 
binnen werd het meteen fris. Ik hoorde al van de eersten die hun kachel hebben aangezet. 
Zelf zat en liep ik blijkbaar te lang met een dun shirtje in de kou.  
Ik liep meteen een verkoudheid op. Nou, dan is het lichte zomergevoel echt even weg. 
 

Het is wel een mooi bruggetje naar de wonderverhalen, die deze weken centraal  
staan in de kerkdiensten. Voor een belangrijk deel zijn dat namelijk wonderbaarlijke genezingen.  
Niet van verkoudheid, wel van blindheid, doofheid, en in het geval van aanstaande zondag, 
van het gevoel dat alle energie continu uit je stroomt.   
 

Er is een bloedvloeiende vrouw, die alle artsen al geprobeerd heeft, en nu haar hoop op Jezus 
heeft gezet. Haar plan is om zijn mantel aan te raken. Dat zou voldoende moeten zijn om haar te 
genezen. Zou dat kunnen werken? Zo ’n genezing op zichzelf is al een wonder, maar dan zonder 
aandacht, wat stiekem en anoniem, verstopt in de menigte?  
 

Heel vaak zoeken mensen in alternatieve geneeskunde juist de aandacht die ze in de reguliere 
geneeskunde soms niet voldoende krijgen. Aandacht voor je gehele mens-zijn, omdat dat altijd 
goed doet. Nu wil deze vrouw als het ware als een anoniem nummer toch profiteren van deze 
‘alternatieve heelkunde’. En het werkt, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.  
Maar helemaal anoniem blijft de vrouw niet. En misschien is dat maar goed ook.   
 

Over wonderen gesproken. Han Hoekstra dichtte ooit het onderstaande. 
 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken. 
Misschien wel aan de kraanvogels die trekken, 
of aan de klimroos of het fluitekruid,  
of aan het vliegtuig, sneller dan ‘t geluid, 
aan de giraffen met hun lange nekken. 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 



ontdek het maar en kijk op alle plekken, 
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid, 
de dorre boom, waaruit een twijgje ontspruit, 
de zon, die uit de regen kleur kan wekken. 
Luister en kijk! Ontdek wat het beduidt: 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. 
 

 
 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is meteen een mooi plaatje bij de afgelopen week.  
Ik stond woensdag te schuilen voor regen en later hagel en werd toen ook nog beloond met een 
regenboog. 
 

Zondag 15 september, 10.00 Keyserkerk  
Muziek: Femke Leek, zang, Jan Maarten Koeman, orgel 
 

Femke moest vorige week afzeggen omdat haar keel het zingen onmogelijk maakte.  
Inmiddels is zij weer fit. Jan Maarten kruipt twee weekjes achter het Van Dam orgel. Volgende 
week vooral omdat hij bij de startdienst het zangprogramma voor zijn rekening neemt. 
Samen met Coen Stoop, pianist van de projectkoren. 
 

Zondag 22 september, 10.00 Keyserkerk  
Startzondag: door het dak heen! 
 

Een aantal jaren was er geen startdienst. Het duurde toch wel even om alles na die Corona-jaren 
weer op te bouwen. Dit seizoen openen wij weer met een startdienst. De vorm blijft hetzelfde: 
wij beginnen gezamenlijk en ga dan uiteen in drie/vier groepen, om na een half uurtje weer dan 
samen af te sluiten.   
 

Eén groep wandelt naar de nieuwe appartementen met wat informatie ter plekke en met een 
mooie opdracht bij het wandelen 
 

Een tweede groep gaat aan de slag met het verhaal van die zondag: vier mensen die hun vriend 
tot voor de voeten van Jezus laten zakken, door het dak heen! 
 



Een derde groep blijft in de kerk en oefent met Jan Maarten en Coen Stoop twee-stemmig een 
lied in, met natuurlijk de nodige stemoefeningen en wat al niet meer. 
 

Dan is er waarschijnlijk ook nog een cateringgroep, die het dak van de hapjes afhaal en ze vult 
met . . . lekkers.  
 

 
 
Zoiets? In elk geval drinken wij extra feestelijk koffie op de startzondag 
 

De koren zijn weer begonnen  
Inmiddels zijn alle koren weer begonnen. Er wordt weer volop gezongen.  
De eerste keer merk je dat ook je zangconditie kan afnemen als je niet oefent. De tweede 
Keer voelt het al heel vertrouwd. Wat is het fijn om weer te zingen. 
  
LIEF EN LEED 
De bloemen gingen afgelopen zondag als een groet naar Pieter en Linda Groot, 25 jaar getrouwd 
en naar Joke van de Hoonaard die revalideert van een heupoperatie.   
 

Jaap de Boer ligt weer en nog steeds in het ziekenhuis. Steeds weer lijkt het goed te zijn en is  
dat het toch niet. Het heeft vooral met Jaap ’s gal te maken. Toch blijft Jaap grapjes maken. Van 
zwartgalligheid is dus geen sprake. Deze week vierde hij met Greet hun 55-jarig huwelijk met  
een extra feestelijk eten . . . in het ziekenhuis. 
 

Cor Prins verblijft ook nog steeds in het transitorium van het ziekenhuis. De pijn wordt langzaam 
iets beter door medicijnen getackeld. Dat is fijn. Het liefst zou Cor weer gewoon meezingen in 
Projectkoor en in het koor in de West. Zingen was altijd zijn lust en zijn leven. 
 

DE TOREN IN DE STEIGERS 
 

 



Op de foto is geen hagel te zien, maar de restanten van het glazen welkombord op weg naar de 
Keyserin. De bouwbewegingen op het kerkerf blijven niet zonder gevolgen. Wij hebben wel goede 
afspraken gemaakte met gemeente en aannemer. 
 

Als het meezit lukt het de steigerbouwer nog om vanmiddag de toren helemaal in de steigers te 
hebben. Dat scheelt. Dan kunnen wij het erf weer wat gaan fatsoeneren en wordt het weer 
toegankelijker zonder dat wij aan zware rijplaten moeten trekken. Het  zou ook wel heel fijn zijn 
voor het Open Monumentenweekend op zaterdag en zondag.  Even wat meer decorum!

 

DE MIDDENWEG IS DICHT! 
Het gedeelte van de Middenweg tussen het begin van het dorp (komend vanuit het Zuiden) is  
inmiddels behoorlijk op de schop. Maar er is hard gewerkt en het lijkt erop dat ze aanstaande 
maandag al aan het tweede stuk kunnen beginnen, dat van de rand van het dorp (brandweer) tot 
aan de pastorie/ingang Beatrixpark.  
 

 
 

Op 24 en 25 september is het hele gedeelte dicht en krijgt nieuw asfalt. 
 

Hou er rekening mee als u kerk of Keyserin wilt bezoeken en ga niet via dat deel van de Middenweg. 
 
 

KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE WEKEN: 
 

22 sept.         STARTDIENST    
10.00 KERK      met interactief middendeel en extra 
    feestelijk koffiedrinken ten besluite 
 

  22 september is er geen kerkdienstgemist !! 
 

29 sept.         EEN MUZIKALE HERFSTDIENST   
10.00 KERK      met  Femke Leek, Fransje Christiaanse, 
    Monique Schoorl en Nikki Adema, zang 
  



  
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum     Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?       paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, 
remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 

0342 
open: maandag 09:00 – 11:30    3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN 
Beemster 
 
PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin     NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK       VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
   
b.verkade@planet.nl       marieschroevers@gmail.com   


