
BEEMSTERKERK 206de nieuwsbrief   
 

 
            

Geen last van hoogtevrees .  . 
 

Inmiddels is er zelfs een mooi gaas om de hele kerktoren gespannen. Het lijkt er bijna op alsof het 
een werk van Cristo betreft, de Bulgaarse kunstenaar die van inpakken van grote gebouwen zijn 
specialiteit maakte. De kerktoren staat overigens nog wel steeds recht. Dit is gezien vanaf de 
Keyserlijke appartementen.   
 

Nu de toren is ingepakt kunnen ook alle rijplaten en alle overige steiger’rommel’ weg van het 
kerkerf. Langzaam maar zeker wordt het weer wat huiselijker en kun je er weer fietsen en rolla-
toren zonder het gevaar te lopen onderuit te gaan. 
 

Om het nog mooie te maken, is ook de Middenweg weer klaar en open. Het nieuwe asfalt en de 
nieuwe belijning liggen er mooi bij. De versmalde overgang naar de Kerkhoflaan is niet fijn voor 
automobilisten, maar wel voor de vele voetgangers. 



Een geslaagde startdienst 
Het was even spannend. Er waren afgelopen weekend zoveel mensen op vakantie, of er 
anderszins op uit getrokken, dat wij ons afvroegen of wij niet in heel klein gezelschap zouden 
moeten starten. Dat viel gelukkig erg mee. Het was een mooie, afwisselende ochtend.  
 

 
 

De wandelaars hadden het mooiste weer wat je je kunt voorstellen. 
 

 
 

Leuk was ook de presentatie van het bibliodrama rond het verhaal van de verlamde die door het 
dak tot voor Jezus gebracht werd. De deelnemers verplaatsten zich enthousiast en met vuur in de 
rollen van de vrienden, de omstanders en verder. De schriftgeleerden waren ongekend fel en het 
eindigde met een heus wonder . . .  
 



Onder leiding van Jan Maarten Koeman en Coen Stoop had een derde groepje een half uurtje 
geoefend op “Wij zullen doorgaan!” Als je zo ’n popachtig lied goed wilt zingen is het een stuk 
lastiger dan je zou denken. Gelukkig vonden Jan Maarten en Coen veel goed.  
 

Iets over 11.00 gaan wij dan aan een feestelijke kop koffie. Ook daarin speelt het thema van die 
zondag een rol. Het dak wordt van de soesjes afgehaald en  . . . het wordt lekker. Fijn bij een kop 
koffie in een zonnige Keyser en Keyserin. 
 

 
 

Wij zullen doorgaan was ook het slotlied, aangevuurd door Jan Maarten. 
 

En nu de herfst in 
Zondag aanstaande , 29 september, vieren wij de herfst in al zijn kleuren. Als eind van de zomer en 
overgang naar de winter. Wij vieren de gouden kleuren  en de  wind, de regen en de kou. En dat 
alles onder het kopje van “een feest van vergankelijkheid”. Want ook al  zijn alle seizoenen een ver-
wijzing naar de tijd die verloopt, de herfst is dat toch wel het sterkst. Daarom ook de gedachtenis 
van gestorvenen in deze tijd. Vergankelijkheid heeft ook iets moois . . . ! 
  

Ook in de liederen van die zondag zit die vergankelijkheid verweven. Zowel in de samenzang als in 
de liederen die Femke, Fransje, Monique en Nikki ten gehore brengen. Zo zingen zij cirkels  van 
Herman van Veen, Herbst van Franz Schubert en het weemoedige Autumn leaves (herfstbladeren 
van Evan Cassidy).  



 
 

De zomerse bloemen maken zondag plaats voor kleurrijk vallende bladeren  
 
 

KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE WEKEN: 
 

29 sept.         EEN MUZIKALE HERFSTDIENST   
10.00 KERK      met  Femke Leek, Fransje Christiaanse, 
    Monique Schoorl en Nikki Adema, zang 
 

6 okt.         EEN JAAR OORLOG IN ISRAËL / PALESTINA 
10.00 KERK      Jeruzalem, stad van vrede?! 
    met  Lisanne Koot, harp en Femke Leek, zang 
 

13 okt.         REGENBOOGDIENST 2024 
10.00 KERK      Kleur bekennen maakt de wereld (kleur)rijker – Laat je zelf zien 
    met Femke Leek, zang, Liesbeth Baars, voorganger 
    en met medewerking van Leonard Dijkstra en Jan Pieter van As 
 

 

Lief en leed 
De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Liesbeth Morriën. Zij had al een grote kaakoperatie 
en er wachten nog andere.  
 

Bloemen waren er ook voor Bonsitu en Bekele. Zij zijn ooit gevlucht uit Ethiopië, verbleven vele ja-
ren in een vluchtelingekamp in Kenia en wonen nu al een aantal jaren in Middenbeemster. Bonsitu 
kreeg te horen dat haar broer, die eveneens 24 jaar in een vluchtelingenkamp had doorgebracht 
en pas sinds acht maanden een verblijfvergunning voor Canada had ontvangen was omgekomen 
door een brand in de flat waar hij met zijn vrouw woonden. Wat een verdriet. 
 

Ank Pronk verblijft al een poosje in het Transitorium en hoopt natuurlijk op niet te lange termijn 
weer richting huis te kunnen. 
 

Jaap de Boer is weer wel thuis en dat gaat eigenlijk heel goed! 
 

Jan Pronk tobt wat met een blaasontsteking. Gelukkig voor Jan dat hij, geheel ongebruikelijk, een 
aantal weken niet op het orgelrooster staat.  



  
 

Beemster kwartet uitgebracht 
 

 
 

Ter ere van 25 jaar Beemster Werelderfgoed is deze week een leuk kwartetspel gepresenteerd. 
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU       KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum     Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?       paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!      BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl     Vz. Remo Strijker, 
remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB     REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393      Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 

0342 
open: maandag 09:00 – 11:30    3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT        Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin     NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403    tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK       VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979   Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl       marieschroevers@gmail.com   


