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Foto voorpagina (Remco Schoonderwoert): restauratie van wijzers en  wijzerplaten  
 

Het nieuwe seizoen is helemaal op stoom. Alle groepen en koren draaien. Als kerkbestuur 
maken wij stappen op weg naar een nieuw beleidsplan voor de komende jaren en de commis-
sie die op zoek is naar een nieuwe predikant heeft de advertentie opnieuw breed gedeeld. 
 

Verder hebben wij de herinrichting van de Middenweg en de bijbehorende sluiting goed over-
leefd en ook van de restauratie van de toren hebben wij niet meer echt problemen. Wij hebben 
met de burgerlijke gemeente een goed gesprek gehad om bij een volgende restauratie samen 
te kunnen optrekken. Dat zou ons veel gedoe besparen en alle partijen veel geld.  
 

Na mooie weken van nazomeren stappen wij nu het tweede deel van de herfst in. In het week-
end van 19/20 oktober is het Oogstfeest met het Kinderkoor, en in november werken Pro-
jectkoor en Gospelkoor weer mee aan onze diensten. Zaterdag 2 juni is de lichtjesloop naar 
de begraafplaats en 24 oktober gedenken wij in de dienst onze gestorvenen. Veel leesplezier! 
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Veel van wat in de kerkbode staat, staat ook in de wekelijkse nieuwsbrieven. Daarin staat 
het korter, maar wel “actueel”. Eén mailtje aan Marie is voldoende om de nieuwsbrief te 
ontvangen: marieschroevers@gmail.com 
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VANUIT DE KERKENRAAD  
 

September is de maand van het opstarten. Wij begonnen met een supergezellig ontbijt in de 
Kapel en drie weken later was er de Startdienst in de kerk met o.a. een wandeling naar de 
appartementen. Tussendoor begonnen de groepen en de koren weer, vrouwencafé en mannen- 
soos openden hun deuren en de kerkdiensten kregen gaandeweg meer intensiteit. Inmiddels 
zijn de meesten die er na de zomervakantie nog even tussenuit waren weer terug. Dat is fijn. 
Wij moeten het met elkaar doen!  Als bestuur zijn wij op dit moment vooral ook bezig met een 
nieuw beleidsplan: waar gaan wij de komende vier jaar voor? Wat loopt goed, wat kan beter, 
wat vinden wij belangrijk, en hoe organiseren wij dat met elkaar. Zodat wij zoveel mogelijk 
talenten gebruiken en niet te veel op dezelfde schouders neerleggen. Een mooie uitdaging . . .   
 

 
 

Starten is niet vanzelfsprekend, ook daarom beleid 
Het lijkt altijd zo vanzelfsprekend dat in september alles weer van start gaat in en om onze Beem-
sterkerk. Maar dat is zeker niet het geval. Neem bijvoorbeeld de koren. Het projectkoor moest 
vorig jaar afscheid nemen van zijn dirigent. Dan moet er toch maar weer een nieuwe staan, en 
zangers moeten er weer zin in hebben. Er moet een klik zijn. Dat geldt ook voor de andere koren. 
Het Kinderkoor moest zijn pianiste missen, die een nieuwe studie begon. En ze waren net zo blij 
met Maite! Gelukkig zijn beide koren weer fris en met veel plezier van start gegaan.  
 

Het Noord Hollands Selectiekoor stopt echter te bestaan. Dit koor ooit overgenomen van de 
Muziekschool, omdat het daar niet verder ging stroomt nu deels weer terug naar de muziek-
school. Het lukte niet om nieuwe zangers bij het koor te betrekken, maar wat was het fijn dat het 
koor er de afgelopen jaren was. Zo hebben ze tal van kerstnachtdiensten begeleid en Witte 
Donderdagen in de Kapel. Het is soms een hele toer om jongeren te betrekken. 
 

Als Beemsterkerk zijn wij ook dit jaar gestart met een gezellig Startontbijt en ook de startdienst 
was gelukkig nog veel beter bezocht dan wij even bang voor waren. Het was een weekend 
waarop heel velen wegwaren, een weekendje of langer, en menigeen was nog even op vakantie. 
Op dat soort momenten merken wij ook dat wij de laatste jaren vanaf de Corona-tijd ook als 
gemeenschap wankeler geworden zijn.  
 

Als bestuur nemen wij dat mee naar het nieuwe beleidsplan. Wat gaan wij doen om betrokken-
heid een nieuwe impuls te geven, en hoe gaan wij ermee om dat er op sommige schouders vaak 
wel erg veel verantwoordelijkheid ligt? Willen wij teveel, of moet er meer ‘over een andere boeg’? 
Tijdens het Startontbijt kwamen er waardevolle suggesties voor nieuwe vormen en activiteiten. 
Wij zijn ook nieuwsgierig naar de mening van wie er niet waren. Hoe gaan wij dat organiseren? 



  
 

Een herfstfeestje van vergankelijkheid 
 

 
 

Wij zijn zelden zo feestelijk de herfst in gegaan. Bovenstaande solisten zongen mooie 
nostalgische herfstballades, een bekend kerklied in een prachtige zetting, en wij eindigden 
swingend met September van Earth, Wind en Fire. 

 

Een boek vol vergankelijkheid 
Er ligt een geheel nieuw gedachtenisboek bij de al bestaande gedachtenisboeken. Met heel veel 
dank richting Siebren de Boer zijn wij heel blij hiermee. Elk jaar bladeren vele tientallen mensen 
door het boek en herinneren weer even wie in ons midden waren. Henk Strijker noemen wij 
graag ook nog een keer, omdat hij de inhoud van deze boeken zolang verzorgd heeft. 
 

Een kerktoren in groot onderhoud 
Begin september is onder leiding van B2 Bouwers het onderhoud aan de toren begonnen. Dat was 
hard nodig. Er kwam een container vol vermolmd hout uit! Balken van ruim 20 x 20 centimeter die 
helemaal van binnenuit opgegeten waren en geen enkele draagkracht meer hadden. Maar ook de 
wijzerplaten en de wijzers, het haantje en heel veel steenwerk. Het is een enorme klus en wij 
hopen dat ze de termijn van eind november halen, zodat wij december zonder gedoe in kunnen. 
 

Gedoe is het en was het vooral ook in de tijd van de steigerbouw. Wij hadden gezorgd dat het pad 
van gele steentjes beschermd zou worden met rijplaten. Maar die lagen natuurlijk behoorlijk in 
de weg die eerste weken. In die tijd is ook ons glazen welkombord omgereden en er was meer 
schade. Maar waar gewerkt wordt! Met de bouwer zijn goede afspraken gemaakt. Wij kunnen 
ook de installatie voor de banner verbeteren zodat wij de Keyser bij tijd en wijle weer van een 
mooie banner kunnen voorzien.  
 

In gesprek met de burgerlijke gemeente hebben wij stappen gezet om een toekomstige restaura-
tie van kerk en toren samen in te gaan. Twintig jaar geleden begon de gemeente een half jaar 
nadat wij klaar waren. Deze keer een jaar later. Het is ook lastig plannen. Maar als wij over een 
jaar of zes de agenda ’s goed naast elkaar krijgen zou het moeten lukken over een jaar of tien. Dat 
zou veel overlast besparen, maar ook veel kosten. Alleen de gezamenlijke steigerbouw komt deze 
keer al op zo ‘n 160.000 €. Dan moet het onderhoud nog beginnen. 
 

In dat gesprek met de gemeente hebben wij hen ook een contract overhandigd wat wij nog niet zo 
lang geleden gevonden hebben. Het betreft een notarieel contract waarin de burgerlijke gemeen- 



  
 

te zich ook garant stelt voor het onderhoud van stovenkamer en consistoriekamer. Dat is voor 
ons als Beemsterkerk goed nieuws. Al lag het al heel lang op de plank. 
 

Bijzonder is ook dat één van de medewerkers van de Binnendijks in overleg met de aannemer een 
mooie fotoreportage van het werk maakt. 
 

 
 

Een ‘kerkbode’ zonder end . .  
 

Bij deze editie van het kerkblad zit de jaarlijkse acceptgiro voor een bijdrage in de kosten van het 
blad. Wij hadden tot afgelopen weekend goede hoop dat deze editie eindelijk weer op een gerepa-
reerde kleurenprinter gedrukt kon worden. Wij leken af te gaan op een nieuw, eerlijker, contract. 
Op het laatste moment liep dat toch weer anders. Het is een ‘gebed zonder end’, met veel impact 
op de kwaliteit, maar ook met veel extra werk voor de drukkers. Wat zijn wij blij dat wij dit jaar in 
elk geval iedereen een mooie glossy konden doen toekomen. Sla hem nog maar eens open  
 

Het begin van een mooie samenwerking  
Wij hadden de laatste weken een aantal keren contact met de betrekkelijk nieuwe oecumenische 
Wilgenhoekschool in Zuidoostbeemster. Wij hadden hen destijds al benaderd voor het maken van 
het kunstdoek wat met de kinderen van de Beemster scholen gemaakt is. Toen waren zij nog zo-
zeer aan het opstarten dat hen dat niet lukte. Volgend voorjaar gaan wij een tweede doek met 
hen maken. Dit keer een groen doek met vissen, verwijzend naar de beschilderde ramen in de 
kerk en naar ‘de vis’ als één van de oudste symbolen van de Christelijke kerk. In het Grieks is vis 
IXTUS. Die vijf letters verwijzen dan naar Jezus Christus Zoon (van) God (en) Redder. Oftewel 
Jesous Xristos Theou Uios Soter. Even een snelcursus oud-Grieks  
 

Hoe verloopt de zoektocht naar een tweede predikant? 
De advertentie is na de zomer opnieuw op allerlei plaatsen neergelegd, zowel bij landelijke tijd-
schriften, als bij een vacaturebank, etc. Wij hopen op nieuwe reacties. De markt is echter krap. 
Wij hebben in de nieuwe tekst ook de mogelijkheid van een HBO-theoloog genoemd. Als u eens 
ergens kerkt en u ziet een aansprekende jongeren predikant (30 -40). Spreek deze aan. Wie zou 
er nou niet in en vanuit de Beemsterkerk willen werken en wonen? 
 
 

FINANCIËN  tot medio september 
 

Kerkelijke bijdrage           € 51.387,--   Overige giften                    €    6.855,-- 
Solidariteitskas                  €   2.106,--   Collecte                                €  12.790,-- 
 

Dank voor alle bijdragen! 
 



  
 

EEN JAAR LANG OORLOG, EN VREDE . . . MOET HET OOK VAN ONS HEBBEN! 
  

7 oktober 2023 overvielen gewapende Hamasaanhangers dansende jongeren op en muziekfesti-
val in de woestijn in Israël en tegelijkertijd een dorpje in de buurt. Tientallen werden gedood, 
velen zijn nog steeds ontvoerd. Het was een nachtmerrie, en het is nog steeds een open wonde. 
Toen kwam de vergelding met inmiddels duizenden slachtoffers, vooral ook gewone mensen. 
En het gaat maar door. De haviken staan tegenover de haviken en er zijn er voldoende bereid 
om steeds weer olie op het vuur te gooien. Oorlog lijkt geboden, vrede mag niet zijn! 
 

Daar komt iets bij. Waar de oorlog in Oekraïne een beroep op onze solidariteit deed en waar wij 
met elkaar de schouders hebben gezet onder opvang, onder benefietconcerten en meer, daar 
lijkt de oorlog in Israël en Gaza ons juist eerder uit elkaar te spelen. Er was geen solidariteit om 
handen en voeten te geven. Er waren vooral botsende meningen. Verder kwamen wij vaak niet. 
 

Ook in onze Beemsterkerk was het stil, met hooguit een gebed of een collecte, altijd zorgvuldig 
in balans voor beide partijen. Een jaar na data hebben wij wel stil gestaan bij dit alles en bij wat 
dat met ons doet. Hieronder de overweging met wat beelden van de gedachtenis. 
 

Een jaar lang is het oorlog in en vanuit Israël, met inmiddels duizenden doden, miljoenen op de 
vlucht. En verbijsterd, boos en machteloos keken wij toe. Soms vonden wij er van alles van. Voor 
velen bleef het vooral ver van hun bed en eigenlijk lukte het nooit om er samen iets in te beteke-
nen, zoals dat richting Oekraïne wel lukte. Het blijft zelfs moeilijk om er een eenduidig en gedeeld 
gevoel bij te hebben. Van de eerste dag af aan was er politiek en werd er gepolariseerd. 
 

Die moordpartij waarmee het begon had een impact kunnen hebben zoals bij de MH17. Zoveel 
onschuldige doden! Maar waar de zorgvuldigheid van het terugbrengen van de doden van de 
MH17 een moment was waar verbijstering even werd opgetild tot in het hart van ons gevoel, 
daar misten wij zoiets bij het bloedbad van 7 oktober.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gedachtenis deed goed, van de gegijzelden, van al die slachtoffers, van kinderen gedood, 
verminkt . . , van al die angst en pijn en van de vrede, soms bijna niet meer voor te stellen. 
 

Natuurlijk schokten die moorden velen, maar de ontelbare doden in Gaza schoven daar al te snel 
overheen. En wat er vooral ook overheen schoof was een zee van woorden en meningen. Alles liep 
door elkaar: Wij vonden en vinden terecht van alles van Netanyahu en zijn rechtse oorlogshitsers. 



  
 

Maar wie dacht daarbij nog echt aan al die Israëli die zelf ook al zolang tegen hun regering 
gedemonstreerd hadden, en tegen de kolonisatie, en voor de verzoening? Wie dacht bij al het 
leed van Gaza nog echt aan die doden en gegijzelden van 7 oktober? “Want hoe zouden die 
opwegen tegen al die duizenden doden in Gaza?” Alsof je doden in getallen kunt wegen. En 
natuurlijk is er iets als proportie, maar propor-tioneel geweld is geen term voor ons hart. 
 

Zo bleef ons hart verward. Doe daar de hele geschiedenis van Israël/Palestina bij met oorlogen 
vanaf de dag van de oprichting van Israël, en met alles daarna. Én met alles daarvoor. De oprich-
ting van Israël heeft alles te maken met WO II en met alle vervolgingen daarvoor. En stop bij al die 
geschiedenis nog al die partijen, die ergens in het Midden-Oosten een belang hebben. Iran en de  
Rusland enerzijds, de VS en delen van Europa anderzijds. En dat alles loopt heilloos door elkaar. 
 

Het recht van Palestijnen om in opstand te komen tegen onrecht ontaarde in een bloed -en 
geweldsorgie, die alle wonden weer opende van alle pogroms door de eeuwen heen. Weer waren 
Israëli weerloze slachtoffers, zoals Joden dat eeuwenlang waren. Slachtoffer en zondebok. 
 

Tot in de tweede WO lieten joden zich bijna zonder weerstand naar de slachtbanken leiden. Die 
tijd is voorbij. De weerloosheid is ingeruild voor een enorme weerbaarheid. Israël kan heel goed 
voor zichzelf opkomen én het heeft machtige vrienden. Het weerloze lammetje kan als een wolf 
van zich afbijten. En doet dat in Gaza met verbijsterend veel slachtoffers als gevolg. 
Hoezeer kun je dan verlangen naar de situatie waar psalm 85 van zingt:  
 

Dat trouw en waarheid elkaar zullen omhelzen  
en dat recht en vrede elkaar vinden in een kus?  

 

En het hoeft geen kus te zijn. Een handdruk zoals de Israëlische premier Rabin en de Palestijnse 
leider Arafat die in 1993 gaven zou voelen als een kus. 
 

 
 

Maar Rabin werd vermoord. Eén van de kogels die op hem werden afgevuurd door een extreem 
nationalistische Israëli doorboorde zijn hart en het blaadje met het vredeslied wat hij net 
gezongen had. De vrede wordt gemakkelijk geslachtofferd. Vaak door extremisten, die hun eigen 



  
 

recht absoluut stellen. In het Midden-Oosten vaak extremisten in naam van hun religie. Orthodoxe 
joden tegenover Hamas en Hezbollah (= partij van God). Beide groepen houden vaak het beeld 
van een toornige God omhoog, zoals psalm 85 dat ook doet. In de ogen van deze extremisten is 
vrede er alleen voor ‘de getrouwen’, nadat het koren van het kaf gescheiden is. 
 

Maar de vrede wordt niet alleen geslachtofferd door extreem en orthodox. Ook onze omgang 
met vrede is op zijn minst ingewikkelder geworden. Zo is het tegenwoordig vooral extreemrechts 
die om vrede in Oekraïne roept, terwijl ze vooral bedoelen: Geef Poetin wat ie wil. Natuurlijk zijn 
er veel meer die uitzien naar vrede via diplomatie. Maar die hoor je minder.  
 

Zo is het ook met vrede in het Midden-Oosten. De extremere stemmen in ons midden verlangen 
luidkeels om vrede. Anderen hoor je niet of nauwelijks, er is ook nauwelijks steun aan de 
slachtoffers. Dat komt enerzijds omdat het allemaal zo verwarrend is. Het komt zeker ook omdat 
wij zo gewend zijn aan vrede en vrijheid, dat wij niet echt geneigd zijn om daar nog veel moeite 
voor te gaan doen. Maar vrede wordt vooral gebouwd zandkorrel voor zandkorrel. Dat is moei-
zaam, maar dat betekent ook dat elke zandkorrel ertoe doet. 
 

Daarmee nog één keer terug naar psalm 85: Onze trouw doet ertoe, en ook de manier waarop wij 
omgaan met waarheid. En trouw heeft er dan allereerst mee te maken dat de ander je echt wat 

schelen kan, en dat dat morgen niet meteen heel anders is. 
Trouw is ook een stuk beperkter dan meningen. Je kan over 
alles een mening hebben, je kan niet aan iedereen trouw zijn. 
 

 
 

Die trouw heeft ook te maken met waarheid. Juist als je trouw 
aan elkaar wilt zijn moet je af en toe ook met elkaar zoeken 
naar een waarheid die je kunt delen, en dan moet je op weg 
daar naartoe elkaar soms je waarheid kunnen zeggen, zonder 
angst dat je elkaar meteen kwijtraakt. 
 

Zo hebben ook recht en vrede ons nodig. Onze stem, onze 
trouwe inzet voor de slachtoffers van onrecht en oorlog, maar 

ook dat extreme stemmen hier niet alles bepalen. En vrede en recht zijn bijvoorbeeld nooit 

dichterbij gekomen met het buitenspel willen zetten van parlement of rechters. 
 

De vrede heeft ons nodig en wij hebben de vrede nodig. Want zoals wij als de vrede zijn een stuk  
kwetsbaarder dan wij vaak denken. Dus laten wij trouw en waarheid omhelzen, en dat ons 
verlangen naar vrede met recht ons af en toe wakker kust! Dan is het land waar God wil wonen 
niet ver weg, en daar zal vrede zijn . . .  
 

 
    Er is een stad van vriend en vreemde, diep in het bloemendal. 

     Er is een mens die roept om vrede. Die mens roept overal: 
 
     Refr. Jerusjalaim, stad van God. Wees voor de mensen  
     een veilig huis. Jerusjalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis 
 
     Er is een huis om in te wonen voorbij het dodental, 
     De vriend’lijkheid als onderkomen, en liefde bovenal: Refr. 
 
     Er is een tafel van ontmoeten, open als het heelal 
     Van afstand met begrip verzoeten, en liefde bovenal: Refr. 
 

 



  
 

 

 

WAT ZO AL AANSTAAT DE KOMENDE WEKEN 
 
 

De volgende “Aardige” mannen soos is op: 2 november, 16.30 
Begin november de volgende Aardige Mannen. Spreker is dan Tom Segers. Hij vertelt iets over 
het recherchewerk van de politie in Amsterdam. We beginnen zoals gebruikelijk om 16.30 uur 
en eindigen om 18.00 uur. Bij binnenkomst betaalt u € 7,- (liefst gepast), voor huur, consump-
ties, en bijzondere evenementen. De soos is voor iedere man mits hij aardig is  .   
 

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com) 
 
 
 

VROUWENCAFE VROUWEN@GO! – HET VOLGENDE OP 24 OKTOBER    
 

Het maandelijks vrouwencafé, alleen voor vrouwen, 

opende donderdag 27 september voor het eerste 
weer zijn deuren. Het was tot de laatste stoel vol en  
rond de kunstzinnige duizendpoot Nanska van de 
Laar ontstond een heel mooie avond. 
 

De volgende gast is Nancy Bakker, voorzitter van de 
voetbal, drijvende kracht achter Bij Moeders, en 
meer. Waar haalt ze haar tomeloze energie van-
daan? Wat drijft en motiveert haar? 

 

De verdere data zijn 28 November en 23 Januari, 27 februari, 27 maart en 24 april 
 

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ook ontvangen, geef je dan 
op via het onderstaande mailadres. Sowieso even aanmelden als je wilt komen. 
 

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com  
 
 
 

BIJBELS LEERHUIS – 24 oktober, 7 november . .  
9.45 – 11.00 in de Z-INN Kapel 
 

Dit najaar lezen wij delen uit evangelieën die wel heel oud 
zijn, maar die niet in de bijbel zijn opgenomen. In de twee-
de helft van de vorige eeuw werden bij grote opgravingen 
tal van nieuwe teksten gevonden waardoor wij nu een veel 
completer beeld krijgen van die eerste eeuwen waarin het 
Christendom vorm kreeg. De komende twee keer staat het 
Evangelie van Maria Magdalena centraal, met dat van 
Thomas zeker de teksten die het meest tot de verbeelding 
spreken. Waarom werden zij niet opgenomen in de bijbel? 
 

Het leerhuis is de plek om met anderen de bijbel beter te 
leren ‘verstaan’. De twee-wekelijkse sessies beginnen met 
een inleiding van Jan Duin en Nico Schroevers om 
vervolgens de teksten samen te bespreken: wat staat er, 
wat zegt het je, hoe inspireren woorden, of niet.  
 

Info en opgave: nicoschroevers@gmail.com  



  
 

 

DE KOREN GAAN AL OP WEG NAAR . . . KERST  
 
 

EEN KERSTMUSICAL MET HET BEEMSTER KINDERKOOR  
 

Zondag 20 oktober zingt het Beemster Kinderkoor bij de jaarlijkse oogstdienst. De woensdag 
erop, 23 oktober start de voorbereiding op kerst. We hebben weer een mooie kerstmusical 
gevonden. Dus, hou je van zingen en spelen? Kom en doe mee! 
 

Stijn Aartsen is onze dirigent. Vorig jaar nam hij met verve het stokje over van Jan Maarten.  
 

Plaats:    Kapel Zuidoostbeemster, Pr. Wilhelminasingel 39 
Dag:        Elke woensdags van 16.30 uur tot 17.30 uur 
 

Aanmelden/info: 06 45766860, marieschroevers@gmail.com  
 

 
 

KERST MET HET PROJECTKOOR BEEMSTER  
 

Het Projectkoor Beemster start dit jaar met nota bene twee nieuwe dirigenten. In septem-
ber zijn wij begonnen met Stijn Aartsen. Zo ’n jonge dirigent hebben wij nog nooit gehad, en 
hij doet het alsof hij al jaren voor ons staat! Daarbij is Mendelssohn psalm 100 verre van 
gemakkelijk. Zondag 3 november zingt het koor mee tijdens de kerkdienst. 

 

Het Kerstproject staat onder 
leiding van Daphne Bečka. 
Al zo ‘n 50 zangers hebben 
zich opgegeven. Het koor 
start op woensdag 13 no-
vember, van 19.30 tot 21.30. 
Het koor zingt dit jaar op 
kerstmorgen. Wij zingen tal 
van Engelse en Duitse kerst-
liederen, deels ooit gezon-
gen, deels nieuw. Leuk om 
mee te doen! 
 

De kosten voor het hele 
project bedragen 30 € met 

kop koffie in de pauze. Aanmelden/info: 06 45766860, marieschroevers@gmail.com  
 

 

CHRISTMAS GOSPELS MET DE B-STAR GOSPEL & SOULSINGERS  
 

Zondag 13 oktober zingt B-STAR in Amsterdam (zie 
nieuwsbrief), 10 november zingen zij in de Keyser en 
donderdag 14 november start de kerstvoorbereiding. 
(verder op 21 november en op 5, 12, 19 december)  
Het repertoire wordt in elk geval gezongen tijdens het 
Midwinter-feest in De Rijp  
 

De repetities vinden plaats in de Z-INN Kapel (ZOB) 
van 20.00 – 21.45.    
 

Info en opgave: bstargospelandsoul@gmail.com 



  
 

 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED . .  
 

 

 
 

Op weg naar de donksterste dagen 
 

De herfst begint in principe als onze dagen netjes opgedeeld zijn in twaalf uren licht en twaalf uren 
donker. En dan worden de dagen dus nog eens drie maanden lang korter en korter. Pas eind 
december worden de dagen voor het eerst weer langer. Met een minuut per dag. Niet voor niets 
dat wij in deze tijd ook stilstaan bij de vergankelijkheid van alles en met name bij die van onze lief-
ste mensen. De gedachtenis van gestorvenen is dit jaar op 24 november. Zaterdag 2 november is 
er de jaarlijkse lichtjes tocht van de poort van de kerk via de Kerkhoflaan naar de begraafplaats.  
 

De namen die wij dit jaar herdenken bij onze gedachtenis op 24 november zijn 
 

Willem Cattel        Connie van Manen   
 

Gerda Appelmelk – Veldkamp    Ursula van Rijn - Schuit 
 

Jeroen de Boer      Bart IJff    
  

Lisette Scheringa - Middelburg   Bokke Schaap 
 

Marlies Hanebrink      Piet Brouwer 
 

Pieta Schipper - Bas      Rie Jonges – Noome 
 

Ruud Hartman        Anneke Strijker 
 

Bep Hesseling - Brinkman     Louw Mol  
 

Klaas Boonstra      Jan Koot 
 

Jelte Rozema         
 

Mist u namen, of zou u een naam willen gedenken en genoemd willen hebben in onze dienst, die 
het afgelopen jaar buiten onze gemeenschap is overleden, neem dan graag contact op.  
 

Zien wij het glas halfleeg of half vol? Jan Koot zag het glas in mijn beleving altijd minstens half vol. 
En ik mocht Jan een kleine 30 jaar meemaken als penningmeester in het bestuur van de Samen-



  
 

werkende Kerken Beemster. Daar heb ik Jan leren kennen als trouw en vriendelijk, als goede luis-
teraar en als begaafd met woorden. Hij bedacht vele jaren de slogan voor de Open Dag in de ker-
ken. Pas in de voorbereiding op zijn uitvaart hoorde ik hoe Jan zijn vader al moest missen toen hij 
vier jaar oud was. Hij was een uitmuntende leerling op Middelbare school en later op de Tandarts 
opleiding. Maar het vak kon hij door nota bene een aantal auto-ongelukken maar kort uitvoeren. 
Maar de tegenslagen kleurden zijn zicht niet grijs of donker. Hij bleef zonnig de wereld in kijken 
en was ook een zonnetje voor de mensen het dichtst om hem heen. Wij zullen hem missen. 
 

Na enkele weken in het transitorium te hebben gewoond is Cor Prins onlangs verhuisd naar het 
hospice in Middenbeemster. Cor heeft altijd veel zorg gegeven. Het was fijn dat de zorg er ook 
warm voor hem was. Het deed ook goed dat velen gemakkelijk even bij hem aan konden gaan. Ik 
schrijf dit in de verleden tijd, omdat Cor net voor het drukken van dit blad overleden is. De 
uitvaart zal maandag 14 oktober plaatsvinden, 13.30 uur vanuit de kerk. Een condoleance is er op 
vrijdag 11 oktober in de kerk van 19.00 – 20.00 uur. 
 

Jannie Been heeft haar best gedaan om zo goed mogelijk om te gaan met een lichaam wat steeds 
meer aangeeft dat het op is. Daarbij is er ook een diepe wens om niet afhankelijk te worden. 
 

Wij hebben het eerder geschreven, maar nu lijkt het eindelijk op te gaan: Jaap de Boer lijkt nu 
toch echt op te knappen. Nu geen ziekenhuisbezoek meer! Joke van de Hoonaard revalideert van 
een heupoperatie. Het waren wel mooie zonnige weken om op het balkon te revalideren. Ank 
Pronk revalideert ook nog steeds en doet dat in het transitorium in Purmerend. Harry Roenhorst 
is na een revalidatie in het transitorium weer thuis. Nu weer wat aankomen. 
 

Een bloemengroet was er voor Liesbeth Morriën, die na een pittige operatie in een traject zit op 
weg naar nog meer operaties.  Marga de Visser is ook dapper de medische molen ingestapt. 
 

Bloemen waren er voor Bonsitu en Bekele. Zij zijn ooit gevlucht uit Ethiopië, verbleven vele jaren 
in een vluchtelingekamp in Kenia en wonen nu al een aantal jaren in Middenbeemster. Bonsitu 
kreeg te horen dat haar broer, die eveneens 24 jaar in een vluchtelingenkamp had doorgebracht 
en pas sinds acht maanden een verblijfvergunning voor Canada had ontvangen was omgekomen 
door een brand in de flat waar hij met zijn vrouw woonden. Wat een verdriet! 
 

Jan Pronk had een aantal weken last van een blaasontsteking. Nu waren dat toch precies de enige 
weken in het jaar waar Jan enkele weken niet op het orgelrooster stond.  
 

Helen Melcherts werd aangereden op de fiets en brak daarbij haar heup. Dat betekent een flinke 
revalidatie. Je krijgt er wel sterke armen van. 
 

Johan en Ietsje Arp zijn verhuisd naar Villa Zuidwijk. De achtergrond daarbij was hun zwakkere 
gezondheid. Het was een hele stap om uit hun vertrouwde buurtje te verhuizen. Gerjan en Carla 
Enthoven verhuizen dat buurtje juist in, vanaf de boerderij. Veel woonplezier op ‘de buurt’!  
 

Wil Happé was net weer wat bijgekomen, maar pakte vervolgens een verkoudheid op.  
 

Pieter en Linda Groot mochten wij met een bloemetje vanuit de kerk feliciteren met 25 jaar 
huwelijk. Voor Wim en Rikkie van Twisk waren het zelfs 50 jaren! Proficiat. 50 Jaar is goud en 25 
jaar in principe zilver, maar het voelt zeker als goud  
 

Gisteren, 9 oktober was waren wij op bezoek bij Nico ‘s moeder, voor haar 90-ste verjaardag. Zijn 
vader werd vorige maand zelfs 92. Ze zijn nog steeds samen in het ouderlijke huis. Dat voelt ook 
als goud aan! Daarbij moest Nico ‘s vader vorige week wel weer afscheid nemen van een broer en 
stopte hij na 65 jaren met zijn hobby als duiven melken. De tijd gaat voorbij. Pluk de dag. 
 

“Meeleven met lief en leed” staat vaak ook wekelijks vermeld in de nieuwsbrief.  



  
 

In verbondenheid, Marie en Nico Schroevers 

HERFST 2024: nog meer wonderverhalen 
 

Het herfstig na-zomeren zit er nu echt op. Al hopen wij natuurlijk nog op af en toe wat mooie 
dagen onder een vriendelijk zonnetje. Maar regen en wind, storm zullen ongetwijfeld af en toe 
de boel buiten op stelten zetten? Goed om dan wat meer in te keren en om het binnenleven te 
vieren, met wat herfstige versiering en herfstige gerechten. Misschien een bockbiertje of een 

pas gebottelde nieuwe wijn. 
Laat kaarsen het donker ver- 
zachten. Geniet onder een 
dekentje op de bank van 
mooie muziek en een goed 
boek, van een puzzeltje of 
een spelletje, of gewoon van 
wat stilte. En natuurlijk af en 
toe ook de ele-menten 
weerstaan! Met een herfstige 
wandeling of fiets-tocht . .  
 

De geur van stoofpeertjes kan 
zelfs de hevigste herfst-hater 
even verzoenen met dit natte 
en donkere seizoen 
 

In de kerkdiensten pakken wij 
de wonderen er weer bij. Van-
af de oogstdienst tot en met 

de Gedachtenis van gestorvenen klinken er vijf wonderverhalen. Zo gaan wij voor een wonder-
mooie herfst bij alle stormen en soms ook neerslag-tigheid. 
 

Zondag 13 oktober: Regenboogdienst 
Het is inmiddels een mooie kleine traditie om de tweede dienst in oktober in het teken te zetten 
van de inclusiviteit van de Regenboog. Voorganger is dit jaar Liesbeth Baars, medewerking is er 
ook van Leonard Dijkstra en Jan Pieter van As. Het thema is dit jaar: laat je zelf zien, verstop je 
niet. Er zijn vaak redenen genoeg om je wel te verstoppen, onder de radar en het maaiveld en in 
de menigte. Maar de wereld wordt er rijker van als mensen kleur bekennen . . .  
 

Zondag 20 oktober: Feestelijke oogstdienst 
In het decor van oogstwerkstukken die de kinderen de dag ervoor gemaakt hebben op de pom-
poenenboerderij van Ida Bregman vieren wij een feestelijke oogstdienst. Wij vieren kleurrijk en 
vrolijk. Kinderen zingen en er is ook weer een kwis   
 

Het wonder dat centraal staat is dat van de broden en vissen die een enorme menigte kunnen 
verzadigen. Het lijkt veel te weinig, maar het is genoeg! 
 

Zondag 27 oktober – dienst met Herrianne Allewijn 
 

Zondag 3 november: Feestelijke zangdienst 
Voor het eerst dit nieuwe seizoen zingt het projectkoor. Een psalm van Mendelssohn, een 
zegenlied van Jenkins met veel ritme en het prachtige Van Goede Machten. Daarbij staat het 
cerhaal centraal wat op de startdienst werd uitgebeeld: Een paar mannen laten hun verlamde 



  
 

vriend tot voor de voeten van Jezus zakken. Als Jezus hun verbindende trouw ziet zegt hij tegen de 
verlamde man: Je zonden zijn je vergeven . . .  
 

Zondag 10 november: Feestelijke zangdienst 
Ook de B-Star Gospel en Soul Singers hebben een mooie repertoire ingestudeerd. Er kan geoogst 
worden! Daarbij klinkt het verhaal van bezetenheid die de wereld soms als een storm op z’n kop 
kan zetten. Luide, confronterende bezetenheid, voor geen rede vatbaar. En dan het wonder . . .  
 

Dat wonder klinkt dus op de eerste zondag na de verkiezingen in Amerika. Ook daar zal het 
waarschijnlijk luid en heftig aan toe gaan.  
 

B-Star zingt van een trein van liefde (Love train) die mensen mee wil nemen op een reis voorbij de 
verdeeldheid. Iets dergelijks klinkt ook door in het lied van Stevie Wonder:  
 

Als een lange eenzame beek  
blijf ik lopen in de richting van een droom  
Steeds maar verder, steeds verder 
Net als een tak op een boom  
blijf ik mij uitstrekken om vrij te zijn 
Steeds maar verder, steeds verder 
 

Want er is een plaats in de zon  
Waar er hoop is voor iedereen 
En waar mijn arme rusteloze hart heen wil rennen  
Er is een plaats in de zon  
en voor mijn leven voorbij glijdt 
wil ik dat vinden, die plek in de zon  
 

Als een oude stoffige weg wordt ik moe van alle lasten  
Steeds maar verder, steeds verder 
Net als deze moe onrustige aarde rol ik al sinds mijn geboorte  
Steeds maar verder, steeds verder . . .  
 

 
 

Zondag 17 november: Meer dan genoeg.  
Wij begonnen met de wonderbare spijziging, wij eindige met een wonderbare visvangst. Wij 
komen dit verhaal twee keer tegen. Bij Lucas midden in het leven en bij Johannes als één van de 



  
 

opstandingsverhalen na lijden, kruisiging. Als de koek op lijkt en de netten leeg lijken is er toch 
plotseling weer overvloed. Want dat is het wonder, geen gereken, geen afgemetenheid, niet voor 
wat, hoort wat, maar . . . meer dan genoeg. Met dat verhaal vieren wij deze zondag ook de tafel 
van brood en wijn in ons midden. 

OOGSTKNUTSELEN & OOGSTDIENST voor KINDEREN 
Op de boerderij en in de kerk, op 19 en 20 oktober 
 

 
 

Het knutselen vindt plaats op ZATERDAG 19 OKTOBER, 13.00 – 15.00 
OP DE POMPOENENBOERDERIJ BIJ DE FAMILIE BREGMAN (Middenweg 44) 
 

De Oogstdienst vindt plaats op ZONDAG 20 OKTOBER, 10.00 – 11.00 
IN DE KEYESERKERK in Middenbeemster met o.a. het BEEMSTER KINDERKOOR 
 

HET OOGSTKNUTSELEN op zaterdag is er dus alleen als je er op de FEESTELIJKE OOGST- 
DIENST ook bij bent. Zo zullen de gemaakte werkstukken het decor vormen van de dienst, 
maar ook verder is er overlap. 
 

OPGAVE GRAAG VOOR WOENSDAG 16 OKTOBER ! 
Zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er voldoende pompoenen en dergelijke zijn.  
Via Marie Schroevers: marieschroevers@gmail.com of 06-4576 6860    
 

De kosten voor het oogstfeest bedragen 3 € per kind. 
 
 

ALLERZIELEN ANDERS - Zaterdag 2 november, 17.30  
 

MET EEN LICHTJE NAAR DE BEGRAAFPLAATS IN MIDDENBEEMSTER 
 

De dagen zijn kort. Het donker valt vroeg over ons heen. November is bij uitstek de maand dat 
we ons naar binnen keren en dat wij de mensen 
gedenken die niet meer met ons door het leven 
wandelen. Ook dit jaar willen wij dat onder andere doen 
met een lichtjeswandeling naar de begraafplaats in 

Middenbeemster. Het is inmiddels een kleine traditie 
geworden die goed aanvoelt.  
 

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te lopen. 



  
 

Wij starten om 17.30 uur bij de poort aan de Keyserkerk met een gedicht en lopen dan via de 
Kerkhoflaan. In een lange stoet geven wij elkaar licht en steun.  
 

Op de begraafplaats zetten wij onze kaarsen neer en herinneren onze gestorvenen. Tot ziens 
op zaterdag 2 november, namens de Beemsterkerk, Marie Schroevers 

HERFSTDIENSTEN 
KERKDIENSTEN IN KERK EN KAPEL 
 
De meeste kerkdiensten van de Beemsterkerk vinden plaats in de Keyserkerk,  
maar soms vindt er ook een dienst plaats in de Z-INN Kapel. Hou het schema er 
bij zodat u niet bij de verkeerde deur staat  
 

13 okt.          REGENBOOGDIENST  
10.00 KERK      met gastpredikant Liesbeth Baars 
     Zang: Femke Leek, Fransje Christiaansen 
    En Monique Schoorl 
 

20 okt.          OOGSTDIENST  
10.00 KERK      met Beemster Kinderkoor  
     o.l.v. Stijn Aartsen 
 

27 okt.          DIENST  
10.00 KAPEL    met gastpredikant Herianne Allewijn 
 

3 november    FEESTELIJKE ZANGDIENST      
10.00 KERK      met PROJECTKOOR BEEMSTER 
    Solozang Femke Leek 
 

10 november   FEESTELIJKE ZANGDIENST      
10.00 KERK      met o.a. B-STAR GOSPEL & SOUL SINGERS 
    Solozang Femke Leek 
 

17 november   DIENST met de tafel van brood en wijn 



  
 

10.00 KERK      met Lisanne Koot, harp  
     & Femke Leek, zang 


