BEEMSTERKERK 2079 nieuwsbrief

In de hoge . .

Hoog boven de Beemster houdt een gouden haantje oog in het zeil. Hij heeft een mooi uitzicht,
en al naar gelang de windrichting draait zijn blikveld mee. Normaliter heb je een drone nodig om
oog in oog te komen, maar via de huidige steigers lukt het ook. En dan ben je wel hoog!

De restauratie van de toren gaat voorspoedig. Deze week reden ze bijvoorbeeld een aanhang-
wagen vol met vermolmde balken weg, opgeknaagd door houtwurm, knaagkever en meer. De
balk op de verdieping van de wijzerplaten wordt verhoogd. Tot nu toe moesten wij iedereen
waarschuwen en dan nog liep menigeen met een knal tegen de balk. Dat is straks voorbij.
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Hier wat vermolmde balken en planken uit de toren. Dit is al de tweede bak . .

De wijzerplaten zelf worden ook opnieuw schoongemaakt en verguld. Wij kwamen erachter dat
bij een vorige restauratie het mooie versiersel gewoon is nagebootst met een sticker! Dat is wel
bij de tijd, maar niet de bedoeling. Bijzonder is juist dat dit soort torens vragen om ambacht.

Door de lift is helaas de grote deur naar de toren grotendeels versperd. Dat kon niet anders.
Gelukkig kunnen wij de toren voor speciale momenten wel toegankelijk maken. Zo gebeurde dat
deze week bij de uitvaart van Jan Koot.



Een mooie herfstdienst

Afgelopen zondag vierden wij een herfstdienst in al zijn herfstige kleuren, ingetogen en storm-
achtig uitgelaten. Belangrijk daarbij was de muzikale inbreng van Gert-Jan Mostert op orgel en
vleugel

en Femke, Fransje, Monique en Nikki. Wij eindigden met hen zelfs dansend en zingen op de
melodie van September van Earth, Wind en Fire.

Verbindend kleur bekennen . . rond Gaza en Israél

Zondag7 oktober 2023 begon de oorlog in en rond Israél met moord en gijzeling. Die oorlog heeft
ons nu een jaar begeleid. Steeds weer met veel heftigheid. Toch hebben wij er in kerkdiensten
weinig over gesproken. Het klonk hooguit in een gebed of in een andere verzuchting. Wat kon je
zeggen? Alles was al snel te veel of te weinig? Het gesprek over Israél en Gaza was van begin af
aan gepolariseerd. Zondag proberen wij het. Om niet voorbij te gaan aan deze heftigheid.

Wij houden daarbij het woord verzoening voorzichtig boven het maaiveld, als hoop, in elk geval
gezien vanuit onze veilige wereld. Die verzoening sluit aan bij het belangrijkste Joodse feest wat
volgende week vrijdag en zaterdag gevierd wordt: Grote Verzoendag.

Op de avond van die dag wordt het Kol Nidrei-gebed uitgesproken. Daarin wordt spijt betuigd
over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten
aanzien van de Schepper. Het besef en bekennen van het eigen falen staat centraal . .

Zondag willen wij ook gedenken: de gijzelaars en hun omgeving, de dode kinderen, volwassenen,
de angst, de uitputting . . de hoop?



KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE WEKEN:

6 okt. EEN JAAR OORLOG IN ISRAEL / PALESTINA
10.00 KERK Jeruzalem, stad van vrede?!
met Femke Leek, zang
13 okt. REGENBOOGDIENST 2024
10.00 KERK Kleur bekennen maakt de wereld (kleur)rijker — Laat je zelf zien

met Femke Leek, Fransje Christiaansen en Monique Schoorl, zang,
met Liesbeth Baars, voorganger
en met medewerking van Leonard Dijkstra en Jan Pieter van As

20 okt. FEESTELIUKE OOGSTDIENST
10.00 KERK KLEUR BEKENNEN
met het Beemster Kinderkoor o.l.v. Stijn Aartsen

Lief en leed

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Johan en letsje Arp. Zij zijn verhuisd naar Villa
Zuidwijk. De achtergrond daarbij was hun zwakkere gezondheid en het was een hele stap om uit
hun vertrouwde buurtje te verhuizen.

Gerjan en Carla Enthoven verhuizen dat buurtje juist in, vanaf de boerderij. Veel woonplezier op
‘de buurt’!

Bloemen waren er ook voor Wim en Rikkie van Twisk bij hun 50-jarig huwelijksjubileum. Van harte
gefeliciteerd!

Afgelopen dinsdag hebben wij afscheid genomen van Jan Koot, vader van o.a. Lisanne, die vaak in
ons midden harp speelt. Jan was al langer ziek, toch was zijn overlijden nog plotseling. Wij hebben
hem zijn vriendelijkheid en in zijn trouw herdacht, en in zijn leven met een ruim hart, een scherp
verstand en met vaardige handen.

Eind van de Samenwerkende Kerken Beemster

Jan was de laatste dertig jaar ook de penningmeester van de Samenwerkende Kerken Beemster
(voorheen de Raad van Kerken). Wij zijn hem dankbaar voor al zijn inzet. Het bericht van Jan ’s
overlijden bereikte ons op de ochtend van een vergadering van de Samenwerkende Kerken. In die
vergadering zouden wij ook al afscheid nemen van Pieter Boonstra, als deel van het bestuur. Dui-
delijk werd vervolgens dat er nog meer afscheid van bestuursleden aankwam.

Omdat wij als Beemster kerken kleiner zijn geworden, maar ook elke kerk veel meer gericht op
alleen de eigen traditionele achterban hebben wij besloten volgend jaar de vergadering van de
Samenwerkende Kerken te besluiten. Wij zullen dat zeker feestelijk doen. Het waren mooie jaren
waarin veel gebeurd is. Het Bijbels leerhuis en het Vriendschappelijk huisbezoek wat formeel ook
onder de Samenwerkende Kerken valt zullen wel doorgaan.

Beemster Lightfestival

Nu richten wij ons vanuit de Samenwerkende Kerken eerst op de oecumenische advent op 1
december in de Kapel. Wij zullen dan ook het licht aansteken, wat wij na de dienst door de hele
polder zullen dragen, via restaurant 1612 in Noordbeemster, en via Westbeemster tot naar de kerk
in Middenbeemster, waar die dag om 17.00 het Light-festival feestelijk geopend wordt.



De volgende “Aardige Mannen Soos” op: 5 oktober, 16.30

De volgende Aardige Mannen staat in het teken van BEWEGEN. Spreekster (jawel) is dit keer Cathy
Blekemolen. Zij demonstreert en vertelt over de spieroefeningen van Feel Life , de sportschool in
Middenbeemster, die in zijn soort ook de enige in Nederland is. Je kunt er in je gewone kleren en
op sokken de 12 spier oefeningen beleven. De apparaten doen het werk. Het is goed om hier kennis
van te nemen. We beginnen zoals gebruikelijk om 16.30 uur en eindigen om 18.00 uur. Bij binnen-
komst betaalt u € 7,- (liefst gepast). De soos is voor iedere man mits hij aardig is © . Welkom dus,
ongeacht religie en of politieke voorkeur . .

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com)

OOGSTKNUTSELEN & OOGSTDIENST voor KINDEREN
Op de boerderij en in de kerk, op 19 en 20 oktober
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Het knutselen vindt plaats op ZATERDAG 19 OKTOBER, 13.00 — 15.00
OP DE POMPOENENBOERDERI BlJ DE FAMILIE BREGMAN (Middenweg 44)

De Oogstdienst vindt plaats op ZONDAG 20 OKTOBER, 10.00 - 11.00
IN DE KEYESERKERK in Middenbeemster met o.a. het BEEMSTER KINDERKOOR

HET OOGSTKNUTSELEN op zaterdag is er dus alleen als je er op de FEESTELIJKE OOGST-
DIENST ook bij bent. Zo zullen de gemaakte werkstukken het decor vormen van de dienst,
maar ook verder is er overlap.

OPGAVE GRAAG VOOR WOENSDAG 16 OKTOBER !
Zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er voldoende pompoenen en dergelijke zijn.
Via Marie Schroevers: marieschroevers@gmail.com of 06-4576 6860

De kosten voor het oogstfeest bedragen 3 € per kind.



ALLERZIELEN ANDERS - zaterdag 2 november, 17.30
MET EEN LICHTJE NAAR DE BEGRAAFPLAATS IN MIDDENBEEMSTER

De dagen zijn kort. Het donker valt vroeg over ons heen. November is bij uitstek de maand dat we
ons naar binnen keren en dat wij de mensen gedenken die niet meer met ons door het leven
wandelen. Ook dit jaar willen wij dat onder andere doen met een I|chtjeswandeI|ng naar de be-

graafplaats in Middenbeemster. Het is inmiddels een
kleine traditie geworden die goed aanvoelt.

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te lopen. Wij
starten om 17.30 uur bij de poort aan de Keyserkerk met
een gedicht en lopen dan via de Kerkhoflaan. In een
lange stoet geven wij elkaar licht en steun.

Op de begraafplaats zetten wij onze kaarsen neer en

herinneren onze gestorvenen.

Tot ziens op zaterdag 2 november,

Beemsterkerk, Marie Schroevers

namens de

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto ‘s op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ‘s te vinden. Hieronder

een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN PASTORIE
Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 - 681393

0342

open: maandag 09:00 - 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 - 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

Z-INN KAPEL
Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.0. Beemster

KERKENRAAD
Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE
Vz. Remo Strijker,

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO

3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 - 457 66 860
marieschroevers@gmail.com




