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Verbindend kleur bekennen 
 

De herfst gaat zijn donkerste maand in. Straks, in december, komen de lichtjes erbij. Nu in november 
maakt het donker zich voelbaar breed. Gelukkig zit er in November nog wel het vrolijke feest van 
St Maarten, als kinderen zingend met lampionnen de straten doorgaan. Daar kan geen donker te-
genop. Deze dagen was er ook het feest van Halloween, gebaseerd op het Ierse Keltische feest om 
geesten te verjagen. Ook dat is vanouds een lichtfeest, al wordt het soms wel heel duister verpakt. 
 

In de loop van de Middeleeuwen werd het Keltische feest Samhain gekerstend in Allerheiligen en 
Allerzielen. Op Allerheiligen worden dan alle heiligen herdacht en op Allerzielen de ‘eigen’ ge-
storvenen. Als Beemsterkerk vieren wij onze Gedachtenis van Gestorvenen op de laatste zondag 
voor advent. Dat is dit jaar op 24 november. Dan steken wij kaarsen aan en noemen ook de namen 
van wie het afgelopen jaar zijn overleden.  
 

In het weekend van Allerzielen staan wij ook stil bij onze gestorvenen, namelijk met een LICHTJES-
WANDELING van de kerkpoort via de Kerkhoflaan tot op de begraafplaats. De tocht wordt 
gezamenlijk begonnen . . .  
 
 

ALLERZIELEN ANDERS - Zaterdag 2 november, 17.30  
 

MET EEN LICHTJE NAAR DE BEGRAAFPLAATS IN MIDDENBEEMSTER 
 

De dagen zijn kort. Het donker valt vroeg over ons heen. November is bij uitstek de maand dat 
we ons naar binnen keren en dat wij de mensen gedenken die niet meer met ons door het leven 
wandelen. Ook dit jaar willen wij dat onder andere doen met een lichtjeswandeling naar de be-
graafplaats in Middenbeemster. Het is inmiddels een kleine traditie geworden die goed aanvoelt.  
 



Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te lopen. Wij 
starten om 17.30 uur bij de poort aan de Keyserkerk met 
een gedicht en lopen dan via de Kerkhoflaan. In een 
lange stoet geven wij elkaar licht en steun.  
 

Op de begraafplaats zetten wij onze kaarsen neer  en 
herinneren onze gestorvenen. 
 

Tot ziens op zaterdag 2 november, namens de 
Beemsterkerk, Marie Schroevers 
 
 

Donker was het de afgelopen dagen ook in Spanje met inmiddels ruim 200 slachtoffers van de 
vreselijke overstromingen. In gedachten en gebeden leven wij mee. 
 

Winterslaap . .   
Dan is er ook nog het donker van oorlogen, of van politieke onrust en tal van crises waar wij steeds 
weer mee geconfronteerd worden. Sommigen zouden wel een winterslaap willen maken om pas 
weer op te staan als het licht weer groeit.  
 

Verbindend kleur bekennen 
Dat opstaan speelt ook een rol in het bijbelverhaal van aanstaande zondag. Wij lezen het verhaal 
wat op de startdienst al werd uitgebeeld, van de vier mannen die hun verlamde vriend aan touwen 
tot voor Jezus lieten zakken. Jezus vergeeft hem zijn zonden én geeft hem kracht om op te staan. 
Het wonder begint echter met het verbindend kleur bekennen van de vier mannen. Dus geen kleur 
bekennen en daarmee vooral afstand te creëren, en ook niet kleurloos blijven om maar niemand 
op de tenen te trappen, maar verbindend kleur bekennen. Een prachtig iets, wat in deze tijden 
waarin door velen ook graag gepolariseerd wordt, voor wat licht zorgt. 
 

Voor het eerst 
Muziek is er zondag van Femke Leek, solozang en van Gert-Jan Mostert achter het orgel, én voor 
het eerst na de zomer van het projectkoor onder leiding van Stijn Aartsen, met Coen Stoop aan de 
vleugel. Stijn nam het stokje over van Margreet Drijver, van wie wij dit jaar op de zondag na Pasen 
afscheid namen. Hij deed dit met veel verve. Het koor is heel blij met hun nieuwe dirigent. Stijn zal 
ook de eerste twee projecten in het nieuwe jaar leiden. 
 

Een lied wat zondag voor het eerst klinkt is Healing Light van de componist Karl Jenkins. De woorden 
er van zijn misschien al wat bekend omdat Femke ze soms zingt op een melodie van John Rutter. 
Daar waar het bij Rutter vooral hemels engelachtig klinkt, zit er bij Jenkins ook altijd iets van pit en 
aards ritme in, maar ook iets magisch. Typisch Keltisch! 
 

 
 



Nog een dirigente 
Het eerstvolgende project van het Projectkoor start op woensdag 13 november en wordt afgerond 
op kerstmorgen. Dat project staat onder leiding van Daphne Becka (van de Beemster Beckies). De 
muziek is gekozen. Hieronder iets meer daarover . .  . 
 

KERST MET HET PROJECTKOOR BEEMSTER  
 

 

Het Kerstproject start op woensdag 13 no-
vember, van 19.30 tot 21.30. Wij zingen tal 
van Engelse en Duitse kerstliederen, deels 
ooit gezongen, deels nieuw. Leuk om mee 
te doen! 
 

De kosten voor het hele project bedragen 
30 € met kop koffie in de pauze. 
Aanmelden/info: 06 45766860, 
marieschroevers@gmail.com  
 
 

 

Een druk weekend 
Er staat nog veel meer op het programma voor morgen, zaterdag 2 november. Zo is er een wan-
deling van de Buurtvereniging de Middenweg door de Keyserwijk. Aan het eind van de middag is 
er een AARDIGE MANNEN SOOS, van 16.30 – 18.00. En 17.30 start dus de Lichtjeswandeling. 
Vervolgens is er zaterdagavond dan nog de Gemeenschapsveiling in de Kloek. Vervelen hoeft dus 
niet die dag, en wat fijn dat de zondag altijd nog iets van een rustdag in zich heeft . . .  
 
 

AARDIGE MANNEN SOOS – 2 november, 16.30 in de Keyserin  
Spreker is deze keer Tom Segers. Hij vertelt met woord en beeld iets over zijn werk bij de 
Amsterdamse Politie. Vele jaren werkte hij in uniformdienst vanuit bureau Warmoestraat en later 
vanuit het Hoofdbureau als recherge. Dat staat garant voor een spannend verhaal. We beginnen 
zoals gebruikelijk om 16.30 uur en eindigen om 18.00 uur. Bij binnenkomst betaalt u € 7,- (liefst 
gepast). De soos is voor iedere man mits hij aardig is  . Welkom dus, ongeacht religie en of 
politieke voorkeur .  .  Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com) 
 
 
 

GEMEENSCHAPSVEILING – 2 november, vanaf 20.00 in De Kloek  
Volgende week zaterdag vindt er weer een Gemeenschapsveiling plaats in de Kloek. De 
opbrengst ervan is bedoeld voor tal van medewerkende verenigingen in de polder. Er is een 
mooie lijst kavels samengebracht en deze worden geveild. In de bijlage bij deze nieuwsbrief de 
lijst met kavels. Voro de veiling geldt: hoe meer zielen . . .   
 
  

10 November in de Keyser en daarna Kerst! 
Volgende week zondag zingen de B-STAR Gospel en Soul Singers tijdens de kerkdienst. De week na 
de Amerikaanse verkiezingen zingen zij van hoop en gemeenschap. Als balsem op alle onrust.  
 

Donderdag 14 november start het koor met hun kerstproject. Er wordt gerepeteerd op (drie van 
de vier) donderdagen van 20.00 tot 21.45 in de Kapel. Het koor zingt dit jaar tijdens de Mid-
Winterfeesten in de Rijp en op de zondag van Drie Koningen op 5 januari 2025. Aanmelden/info: 
06 1253 4352, bstargospelandsoul@gmail.com   
 



Lief en leed 
Deze week zijn de uitnodigingen verstuurd voor de Gedachtenisdienst van 24 november. De eerste 
naam die die zondag zal klinken is die van burgemeester Wim Cattèl. De laatste is die van Cor Prins. 
Cor heeft onder andere vele jaren met veel plezier in het Projectkoor gezongen. Aanstaande 
zondag steken wij ook alk een kaars aan te zijner gedachtenis, zoals wij dat altijd doen als er iemand 
uit ons midden is weggevallen. In de Gedachtenis verzamelen wij al die kaarsen.  
 

Jaap de Boer was graag bij de uitvoering van het projectkoor geweest (nog liever had hij meege-
zongen), maar zijn gezondheid blijft wankel. Deze week moest Jaap weer worden opgenomen. Wij 
wensen hem een spoedig en vooral definitief herstel. 
 

De bloemen van twee weken geleden gingen naar: De Familie Vonk in Het Beatrixpark. Zij zijn hier 
in mei komen wonen, maar de laatste maanden waren ook heel sterk belast met gezondheids-
klachten. Het bloemetje was er één vanuit medeleven, maar wij moesten het onverwachts al 
bezorgen in het hospice. Plotseling gaat het soms snel. 
 

Bloemen vanuit de dienst van afgelopen week gingen naar Peter en Joke Heerschop die afscheid 
moesten nemen van een broer van Peter. 

 

Ank Pronk is eindelijk weer thuis. Nu eerst maar echt thuis aankomen na al die weken in Zieken-
huis en Transitorium. 
 
 

Schoonmaak in Keyserkerk en Keyserin 
 

Sinds een aantal jaar werkt een enthousiaste groep mensen mee om de Kerk en de Keyserin schoon 
te houden en hiermee Anita te ontlasten. Momenteel is er een groep van bijna 20 personen, die 
ongeveer 3 x per half jaar met 2 personen per keer en in overleg met Anita, hiervoor aanwezig zijn. 
 

Maar soms geven mensen aan te willen stoppen. Meestal omdat de leeftijd dan parten speelt.  
Daarom wil ik een oproep doen aan iedereen die de kerkbode en de nieuwsbrief leest en zich 
betrokken voelt bij Kerk en Keyserin om zich aan te melden om mee te werken in de schoon-
maakploeg.  
 

Ook hier geldt nl. dat hoe meer mensen er mee doen, hoe minder vaak je ingedeeld wordt. 
De duur van de schoonmaak activiteit per keer is 1 – 1½ uur. Na afloop van de schoonmaak 
werkzaamheden is er natuurlijk altijd tijd voor een kopje koffie en een gezellig praatje. 
 

Alvast hartelijke dank. 
 

Graag aanmelden bij : Els Steen, tel. 06-12517915 of via e-mail: ej.steen@quicknet.nl  
 

 
 

KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE WEKEN: 
 

3 nov.         FEESTELIJKE ZANGDIENST 
10.00 KERK      KLEUR BEKENNEN 
    met het Projectkoor Beemster o.l.v. Stijn Aartsen 
 

10 nov.         FEESTELIJKE ZANGDIENST 
10.00 KERK      KLEUR BEKENNEN 
    met o.a. B-STAR GOSPEL & SOUL SINGERS 
 
 

17 nov.         DIENST met Schrift & tafel 
10.00 KERK    met o.a. Floor Wittink, saxofoon en Marina Grigorowitsch, piano 
 
 



  
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?      paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   


