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Kerst is begonnen, de herbergen en stallen gaan open  
 



Vorige week zaten wij nog volop in Sinterklaas. Met de kerstmiddag in de Kapel is Kerst begonnen! 
Het was een prachtige middag: een fijne sfeer, gezelligheid om de tafels, mooie muziek, verhalen 
en gedichten. Er werd gelachen, soms werd je ook geraakt. Kortom, kerst in al zijn kleuren. Het 
mooie is ook altijd, dat op het moment dat je de middag voorbereid kerst nog ver weg is, en vanaf 
de eerste minuten is het er. Heel fijn. De vrouwen van het Vriendschappelijk Huisbezoek hadden 
alles weer top georganiseerd en tegelijkertijd losjes. En wat een fijn gevoel als zo ’n middag lukt en 
als alles weer opgeruimd is .  . 
  

Vanmiddag was de tweede kerstmiddag met de jubilerende Accordeonvereniging. Het orkest en 
de zangers hadden er zin in. Ze speelden mooie stukken die deels werden verweven in het bekende 
verhaal van Lukas met Maria en Jozef, engelen en herders. Een bijzondere verrassing was de aan-
wezigheid van de zingende “Elvis-dominee” Fred Omvlee. Hij zong enkele nummers voor de pauze 
en dat sloot mooi aan bij het werk van de accordeonisten. Ook hier weer mooie verhalen, van 
achter de microfoons, maar ook om de tafels. De herberg serveerde ook weer bitterballen en kerst-
stol aan tevreden bezoekers. Op het eind was het schrikken toen één van de orkestleden, Jan 
Tromp, onwel werd en er zelfs een ambulance bij moest komen. Gelukkig waren de eerste 
metingen van de broeders goed en voelde Jan zich ook al beter toen hij werd uitgereden. Maar 
schrikken was het wel. 
 

 
 

Het is deze dagen wel een behoorlijk georganiseer om de kerk goed te bereiken. De steigers worden 
afgebouwd. Dat betekent soms allerlei rijplaten waar je gemakkelijk over zou kunnen vallen, of een 
heftruck die rondrijdt. Gelukkig werken de bouwjongens altijd heel prettig mee en zorgen ervoor 
dat het erf als het echt nodig is weer goed begaanbaar is. Maar het is een flink georganiseer. 
 



 
 

Het feit dat de steigers worden afgebouwd is wel een goed teken. Het einde van de restauratie 
nadert. Volgende week woensdag worden de wijzerplaten opgehangen. Heel voorzichtig met een 
telekraan. Daarna stopt het afbouwen van de steigers ook weer. In januari gaan ze daarmee verder.  
 

Wat ook velen opgevallen was, en sowieso ging de tam-tam rond, is dat het haantje van de kerk 
scheef staat. De aannemer heeft dit tijdig aangegeven aan de Gemeente als opdrachtgever. Maar 
het aanpassen van het scheve haantje heeft meer voeten in het zand dan je zou denken. Het blijft 
dus scheef. Voortaan gaan wij adverteren met: De scheve torenhaan van Beemster . . . 
 

 
 

Dit weekend is er het Midwinterfeest in De Rijp. Twee dagen vol sfeer, muziek en gezelligheid. In 
de Beemster is het ook fijn. Zo is er een mooi concert op zondagmiddag in de Keyser . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KERSTCONCERT  

 
 
Zondag 15 december, 14.00 uur Keyserkerk   
 
 

A CEREMONY OF CAROLS  
van Benjamin Britten, en liederen van Kodály, Kovacs, en bekendere kerstliederen, als 
‘Once in Royal Davids City’. 
 

Door het Nederlands Kodály-koor 
onder leiding van: Takashi Mizumoto 
met Merel Naomi Brouwer, harp 
 

Kaarten: volwassenen €15,00 
kinderen tot 12 jaar, studenten €5,00 
 
Het bovenstaande koor werkt ook in de kerkdienst van aanstaande zondag mee. Leuk om mee te 
maken. Het thema van de dienst is ‘ontmoeting die muziek in de lucht brengt’. Maria, een jong 
meisje in verwachting, ontmoet de al oude Elisabeth, die eveneens in verwachting is, en plotse-
ling gebeurt er van alles. Eén plus één is duidelijk veel meer dan twee.  
 

Lief en leed 
De bloemen van de vorige dienst gingen naar Janet van der Veen met wie het qua gezondheid niet 
goed gaat. De bloemen waren natuurlijk ook voor Theo, haar echtgenoot. Theo zou die middag 
meezingen met de harmonie. Dat lukte niet, wat fijn dat hij via de live-stream wel erbij kon zijn. 
 

Deze week heeft Marjo Verleur op haar verjaardag afscheid moeten nemen van haar broer. Lief en 
verdriet zo dicht bij elkaar.  
 

Griep en corona gaan ook nog steeds behoorlijk rond. Beterschap! 
 

Tijdens de aardige mannen vertelde Arjen IJff een mooi verhaal over zijn roots in Beemster en 
Vietnam en hoe dat elkaar versterkt. Er zijn ook veel negatieve verhalen over adopties. Soms ging 
het dus ook heel goed. 
 
 
 
 
 



KINDERKERSTFEEST 
 

Elke woensdag wordt er enthousiast geoefend. De vrolijke liederen klinken al als een klok. Het 
verhaal van koning mopperkont is leuk en wordt door de kinderen nog leuker gespeeld. De 
schaapjes drentelen rond, de engelen kijken betoverd in het rond. Schrijf het in de agenda  . . .  
 

 
 

VOLG DE STER! 
 

Maandag 23 december,   
16.30 KEYSERKERK 
 

Het bekende verhaal van kerst met de herders en de engelen, het kind-je en de volle herberg 
gespeeld en gezongen door kinderen. Een mop-perige koning vindt het maar niets dat er een 
nieuwe koning geboren zal worden. Ook hij volgt de ster.  
 

 

De zaal gaat 16.00 uur open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang. 
Cash is het gemakkelijkst, maar de engelen zijn ook al digitaal  
  

  
 

KERKDIENSTEN VAN DE KOMENDE WEKEN: 
 

 15 dec.         Derde Advent 
 10.00 KERK    met het Nederlands Kodály-koor o.l.v. T. Mizumoto 
   & Femke Leek, zang 
 

 22 dec.         Vierde Advent 
 10.00 KERK    met o.a. Femke Leek, zang en Carla Braan, vleugel 
  
 23 dec.         Kinderkerstfeest – Volg de Ster 
 16.30 KERK    met kinderkoor en solisten 
  
 24 dec.         Kerstnacht 
 22.00 KERK    met o.a. Femke Leek, Nikki Adema, zang  
    Coen Stoop, vleugel; Ruud Ootes, trompet . .  
 

  De kerkdeuren gaan 21.30 open. Kom niet te vroeg! Er is op dat moment nog volop 
  plek. Vanaf ongeveer 21.45 begint de samenzang 
  



  
 

 
Herhaling: Collecte ook met QR 
Als kerk gaan we mee met de tijd. Daarom starten we in december een proef met collecte-ren 

ook via een QR-code. Bijdragen kan natuurlijk ook nog steeds gewoon met 
cash, of via het banknummer wat op de schermen staat. Maar in december 
is het ook mogelijk via een QR-code bij te dragen. Deze code zal in de liturgie 
afgedrukt worden en voor thuis op de schermen. Via de camera van uw 
telefoon kunt u dan bijdragen. U vult het bedrag in dat u wilt geven, en klaar!  
 
 

Het college van Beheer gaat het collecteren met de QR-code begin januari 
evalueren. Graag horen we de ervaringen van wie het gebruikt. Deel dat 

alstublieft met de leden van het college: Remo Strijker, Helen Brix, Piet van Paassen en Els Steen 
 

 

KERSTCONCERT 
Marcel Kapteijn en de Raindogs 
 

Vrijdag 20 december, 20.15 
(deuren 19.45 open) 
 
Een uniek, intiem concert  
in een sfeervolle en kerstige Keyserkerk  
gebracht door drie rasmuzikanten  
met veel humor en plezier.  
 
Tickets via Info@wiewatwaarop49.nl 
 
 

 
Een vooraankondiging . . .  
De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen 
 

  
 

Een nieuwe traditie begint in de Beemster! Vanaf dinsdag 28 januari 2025 wordt elke laatste 
dinsdag van de maand de Beemster Mee-eettafel georganiseerd. Dit initiatief, opgezet door 



  
 

Nico Schroevers, Pieter Boonstra en Cathy Blekemolen brengt inwoners van de Beemster 
samen voor een gezellige en smakelijke lunch. Ook als u alleen bent is dit een prachtige 
gelegenheid om uw kennissenkring te vergroten. 
 

Wat kunt u verwachten? 
Een afwisselende lunch met heerlijke lokale producten, speciaal bereid voor én door mensen 
uit de Beemster. Het is een uitgelezen kans om samen te genieten, nieuwe mensen te 
ontmoeten en verhalen te delen.   
 

 Praktische informatie 
- Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maand, om 12.30 uur   
- Startdatum: Dinsdag 28 januari 2025   
- Locatie: De Keyserin, Middenbeemster   
- Kosten: € 5,- per persoon   
- Aanmelden: Stuur voor 23 januari een e-mail naar info@feellife.nl of bel naar 0299-685235   
 
Wees er snel bij, want er is plek voor een beperkt aantal deelnemers! Alleen samen houden 
we de verbinding in de Beemster in stand! 
 

 
 
 

 
 

 
 



  
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?      paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   

 


