
 

 

BEEMSTERKERK 229ste nieuwsbrief    
 

 
 

Wij nodigen ook van harte allen uit die in de loop van de jaren hoe dan ook  
actief zijn geweest bij de Raad van Kerken Beemster 
 

Afsluiting van de Samenwerkende Kerken Beemster 
Zondag 23 maart, 10.00 Keyserkerk  
 

      Het scheepje van de oecumene 
Voorgangers   Jan Duin 

            Corrie Laros 
            Nico Schroevers 
 
 
Muzikale van B-Star Gospel & Soul Singers  
& Femke Leek, solozang 

 
  

Aanstaande zondag 23 maart, een ‘historische dienst’. Wij beëindigen dan de formele 
samen-werking tussen de kerken. Vanaf 1970 was deze samenwerking er, met een bestuur 
als spin in het web. Dat bestuur, maar ook de deelnemende kerken is gaandeweg kleiner 
geworden en de kerken zijn zelf ook meer oecumenisch geworden. Tijd om op een andere 
manier verder te gaan en om nog een keer met veel plezier achterom te kijken.  
 

Dat doen wij met drie kleine overwegingen van Jan Duin, Corrie Laros en Nico Schroevers, 
met ‘natuurlijk’ een mooi sonnet van Jan. Daarom heen laat B-STAR een mix van gospels en 
soulliederen klinken, met o.a. twee liederen van Billy Preston, en het altijd weer 
ontroerende lied van Solomon Burke: None of us are free . .  
 

  Nou, je kunt beter maar luisteren, mijn zussen en broers,  
want als je dat doet, kun je horen  

  dat er stemmen zijn die nog steeds roepen door de jaren heen.  
  En ze huilen van over de oceaan, en ze huilen van over het land.  
  En dat zullen ze doen totdat we het allemaal begrijpen:  

Niemand van ons is vrij, zolang één van ons geketend is 
 
Want er zijn ook nu mensen in duisternis, die het licht  
gewoonweg niet kunnen zien. En als je niet zegt dat dat fout is,  
zeg je eigenlijk dat dat goed is . . .  

 

Wij leven in een heksenketel met ontelbare meningen. Toch blijft het een groot goed om je 
stem te laten horen, en af en toe duidelijk te zeggen als je iets goed of niet goed vindt. Of je 
nu een ‘gewone ‘ burger bent of premier van Nederland.   
 

Femke laat zondag het mooie, tijdloze lied van Toon Hermans klinken: Als de liefde niet 
bestond. Hij schreef het lied kort voor zijn dood, terugblikkend op het leven. Zo sluit het 
mooi aan bij één van de lezingen van zondag: Uiteindelijk blijven geloof, hoop en liefde, en 
het meest uitmuntende is . . . de liefde! 



 

 

 
Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren 
En de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond 
Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond 
 

Als de liefde niet bestond zou de maan niet langer lichten 
Geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond 
Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan 
 

Als de liefde niet bestond dan was de hele vrijerij bedorven 
De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond 
Als de liefde niet bestond zou de zon niet langer stralen 
De wind zou niet meer ademhalen, als de liefde niet bestond 
 

Geen appel zou meer rijpen zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs 
Ik zou sterven van de kou en m'n adem zou bevriezen 
Als ik je liefde zou verliezen, er is geen liefde zonder jou 

 

Bovenstaande tekst mag ook het motto zijn boven het huwelijk wat wij vandaag inzegenen 
van Rosanne van den Steenhoven en Wiebe de Boer. Zij zijn nog niet zolang geleden met 
Wiebe ’s ouders (Annemiek van het gospelkoor) aan de Zuiderweg komen wonen. Nico heeft 
Wiebe nog les gegeven (godsdienst en levensbeschouwing) op de Bloeiende Perelaar. 
 

 
 

Afgelopen zondag was Job de Bruijn gastpredikant. Het was een fijne dienst! Job zong zelf 
goed mee, wat de zang ten goede komt, en hij zette zich ook achter de piano. Jan Maarten 
begeleide de samenzang. Hij was nog herstellende van een operatie, maar de muziek klonk 
al vol en goed! 
 



 

 

De dag ervoor, zaterdag 15 maart vond in de Keyserkerk de uitvaart plaats van Jan Helder. 
Jan, geboren en getogen in Beemster wilde hier ook begraven worden. Na een lang en 
intensief leven met enorm veel bestuurlijk werk op het gebied van landbouw en landschap 
mag hij rusten in de polder die hem een leven lang lief was.  
Lief en leed 
 

De bloemen vaan aanstaande zondag gingen deze week al naar Henk en Tine de Molen (50 
jaar getrouwd) en naar Dick en Renny Ernsting  (60 jaar getrouwd). 
 

Zondag zelf worden ze bestemd voor Marga Visser, die toch weer onder het mes moest en 
naar Jenny Plomp, schoondochter van Mieke en Bert, ook vanwege een ziekenhuisopname. 
 

 

De laatste plekken. Als je mee wil, wacht dan niet meer . . .  
 

OP REIS MET DE BEEMSTERKERK 
Donderdag 12 juni, 9.00 – 16.00: Bunschoten-Spakenburg met lunch 
 

Elke twee jaar reizen wij als Beemsterkerk een week naar Duitsland, maar dat is lang niet 
voor iedereen haalbaar. Hoe leuk zou het zijn om af en toe ook binnen Nederland samen 
op reis te gaan. Donderdag 12 juni gaan wij daar een begin mee maken.  
 

Met een comfortabele kleine bus met chauffeur van Bak reizen wij naar het Utrechtse 
Vissersdorp Spakenburg. Wij bezoeken het Museum wat ondergebracht is in acht panden 
en wij krijgen een rondleiding van de directrice, die verbonden is aan onze gemeente. 
Daarna bekijken wij Spakenburg zelf en gaan dan nog samen lunchen. 
 

Het programma brengt met zich mee dat deelnemers wel goed ter been moeten zijn. Wij 
gaan geen kilometers lopen, maar in museum en binnenstad is het al met al toch een 
kleine wande-ling.  
 

Als je gewoon goed ter been bent en een paar honderd meter goed kunt lopen is dat 
dus goed te doen! In de bus is zeker ook ruimte voor enkele rollators, voor wie dat fijn 
is beter te kun-nen lopen. 
 

De kosten voor wie hoe dan ook lid zijn van de Beemsterkerk zijn 40 euro (bus, koffie in 
het museum en lunch. De toegang tot het museum is gratis met Museumkaart en 
Vriendenloterij) 
Gasten zijn ook van harte welkom. De prijs is dan 52, 50. Het verschil is de kerksponsoring. 
 

Vragen en info via Marie Schroevers: marieschroevers@gmail.com / 06 4576 6860  
 

Wees er op tijd bij, er zijn een beperkt aan tal plekken. 
 



 

 

 
 
 

Voordat wij naar Spakenburg gaan, maken wij eerst een rondje door onze polder. 
Wie gaat ermee, wie rijdt, wie bakt . . .  

BEEMSTER BOLLENTOCHT 2025 
Met een taartje eten op de verjaardag van de koning 
 

Op zondag 27 april  
 

 
 
Een rit langs de Beemster tulpenvelden met een gezellige nazit in de kapel. 
U wordt opgehaald en thuisgebracht! 
 

Komt u ook een taartje eten op de verjaardag van onze koning? 
 

Omdat dit jaar onze koning op zaterdag 26 april zijn verjaardag viert, willen wij vanuit de 
Beemsterkerk dit jaar de Beemster bollentocht organiseren op zondag 27 april. 
 

De Beemster “tocht der tochten”, per auto met chauffeur, voert u door de b(l)oeiende 
Beemster polder langs wegen en velden met hopelijk, gekleurde bollenvelden. 
 

Gaat u dit jaar (weer) mee? Als deelnemer of chauffeur? 
Of wilt u een taart bakken? Geeft u zich dan nu op. 
 



 

 

Als deelnemer wordt u iets voor 13.30 uur opgehaald  
en om ongeveer 16.00 uur weer thuisgebracht. We eindigen de tocht in de Z-INN Kapel 
in de Zuidoostbeemster waar u wordt getrakteerd op koffie of thee met huisgemaakte 
taart.  
 
Wilt u zich aanmelden als deelnemer, als chauffeur of als taart bakker dan kunt u zich 
aanmelden bij: Ineke van Poelgeest: inekevanpoelgeest@gmail.com of tel. 06 13603079 
of Els Steen per mail: ej.steen@quicknet.nl of tel. 06 12517915 
 

Aanmelden graag voor 21 april a.s. 
 

Wilt u als deelnemer aangeven of u een rollator meeneemt. 
 

Wij kijken er weer naar uit! Ineke van Poelgeest en Els Steen  
De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen 
 

 
 
 

Op dinsdag 25 maart 2025 vindt de volgende Beemster Mee-eet tafel plaats. 
Waarschijnlijk is die alweer volgeboekt. Wij kunnen maar iets meer dan 40 plaatsen kwijt 
in de Keyserin, maar “eerlijk zullen wij alles delen”. . . dus wilt u een keer mee aan tafel, 
meld u aan en dan komt er zeker een keer een gelegenheid om mee te eten.  
 

Omdat wij erachter kwamen dat de Mee Eet Tafel wat concurreerde met de Derde Helft, 
wat ook in Beemster georganiseerd wordt, is ervoor gekozen om vanaf mei van de laatste 
naar de eerste dinsdag van de maand te gaan: dus dinsdag 6 mei! 
 

Praktische informatie 
 

- Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maand, om 12.30 uur   
- Locatie: De Keyserin, Middenbeemster   
- Kosten: € 5,- per persoon   
- Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@feellife.nl of bel naar 0299-685235   
 

 
 

 
VROUWENCAFÉ VROUWEN@GO!:  
donderdag 27 maart, 20.00 (deur open 19.30) 



 

 

 

Met als gast: Cindy Schmidt (van Spurd) 
 

Van lachen krijg je mooie rimpels 
 

Cindy is sportlerares met een passie voor sporten met senioren, voor 
vrolijkheid en voor hersenen waarin iets gebeurt. Ze wil ons ook 
laten voelen hoe onze hersenen soms helemaal in de war kunnen 
raken . . om uiteindelijk een lach op het gezicht te toveren.  

 

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com  
 
 

 

PRESTIGE PRO presents QUEEN RHAPSODIES – UITVERKOCHT !! 
Zondag 30 maart, 15.30 (deuren open 15.00) 
 

 
 

 

 

De volgende “Aardige” mannen soos: zaterdag 5 april, 16.30 
Spreker: eigenaar Krijtmolen Amsterdam 
 

Een verhaal over het grootste 
Buiten van de Beemster van 
weleer, de Leeu-wenburgh! Rond 
1640 telde de Beem-ster zo ‘n 50 
Buitenplaatsen. De mees-te 
gelegen aan de Volgerweg. 
Volgens Leegwater was er “geen 
vermakelijker en lustzinniger weg’ 
in heel Holland. Men vergaapte 
zich aan de statige hui-zen 
omgeven door fraai aangelegde 

tuinen, visvijvers en bomenlanen.   
 

De soos is voor iedere man mits hij aardig is   De entree is € 7,- Hier-voor krijgt u een 
consumptie of meer aangeboden. Welkom ongeacht religie en of politieke voorkeur .  .   
 
 

Tot ziens, Pieter Boonstra (pboonstra29@gmail.com)  
 
 

 
 

 
 

 

 
DE KERKOPENSTELLING KOMT ER WEER AAN 
Zin om een keertje mee te draaien?! 
 



 

 

Vanaf Hemelvaartsdag (29 mei) tot Open Monumenten Dag (14 september) zetten wij elke 
zaterdag -en zondagmiddag de deuren van de Keyserkerk open 
voor bezoekers van de kerk en van de kerktoren.  
 

Elk weekend hebben wij vier openstellers nodig, en hoe meer 
er zijn, des te minder ben je aan de beurt. En de keren dat je 
wel aan de beurt bent is het bijna altijd mooi en bijzonder. 
Behalve die enkele keer dat het heel slecht weer is en mis-
schien wat stiller. 
 

In totaal bezoeken enkele honderden mensen uit allerlei 
verschillende landen onze mooie kerk en genieten van 

Stovenkamer en toren, en van de verhalen van het hart van Tobias de Coene, en van de 
vaardige handen van Carel Fabritius, meester-leerling van Rembrandt. 
 

Doe je het voor het eerst, dan sta je altijd met een ervaren kracht. Dus probeer maar eens! 
Geniet je in het buitenland ook van mooie bezoekjes aan monumentale gebouwen? Maak het 
hier ook mogelijk. 
 

Info en opgave: marieschroevers@gmail.com  
 
 

 
 
 



 

  
 

Zondag 30 maart, (Leatare – wees blij!) 
10.00 Keyserkerk  
 

Laat iedereen die de stad van de vrede liefhebben  
en om haar treuren . . . zich verheugen!   
 
De namen van de zondagen van de 40-dagentijd zijn vooral afkomstig uit de psalmen van oudsher 
met deze zondagen verbonden. De naam van deze vierde komt uit een tekst van de profeet Jesaja. 

Triu Fluvio zet deze zondag, naast de medewerking van Femke!, deze vreugde extra feestelijk neer!  
 

 

 
 
Trio Fluvio is in 2000 ontstaan op de oecumenische werkvloer van Purmerend. Het eerste optre-
den was een bijdrage met barokmuziek tijdens een dag van het Landelijk Oecumenisch Platform. 
De muzikale samenwerking beviel zo goed, dat er naar een vervolg werd gezocht. Sindsdien is het 
muzikale repertoire uitgebreid. Er zijn diverse concerten gegeven, waarbij muzikale uitdagingen 
niet geschuwd werden. Dit jaar bestaat het trio dus 25 jaar! 
 
B-STAR GOSPEL & SOUL SINGERS – EEN KEERTJE MEEZINGEN? 
Zondag 23 maart zingt het Gospelkoor in de kerkdienst. Daarna begint er weer een nieuwe rij 
repetities gericht op een volgend optreden, over een week of zeven of acht. B-star repeteert drie 
donderdagen per maand van 20.00 – 21.30, met dirigent en pianist. Ook de repetities zijn een 
feestje op zichzelf. Probeer het eens een keer. Info/opgave:  bstargospelandsoul@gmail.com 
 

 



 

  
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?      paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   


