
  
 

BEEMSTERKERK 242ste nieuwsbrief  
 

 
 

Iets leuks voor in de tuin . . ? 
 

Vijf weken lang hebben wij gecollecteerd voor het nieuwe huis wat de Stichting Bij Anders gaat 
bouwen voor hun 11 kinderen (met syndroom van down), waaronder Yuri uit Beemster. De 
afspraak was dat wij voor iets in de tuin zouden zorgen. Dat is gelukt. Zondag gaan wij het 
overhandigen. Het is alleen wel wat groot geworden . . .  
 

ZONDAG 15 juni, 10.00 in de Keyserkerk  
 

Met B-STAR Gospel & Soul Singers 
& Femke Leek, solozang  
Jan Pronk, orgel, en . . . een cadeautje  
 

 
 

Holy Spirit rain down (“Goede Geest, regen op ons neer”) 
 
Niet zonder ons! 
Afgelopen zondag was er het mooie slotstuk van de serie Zing, vecht, huil, bid. Nog één keer zongen 
wij het lied en Femke en Nikki zongen daarnaast o.a. het lied Helden voor één dag (Heroes, David 
Bowie in een arrangement van Sven Ratzke).    
 



  
 

  
 

Aan het begin werden er acht kaarsen aangestoken door verschillende kerkbezoeker:  
Pinksteren als een lopend vuurtje . .  
 
Lief en leed 
Overleden is Gien van Twisk - de Geus. Na lange Beemster jaren woonde ze haar laatste periode in 
de Miewijdt in Graft-de Rijp. Haar wereldje werd kleiner en kleiner, en leven steeds meer overle-
ven. Op de kaart stond mooi geschreven: 
 

  Als veel je ontgaat en je hoofd gehuld is in mist 
   Als je niet meer weet, wat je altijd wist 
   Als je niet meer kunt doen, wat je altijd graag deed 
  Dan is eeuwige rust een verzachtend leed 
 

Bloemen waren er afgelopen zondag voor Peter en Annette Leek. Al decennia lang zijn zij, met 
wisselende mede-bestuurders, de trekkers van de Beemster Open Dag, die dit jaar zijn 50-ste editie 
kende. Peter zat die ochtend achter de knoppen van de techniek en Annette was samen met Ineke 
van Poelgeest koster. 
 

Jany Droppert wilde er die ochtend voor het eerst na haar operatie weer bijzijn, maar moest toch 
nog verstek laten gaan. Wat in een goed vat zit . .  
 

Henk van der Molen moest zich op het laatste moment afmelden voor het Uitje naar Spakenburg. 
Een verkoudheid/griep gooide roet in het eten. 
 

Overleden is Antje Keukenmeester, zij was samen met haar man Jo, vele jaren een vertrouwd 
gezicht in ons midden. Antje is 96 jaar geworden. 
 

Overleden is Klaas de Jonge. Vele jaren boerde hij aan de Jisperweg, de laatste jaren woonde hij in 
Egmond aan de Hoef. De uitvaart zal maandag plaatsvinden vanuit de Keyserkerk, zondagmiddag 
is daar ook een condoleance. Op de kaart stond groot geschreven: Ik heb een mooi leven gehad! 
 

Zojuist bereikte ons het bericht van het overlijden van Maggy Termeulen, oud-wethouder van 
Beemster.  Zo graag was zij met Harry (Roenhorst) laatst nog verhuisd naar de nieuwe woning aan 
het Beatrixpark. Maar lichamelijk lukte dat niet meer. Samen was het goed! 



  
 

Spakenburg 
Gisteren waren wij met de bus van Bak in Spakenburg en Eemnes. Een heus ‘schoolreisje’ vanuit 
onze Beemsterkerk. Het weer was prachtig en de reis wat was gezellig, afwisselend en bijzonder!  
 

 
 

In het museum van Spakenburg kregen wij rondleiding door o.a. de directrice Adriaantje de Jong. 
Zij is tevens de moeder van pianist Renger van het kinderkoor en van dochter Annigje op de 
musicalgroep BOTT. Zij vertelde over het vissersdorp Spakenburg en over het ‘boerendorp’ Bun-
schoten. Over de strijd tegen het water, en de rijkdom van de visvangst, over het drama van de 
overstroming van 1916 en het misschien nog dramatischer antwoord daarop: de afsluitdijk, als 
einde van de visserij.  
 

Vervolgens genoten wij op de Eemlandhoeve een lekkere lunch op een unieke boerderij, waar Jan 
25 jaar geleden de pionier was als boer, theoloog en filosoof. Een prachtige plek waar 
duurzaamheid sprankelt vol leven. 
 

 
 



  
 

 
 
Kampen 
Morgen, vrijdag 13 reizen wij met een aantal mensen vanuit onze Beemsterkerk al vroeg af naar 
Kampen. Daar wordt al sinds maanden een doorlopende kerkdienst georganiseerd om te voor-
komen dat een in Nederlands geworteld gezin wordt uitgezet. De basis van het asiel is een doorlo-
pende kerkdienst. Vandaag gaan wij dus vier uur kerkdienst organiseren. Dat is een stevige klus, 
maar voor een goed doel! En natuurlijk, dit gezin is één van de vele gezinnen die in eenzelfde 
situatie zitten. Maar je moet ergens beginnen, en zoals een oud Joods spreekwoord zegt, “wie één 
mens redt, redt de wereld”.  
 

 
 

De familie Babayants is één van de families met kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland wonen 
zonder verblijfsvergunning. De kinderen zijn hier opgegroeid, gingen hier naar school, hebben vrienden en 
spreken alleen thuis een andere taal. Nederland is hun thuis, maar ze leven in constante onzekerheid en 
dreigen te worden uitgezet naar een land dat ze niet kennen. 
 

Praktisch 
Vanwege een condoleance aanstaande zondag is de openstelling van de kerk alleen van 13.00 – 
15.00 uur. Zaterdag is de kerk en de toren wel open van 13.00 – 17.00. 
 



  
 

Deze week zijn de kerk en de kerktoren behandeld tegen ongedierte. Twee jaar geleden waar-
schuwden de bestrijders al voor veel schade in de toren. Dat bleek, een groot deel van de balken 
moest vervangen worden. Vooral in de twintig meter boven de omloop was het erg slecht. Nu is 
alles gelukkig weer goed. 
 

 
De Beemster Mee-eettafel: Samen genieten van lokale lekkernijen 
Elke TWEEDE DINSDAG van de maand om 12.30 uur 
 

De eerstvolgend keer is dus dinsdag 8 juli! Meld u vooral een keer aan. Als het vol zit, dan krijgt 
u vanzelf het voorstel voor een volgende keer. 
 

Praktische informatie 
- Locatie: De Keyserin, Middenbeemster   
- Kosten: € 5,- per persoon   
- Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@feellife.nl of bel naar 0299-685235  
 
 
 

HET WEEKEND GOED BEGINNEN MET KUNDALINI in de KEYSERIN 
 
Kundalini Yoga is praktisch en krachtig. 
Het is fijn voor je spieren, het 
balanceert je kliersysteem en versterkt 
het je zenuw- stelsel. Een les bestaat 
uit ademhalings- technieken, fysieke 
houdingen, mudra ’s, meditatie en 
mantra's. De opbouw van een les is 
altijd hetzelfde, maar de inhoud is 
iedere les weer anders. Iedereen kan 

Kundalini beoefenen . . .  
 

Kom het een keertje proberen 
Zaterdag, van 9.00 – 10.15, In de bovenzaal van de Keyserin (12,50 per keer) 
Info/opgave  marieschroevers@gmail.com   06 4576 6860 
 
 
 
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?      paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 



  
 

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   

 


