
  
 

BEEMSTERKERK 247ste nieuwsbrief  
 

 
 

2022 was de laatste keer dat wij Beemster Biddag in de Open Lucht konden vieren. Toen op de 
IJsbaan met de fanfare, zoals wij gewend waren. De laatste twee jaar werkte het weer niet mee 
en was het zoeken naar een goede plek omdat de IJsbaan niet meer gebruikt wordt in de 
feestweek en er geen tribune staat. 
 

Dit jaar gaan wij weer voor een OPEN LUCHT versie van de BIDDAG en wel op ’t LANDJE! De fanfare 
kon er helaas niet bij zijn, teveel leden op vakantie. Maar wij hebben een goede vervanging. De 
Djembé Band Zamana zal voor feestelijke Afrikaanse klanken zorgen. Zij vinden het ook leuk om 
samen met de bezoekers muziek te maken. Leuk!  
 

 
 

 



  
 

Femke Leek, Fransje Christiaansen en Monique Schoorl zullen er zondag ook weer bij zijn. Zij 
zingen onder andere een swingende versie van Amazing Grace met de Djembé Band Zamana en 
met Coen Stoop achter de toetsen.  
 

Jan Duin schreef speciaal voor deze editie van de Biddag een lied voor een speciale gast die wij 
zondag ook mogen ontvangen: Leeghwater. In de Feestweek is er een reünie van heel veel Leeg(h)-
waters. Op de Biddag zal alleen Jan Adriaanszn er zelf zijn. Hoe zal het voor hem zijn ruim 400 jaar 
na de droogmaking de polder mee te maken. Hij zal zijn ogen uitkijken, en Leeghwater kennende, 
zal hij niet met een mond vol tanden staan . . .  
 

Ballade van Leeghwater (melodie Het Dorp) 
 

Een schip komt uit de verte aan, met in zijn mast een Hollands vaan,  
blauw zijn de wolken, wijd en zijd. Grijs is de wereld, wild het meer,  
en meeuwen scheren op en neer, azend op vis rond etenstijd.  
 

Voorbij het water is er land, bestemd voor oogst, voor vee en plant, vruchtbaar door 
zon en wind en regen. Vierhonderdvijftig jaar sindsdien is alles nog als toen te zien. 
Hier heerst historie allerwegen. 
 

Refrein En op de dijk, die groene kade,  
   zie ik Leeghwater wenkend staan.                                  
             Hoor, hoe hij roept over het water:  

“Kom maar aan land, rijp is het graan”.   
 

 
 

Dat rijpe graan verwijst naar het thema van de Biddag 2025: Geniet van het oogsten. De feestweek 
is altijd ook verbonden geweest met de seizoenen van zaaien en oogst. In de zomer, na de oogst, 
was er tijd om het leven te vieren.  
 

Maar wij vieren ook dit jaar de Biddag onder het gesternte van geweld en oorlog in al zijn vormen. 
Hybride en economische oorlog allang om ons heen, maar ook het hemelschreiende geweld in Gaza 
en Oekraïne en de pijn en de dreiging alom.  
Klaprozen 



  
 

Het rood van de klaprozen mag verwijzen naar de Rode Lijn bijeenkomsten waar zoveel mede-
landers hun zorg zichtbaar hebben proberen te maken. De klaprozen verwijzen ook naar de ‘pop-
pies’ (Engels voor klaproos). Sinds de Eerste Wereldoorlog staan de klaprozen voor het herdenken 
van de slachtoffers van oorlogen . .  
 

Mr Bleu Sky: De zon schijnt . . . vast! 
Het was spannend, woensdag meldde Buienradar voor zondag 15 millimeter regen, waarvan het 
meeste tussen 9.00 en 12.00. Inmiddels zijn die buien uit de voorspelling weggeveegd. Het zou 
prima weer moeten zijn voor een Open Lucht dienst. Dus de stoelen kunnen bezorgd worden en 
de techniek kunnen wij redelijk zorgeloos naar buiten schuiven. Als het zondag, tegen verwachting 
in, stevig gaat regenen, schuiven wij alsnog de Keyserkerk in. Maar wij gaan voor  .. .mr Blue Sky! 
 

 
 

Toiletten en een lekker kopje koffie buiten 
Ook aan de hoge nood en het bakje troost is gedacht. Er staan dichtbij ’t Landje (naast Brasa) toi-
letten, ook een invalidentoilet. En natuurlijk schenken wij na de dienst een heerlijk kopje met een 
krakeling erbij.  
 
 

BEEMSTER BIDDAG met Afrikaans tintje: Tijd om te oogsten   
 

Zondag 27 juli, 10.00 uur 
Op ’t Landje in Middenbeemster (naast Brasa, Rijperweg) 

 

Met medewerking van   De Djembé Band Zamana    
      Femke Leek, Fransje Christiaansen en Monique Schoorl  
      Coen Stoop, toetsen  
  

   Voorgangers zijn Jan Duin en Nico Schroevers 
  Speciale gast: Jan Adriaanszn. Leeghwater 

 
Voor stoelen wordt gezorgd. Wie een eigen stoel of kleedje wil meenemen, van harte. Na 
de dienst is er een koffie met iets lekkers en natuurlijk is er weer iets leuks als herinnering 
aan de Biddag 2025  

 
 

 

Zondag 3 augustus is er geen dienst! 
 

Zondag 10 augustus: 10.00 Keyserkerk, voorganger: Lidy Schutten 
 
 

Een ode aan George Kooymans  



  
 

Deze week overleed George Kooymans, één van de muzikale voormannen van de band Golden 
Earring. Zijn muziek heeft mij, met tussenpozen, een leven lang begeleid. Zondagochtend als ik 
vroeg buiten loop in een stille polder zing ik vaak zachtjes:  
 

 Als ik wakker wordt, vroeg in de morgen, en soms doe ik dat 
  Dan sta ik op en geeuw wat, dat is allemaal niets nieuws. Maar dan plotseling,   
  vraag ik mij af, als de morgen zijn ogen niet opendeed voor de reflecties van de  
  zon, en als er niets zou zijn wat je versteld zou doen staan . . .  
 

Zo loop ik zingend wat rond, en stap zo met de woorden van George Kooymans langzaam de dag 
in. Op andere momenten waren dat ook wel minder mysterieuze klanken en woorden, maar ik heb 
ook altijd wel een zwak voor de liedjes in mineur, zoals: Alleen maar iets van vrede in mijn hart 
(Just a little bit of peace in my heart) 
 

De regenboog verbergt geen schat. Geloof me, het is niet waar 
En er is geen geheimzinnige mix die je je jeugd terug zal geven 
Geen tovermachine die van zand goud maakt 
Net zoals er geen magisch woord is dat je weerhoudt om oud te worden 
 

Ik vang een tak en ik breek hem in mijn handen 
Zoals jij mijn hart brak. Ik kan het nog steeds niet begrijpen 
Er is geen mysterieus mengsel die de wond kan genezen die jij gemaakt hebt. Alleen tijd zal 
me vrede brengen. Nu voel ik nu voel ik alleen maar boosheid 
Oh, ik ga weg en ik geef het allemaal op 
Geen leugens meer, geen schatten aan het eind van de regenboog 
Geen sprookjes meer, geen spelletjes meer voor mij 
Het is mijn leven, en het is goed, zolang er nog maar een beetje vrede  
in mijn hart is, en ik nog maar een beetje geluk heb dat ik delen kan . .  

  

Magisch zijn ook de liedjes die Kooymans met Hennie Vrienten en Boudewijn de Groot maakte als 
Vreemde Kostgangers. Maak van Maastricht Middenbeemster van en wij hebben weer een nieuw 
lied voor de Biddag  
 

Neem de roeiboot naar Maastricht, een tocht van maanden op de Maas 
Sluizen open sluizen dicht, alle tijd in eigen pas 
Kijk daar doemt Bloemenstein op, heel in de verte in de mist 
Je hebt nog mijlen voor de boeg en ligt nog lang niet in je kist 
Mama mag ik naar Maastricht, de mooiste stad bij ochtendlicht . .  
 

Er loeit een koe in de wei, ze staart je wezenloos aan  
Als je weer terugkomt staat ze er nog, en je hebt nog dagen te gaan   
Je moet iets doen na je pensioen, anders vallen je ogen dicht 
Maak een roeitocht naar Maastricht 
 

Op de linkeroever staat een boer. Hij rookt een pijp zoals het hoort 
Hij zwaait en kijkt je zwijgend na en ploegt dan onverstoorbaar voort 
De stroom bemoeilijkt onze tocht, de boot en ik we zwoegen voort 
De dagen glijden traag voorbij, na maanden naderen we de poort 
O mama mag ik naar Maastricht, de mooiste stad bij ochtendlicht . .  

 
 
 

Kavels voor de gemeenschapsveiling 
 



  
 

Ook dit jaar zal er weer een gemeenschapsveiling zijn, bedoeld om verenigingen en instellin-
gen in Beemster die zich inzetten voor cultuur 
een financieel zetje in de rug te geven. Vanuit 
de Beemsterkerk bieden wij vaak de Keyserin 
aan als kavel. Soms ook een glas bubbels op 
de toren of een ontbijtje in de feestelijk 
consistorie. Wij hebben Joodse rondleidingen 
in Amsterdam aangeboden, een diner in de 
pastorie en meer. Maar wij zoeken altijd ook 
naar mooie kavels. Dat kunnen mooie of lek-
kere spullen zijn, maar iets om (samen) te 
ondernemen doet het ook altijd goed. Een 
weekend in een huisje, een midweekje cam-
pergebruik, een dagje mee zeilen? Op de 
laatste veiling was er bijvoorbeeld een vlucht 

in een zweefvliegtuig. Wie kan iets moois bedenken? Geef het dan door aan Marie of Nico! 
  

 
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?      paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   

 


