
  
 

BEEMSTERKERK 248ste nieuwsbrief  
 

 
 

Zo langzaam zijn allen die de zomer er op uitgevlogen waren weer thuis. Hopelijk gezond en 
wel, lekker uitgerust en met mooie indrukken op en achter het netvlies . .  
 

Ook wij, Nico en Marie zijn weer terug, en al heeft Femke ’s stem misschien nog een beetje 
vakantie, zij is er morgen weer wel bij. Zo wordt onze dienst een mooie opmaat naar MUZIEK AAN 
DE MIDDENWEG, het festival wat morgen weer langs de Beemster Middenweg zal plaatsvinden, 
ook in Keyser en Keyserin. 
 

Morgenochtend dus de opmaat, en tegelijkertijd het begin van een kleine serie diensten waarin 
naast het bijbelverhaal ook een boek centraal staat. De vakantie is voor veel mensen een goede 
gelegenheid om weer eens een boek in de hand te nemen. Enkelevan die boeken klinken mee in 
onze diensten. Het zijn boeken die aangedragen zijn door de deelnemers van de Spirit en 
Tapasgroep.  
 

 
 
Morgen is dat het boek, Krekel, van Annet Schaap. Zij werd bekend met haar boek Lampje, 
waarvoor zij in 2018 de Gouden Griffel ontving. Ook in Krekel speelt fantasie een mooie rol: Eliza 
is een meisje van een jaar of twaalf en zij gaat op reis met haar broer, Krekel, die zo heet, omdat 
hij naast een arm ook een vleugel heeft. Uiteindelijk reizen zij tot bij de Witte Kliffen. Daar, waar 
alles anders is en wordt . . . Het boek is daarmee ook een vrije vertolking van het Sprookje van 
Hans Christiaan Andersen: Wilde zwanen. 



  
 

Een mooi citaat uit Krekel, en ook bij een zomer van op reis gaan en thuiskomen: 
 

Ik ben liever daar dan hier. Want wat is nou hier?  
Hier is maar lastig, plakkerig. Dan zit er weer zand in je broek.  
Dan is er dorst, dan weer honger, of geen geld,  
of jeuk of wat anders. En daar niet. Lijkt het dan.  
Daar is nog mooi en schoon. Daar ken je nog niet alles . . .   
 

‘Maar als het zo fijn is daar, waarom blijft u daar dan niet?  
Dat snapt een kind toch, dame. Zodra je daar bent, wordt daar hier  
en hier wordt weer daar. En dan wil je weer terug . . . 
 

 
 

BEEMSTER BIDDAG lijkt al weer lang geleden 
Het is pas drie weken geleden, maar de Biddag en de Beemste Feestweek kijke al were lang achter 
ons te liggen. Daarbij was het een mooi feest, voor het eerst op ’t Landje. De bezoekers genoten 
van de mooie locatie, maar ook van de Biddag zelf. Het was een vrolijke, veelkleurige editie van 
deze mooie traditie om de feestweek te beginnen met een kerkdienst, en daarmee stil te staan 
bij het goede land wat ooit met veel moed, doorzettingsvermogen en inzet is gewonnen op het 
water. Hieronder nog wat sfeerbeelden: 
 

 
 

De voorbereidingen: techniek en muziek 



  
 

 
 

De stoelen staan klaar . . en uiteindelijk waren ze allemaal bezet  
 

 
 

Muziek was er o.a. van de Djembéband Zamana 
 

 
 

De voorgangers en de ambtsdragers 
 



  
 

 
 

De collecte was bestemd voor het project van Susanne Beentjes in Tanzania. Remo meldde 
dat er daarvoor ook al 1200 euro is binnengehaald door de verkoop van bramen uit eigen 
tuin, verwerkt in bramenjam. Ook voor Susanne een potje! 
 

De aanstaande weken 
 
 

Zondag 17 augustus: 10.00 Keyserkerk,   
Een feestelijke zomerdienst als begin van Muziek aan de Middenweg 
 

Muziek: Femke Leek, solozang en Jan Pronk, orgel 
 

Zondag 24 augustus: 10.00 Keyserkerk,   
Een feestelijke zomerdienst met een zomerse tafel van brood en wijn 
Rond het boek: Grace van Paul Lynch 
 

Muziek: Femke Leek, solozang, Lisanne Koot, harp en Jan Pronk, orgel 
 

 

Lief en leed 
 

Jaap de Boer is weer thuis uit het ziekenhuis. De energie is er nog niet helemaal. Veel goeds! 
 

Het lichaam van Piet Klok (Zuiderpad) geeft aan dat het op is. Piet verblijft in het hospice 
  

Betsy de Waal is verhuisd naar Huize Anna. Fijn dat ze daar, midden op het dorp, een plek met 
meer zorg heeft gevonden. 
 

Hetty Hartman heeft te horen gekregen dat ze 10 september weer richting huis mag om daar 
verder te revalideren.  
 

Zelf zijn wij terug van mooie dagen in Normandië en Bretagne. Het waren plekken die wij niet 
of nauwelijks kenden. De D-day stranden en begraafplaat-
sen waren indrukwekkend, de dropjes stadjes en het 
platteland eromheen was een weelde om in te wandelen en 
wat doorheen te rijden.  
 

Wij hopen dat jullie ook mooie weken hadden en   . . .  
 

Marie en Nico 



  
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?      paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   

 


