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Zo zien wij het graag . . . 
 

Ik spraak een aantal mensen die de afgelopen dagen genoten hebben van Sail Amsterdam, 
prachtige tallships en al die kruisende bootjes eromheen. Bij de intocht scheen de zon, en woei 
er toch een goed zeilwindje. Zo zien wij het graag. Ook het leven zelf, onder het zonnetje en met 
een windje in de rug . . .  
 

Maar zo is het niet altijd. Vooral ook vakantie reizen kunnen soms behoorlijk uitdagend zijn, of 
nog heftiger. Juist ook onderweg gebeurt er ook altijd een hoop en ver weg van je eigen geregelde 
leventje blaast tegenwind je soms gemakkelijker van je sokken dan thuis. 
 

 
 

Soms schuiven donkere wolken voor de zon en waait de wind volop tegen . . .  
 

Die heftigheid is ook thema in het boek wat aanstaande zondag naast het bijbelverhaal klinkt. 
Vorige week was dat KREKEL van Annet Schaap, zondag is het GRACE van de Ierse schrijver Paul 
Lynch. In Grace beschrijft Lynch het verhaal van de 14-jarige Grace Doyle die midden in de Ierse 
hongesnoden door haar moeder voor de deur wordt gezet. Red je maar! Vervolgens gaat het haar 
niet bepaald voor de wind, en soms lijkt het alsof het zonnetje nooit meer opkomt. En dan loopt 
daar zo ‘n 14-jarige onbeschermd door de heftigheid van de elementen . . .  



  
 

Ik moest bij het verhaal van Grace in deze dagen meteen ook denken aan het verhaal van 17-
jarige Lisa uit Abcoude, die op weg naar huis slachtoffer is geworden van een misdrijf. Je hoopt 
steeds en mag verwachten dat onze straten veilig zijn voor vrouwen. De realiteit is niet zelden 
anders. 
 

Femke zingt zondag bij die heftigheid het Lament (weeklacht) uit de Stabat Mater van Karl Jenkins 
 

Weeklacht 
 

Overladen met leed en zorgen 
Leven wij het leven met schaduwen in hart en geest 
Met tranen die wachten om te vallen 
wanneer het verdriet van de wereld 
groter is dan wij kunnen dragen 
 

Op onze vakantiereizen proberen wij dat leed van de wereld vaak nog wat verder van ons af te 
houden dan anders. Maar soms is het er zomaar. Als je een krantenbericht leest, of als je, zoals 
wij dit jaar bijvoorbeeld deden, over een aantal begraafplaatsen loopt van wie in de strijd rond D-
day stierven . . .  
 

 
 

De militaire begraafplaats in Bayeux 
 

Terwijl je langsloopt en af en toe blijft staan lees je, een naam, een battallon waartoe ze 
behoordenen hun leeftijd: 21, 23, 22, 25, 28 . . . Ruim 4000 graven alleen in Bayeux. Alleen op de 
dag van D-day stierven er zo ‘n 20.000 jonge mannen. En dan denk je aan Oekraïne en aan 
Rusland, waar nu de begraafplaatsen gevuld worden . .  
 

Wij hoopten en mochten verwachten dat dit in onze tijd niet meer zou gebeuren. De realiteit is 
anders. Onze beschaving is maar een dun laagje vernis, schrijft de Zwitsers filosoof Jonas Lüscher. 
En natuurlijk, De meeste mensen deugen! Dat willen wij met Rutger Bregman niet vergeten, maar 
soms deugt er ook van alles niet.  
 

En juist daarom vieren wij ook onze zondagse diensten, om het licht te blijven zien en ophalen en 
vieren. Zo zullen wij dat ook zondag doen! 



  
 

 

Zondag 24 augustus: 10.00 Keyserkerk,   
Een feestelijke zomerdienst met een zomerse tafel van brood en wijn 
Rond het boek: Grace van Paul Lynch 
 

Muziek: Femke Leek, solozang, Lisanne Koot, harp en Jan Pronk, orgel 
 

 

Zondag vieren wij ook de tafel van brood en wijn, en de zondag daarop vieren wij de tafel nog 
veel uitbundiger met ons jaarlijkse startontbijt. Wees welkom!  
 

STARTONTBIJT in de KEYSER 
Zondag 31 augustus, 9.00 uur 

 

 
 

Aan lange tafels samen ontbijten, horen hoe de zomer was,  
en samen een nieuw seizoen beginnen 

 

Deze keer weer een keer in de Keyser. Alles staat al klaar. Je hoeft alleen aan  
te schuiven. Neem zo mogelijk wel iets mee, aan de hand waarvan je kunt vertellen hoe 

jouw zomer was: een fietsbel voor de fietsers, een snorkel, of een . . . 
 

Er was weer volop muziek aan de middenweg 
Terwijl wij buiten na de dienst een broodje aten genoten wij al van de muziek van Marcel Kapteijn 
en Nico Dobber in de tuin van Westerhem. De laatste nummers maakten wij in die tuin mee. En  
 

 



  
 

ook verder genoten wij van veel muziek (o.a. ook van Yellowstone in de Keyserin) en dans, en 
van heel veel tevreden en blije mensen onderweg met fiets en pendelbus. Wat een mooi eve-
nement.  
 

Marcel Kapteijn geeft met Nico Dobber en Sander Schuurman ook weer een kerstconcertje (20 
december) in de Keyser. Vorig jaar waren ze er voor het eerst, en dat was heel fijn. Tickets 
verkrijgbaar via P3. Wees er op tijd bij, want de eerste concertjes zijn al vol.  
  
Lief en leed 
 

Map Maier is na heel veel Beemsterse jaren verhuisd naar haar dochters in Groningen.   
 

De bloemen vanuit de dienst afgelopen zondag gingen naar Marjo Verleur. Zij moet in een 
traject voor de behandeling van borstkanker. Dat is altijd de uitslag van een borstonderzoek 
waar je bang voor bent. Maar eenmaal van de eerste schrik bekomen gaat Marjo ervoor! 
 

Gretine Marees zit ook in de medische molen met slokdarmproblemen. 
 

Jaap de Boer krabbelt weer langzaam overeind na weer een operatie. 
 

Piet Klok, Zuiderpad, is overleden, bijna 96 jaar oud en kraakhelder tot op het eind. Aanstaande 
dinsdag vindt de uitvaart plaats vanuit de kerk. 
  

Marie en Nico 
 
BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Paula Roelen 
Ziekenhuisopname .  .?      paularoelen@gmail.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   

 


