BEEMSTERKERK 2525t nieuwsbrief
De laatste van de zomer

Volgende week zondag begint de herfst. ..

Het was de afgelopen dagen al regelmatig wat herfstig, met flinke buien en grijze luchten. De zomer
trekt weg uit onze streken. Aanstaande zondag vieren wij dan ook de laatste zomerdienst, en
zaterdag en zondag wordt ook de openstelling van de kerk afgerond met de deelname aan de
landelijke Monumentendag (13 en 14 september).

Maar het begin van de herfst is niet alleen de tijd waarin veel buitenactiviteiten stoppen, het is ook
de tijd dat heel veel weer begint. De verenigingen, de koren, en allerlei groepen en bijeenkomsten.

Zo startte het samen bijbellezen weer. Een groep van zo ‘n 16/18 personen buigt zich over een tekst
of een thema. De bijeenkomsten worden ingeleid en begeleid door Jan Duin en Nico Schroevers,
maar het fijne is vooral ook om met elkaar van gedachten te wisselen. Daarbij gaat het ook altijd
over de wereld waarin wij wonen en ons eigen wereldje.

Ook DE KOREN zijn weer van start gegaan. Het kinderkoor pakt de draad op met oogstliederen, het
projectkoor duikt een eerste keer in de Stabat Mater van Karl Jenkins, en de BSTAR Gospel &
Soulsingers begonnen met een Open repetitie met een aantal nieuwe zangers erbij.

Afgelopen dinsdag was er een eerste keer De Beemster MEE-EET TAFEL, en eind vande maand is er
een eerste VROUWENCAFE, een week later gevolgde door de AARDIGE MANNEN. Ook de vergade-
ringen en andere kerkgroepen starten weer. Fijn!

Zondag 14 september: 10.00 Keyserkerk,
LAATSTE ZOMERDIENST — ALEKSEY NAVALNY, PATRIOT

met Femke Leek, solozang, Carla Braan, Vleugel
& Jan Splinter, orgel

Zondag dus de laatste zomerdienst met daarin nog één keer naast een bijbeltekst ook een tekst uit
een hedendaags boek. Zondag is die afkomstig uit het boek Patriot, de auto-biografie van Aleksey
Navalny. Het boek verscheen een jaar geleden en het is samengesteld met hulp van zijn weduwe
Joelia Navalnaja, aan de hand van notitieboekjes en berichten die ze ontving vanuit de gevangenis.
Hierin beschrijft Aleksey zijn leven vOo0r zijn arrestatie op 17 januari 2021, met o.a. de vergiftiging
die hij amper overleefde, en de tijd in de strafkolonie die volgde op zijn arrestatie. Navalny wist dat



hij daar zijn moordenaars recht in de ogen keek en dat hij totaal uitgeleverd zou zijn aan de grillen
van Poetin. Hij zei: ‘Als ze me vermoorden zal dit boek mijn aandenken zijn.” Dat is het geworden!

Zondag klinkt het boek mee naast een tekst uit Johannes 15:
Mijn gebod is dat jullie elkaar lief-hebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde
dan je leven te geven voor je vrienden . . .

Femke zingt zondag nog een keer “Heroes” (David Bowie: Wij kunnen helden zijn, al is het maar
voor die ene dag) en “Wilde Horses”, waarin met een paar pennenstreken ook iets van het verhaal
van Navalny te horen is:

Het leven van een kind is gemakkelijk;
De dingen die je wilde, die heb ik gewoon voor je gekocht.

Genadeloze vrouw, jij weet wie ik ben.
Jij weet dat ik jou niet door mijn handen kan laten glijden.
Zelfs wilde paarden zouden me niet weg kunnen slepen . ..

Ik zag toe hoe je leed aan een doffe, zeurende pijn.

Nu hebben ze besloten om mij hetzelfde te tonen.

En er zijn geen brede uitgangen of hulp van achter de schermen,

die me een bittere smaak zouden geven, of waarmee ik jou tekort zou doen.

Ik heb mijn vrijheid, maar ik heb niet veel tijd.

Het geloof is niet gebroken, al moeten er tranen worden gehuild.
Laten we nog wat leven, nadat wij zijn gestorven.

Wilde paarden, op een dag zullen we ze berijden . .

Polderen of “wie niet voor ons is, is tegen ons”

Met het boek van Navalny klinkt die grote wereld in onze dienst door. Die wereld die vaak boven
ons hoofd lijkt af te spelen en buiten ons bereik. Maar op andere momenten merken wij dat die
wereld van machtmisbruik en bot geweld onze wereld steeds meer bepaald. Navalny leefde in
het Rusland waarin de persoonlijke vrijheden van mensen al heel lang systematisch beknot
worden en de laatste jaren steeds harder en opener. Maar niet alleen in Rusland proberen een
handjevol machtigen alles te bepalen. Ook in het zogenaamde vrije westen piepen en kraken vrij-
heden, of worden eigen vrijheden steeds absoluter gesteld zonder rekening te willen houden met
een ander die er anders in staat. Waar is ons polderen gebleven . . .



Polderen: Er samen uit willen komen werkt altijd beter dan ieder voor zichzelf.

Open Monumentenweekend & de OMDapp

13 en 14 september vindt het Open Monumentenweekend plaats. Tal van monumenten in ons
land openen de poorten. Als Keyser en Keyserin doen wij daar graag aan mee. Beiden zijn een
laatste keer dit seizoen open om te bekijken, en om iets van de geschiedenis van het gebouw
te horen. In de Keyserin is ook een presentatie van het Historisch Genootschap met film!

Er is ook een speciale app die gedownload kan worden: OMDapp. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief het programma van de Monumentendagen voor Beemster en Purmerend.

Lief en leed
Maandag 15 september vindt in de Keyserkerk de uitvaart plaats van Adriénne Klaver.

Afgelopen maandag is Marjo Verleur geopereerd. Dat is heel goed gegaan en zo voelt Marjo
zich ook. Al blijft de uitslag ook spannend.

De bloemen van aanstaande zondag gaan naar Jenny Plomp, die maandag een borstoperatie
moet ondergaan. Wij wensen haar en haar omgeving veel goeds en sterkte toe.

Nico’s moeder heeft haar heupoperatie goed doorstaan. Zij is inmiddels weer thuis en zij loopt
beter dan jaren ervoor. Voro Nico ’s vader is het fijn dat er weer ondersteuning is bij “het koken
van water” ©.

Zaterdagavond 13 september zingt Femke met haar koor Ars Musica in het concertgebouw in
Amsterdam. De ochtend erop dan weer in de kerkdienst in Beemster. Soms is het net werk . .

Marie en Nico

Rabo Club Support - Stem op Tienertheater Beemster

Dit jaar doen er weer een heleboel verenigingen mee met de Rabo ClubSupport actie. Ook de
Stichting Tienertheater Beemster doet mee. De kinderen en jongeren van Kinderkoor en Musical-
groep vragen vriendelijk om uw stem via de Rabobank app als u een bankrekening heeft bij de
Rabobank. Uw stem is zo geld waard wat helemaal ten goede komt aan Het Beemster Kinderkoor

en aan de jongeren Musicalgroep BOTT

STEM VANAF 1 SEPTEMBER de codperatieve
INDE RABO APP Rabobank &

Tongen in Purmerend Diner



Ook dit jaar organiseert de Stichting Vrienden voor Purmerend in samenwerking met een aantal
andere maatschappelijke organisaties, waaronder Beemster Kerk, het Tongen in Purmerend diner
en wel op maandagavond 6 oktober 2025.

Dit mooie evenement wordt georganiseerd voor inwoners van de Beemster en Purmerend, die een
steuntje in de rug verdienen. Deelname betekent een zorgeloos en kosteloos avondje uit: u krijgt
een drie-gangen-vis-diner aangeboden in een restaurant in het centrum van Purmerend of in de
Beemster, er treden artiesten op en u kunt gebruik maken van een georganiseerd busvervoer. U
kunt zich tot en met 15 september 2025 aanmelden via:

Wij begrijpen dat dit voor iedereen een mooie avond zou zijn, maar het is dus strikt bedoeld voor
wie in Purmerend of Beemster een steuntje in de rug verdienen, omdat leven op dit moment
financieel of anders ingewikkeld of zwaar zijn. Stuur het vooral dus ook door, als u iemand kent!

U stuurt het aanmeldingsformulier (zie bijlage) toe aan de Stichting Vrienden voor Purmerend,
Wouter Sluislaan 47 1461 AB Zuidoostbeemster.

Het toegangsbewijs met alle informatie wordt in de laatste week van september of eerste week
van oktober naar uw huisadres gestuurd. U kunt zich eventueel laten begeleiden door een
mantelzorger. U ontvangt dan een extra toegangskaart.

Een mooi concertje in de Keyser loopt al behoorlijk vol . .

Ricky Koole
Zondag 27 oktober, 15.30 — 17.30 (deuren open 15.00)

In haar voorstelling ‘Altijd lemand’ zet Ricky Koole zingend en vertellend haar gedachten
op een rij. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Maar met haar warme stem, scherpe
observaties en humor weet ze het publiek moeiteloos mee te nemen in haar wereld.

Met topgitarist Cok van Vuuren brengt ze een mix van bekende liedjes van haar muzikale
helden én eigen werk van haar laatste album. Een album dat alles samenbrengt waar Ricky
van houdt: Americana en de Nederlandse taal. Het album kreeg lovende kritieken. Frits Spits
noemde het zelfs een nieuw genre — Neerlandicana: warme, persoonlijke country- en
soulsongs in het Nederlands.

Een voorstelling met Ricky Koole is ontroerend, muzikaal én verrassend herkenbaar.

Kaartjes aan de kassa en via de website van P3




STARTDIENST 2025, zondag 21 sept., 10.00 Keyserkerk

Samen beginnen en eindigen en tussendoor veel leuks . . .

Wij beginnen kort als een gewone dienst, maar al snel gaan
wij uit elkaar. En wat staat er deze keer zo op het program-
ma? Je kunt een wandeling maken met Geert Heikens door
een stukje Middenbeemster. In de kerkzaal geeftJan Splinter
een kort orgelconcertje en begeleid hij enkele liederen naar
wens met eventueel een kleine inleiding. In de foyer gaan wij
op een speelse manier aan de slag met een bijbelverhaal en
wij gaan vilten met Ineke en Ursula, bijvoorbeeld een mooie
vilten vlinder. Na de dienst drinken wij extra feestelijk koffie!

‘ BIJBELS LEERHUIS - Donderdag 25 sept., 9.45 — 11.00 in de Z-INN Kapel

Elke 14 dagen komen wij bij elkaar om samen in gesprek

te komen. De twee-wekelijkse sessies beginnen met een
inleiding van Jan Duin en Nico Schroevers om vervolgens
de teksten samen te bespreken: wat staat er, wat zegt
het je, hoe inspireren woorden, of niet.

Dit najaar is het thema DE PROFETEN! In de bijbel vormen
zij het grootste deel van het Oude Testament. De
verhalen zijn vaak stevig gekruid. Profeten hebben vaak
een duidelijke mening. Ze wijzen op misstanden ‘in de
ogen van God’, ze waarschuwen, en meer. Hoe kijken wij
daar anno 2025 tegenaan. Wie zijn onze profeten?

Info en opgave: nicoschroevers@gmail.com

VROUWENCAFE VROUWEN@GO! - START VAN HET NIEUWE SEIZOEN
Start 25 september, 20.00 (deuren open 19.30) in de Z-INN Kapel ZO. Beemster

Het maandelijks vrouwencafé, alleen voor vrouwen

z—. Wij openen dit jaar weer met een mannelijke gast: Arjen Jff
:“ Van Mekongdelta naar Beemster-polder. .

Arjen UJff (Zuid-Vietnam, 1975) was pas drie maanden oud toen hij
werd geadopteerd en groeide op in de Beemster. Hoe is het om als
geadopteerde je weg te vinden in Nederland? En om een leven te
leiden in zowel de Beemster als in Vietnam? Door middel van een
beeldende presentatie geeft hij context hoe de Vietnamoorlog
verliep — dit jaar precies 50 jaar geleden. Zijn levensverhaal past
daar vervolgens naadloos in. Hij neemt je mee in de zoektocht naar
zijn wortels.

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ook ontvangen, geef je dan op
via het onderstaande mailadres. Info en opgave: marieschroevers@gmail.com




BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN
Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 - 681393
open: maandag 09:00 - 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 - 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

PASTORIE
Middenweg 183
1462 HJ] Middenbeemster

Z-INN KAPEL
Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.0. Beemster

KERKENRAAD
Scriba Helen Brix
hmvbrix@outlook.com

BEHEERCOLLEGE
Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 — 457 66 860
marieschroevers@gmail.com




