
  
 

BEEMSTERKERK 261ste nieuwsbrief  
 

 
 

Zo lag de grote broer van de dopeling van aanstaande zondag zo ’n drie jaar geleden in de 
armen van vader Chris. Zondag loopt hij vast vrolijk rond . .   
 
Ook bij de doop klinkt een tekst uit de zogenaamde Kleine Profeten. Wij hebben die de laatste 
weken bepaald niet leren kennen als de ‘zonnetjes in huis’, eerder wat kleingeestig, dan geestig. 
Maar bij Zacharia, de voorlaatste, staat een mooie tekst, over jong en oud, met kinderen die 
zorgeloos op de pleinen spelen . . .  
 
Thema voor de dienst is TERUG NAAR DE BASIS (Back to basics). Kinderen zijn daar erg goed in, en 
als volwassene kun je daar veel van leren. Leve de eenvoud . .  
 

Gelukkig is het steentje dat 
Wat in zijn eentje zwerft op straat 
Nooit over carrière praat 
Noch vreest voor rampspoed op zijn pad 
Wiens laagje onversneden bruin 
Ooit ergens in ‘t heelal begon 
En eigenzinnig als de zon 
Glanst op zichzelf of tussen ‘t puin 
Voert naadloos uit wat wordt verlangd 
Eenvoudigweg, haast nonchalant 
(Emily Dickinson) 

 

’s Middags is er ook dit weekend een concert in de kerk. Vorige week was dat van Zangvereniging 
Harmonie, die een mooi concert gaven rond het Requiem van Fauré. Zondag 16 november is Harry 
Sacksioni de muzikale gast. Slecht nieuws voor wie dat leuk lijkt en die nog geen kaartje heeft: Het 
concert is helaas al heel lang uitverkocht. 
 
Orgelmotor kapot? 



  
 

De afgelopen twee weken merkten wij een brom bij het orgel. Even waren wij bang dat de orgel- 
motor, die er al zo ‘n 75 jaar inzit, kapot was. Smeren van de motor hielp ook niet. Wat blijkt, bij de 
revisie van de groepenkast twee weken geleden is er wat verkeerd geschakeld. De motor liep nu 
de verkeerde kant op. Het is inmiddels hersteld. Laten wij hopen dat de motor er nog 75 jaar tegen 
kan. Als de motor vervangen moet worden hebben wij meerdere weken geen functionerend orgel. 
 

DOOPDIENST 
Zondag 16 november, 10.00 Keyserkerk 
Terug naar de basis (back to basics)  
 

Met Lisanne Koot, harp 
& Femke Leek, zang 
  
 

FEESTELIJKE ZANGDIENST 
Zondag 23 november, 10.00 Keyserkerk  
 

Gedachtenis van gestorvenen 
Met Femke leek en Nikki Adema, zang 
 

Wist u dat . . .  
 

Volgende week ligt er als het goed is weer een kerkblad op uw mat, of in uw mailbox  
 

Het projectkoor is afgelopen woensdag begonnen aan het KERSTPROJECT. Wie nog mee wil zingen 
kan aanstaande woensdag nog aansluiten. (19.30 Kapel). Dat geldt ook voor de B-Star Gospel & 
Soul Singers (Donderdag 20 november). 
 

Het kinderkoor is begonnen aan hun kerstmusical: Het allereerste kerstfeestje (Jesus’ Christmas 
Party). 23 December, 16.30 zal de Kinderkerst plaatsvinden. 
 

Er moet altijd veel gebeuren in kerk en kapel zelf, maar regelmatig ook om de gebouwen heen. 
Afgelopen week is de heg rond de kapel weer gesnoeid - ziet er weer strak uit . Om de kerk is er 
weer gemaaid, hopelijk de laatste keer dit jaar. Dank aan alle groene inzet! 
 

Lief en leed 
 

Aanstaande zondag vindt de doop plaats van de zoon van Chris Groot en Suzanne Meiring. In de 
dienst zelf zullen de ouders de naam van de dopeling noemen, zoals die ooit een keer voor het 
eerst is uitgesproken . .  
 

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Ineke Hoekstra bij het aansterken van een oog-
operatie. 
 

Pieter Boonstra herstelt van een staaroperatie en ziet alweer veel beter. In de laatste editie van de 
Aardige Mannen is Pieter bedankt door het nieuwe bestuur voor het opzetten en jarenlang 
organiseren van de Aardige Mannen Soos. 
 

In diezelfde dienst hebben wij ook formeel afscheid genomen van Piet van Paassen. Bijna vier jaar 
lang maakte hij deel uit van het Beheercollege en van de kerkenraad, tot hij met Regina naar Italië 
verhuisde.  
 



  
 

 
 

Zondag 23 november gedenken wij onze gestorvenen. Wij noemen bij name van wie wij het 
afgelopen jaar, van oktober tot en met oktober, afscheid hebben genomen, en wij steken kaarsen 
aan voor allen die gestorven zijn, maar nog steeds leven in ons hart. 

 

Auld lang syne (één van de liederen tijdens de gedachtenisdienst) 
 

Zou het oude vergeten moeten worden en nooit meer voor de geest gebracht? 
Zou wat wij van vroeger kennen, vergeten moeten worden, de dagen van weleer? 
  

Refr. (Nee!) Voor de dagen van weleer, mijn lief, voor de dagen van weleer, 
zullen we nog een kopje aardigheid nemen. Voor de dagen van weleer . .  
 

 
 
 
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 



  
 

 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Helen Brix 
Ziekenhuisopname .  .?      hmvbrix@outlook.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   

 
 


