
  

 

BEEMSTERKERK 262ste nieuwsbrief  
 

           
 

GEDACHTENIS VAN GESTORVENEN 
 

Zondag gedenken wij onze gestorvenen. Wij kijken achterom, en herinneren ons de jaren dat wie 
nu gestorven zijn zo gewoon met ons het leven deelden. Zo is er weemoed, gemis. Maar als wij aan 
de mooie dagen en momenten denken is er vooral ook dankbaarheid en af en toe zeker ook een 
glimlach om onze lippen. Maar juist bij het gedenken van onze gestorvenen kijken wij ook om ons 
heen en voor ons uit, en wij warmen ons aan de aanwezigheid van de levenden.  
 

Zo staan wij op een drempel. Wij houden even onze pas in, om daarna weer verder te gaan.  Met 
gesterkte moed en besef dat de vergankelijkheid van leven ook een uitnodiging is, om tijd te nemen 
voor wat goed en belangrijk is.   
 

Het thema van de dienst is “Het werk van onze handen, en het tellen van onze dagen”. Wat blijft 
er over van het werk van onze handen in het licht van de vergankelijkheid? Waar gaan wij eigenlijk 
voor en wat geven wij door?  
 

De samenzang wordt begeleid door Jan Pronk, orgel, solozang is er van Femke Leek en Nikki 
Adema. Zij zingen o.a. In de armen van een engel van Sarah Maclachlan. 
 

Breng je al je tijd door met het wachten op die tweede kans.  
Op een breuk in de tijd die alles in orde zal maken. Er is altijd een reden om je niet goed 
genoeg te voelen.  En het is moeilijk aan het einde van de dag . . .  
 

Ik moet wat afleiding hebben. Oh, mooi licht leven. 
Herinnering sijpelt uit mijn aderen en laat me leeg achter en gewichtloos.  
Misschien zal ik wat vrede vinden vannacht . . .  
In de armen van een engel wegvliegen van hier.  
Vanuit een donkere koude kamer en het eindeloze waar je bang voor bent.  
Weggetrokken uit het wrak van je stille overpeinzing 
Je bent in de armen van een engel. Hopelijk vind je daar wat comfort  
 

Ben je moe van alle rechte lijnen. En zijn er overal waar je heengaat  
rovers en dieven achter je rug. En blijft de storm maar draaien.  
Blijft je de leugen vergroten, dat je alles goed gaat maken wat je te kort komt . . .  
Het is makkelijker te geloven in deze zoete gekheid.  



  

 

Dit glorieuze verdriet dat me op mijn knieën krijgt, in de armen van . . .  
 

 
 

GEDACHTENISDIENST 
Zondag 23 november, 10.00 Keyserkerk  
 

Gedachtenis van gestorvenen 
Met Femke Leek en Nikki Adema, zang 
 

 
 

EERSTE ADVENT 
Zondag 30 november, 10.00 Keyserkerk 
Je raakt niet zomaar in verwachting 
 

Met Matthijs Koene, panfluit 
& Femke Leek, zang 
  

 
 



  

 

Fijn is het dat oud-Beemsterling Matthijs Koene met zijn panfluit deze dienst muzikaal komt 
versieren, naast Gert-Jan en Femke . .  
 

VROUWENCAFE VROUWEN@GO! – HET VOLGENDE OP 27 NOVEMBER  
Bets meets Barack!   
 
 

 
 

De volgende gast van het maandelijks vrouwencafé  is Bets Konijn. In een wereld die steeds 
sneller draait, kiest Bets voor eenvoud. Vanuit haar hart werken en wonen op boerderij de 
Nicolaashoeve, met liefde zorgen voor haar (klein)kinderen, en kracht vinden in dankbaarheid. 
Geen perfecte balans, wel echte keuzes – met vallen, opstaan en steeds weer doorgaan. En dan 
komen er soms hele bijzondere dingen op je pad . .  .   
 

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ontvangen, geef je dan op 
via het onderstaande mailadres. Sowieso even aanmelden als je wilt komen.  Info en opgave: 
marieschroevers@gmail.com  
 

Een bonte stoet op weg naar de Keyser 
Zondag 30 november worden er een tweetal kunstwerken onthuld in de Keyserwijk. Hiermee wordt 
gevierd dat de realiseren van de woningbouw in het vierde kwadrant van Middenbeemster is 
afgerond.  
 

 
 

Kunstenaar Rob Cerneus is gevraagd om de werken te maken en hij heeft hiervoor inspiratie 
opgehaald bij Beemsterlingen jong en oud. Die werken zullen met zang, dans en muziek onthuld 
worden met medewerking opnieuw van Beemsterlingen  jong en oud. Die hele optocht van mensen 
eindigt in de Keyser met de kers op de taart!   

mailto:arieschroevers@gmail.com


  

 

Lief en leed 
 

In de dienst van afgelopen zondag vond de doop plaats van Luuk Groot,  zoon van Chris Groot en 
Suzanne Meiring. Het was een mooie feestelijke dienst. Bijzonder is het dat de overweging afsloot 
met de oproep om de schakelaar in je meterkast om te zetten, als je weer eens de behoefte voelde 
om dichter bij je basis te komen. De dienst was amper twee uurtjes voorbij of de stroom lag er 
weer uit in een groot deel van Middenbeemster 
 

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Trijnie Versluis, die binnenkort een traject van 
bestralingen ingaat 
 

 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 

een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 

Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 

 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Helen Brix 

Ziekenhuisopname .  .?      hmvbrix@outlook.com 
 

Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 

Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 

open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 

nicoschroevers@gmail.com       
 

KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   
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