
  

 

BEEMSTERKERK 265ste nieuwsbrief  
 

 

 

De nieuwe banner hangt op het kerkenerf (met dank aan Jonksign!) 
 

“Sta op en wordt licht”, zijn de woorden die ons begeleiden door de dagen van advent en kerst. 
In deze donkere dagen genieten wij van alle lichtjes en warmte om ons heen, ver en dichtbij, maar 
Jesaja ’s oproep is het ook, om zelf ook steeds weer zo ’n lichtje te zijn. Een lichtje voor wie dicht 
om je heen zijn, en ook breder, al klinkt dat heel groot: een lichtje in deze wereld . . .  
 

Ik moet daarbij denken aan de oproep van Sven Ratzke op zijn concert rond muziek uit de jaren 
twintig in Duitsland. Hij zei, maak duidelijk waarvoor je staat, dat niet alleen de schreeuwers het 
beeld bepalen. Maar, “sta op, en ga de straat op, en laat je horen en zien. En doe dat niet alleen, 
maar samen”. Ik denk dan ook aan de optochten om aandacht te vragen voor de veiligheid van 
mesijes en vrouwen op straat. Sta op en wees licht. 
 

Maar het werd in deze donkere dagen ook lichter door alles wat er gebeurt om kinderen een mooi 
sinterklaasfeest te gunnen. Kinderen die het in principe goed hebben, maar ook die het niet zo 
rijk hebben. En elkaar bezoeken en betrekken zijn ook lichtjes . . .  
 

Dat ‘elkaar bezoeken en betrekken’ is één van de kortste beschrijvingen van de groep Vriendschap-
pelijk huisbezoek! Een jaar lang bezoeken de leden van de groep met name ouderen. En aan het 
eind van dat jaar organiseren zij dan twee mooie kerstmiddagen, in de Kapel en in de Kerk. Giste-
ren was de eerste van die twee middagen . . .  
 



  

 

 
 

De kapel was mooi versierd, een boom, kerststukjes op de tafels, en ook verder tal van versiering. 
Het programma was bijzonder afwisselend. Een zang -en cabaretgroep uit de Wieringermeer 
bracht stemmige liederen en vertelde en acteerde daar leuk bij.  
 

Tine Overeinder en Tiny Eggers vermaakten de aanwezigen met een vijftal kerstverhalen, van een 
liefelijk sprookje, tot een pittige Amsterdamse uit de kronkels van Carmiggelt. Het verhaal van het 
jochie wat thuis kwam met een kerstopa deed het bijzonder goed. En de knuffel aan het eind. 
 

 
 

Tussendoor samenzang met Coen Stoop achter de vleugel en het kerstverhaal van Lucas met wat 
gedachten daarbij. En natuurlijk volop lekkers: Kika kerststollen, een advocaatje met slagroom 
voor de liefhebbers, en wat al niet meer. Na zo ’n middag is kerst op een mooie manier dichterbij 
gekomen. Dat gaan wij vanmiddag in de Kerk nog een keer doen, en dan weer anders . . .  
 

Lief en leed . .  
 

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Hein en Ineke Fledderus uit medeleven met de 
brand in hun schuur, en naar Corry Louwrink’s, wiens gezondheid steeds wat brozer wordt, maar 
die dapper doorzet en haar 75-ste verjaardag vierde.    
 

Overleden is mevrouw Met, echtgenote van Hein Met. Onze gedachten zijn bij wie haar missen. 
 

Beterschap aan menigeen die deze dagen wat verkoudheid en meer heeft opgedaan. Het zijn de 
laatste eindjes van het jaar en dat merk je soms. Goed dat er rond kerst voor velen momenten van 
rust en samen zijn om weer goede energie op te doen. 



  

 

 

Wist u dat . .  
 

De kerstboom staat er weer! Iets kleiner dan vorig jaar, maar ook een hele mooie. Dank aan de 
sterke mannen die de boom in de kerk gedragen hebben en opgezet, en dank aan alle vaardige 
handen die hem versierd hebben. 
 

Wij ontvingen voor de kerstmiddagen vele mooie giften en ondersteuning, deels anoniem, o.a. de 
bitterballen. Wij zijn alle gulle gevers van harte dankbaar. Met het wegvallen van de formele Raad 
van Kerken zijn de middagen nu ondergebracht bij de Beemsterkerk, maar zij blijven tegelijk volop 
oecumenisch.  
 

Velen genieten van de geschilderde muren in de kerk, maar de kleur is nog wat bijzonder. Volgens 
de aannemer zal het nog wit bijkleuren. Wij gaan zien of het een witte kerst wordt . .  
 

Volgende week, 18 december, vieren wij in de kapel ook weer kerst met de kinderen van de 
Wilgen-hoekschool. Dat is met ruim 130 kinderen ‘full house’. De bakfiets die eigenlijk ook bij hun 
kerstverhaal hoort past er niet meer bij.  
 

De diensten va de komende twee zondagen: 
 

Zondag 14 december, 10.00 Keyserkerk 

Dat je het wel uit kunt zingen! 
 

Met Lisanne Koot, harp & Femke Leek, zang 
  

 
 

Lisanne en Femke brenge o.a. de versie van “O, kom, o kom Immanuël” van het duo Clean Pete 
ten gehore, gebaseerd op de Middeleeuwse zogenaamde O-Antifonen. 
 

Achtergrond:  de zeven O-antifonen  
De o-antifonen zijn zeven antifonen, die in de liturgie van de kerk worden gezongen voor en na het 
loflied van Maria (Magnifica)  in de Vespers van 17 tot en met 23 december. Deze antifonen hebben 
hun naam gekregen omdat elke antifoon begint met de aanroeping van de nieuwgeboren Heer met 
steeds een andere erenaam, voorafgegaan door de uitroep ‘O’. De zeven namen komen uit het 
Oude Testament:  
Sapientia - Wijsheid   uit Spreuken 8: 1-6 :  
Adonaï - Heer    uit Deuteronomium 10: 16-22:  
Radix Jesse - Wortel van Isaï  uit Jesaja 11: 1-10:  
Clavis David - Sleutel van David  uit Jesaja 22: 20-22:  



  

 

Oriens – Opgaande zon   uit Maleachi 4: 1-3 
Rex Gentium - Koning van de volken  uit Jeremia 10: 1-7:  
Emmanuel - God-met-ons  uit Jesaja 7: 14:  
 

Als je de hoofdletters van elk eerste woord van achteren naar voren leest ontstaat het woord ERO 
CRAS, en dat betekent: ‘morgen zal ik er zijn’. Dat is toch bijna een Dan Brown puzzel . . . 
 

Clean Pete doet er weer wat heel anders mee . .  
 

O kom, o kom, Emmanuel, de kou trekt in mijn botten en ik tel  
de dagen tot ik minder verward iets zoek dat voelt als ’t kloppen van mijn hart Kom hier en vier, 
Emmanuel, als jij het niet doet, wie doet het dan wel. 
 

O kom, o kom, en laat je zien, en geef me wat je vindt wat ik verdien 
Geloof mij dat ik niet veel verwacht, gewoon iets dat de eenzaamheid verzacht 
Kom hier en vier, Emmanuel, als jij het niet doet, wie doet het dan wel. 
 

Zondag 21 november, 10.00 Keyserkerk 

Gospel Christmas 
 

Met de B-Star Gospel & Soul Singers  
o.l.v. Erwin Young, met Rick Piepers vleugel 
  

 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 

 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 

1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Helen Brix 

Ziekenhuisopname .  .?      hmvbrix@outlook.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 

kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 

Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 
PREDIKANT       Collecte-giften:   

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     

Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   
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