
  
 

BEEMSTERKERK 266ste nieuwsbrief – bijna kerst! 
 

 
 

De kerstboom is met man en macht opgezet en met vrouw en veel liefde versierd 
 

Deze laatste weken voor kerst schakelen weer heen en weer tussen kerst en advent. In de zondag-
se diensten volgen wij de gang van advent. Van de engel die eerst bij Zacharias aanklopt en dan 
bij Maria. De derde zondag hoorden wij hoe Maria het uitzingt toen haar eigen enthousiasme nog 
net een zetje meekreeg, en de vierde advent horen wij tenslotte hoe Zacharias ook ‘losgaat’. 
Daarbij gaan de B-Star Gospel & Soul Singers dan ook los met het opzwepende “I feel your spirit”.  
 

Zondag 21 november, 10.00 Keyserkerk 
Gospel Christmas 
 

Met de B-Star Gospel & Soul Singers  
o.l.v. Erwin Young, met Rick Piepers vleugel 
  

 
 

5 januari zong B-STAR op Driekoningen / Nieuwjaar .  . 
 

Om die lijn van advent heen vieren wij ook al kerst. Zo zingt B-STAR zondag ook al volop kerstlie-  



  
 

deren. Met pit zoals past bij de gospel, maar ook verstild, zoals past bij kerst. Ook de kerstmid- 
dagen waren volop kerstig, en gisteren vierden wij kerst met de kinderen van de Wilgen-
hoekschool in de Kapel. Zaterdagavond is er een mooi intiem kerstconcert van Marcel Kaptein . .  
 

 
 

Kinderkerstfeest: dinsdag 23 december, 16.30 Keyserkerk 
Een hoogtepunt is elk jaar weer de Kinderkerst. Op dinsdag 23 december zingen en spelen de 
kinderen van het Beemster Kinderkoor “Jesus Christmas Party”, oftewel “het eerste kerstfeestje”.  
 

 
 

Ook dit jaar is er weer een echt kerstkind en wij hebben een speciale muzikale gast:  
Lisa Carmen zingt een lied mee met de kinderen 
 



  
 

En dan . .  
 

KERSTNACHT 2025: De magie van het begin  
Woensdag 24 december, 22.00 uur Keyserkerk  
Kerstzang vooraf; deuren open: 21.30.  
 

met Ruud Ootes, trompet, Gertjan Moster, orgel en met . .  
 

 
 

Femke Leek en Nikki Adema, solozang. 
 

In een zacht verlichte Keyserkerk komt het licht van kaarsen, woorden, samenzijn,  
en van muziek, modern en vertrouwd. Kom en vier met ons mee. Welkom in de herberg,  
maar kom iet te laat! De kerstzang vooraf begint kort na 21.30 
 

KERSTMORGEN 2025: WELBEHAGEN, 25 december, 10.30 Keyserkerk 
 

met Projectkoor Beemster & Femke Leek, solozang 
 

 

 

Na de verstilde kerstnacht vieren wij de kerstmorgen in al zijn vrolijkheid.  
Muziek is er van het Projectkoor onder leiding van Stijn Aartsen met Coen Stoop achter de vleugel. 
Solozang is er van Femke Leek. Vooraf is er een kleine kerstsamenzang  
en na de dienst is er koffie met kerststol.  
 

Lief en leed . .  
 

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Rie Mantel, die, net thuis van de kerstmiddag in de 
Kapel, is gevallen, een bovenarm heeft gebroken en inmiddels revalideert in Schagen.  
 

Bloemen gingen ook naar Ina Mooij, die geconfronteerd werd met een, gelukkig lichte, beroerte, 
en naar Gerard de Fluiter die zijn voet heeft gebroken. 
 



  
 

Feestelijke bossen ging er naar Bert en Corrie Jaarsma, naar Henk en Joke Akkerman en naar Johan 
en Ietsje Arp die alle drie 55 jaar huwelijk mochten vieren.  
 

Overleden met een laatste “shalom” is Jim van Lienen, echtgenoot van Ineke, die zoveel jaren 
kerkenraadslid was en secretaris.  Onze gedachten zijn bij wie Jim missen. 
 

Ton Massar kan helaas niet meezingen met het Projectkoor, omdat hij voor de dag ervoor een 
oproep in het Waterlandziekenhuis heeft gekregen. Ook Theo Koelstra lukt het door een broze 
gezondheid niet meer om het project af te zingen, maar onze oude ‘meester’ en mede-oprichter 
was er nog wel even bij! 
 

Wist u dat  
 

Het begin van het podium voor de kinderkerst staat er ook weer. Het neerzetten van de trussen 
was dit jaar een flink gedoe, omdat één van de handvatten stuk was. Met veel geduld . . . 
 

Het zat die dag niet mee. Het nieuwe beeldscherm wat ter vervanging van het kapotte is opge-
hangen, bleek na installatie ook stuk. Dat is niet de eer van het werk die gezocht werd. 
 

Het demonteren van de kaarsenkroon en het poetsen van het koper ervan is wel goed gegaan. Eind 
goed, al goed . . .  Zo wordt er in deze dagen niet alleen veel gezongen, maar ook hard gewerkt  
 

 
 

Een loflied op de polder 
 

Tijdens de kerstmiddag gaven de zangers van Los Zand een versie van Het Dorp (Sonneveld) ten 
gehore die speciaal voor die middag was omgeschreven naar de Beemster .  . 
 

Er was eens een meer, het Beemster meer, een eindeloze vlakte met water en wind.  
Eeuwenlang lag het daar te klotsen. Tot Leeghwater besloot dat het genoeg was geweest.  
Met houten molens, spaden en geloof in hun handen, haalden ze het water weg,  



  
 

en schiepen land. Land dat nog altijd recht is als een liniaal, volgens een geometrisch 
patroon, en rijk als de aarde zelf.  
 

Refrein:  En langs de wegen van de Beemster zag je de Poldermolens staan. 
          Ik was een kind en wist niet beter dan dat dit nooit voorbij zou gaan.  
 

 
 

Dat is de Beemster, geen dorp, geen stad. Maar een idee dat werkelijkheid werd. 
Mensen noemden het een wonder, van orde, een schilderij van aarde en lucht. 
En toen kwamen de boeren, met hun stolpen als kleine piramides in het groen.  
Koeien in de mist, kinderen op klompen door het gras.  
En een kerk die het middelpunt van de aarde leek. Refrein . .  
 

Wat leefden ze eenvoudig toen, hun Pyramides tussen het groen, en de vijf forten in ‘t gelid.  
De witte kan en Nooitgedacht, Ons hoekje, ’t eiland: wat een pracht. Het was een polder met 
veel pit. Assemerbuurt, de vlooienkriek, De Blikken Schel:  ’t klinkt als muziek. 
De symmetrie, verkavelingen, de Beemster koeien in de wei.  
Dat is al wat er bleef voor mij: Een polder vol herinneringen 
 

Nu hoor je geen windmolens meer klapperen, maar motoren, auto’s, tractoren.  
Toch als de zon zakt achter het land en de lucht rood kleurt. Als in een schilderij. Dan lijkt het 
even of alles nog hetzelfde is. .  
 

De koeien klitten bij elkaar. Ze maken melk met mekaar voor yoghurt, karnemelk en kaas. En 
hangop, slagroom, chocomel. Dat lukt hun meestal ook nog wel. ‘t Is het gevolg van hun 
gegraas. De kaas smaakt smedig, romig en rijk, de koe maakt alles tegelijk.  
Ze eet het gras, maar ook de kruiden. Dat zet de Beemster op de kaart.  
De koe kauwt rustig, heel bedaard. Met heel tevreden smak geluiden.  Refrein. .   
 

Men noemt het nu een erfgoedplaats. Met rechte paden als een rechte lijn.  
Maar wie hier leeft, die voelt nog steeds, de hand van God ,de kracht van tijd.  
De tractor brult, waar ooit een schuit door het land van klei en polder ging. 
Maar als de zon zakt achter het gras, klinkt in de lucht een oud gezang. Van wind en wieken, 
water, land. De Beemster leeft in elke Hand. En zo is het gebleven, een land dat ooit een 
Meer' was, En nog nooit zijn rust verloor, De Beemster. 
 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Foto ’s op de website  
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder 
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken 
 



  
 

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums 
 
KEYSERKERK  & KEYSERIN  PASTORIE    Z-INN KAPEL 
Middenweg 148     Middenweg 183   Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster  1462 HJ Middenbeemster  1461 AL Z.O. Beemster 
 
KERKELIJK BUREAU      KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum    Scriba Helen Brix 
Ziekenhuisopname .  .?      hmvbrix@outlook.com 
 
Laat het ons weten!     BEHEERCOLLEGE 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl    Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl   
 
Middenweg 148, 1462 HL MB    REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER 
tel.  0299 – 681393     Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342 
open: maandag 09:00 – 11:30   3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 
 
PREDIKANT       Collecte-giften:   
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin    NL18 RABO 0356 9160 81       
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403   tnv Diakonie PKN Beemster 
nicoschroevers@gmail.com       

 
KOSTER KEYSERKERK      VERHUUR Z-INN     
Anita en Bert Verkade, 06-52154979  Marie Schroevers, 06 – 457 66 860     
b.verkade@planet.nl      marieschroevers@gmail.com   

 


