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Het begin van een serie winterdiensten

De winter van 1626

Wij zijn net terug van twee heerlijk, zonnige weken en duiken nu de Nederlandse winter in.
Letterlijk, omdat het kwik de komende dagen weer gaat dalen, maar ook in de kerkdiensten. De
komende weken staan in het teken van de winter! En wij beginnen 400 jaar geleden . ..

Op 9 januari 1626 voer een zekere Peter Minuit op het schip Meeuwken van Texel naar Amerika.
Daar aangekomen heeft hij voor snuisterijen ter waarde van een paar tientjes Manhattan ‘ge-
kocht’. Een bizar verhaal. Zijn verhaal klinkt mee in de eerste Winterdienst. Daarnaast lezen wij
uit het evangelie van Marcus. Het oudste en het kortste van de vier evangelién. Het werkt zelfs
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wat gejaagd, alsof het een reisverhaal is: “En toen, en toen ... “.

In de dienst van zondag klinkt ook in de liederen de winter volop door, maar Femke zingt ook
een prachtig mooi lied van Huub Oosterhuis, ‘Om liefde gaan wij een leven’. Het is alsof de
zeilboot van Peter Minuit er in meeklinkt, en de vertes van de reizenden . .

Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel, om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.

Vogeltje van de bergen wat zwoeg je dapper voort?

Om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord.

Daarnaast zingt Femke het lied Angels van Robbie Williams. Kerst ligt alweer lang achter ons. De
Engelen zijn, zoals Lucas dat beschrijft, nadat ze het Ere zij God en Vrede op aarde hebben
gezongen, weer teruggegaan in de hemel. Maar engelen zijn niet alleen iets van kerst of Pasen
(in de evangelieverhalen wel). Af en toe stappen ze zomaar in je bestaan, of ben je er zelf één.

Het lied van Robbie Williams kwam uit in de winter van 1997, bijna 30 jaar geleden. Het origineel
is geschreven door een zeker Ray Hefferman. Hij schreef het bij het overlijden van zijn dochter-
tje. Dat hoor je ook in het lied . .



Ik zit te wachten. Overdenkt een engel mijn lot?
En kennen ze de plaatsen waar we heen gaan als we grijs en oud zijn?

Want mij is verteld dat verlossing hun vleugels laat ontvouwen
Dus als ik in mijn bed lig en gedachten spoken door mijn hoofd en ik heb het
gevoel dat de liefde dood is, dan houd ik in plaats daarvan van engelen

En door alles heen biedt zij mij bescherming

Veel liefde en genegenheid, of ik nu gelijk heb of niet
En langs de waterval, waar die me ook heen brengt,
weet ik dat het leven me niet zal breken

Als ik haar kom roepen, zal ze me niet verlaten

Ik haar plaats hou ik van engelen . .

FEESTELIUKE WINTERDIENST

25 januari, 10.00 Keyserkerk

met Femke Leek, solozang; Carla Braan, vieugel

en met Jan Pronk, orgel

De dienst van zondag is de eerste in een serie van vier diensten die steeds een eeuw verder de

winter induiken. Zo stappen wij de week erop het jaar 1726 in. Dat doen wij met het satirische boek
“Gullivers Reizen” van de schrijver (én deken van de Kathedraal in Dublin) Jonathan Swift.

Die zondag werkt Zangvereniging Harmonie muzikaal mee aan de dienst. Zij zingen o.a. het
Cantique van Jean Racine en het “Jubilate Amen”van Max Bruch

FEESTELIJKE WINTERDIENST - Wrijving zorgt voor glans
1 februari, 10.00 Keyserkerk

met Zangvereniging Harmonie o.l.v. Gerard Leegwater
Femke Leek, solozang en Jan Splinter, orgel



Lief en Leed

Wij zijn nog niet lang terug in de polder en hebben nog niet veel mensen gesproken, dus ook nog
niet veel lief en leed kunnen delen.

Wat ons wel bereikte was het verdrietige bericht van het overlijden van Sjaan Scheringa. Nico was
onlangs nog op haar verjaardag geweest. Die had ze niet kunnen vieren, zoals ze dat wilde, met
kinderen en kleinkinderen. Maar ‘wat in een goed vat zat . .”. Het ging aweer beter. Maar Sjaan
kwam ten val en daar is zij niet meer bovenop gekomen. Bijzonder is dat zij op dezelfde dag
overleden is, dan 13 jaar geleden haar man Piet. Een cirkel is rond. Op de rouwkaart stond: Huil
niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was. Dat laatste zullen wij zeker doen.

Overleden is de moeder van Wouter Koopman. Fijn was dat Wouter in ons midden de kaars kon
aansteken.

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Rie Mantel is overleden. Ook Rie was gevallen en
is toe voor revalidatie naar Schagen verhuisd. Daar is zij 21 januari overleden. De uitvaart zal plaats-
vinden in kleine kring. Rie was veel jaren een vertrouwd gezicht in de Kapel. De laatste keer was ze
er bij de Kerstmiddag bij. Dat vond ze een heerlijke middag en dat is een mooie laatste herinnering.

Winters weer was er ook de reden voor de dat de laatste kerkbode een week later bezorgd is. Over
de gladde en besneeuwde straten durfden wij geen bezorgers te sturen. Een week later ging het
gelukkig wel goed.

Een vleugje voorjaar in de winter:
Zondag 25 januari 2025, 15.00 Franse chansons met Philippe Elan




Begeleid door pianist Erik Verwey, brengt Philippe Elan een elegante, indringende voorstelling vol
klassiekers van Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf, Julien Clerc, Jean Ferrat, Gilbert Bécaud
en Charles Trenet. Gedurende zijn carriere werkte Elan samen met grote namen als Cor Bakker,
Louis van Dijk, Liesbeth List en Laura Fygi, en gaf hij concerten met ensembles als Holland Symfonia.

Kaarten via P3

Jubileumproject Projectkoor Beemster
Start woensdag 28 januari

—— » - — —

Het projectkoor Beemster start 2026 met een bijzonder jubileumproject om 25 jaar koorzang
te vieren. Geoefend wordt er wekelijks in de ZINN Kapel in Zuidoostbeemster. Zondag 22 maart
wordt het project feestelijk en concertant uitgevoerd met solisten en een klein ensemble. Op
het programma staat de Stabat Mater van Karl Jenkins, aangevuld met twee sprankelende
liederen van John Rutter.

Kosten zijn 30 euro. Info en aanmelding: marieschroevers@gmail.com

INSPIRATIE UIT BIUBELVERHALEN - elke twee weken op donderdag
van 9.45 -11.00 in de Z-INN Kapel; Start donderdag 29 januari

Wij gaan aan de slag met het oudste evangelie, dat van Marcus. Het mist de uitgebreide
verhalen van Mattheus en Lucas, maar terwijl je het leest merk je dat je heel dicht op de huid
zit van hoe de evangelién tot stand zijn gekomen. Tussendoor nemen wij dan af en toe een
uitstapje in de wereld van professor Jan Lever en zijn gedachten over creatie en schepping.

Info: marieschroevers@gmail.com




Vrouwencafé: Lisa Carmen: Ik ga voor de muziek!
Donderdag 29 januari 2026, 20.00 (deuren open 19.30

Zingen doet zij al sinds haar vierde, toen zij startte bij het Beemster kinderkoor. Wat begon als
plezier groeide uit tot een keuze om echt voor de muziek te gaan als zangeres. Inmiddels is zij, nog
steeds hartstikke jong, vocal coach en geeft zij les aan verschillende zanggroepen. Zo is de cirkel
rond. Ook maakt zij haar eigen Nederlandstalige popmuziek, die zij samen met haar band op diverse

podia ten gehore brengt. Onder de naam Lisa Carmen. Tenslotte verzorgt zij muziek bij bijzondere
momenten, van bruiloften tot herdenkingen. Muziek raakt en verbindt! Dat wil zij deze avond graag
delen. Zeker ook met een klein concertje . ..

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ontvangen, geef je dan op
via het onderstaande mailadres.

Sowieso even aanmelden als je wilt komen.
Info en opgave: marieschroevers@gmail.com

Rondje Zachtheid

Rondse
Laltitheid

Van de hardheid in de dagelijkse werkelijkheid zou je bijna de moed verliezen... je machteloos
voelen. Meer dan ooit hebben we behoefte aan zachtmoedigheid, vriendelijkheid en verbon-
denheid. Elke laatste vrijdag van de maand blijven wij daarom een Rondje Zachtheid lopen,
mensen in heel Nederland en ook in de Beemster. Ongeveer een uur lopen we samen op, delen
gedichten en gesprekken, maken de wereld een beetje lichter met en voor elkaar. Vrijdag 30
januari is de eerste wandeling van dit jaar... je bent meer dan welkom We verzamelen om 13.00
uur bij het bankje naast het brughokje van de Beemsterbrug aan de Oostdijk.

Aanmelden hoeft niet, mag wel: netty.rutz@gmail.com
Volgende Rondjes: vrijdag 27 februari, vrijdag27 maart, vrijdag 24 april.




BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto 's op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. Hieronder
een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN
Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 - 681393
open: maandag 09:00 - 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 - 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

PASTORIE
Middenweg 183
1462 HJ] Middenbeemster

Z-INN KAPEL
Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.0. Beemster

KERKENRAAD
Scriba Helen Brix
hmvbrix@outlook.com

BEHEERCOLLEGE
Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 — 457 66 860
marieschroevers@gmail.com




