
 

BEEMSTERKERK 277ste nieuwsbrief 

De laatste keer Jan Pronk op de orgelbank 
 

Zondag 15 maart nemen wij afscheid van onze organist Jan Pronk. We doen dat in een dienst 
waarin Jan veel van zijn geliefde melodieën zal spelen. Natuurlijk “wij moeten Gode zingen”, en 
een en mooie psalm. Femke, waarmee Jan zoveel jaren met heel veel plezier heeft 
samengewerkt, is er natuurlijk ook bij. Zij zingt Jan toe, wij spreken hem toe. Verder wil Jan geen 
‘poespas’. Daar gaan wij ons natuurlijk zo goed mogelijk aan houden . . . 

Maar een kleine 60 jaar orgel spelen in kerken, waarvan ongeveer 40 jaar ook in onze gemeente 
is niet niets! En Jan was er altijd! Wij konden altijd een beroep op hem doen, ook voor 
rouwdiensten, die altijd onverwachts zijn. En behalve organist was en is Jan ook een betrokken lid 
van onze ge-meente. Hij begeleidde ooit de cantorij, was lid van de liturgie-commissie, en ook 
verder was Jan heel veel jaren heel zichtbaar betrokken. Wij hebben in het verleden ook onze 
waardering daarvoor uitgesproken en zichtbaar gemaakt: met de uitreiking van de paaskaars (ook 
voor Aag), met de aanvraag voor een koninklijk lintje en twee jaar geleden nog met een speldje 
en een oorkonde voor 55 jaar orgelspelen. En natuurlijk waren er zoveel rozen . . . 

Maar aanstaande zondag dus het moment dat Jan afscheid neemt van het begeleiden van onze 
kerkdiensten vanaf het mooie Van Dam orgel. Hoe bijzonder!

Met Jan hadden wij de diensten al tot en met juni gepland. Fijn is dat Jan Maarten Koeman de 
eerste vier diensten kan overnemen. Dat doet goed! Inmiddels hebben wij ook de toegezegde 
medewerking van Milton Webber als organist.



 

Het thema van aanstaande zondag is: Zou ik het zijn? Wij lezen verder in het passievrhaal uit het 
evangelie van Marcus. Als Jezus een laatste keer met zijn discipelen aan tafel gaat, geeft hij aan 
dat één van hen, zijn tafelgenoten, hem zal uitleveren. En dan is het niet zo, dat ze allemaal naar 
Judas kijken. Integendeel, ze vragen zich allemaal af: zou ik het zijn? Vooral als het spannend 
wordt en niet alles gaat zoals je zou willen, leert onze traditie ons om vooral ook naar jezelf te 
kijken en niet alleen kritisch naar anderen . . . 

Die introspectie gebeurt ook in het mooie lied uit Jesus Christ Superstar Ik weet niet hoe ik van 
hem kan houden (I don ’t know how to love him). Femke zingt dit zondag met nog zo ‘n “naar 
bin-nen kijk lied”: “Ken je mij, wie ben ik dan dan”, van Huub Oosterhuis.

Ik weet niet hoe ik van hem moet houden.
Wat ik kan doen, hoe ik hem kan beroeren
Ik ben veranderd, echt veranderd. In deze afgelopen dagen, 
wanneer ik mezelf zie, lijk ik op iemand anders. 
Ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. 
Ik snap niet waarom hij me raakt. 
Hij is een man. Hij is gewoon een man, 
en ik heb zoveel mannen eerder gehad, op vele manieren. 
Hij is er toch gewoon één meer?

Moet ik hem naar beneden halen, moet ik schreeuwen, 
moet ik van liefde spreken, mijn gevoelens laten zien? 
Ik heb nooit gedacht dat het tot dit zou komen. 
Waar gaat dit allemaal over . . . 

Zondag 15 maart, de vierde zondag op weg naar Pasen 
Met muzikale medewerking van Femke Leek, zang en, nog één keer,  
van Jan Pronk achter het orgel! 



 

Zondag 22 maart, de vijfde zondag op weg naar Pasen: 
Het zijn de anderen niet!
met muziek van de B-Star Gospel & Soul Singers 
o.l.v. Erwin Young, met Rick Piepers achter de vleugel, 
en Jan Splinter, orgel 

Lief en Leed

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Sietske Schaap, die deze week 60 jaar in de Beem-
ster woonde. En die even lang met Bokke getrouwd zou zijn geweest. In gedachten is hij er nog 
steeds bij . . 

Bloemen waren er ook voor Irene Meijer, die zo ongelukkig gevallen is met haar scooter.

Schrikken was het voor Ineke en Chris van Poelgeest, dochter Maaike, net moeder geworden 
kreeg een gedeeltelijke gezichtsverlamming. Gelukkig lijkt de medicatie goed aan te slaan!

Dinie de Vries is geopereerd aan haar knie.   

Greetje van Boven gaat volgende week voor haar heup onder het mes. Wij wensen haar een 
voorspoedige operatie en revalidatie.

Jan Duin hebben wij in o.a. projectkoor en leerhuis toegezongen voor zijn 92-ste verjaardag. War 
blijft de tijd . . . 

Wist u dat 

Afgelopen maandag was er een boeiende avond over de aanstaande 
Gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. De lijsttrekkers van de verschillende partijen 
mochten aangeven wat hun plannen waren met betrekking tot Beemster, en minstens zo 
belangrijk, want plannen hoeven niet gerealiseerd te worden, wat ze in de afgelopen jaren voor 
onze polder konden betekenen. U gaat toch overigens wel stemmen? 

Het 10-koppige orkestje wat het Projectkoor Beemster begeleid bij het Jubileumconcert is inmid-
dels geformeerd en heeft ook al gerepeteerd. Het gaat om: hobo, hoorn, trompet, twee slagwer- 
kers, een pianist, een eerste en tweede viool, en altviool en een cello. Bij de laatste repetitie was 
het koor er duidelijk ook klaar voor. Het wordt zeker heel mooi, en bijzonder: 25 jaar projectkoor. 
Wat een avonturen hebben wij in al die jaren beleefd!



 

In de week van 20 april zal de kerk opnieuw geschilderd worden. De kleur die er in nopvember op 
is gezet wijkt sterk af van het overige wit. Daar is iets verkeerd gegaan bij de levering van de verf. 
De aannemer gaat het nu op kosten van de verfleverancier opnieuw witten. Wij houden er nog 
beter gedekte muren aan over. En natuurlijk wat werk, bij uit -en weer inruimen 

VROUWENCAFE VROUWEN@GO! – OP 26 MAART
Anne Paulien van Dam: Missie, passie en compassie

Als kind geboren in een groot katholiek gezin, ging ze naar de meisjesschool, geleid door 
strenge nonnen. Tijdens haar kinderjaren was zij regelmatig op bezoek bij een tante in een 
klooster. Dat waren aardige nonnen, bevlogen mensen. De witte zusters van Afrika, gericht op 
werken in o.a. Congo en Kenia. Anne-Paulien volgde de opleiding tot verpleegkundige, helaas 
zonder werk te kunnen vinden omdat er in die jaren een overschot aan verpleegkundigen 
was. Haar grote wens was het ontwikkelingswerk. Via haar tante is zij terecht gekomen in 
Ghana. Toen is haar passie voor Afrika en de kinderen daar geboren. Zij neemt ons me naar 
dit indrukwekkende wereld-deel. En ze heeft nog een heel bijzondere hobby 

Het Vrouwencafé verstuurt uitnodigingen voor elk café. Wil je die ontvangen, geef je dan op 
via onderstaand mailadres. Sowieso even aanmelden als je wilt komen.  

Info opgave: marieschroevers@gmail.com 

CONCERT IN DE KEYSER: De MATHHEUS PASSION anders!
Door Egon Kracht en Le Troupe;  29 maart 15.30 (deuren open 15.00)

mailto:arieschroevers@gmail.com


 

De Nederlandse componist en musicus Egon Kracht componeerde een instrumentale versie van 
de Mattheus Passion van Bach. Het resultaat is een compacte., intense en levendige 
Mattheus. Met een bezetting van slechts zeven musici legt Kracht de ziel van Bachs muziek 
bloot. Hij laat horen waarom deze muziek nog steeds zo diep raakt – en hoe krachtig eenvoud 
kan zijn De pers was unaniem lovend. Het concert is een samenwerking met P3       Kaartjes 
via P3.

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Foto ’s op de website 
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. 
Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK  & KEYSERIN PASTORIE Z-INN KAPEL
Middenweg 148  Middenweg 183 Pr. Wilhelminasingel 39
1462 HL, Middenbeemster 1462 HJ Middenbeemster 1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU  KERKENRAAD
Verhuizing, geboorte, jubileum  Scriba Helen Brix
Ziekenhuisopname .  .?   hmvbrix@outlook.com

Laat het ons weten! BEHEERCOLLEGE
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl  Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl  

Middenweg 148, 1462 HL MB REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
tel. 0299 – 681393 Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
open: maandag 09:00 – 11:30 3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

PREDIKANT  Collecte-giften:  
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin   NL18 RABO 0356 9160 81      
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403 tnv Diakonie PKN Beemster
nicoschroevers@gmail.com  

KOSTER KEYSERKERK   VERHUUR Z-INN  
Anita en Bert Verkade, 06-52154979 Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
b.verkade@planet.nl  marieschroevers@gmail.com 
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