
 

BEEMSTERKERK 281ste nieuwsbrief

Het licht van de wereld . .  .
 

Op weg naar Pinksteren staan de zogenaamde IK BEN woorden centraal. Vorige week was dat 
“Het brood des levens”, deze week staat het licht centraal. Het licht is een geliefd begrip in de 

wereld van geloven. Licht in tegenstelling tot donker, en in tegenstelling tot zwaar. In Johannes 
zegt Jezus dat hij het ‘Licht van de wereld is’. In de Bergrede (Mattheus) zegt Jezus diezelfde 
woorden tegen de mensen die zijn weg willen volgen: “Jullie zijn het licht van de wereld”. 

Muziek is er van Femke Leek, solozang en van Gert-Jan Mostert, orgel.

Femke zingt daarbij o.a. het lied Fix you:

Wanneer je je best doet maar niet slaagt. 
Wanneer je krijgt wat je wil maar niet wat je nodig hebt. 
Wanneer je je zo moe voelt maar niet slapen kunt. 
Vast zit in wat gebeurd is .  .

Als tranen over je gezicht stromen. 
Wanneer je iets kwijtraakt dat je niet kunt vervangen. 
Of als je van iemand houdt maar het gaat verloren. 
Kan het nog erger . . . ? 

Lichten zullen je naar huis leiden 
en je botten doen ontvlammen 
en ik zal proberen je er bovenop te helpen



 

Terugblik op Beloken Pasen

Met veel mooie muziek en vrolijkheid hebben wij afgelopen zondag de luiken voor Pasen gedaan. 
Sibylle en Christoph Schulze, de zus en zwager van Marie uit Dresden bespeelden orgel, vleugel 
en cello . . .

En op het eind verraste voorzitter Els Nico met een feestlied voor zijn 60-ste verjaardag, met een 
bijpassende grap van Harry van Ranonkel. Een fietshelm met engelenvleugels en bel! Dus als u 
binnenkort een keer denkt, wat vliegt daar nu door de polder . . . 



 

Feestlied voor Nico Schroevers 60 jaar.
Op de melodie van Lied 280.   De vreugde voert ons naar dit huis.     

Zeg mensen heb je ’t al gehoord. Nico is 60 Jaar
Hij is een echte vredesduif maar nu met grijze kuif.

Hij gaat op onze zondag voor. En houdt ons in het spoor
Verrast ons met een speels verhaal met daarin een moraal

Kerk en kapel als tweede huis daar is hij aan verknocht
De diensten worden dankzij hem wekelijks goed bezocht

Als gids leidt hij ons langs de weg die wij nog moeten gaan
leert ons dan steeds de zin daarvan in heel dit aards bestaan

Hij is van vele markten thuis, kent iedereen bij naam
Met humor en zijn grote vreugd’ maakt hij ook steeds weer faam

Hij fietst steeds op zijn oude fiets de Beemster in het rond
Maar ook als het weer even kan spit hij zijn tuin en grond

Met Marie reist hij de wereld rond met camper, tent of fiets
Zelfs met regen en met tegenwind het deert hem helemaal niets

Hier eindigt dan het lied voor jou van onze eigen hand
We wensen jou nog heel veel jaar in ons mooi Beemsterland

                             

Lief en Leed
 

Na een korte ziekenhuisopname is overleden, Bert Boer, vader en schoonvader van Irma en 
Robert. Sinds hun komst uit de MOG in Purmerend was Bert een vertrouwd gezicht in ons 
midden. In kerk-diensten, bij de aardige mannen. Hij vierde hier zijn huwelijksjubileum met Ans 
(vorig jaar overle-den) en hij dacht graag mee. De zorg voor Ans had hem op de rand van zijn 
krachten gebracht. Echt omhoog krabbelen lukte niet meer. Vrijdag nemen wij afscheid van een 
fijn mens uit ons midden vanuit de kerk.



 

Overleden is ook Piet Waterhout. Met Miny was hij in 2011 teruggekeerd naar de polder waar hij 
als tuindersjongen geboren en getogen was. De eerste jaren waren zij intensief in ons midden, 
maar met het toenemen van de jaren namen de krachten af. Betrokken bleven ze altijd, via kerk-
dienstgemist, nieuwsbrieven. Miny overleed in 2021, van Piet nemen wij zaterdag afscheid vanuit 
de kerk. Hij was tot in de laatste dagen helder. Piet werd 95 jaar.

Overleden is ook Bert van de Veen. Bert was vele jaren een vertrouwd gezicht, met name in de 
kapel, waar hij met Ada tegenover woonde, maar ook in de kerk. Bert is jaren lid van ons kerk-
bestuur geweest en heeft zich daarna lang sterk gemaakt voor het Weeshuis van onze kerk. Als 
bankman gaf hij op het jaarlijkse bezoek van het weeshuis een klein college over de stand van de 
financiën in het weeshuis, maar meteen ook gekoppeld aan de stand van de economie. Tijdens de 
rommelmarkten was Bert er altijd en na verkoop telde hij het geld en verkondigde de opbrengst. 
In 20208 hebben wij hem voor al zijn inzet voor onze gemeente de paaskaars overhandigd.

Bloemen gingen afgelopen zondag naar Evert Hogenes, die met succes een pacemaker kreeg.

Zondag 19 april, 10.00 Derde Paaszondag
Ik ben . . . het licht van de wereld

Solozang, Femke Leek, en Gert-Jan Mostert, orgel 

Zondag 26 april, 10.00 Dienst 
met Doop van Renske Haasbroek, kleindochter van Theo Koelstra
Ik ben . . . de deur

Lisanne Koot, harp;  
Solozang, Femke Leek  en Nikki Adema
& orgel Jan Maarten Koeman

VROUWENCAFE VROUWEN@GO! – OP 23 APRIL: Maike Bakker
The circle of life – de kringloop van het leven . . 

De gast van het volgende vrouwencafé, en tevens het laatste van het seizoen, is Maike 
Bakker. Als verpleegkundige en postmortaal specialist is voor haar het omgaan met de dood 
dagelijks aan de or-de. Met aandacht, toewijding en rust zorgt zij voor de overledenen, en 
doet het uiterste om een waardig afscheid mogelijk te maken.
 

Hoe we omgaan met dood en verlies wordt bepaald door religie, cultuur, generatie en eigen 
persoonlijke ervaringen. Zij vertelt over wereldwijde verschillen en overeenkomsten. En zij 
neemt ons mee naar de mogelijkheden in Nederland; met specifieke aandacht voor de zorg 



 

voor de overledene en de opbaring. Wat zijn de verschillen tussen een overledene koelen, 
opbaren met graszoden of een lichte balseming? .  

Info opgave: marieschroevers@gmail.com 

BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Foto ’s op de website 
Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ’s te vinden. 
Hieronder een link. U hoeft er alleen maar op te klikken
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

mailto:arieschroevers@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums


 

KEYSERKERK  & KEYSERIN PASTORIE Z-INN KAPEL
Middenweg 148  Middenweg 183 Pr. Wilhelminasingel 39
1462 HL, Middenbeemster 1462 HJ Middenbeemster 1461 AL Z.O. Beemster

KERKELIJK BUREAU  KERKENRAAD
Verhuizing, geboorte, jubileum  Scriba Helen Brix
Ziekenhuisopname .  .?   hmvbrix@outlook.com

Laat het ons weten! BEHEERCOLLEGE
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl  Vz. Remo Strijker, remostrijker@classiclimo.nl  

Middenweg 148, 1462 HL MB REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
tel. 0299 – 681393 Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
open: maandag 09:00 – 11:30 3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

PREDIKANT  Collecte-giften:  
& Verhuur Keyserkerk en Keyserin   NL18 RABO 0356 9160 81      
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403 tnv Diakonie PKN Beemster
nicoschroevers@gmail.com  

KOSTER KEYSERKERK   VERHUUR Z-INN  
Anita en Bert Verkade, 06-52154979 Marie Schroevers, 06 – 457 66 860  
b.verkade@planet.nl  marieschroevers@gmail.com 
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